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ANKARA - ÜMİTKÖY Restore Meksika Cad.No:49 - infokeklikoglu.com.tr BURSA - NİLÜFER Gelincik İnşaat İzmir Yolu Cad.No:190 - infocgelincikinsaat.com İZMİR-ALSANCAK ArDe Yapı İşçiler Cad.Key 
Plaza No: 147/H,E,F - scavolini©ardeyapi.com Detaylı bilgi için: DB Agency --90.532.2868932 - turkeycoscavolini.com 
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EDİTO 


DEKORASYON KELİMELERİ 


Sosyal medya platformlarında dekorasyon kategorisinde yapılan 
aramalarda, talebi geçen seneden bu yana 96430 artış gösteren 
bir kelime var: 'Positivity”. Yaşam alanları ile psikolojimiz arasındaki ilişkinin anlaşılmasıyla birlikte, iyi enerjili, dengeli ve doğaya 
yakın mekân düzenlemelerine olan ihtiyaç da artıyor. 
Renklerini, ışığını ve ruh halini dikkate aldığımızda, yaz aylarının 
hem açık, hem de kapalı alanlara olumlu titreşimler yaymakta 
avantajlı olduğu kesin. Sahilden eve taşıdığımız kum, taş ve deniz tonlarının sakinleştirici gücü Ege ve Akdeniz ritmine o kadar 
yakışıyor ki, trend otoriteleri bu paletten hiçbir sezon vazgeçmiyorlar. Bu sene yanlarına ne ilave edebiliriz derseniz, (Pantone'nin 
renk uzmanları ultraviyole mor rengini seçmiş olsa da) benim 
önerim şafak pembesinden terrakotta'ya uzanan palet olacaktır. 'Cool' görünümlerin sahneyi yavaş yavaş terk ettiğini, onun 
yerine tekstil katmanları, etkileyici tekstürler ve egzotik malzemelerle yoğrulan daha sıcak bir stilin yerleşmeye başladığını söylemek de hatalı olmaz. Çizgili ve etnik kumaşlardaki güneşten solmuş görünüm 
hâlâ geçerli. Gözleri duvarlardan yukarılara çevirecek kadar yaratıcı tavan tasarımları da bu yazın sürprizleri arasında olacak. 


Evet, dümenimizi karmaşadan kurtarmanın, duygularımızı dalgasız bir iskeleye bağlamanın zamanı geldi. Hepimiz için kaygısız ve özgür bir yaz olmasını diliyorum, 


Melda Narmanlı Çimen 
Yayın Direktörü 
mcimen&doganburda.com 


Yalnaa 


Bizi ay boyunca Instagram'da ©maisonfrancaise p 
Maison Française Turkey hesaplarımızdan takip'&ö 
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Babylon living room 
design Alessandro La Spada 


HAZİRAN 2018 


İNDEKİLER 


KAPAK 
Fotoğraf Emre Başak. 
Yapım Yasemin Aksoy. 


AJANDA 
Kaçırmamanız gereken tüm randevular 47 


Sözden Öte 
Vardiya Venedik'te başlıyor 


TASARIM 

Zamansız bir imza Walter Knoll 
Enne'nin Mogui koleksiyonu 

Natuzzi: Yüzde yüz Italyan 

Rafine lüks 

Lenny Kravitz imzası taşıyan bir proje 
Orly Robinzon'dan öneriler 


TAKİP 

Afrika'nın dört yüzü 

Ilham kaynağı: Kiklad Adaları 
Persan'dan Afrika açılımı 
Nostaljik trend: Makrame 
Alaçatı'da tropikal stil 


DEKO-STİL 


Pirinç tarlalarından ilham alan Bali evi 
Köy evinde loft stili 
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sicilya'da görsel ziyafet 

Alaçatı mimarisine çağdaş yaklaşım 
“Aşırı Kişisel' bir serüven 
Bodrum'da bir düş evi 

Doğaya yakın modern yaşam 


“Jungle” stiline yaz havası 


Tropik ada ruhu 
Kuralsızlık mevsimi 
Bir Santa Fe hikayesi 


Etnik Akdeniz 
Güneşten gelen enerji: Sarı 
Keşif, tamir ve tarif üçgeninde 


bir sanatçı: Elif Karadayı 


ALIŞVERİŞ 

Havuzun etrafında Stil avı 
Oksijeni bol mutfaklar 

En iyi askı bitkileri 
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* Bu konsol 6 ay önce sipariş verildi; 
* Başusta 4 ay kurutulmuş ahşaplardan kullanılacak olanları seçti; 
* 2 ehil usta 7 günde gövde parçalarını ölçülendirdi ve hazırladı; 
* 3 kaplama ustası 5 günde kaplamaları hazırladı ve uyguladı; 
* 2 pirinç düküm ve oyma ustası 4 günde özel pirinç parçalarını hazırladı; 


* 2 montaj ustası bu parçaları 3 günde özenle birleştirdi; 


4 cila ustası 7 günde 16 farklı işlemle cilalama işlemlerini tamamladı; 
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MERKEZ OFİS (216) 4713131 / İCA PLAZA (216) 314 3131 / ETİLER (212) 3583666 / ETİLER NİSBETİYE ON (212) 9242234 / LEVENT (212) 284 11 66 
BODRUM (252) 358 54 20 / ANTALYA (242) 316 92 16-17-18 / İZMİR (232) 4214711 / ATAŞEHİR-OUTLET (216) 499 10 10 
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CALA COLLECTİON 


ica.com.tr 


philosophie | N 


designed-by'Maürizio Manzoni 


www.enne.com.ir | HB ennemobilya 


Dinginliği dengeyle buluşturan tasarımı, 
kalıpların dışında yaşayan özgür yapısı ve 
zamansız detayları ile Etna, sizi mükemmelliğin 
yeniden yorumlandığı bir dünyaya davet ediyor... 
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 MORGANO ARMCHAIR | KİK 0 BELFIORE ARMCHAİR| WU OSTIR LOW TABLE | Sivri CARTAGINE LOW TABLE | SiiPx 


VULCANO LOW TABLE | Sivir FILIGUDI LOW TABLE | Sip 
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lazzoni.com/mimar 
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LAZZONİ 


MODERN FURNITURE & INTERIORS 
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Prestijin ve kaliteli yaşamın simgesi MAYA, konut geliştirme projelerindeki 50 yıllık güven 
ve deneyimi ile Kemerburgaz'da... Maya Kemer Evleri, az katlı mimarisi, geniş yeşil alanları, 
sosyal imkanları, 1417'den 5t1'e kadar farklı plan seçenekleriyle kaliteli ve ayrıcalıklı modern 
yaşam alanları sunuyor. Yeşillikler içindeki konumu, inşaatı devam eden metro istasyonu, 
3.Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarına yakınlığı ve tasarım farklılığı ile 


değerine değer katıyor. Www.mayakemerevleri.com | 0212 360 1014 - 0212 350 1100 
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Yıldırım Oğuz Göker Caddesi Orkide Sokak No:1 Akatlar 34335 Beşiktaş, İstanbul 


Arçelik Grion Ankastre Serisi ile 
en güzel anları mutfakta paylaşın. 
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Ocak (000 675 DIWXG) 

“525'e kadar daha fazla enerji verimliliği 
sağlayan ve daha hızlı pişirme özelliği 
sunan Wok Gözü sayesinde sevdiklerinizle > 
birlikte keyifli yemeklerin tadını çıkarın. 


e 


| arcelik.com.tr — 


Koc | 
d 4440888 
1€ yi 3 


Sevdiklerinle birlikte hadi gir mutfağa. 
Çünkü her gün çok özel, her gün paylaşmaya değer. 


| 

| 
Buharlı fırın (9785 86) - Kahvemakinesi (kv 835 Fog) 
Yiyeceklerin vitamin ve minerallerini Damak tadınıza göre ayarlanabilen 
koruyan Tam Buharlı Pişirme kahve sertliği ve farklı çekirdeklere 


ümmi teknolojisiyle sevdiklerinizle sağlıklı uygun öğütme özelliğiyle sevdiklerinizle 
sofralarda bir araya gelin. koyu sohbetlerde bir araya gelin. 


tutma çekmecesi (Ks 831 TG) 


servis tabağı ve fincan ısıtma 
Sıcak Tutma Çekmecesi sayesinde 
içecekleriniz de sohbetleriniz kadar sıcak. 


Bulaşık makinesi (9462 Fcc) 


Yıkama esnasında çizilmeleri önleyen 
Bardak Koruma Sistemi sayesinde 
bardaklarınız da sofranız da her zaman ışılışıl. | | 


öTCEONK 


Veniliğ! 954/9 (9S9/9/ 


LURILA 


EXCLUSIVE OUTDOOR LIVING 


2018 İLKBAHAR YAZ KOLEKSİYONU Uunica Merkez: Levent Cd. No: 15 Levent - İstanbul / 0212 283 01 22 www.lunica.com.tr 


Ertonga 0312 348 64 64 Ankara e Kelebek Emin Mobilya 0272 246 48 48 Afyon e Erdemoğlu Home 0256 211 53 59 Aydın e Kantarcı Mobilya 0266 321 11 10 Ayvalık e London Garden 0252 358 68 42 Bodrum 
Sir Mobilya 0224 220 58 70 Bursa e Batı Perde Bahçe Mobilya 0258 213 74 22 Denizli e Atasoy Yapı Market 0246 227 25 55 Isparta e Karaca Mobilya ve Bahçe 0232 716 96 79 Alaçatı/İzmir » İzzi Mobilya 
0352 332 19 99 Kayseri e Günbaş Mobilya 0332 346 36 36 Konya e Dempo Mobilya 0256 622 22 12 Kuşadası e Yapıt Mühendislik 0422 322 62 16 Malatya e Dimax İpek Mobilya 0324 357 34 34 Mersin 
Modans Modern 0324 357 34 04 Mersin e Alenda 0384 215 19 19 Nevşehir e Uğurdan Collection 0264 275 33 10 Sakarya e Bayatoğlu 0346 215 22 26 Sivas e Orhan's Home Garden 0282 293 34 58 Tekirdağ 


MesdBODRUM 


DEMİRBÜKÜ 


—— REZİDANS & VİLLA —— 


SADECE SİZE ÖZEL 
BİR KOYDA... 


Va lele 


e, 


5 


| 
| 


| 


le 


iv 7 MESKEN 


444 9 366 


| 


İ 


' 


st 
Y 
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yeni nesil mimari dış mekan kapama sistemleri 


Ayarlanabilir açılı güneş kırıcı paneller, açık havada 
doğal hava akışı ve ayrıcalıklı bir yaşam kalitesi 
sunarken istenilen yoğunlukta gölge oluşturarak 
günün her saatinde mükemmel görsellik ve termal 
konfor sunar. Sistem çevresine entegre edilebilen 
Sapphire otomatik, dikey hareketli cam kapama, 
dış mekanları modern mimari ve estetik yapılara 
dönüştürmek için ileri teknoloji ve donanım 
kullanılarak üretilir. 


0212 6648880 Albayrak 
albayrak.com 
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Hand Made Parguet 


domum cabinets 


dos-mo 


cosmopolit ETER 


sign studio 


Hoşdere Caddesi 150/A 
Çankaya/ANKARA 
www.domo.com.tr 


Valeron Zorlu Center: Meydan Katı No: 147 (Raffles Arcade) Beşiktaş İstanbul 
www.valeron.com.tr (5) valeronhomeluxury 


Yenilenen koleksiyonuyla şıklığın zarif yorumu. 


Ayrıcalıklı tarzı ve büyülü dokunuşları ile şıklığı yeniden yorumlayan Valeron, 
evinizde geçireceğiniz mutlu anlara değer katıyor. 


Yeni koleksiyonundaki nakışlı, dantelli, brodeli ve baskılı modellerin yanı sıra 
kişiye özel üretimleri ile yaşam alanlarınızı veya teknenizdeki iç mekanları 
göz alıcı bir zarafetle süslüyor. 
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Statü Casa Dream Home Decorise Diseno Cumba Selection oOMis en Demeure 
Ci 
Casa Int Rapsel Coastal Homes Mobi Yatsan TEMPUR Estetik Decor Mywallpaper 
Hamam Casual Avenue Estilo Kartel Galeri Bir İmza All Happy Days Fishy Knitting 
. 
ç w ) 
Parate Stone Studio Punto Nil Ata İnteriors Biscuit Tasarım Yayın Chandellierde Tina (TS interiors 
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Sedef Mum Esmer Erdem 
Design Connection 


© f W / addresistanbul 
BOMONTİ / İSTANBUL Trendleri keşfetmek için Mefefelg-iikirela eli! 


Wwww.addresistanbul.com 


EV DEKORASYON MERKEZİ 


Şebnem Buhara ile 
addresistanbul'da dekorasyon turu 


Mimar Şebnem Buhara, addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi'nden seçtiği tasarımlarla içinde yaşandıkça kendini 
hissettiren, konfor duygusunu arttıran ve göze hitap eden evler yaratıyor. 


Ferruccio Laviani tasarımı 'Kabuki' 


aydınlatma, Kartel 


Philippe Starck ve Eugeni Ouitllet tasarımı 'Masters' 
sandalye, Kartell 


Bang&Olufsen marka 
'Beolab18' hoparlör, Statu 


Cattelan Italia marka “Gordon” masa, Statu 


Christophe de la Fontaine tasarımı 
Dante Goods and Bads marka 'Minima Morali 


Tom Dixon marka 'Beat Vessele' separatör, diseno 


3'lü vazo, diseno 


Giuseppe Vigano tasarımı Arketipo Firenze marka 'Auto Reverse” 
kanepe, Statu 


Maison Française: Dekorasyon dünyasında bu yıl öne çıkan yeni yaklaşımların 
izinde evlerimize neler satın alabiliriz? 


Ş. Buhara: Sanırım dünyada en çok uzaklaşılan konu kendin olmak, o yüzden baktığınızda 


size iyi gelen ne varsa evinizde onu kullanabilirsiniz. Bu sene geometrik desenler, 
kraft ürünler, kontrast tonlar, yeşilin her tonu, akıllı tasarımlar, dokunmatik 
aydınlatmalar, paravanlar her zaman revaçta olacaktır. addresistanbul tüm bunları 
bir arada bulabileceğiniz İstanbul'da gidilebilecek tek yer. Her türlü dekorasyon 
paketine hizmet veren, arada soluklanıp karar vermek için bir kahve içebileceğiniz, 
seçtiğiniz duvar kağıdını alıp mobilyayla hemen yanyana koyabilme imkanları 
sunan çok fütüristik bir merkez. 


Maison Française: Tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 

Ş. Buhara: Kendine has diyelim. Ben fonksiyonelliğini kaybetmeden, stilini yansıtan 
ve göze hitap eden tasarımlar yapmayı seviyorum. Genelde yaptığım mekânlar 
assolist gibi hemen patlamaz ama kullanıldıkça ve içinde yaşandıkça kendini 
hissettiren, konfor duygusunu arttıran atmosferler yarattığım söylenir. 


Maison Française: Son projelerinizden bahseder misiniz? 

Şebnem Buhara: Bou Design için 2019 kış koleksiyonunu çalışıyorum. Bir yandan da 
Bebek'te ve Beykoz Konakları'nda yeni ev projelerine başladık. Kandilli'de son 
aşamalarına gelmiş bir yalı projemiz var. Yurtdışında bir kayak otelinin konsept 
çalışmalarını yapıyoruz. 


BU BİR İLANDIR. 


Örnek yalı hazır 


İ uy ei Merkez 
DENİZE 0 DEĞİL GİZ 2000 Plaza Eski Büyükdere Cd 
mi - No7D31 Kat 8 Maslak/İstanbul 


Bodrum Tanıtım Ofisi 
10 M KI RE Pomelan Cd 1308 Sk Plaj Yolu 


Bitez - Bodrum 


UR 
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Muhteşem detayları web sitemizde görebilirsiniz 


www.bitezyalilari.com.tr 
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BİTEZYALILARI | EXGULISITE* 


Lüksü tarif edemeyiz. Ama gösterebiliriz... 


> 


02122899455 |. n 
0530730 75 07 infomafbgy.com.tr F B GY 


FB Gayrimenkul Yatırımları Ltd. Şti. 


Exguisite: Tarifsiz'lüks yaşam 
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Stonewrap 
her mekanı 


benzersiz 


renk Sand model Inka 


STONEWRAP' 


MANUFACTURED STONE & BRICKS 
KULTUR TAŞI VE TUĞLASI 


WwWww.stonewrap.com 


mopa.com.tr 


HAYA| MUTFAKTA BAŞLAR 


MOpA' 


BODRUM * GÜNDOGAN * 490 (532) 466 0 886 * WWW.ZENSUITES.COM.TR 
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LES5 I5 MORE 


25 yıldır tasarımda “az”ın gücüne inanıyor, ev & ofis için mobilya ve aydınlatmanın 
modern klasiklerini showroomlarımızda sizler ile buluşturuyoruz. 


moza'k 


Ortaköy Dereboyu Cad. No: 78 34347 İstanbul T. 4-90 212 327 05 95 - F 4-90 212 327 05 97 

Apa-Giz Plaza Büyükdere Cad. No: 191 K.-1 Levent 34330 İstanbul T. 4-90 212 264 75 75 - F 4-90 212 264 75 74 
Cinnah Cad. No: 66/1 Çankaya/Ankara T. - 90 312 440 06 10 - F 4-90 312 440 0594 

www.mozaikdesign.com - info ©mozaikdesign.com 
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sanat etkinlikleri, sergiler, yaratıcı projeler 


AKADEMİLİLER SANAT MERKEZİ İŞ SANAT KİBELE GALERİSİ GALERİST 


30 HAZİRAN'A KADAR AKADEMİLİLER SANAT MERKEZİ Akademililer 


Sanat Merkezi'ndeki Açık Kapılar başlıklı sergide 1 7 ressamın ürettiği eserlerin galeride sergilenmesinin 
yanı sıra, ressamların atölyeleride ayın ilk on günü boyunca açık kalacak ve sanatseverler tarafından 
ziyaret edilebilecek. Ressamlar atölyelerinde sanatseverlerle kendi öznel yolculuklarını ve sanat 
deneyimlerini paylaşıyor olacaklar. Tel: (02 12) 245 02 29. 


30 HAZİRAN'A KADAR © SANAT KİBELE GALERİSİ Resim, gravür ve 


heykel sanatçısı Ali İsmail Türemen'in “Rağmen Mavi” başlıklı retrospektifi İş Sanat Kibele Galerisi'nde. 
1960'lardan bugüne uzanan sanat yaşamında her zaman yeni arayışlar içinde olan; desen, gravür, 
akrilik, suluboya ve yağlıboya resimlerin yanı sıra seramik ve cam heykeller de üreten Türemen, farklı 
tekniklerdeki tüm işlerinde kendi çizgisini yansıtıyor. Tel: (0212) 316 10 83. 


23 HAZIRAN'A KADAR © (41. ERIST Galerist, Galeri Nev Ankara işbirliğinde “Perdeli 
Natürmort” başlıklı grup sergisine yer veriyor. Abidin Dino, Alev Ebüzziya, Deniz Bilgin, Elif Uras, Erol 
Akyavaş, Mübin Orhon, Nazif Topçuoğlu, Nejad Devrim, Rasim Aksan gibi sanatçıların eserlerine yer 
veren serginin küratörlüğünü Deniz Artun üstlenmiş. “Perdeli Natürmort” ilhamını bir antik Yunan 
öyküsünden alıyor. Tel: (0212) 252 18 96. 


Yapım Nilüfer Artunç. nartunc&doganburda.com 
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Michel Club, seat system designed by Antonio Citterio. www.bebitalia.com 


| | B&B Italia Stores: 

| Ortaköy Dereboyu Cad. No: 78 34347 Istanbul T. 4-90 212 327 05 95 - F. 490 212 327 05 97 
m O 74 dad « Cinnah Cad. No: 66/1 Çankaya Ankara T. 4 90 312 440 06 10 - F 490312 440 0594 

Bi www.mozaikdesign.com - info©mozaikdesign.com 


GALERİ SELVİN 


7 -24 Haziran 


SEVİM ARSLAN 

Türk Halı Sanatı ve Avrupa Tapestry 
dokumaları alanında araştırmaları ve 
yayınları bulunan Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Sevim Arslan, Dokuma sergisiyle Galeri Selvin'de. 
Sanatçının geleneksel motiflerden seçtiği ayrıntılardan örülerek oluşan mühürlerle yüzeyde 


oynanan oyunlar geleneksel yapının hem dışına çıkıyor hem içinde kalıyor. 
Galeri Selvin; Dere Sok., 3, Arnavutköy, Ist. Tel: (0212) 263 74 81. 


İSTANBUL MODERN 


11 Kasım'a kadar 
ANTHONY CRAGG 


İstanbul Modern, Karaköy'deki yeni binası tamamlanana 
kadar tüm faaliyetlerini sürdüreceği geçici mekânına taşındı. 
Beyoğlu'ndaki eski Union Française binasında 3 yıl hizmet 
verecek olan İstanbul Modern, heykel sanatının yaşayan en 
önemli isimlerinden Anthony Cragg ile açıldı. “İnsan Doğası” 
başlıklı sergide, sanatçının kariyerinin farklı dönemlerini 
yansıtan yapıtları sergilenecek. 

İstanbul Modern; Meşrutiyet Cad., 99, Beyoğlu, İst. Tel: (0212) 334 73 00. 


DEPO 


1 Temmuz'a kadar 
KARMA 


Berlin Senatosu Kültürel İşler Birimi ve Goethe- 
Institut İstanbul tarafından desteklenen, Bi'bak'ın 
Depo'daki “Buruk Şeyler - Ulusötesi Ailelerin 
Anlatıları ve Belleği” başlıklı sergisi, Berlin 
merkezli kolektifin, emek göçü sebebiyle ayrı düşen ulusötesi ailelerin hikayelerini incelediği 
son projesine odaklanıyor. Yerleştirmede, sanatçılar Malve Lippmann ve Can Sungu, 
1960'lardan bugüne, bu konudaki yaklaşımları bir araya getiriyor. 

Depo; Tütün Deposu, Lüleci Hendek Cad., 12, Tophane, İst. Tel: (0212) 292 39 56. 


CASA DELL'ARTE 


2 Temmuz'a kadar 
KARMA 


Genç sanatçılara destek sağlama 
idealinde birleşen Casa dell'Arte 
ve Art50O.net yeni bir işbirliğine 
adım atıyor. İlhamını William 
Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi 
Rüyası adlı eserinden alan 

sergi, Art5O.net sanatçıları Mehmet Çevik, Görkem Dikel, Merve Dündar, İdil Güral, Begüm 
Mütevellioğlu, Azime Sarıtoprak, Saliha Yılmaz ve Baysan Yüksel'in katılımıyla gerçekleşiyor. 
Casa dell'Arte; İnönü Cad., 6, Torba, Bodrum. Tel: (0252) 367 18 48. 


AKADEMİLİLER 
SANAT MERKEZİ 
30 Haziran'a kadar 
KARMA 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 245 02 29. 
ART ON İSTANBUL 
9 Haziran'a kadar 
OLGU ÜLKENCİLER 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 259 15 43. 
ART SUİTES 
GALLERY BODRUM 


16 Haziran - 9 Eylül 
DEVRİM ERBİL 

Resim sergisi 

Tel: (0252) 385 44 27. 
ARKAS SANAT MERKEZİ 
27 Temmuz'a kadar 
KARMA 

Resim sergisi 

Tel: (0232) 464 66 00. 
ARTER 

15 Temmuz'a kadar 
CAN AYTEKİN ve ALİ MAH- 
MUT DEMİREL 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 708 58 08. 
ARTGALERİM 

3 Haziran'a kadar 
CEYLAN ATUK 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 265 1034. 
ARTSÜMER 

30 Haziran'a kadar 
KARMA 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 249 1035. 


AJANDA 


BOZLU ART 
PROJECT MONGERİ 
BİNASI 

9 Haziran'a kadar 
NEŞ'E ERDOK 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 233 72 33. 
CAM GALERİ 

15 Haziran'a kadar 
CEMAL GÜRSEL SOYEL 
Resim sergisi 

Tel: (0212) 245 79 75. 
CASA DELL'ARTE 

2 Temmuz'a kadar 
KARMA 

Resim sergisi 

Tel: (0252) 367 18 48. 
CERMODERN 

17 Haziran'a kadar 
ÖZGÜR DEMİRCİ 

Resim sergisi 

Tel: (0312) 310 00 00. 
ÇAĞLA CABAOĞLU 
GALLERY 42 MASLAK 


1 Ağustos'a kadar 
ŞENOL ALTUN 

Heykel sergisi 

Tel: (0212) 291 37 91. 
DAİRE SANAT 

23 Haziran'a kadar 
EVREN EROL 

Heykel sergisi 

Tel: (0212) 252 52 77. 
DEPO 

1 Temmuz'a kadar 
KARMA 

Karma 

Tel: (0212) 292 39 56. 


46. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ 
İKSV tarafından düzenlenen 46. İstanbul Müzik 


Festivali 12 Haziran'a kadar 
devam edecek. “Aile bağları” 
temalı festivalde mezzosoprano 
Joyce DiDonato'nun projesi 
Savaşta ve Barışta, Mischa 
Maisky (kendisine festivalin 
Yaşam Boyu Başarı Ödülü 
takdim edilecek), Diana 
Damrau ve eşi bas bariton 
Nicolas Testö, Güher&Süher 


— orna ne 
Bi Bim e 


Pekinel gibi önemli isimler yer alacak. iksv.org 
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ni Höme atlas. 


İNTERİORS 


MASLAK YAPI 

FINE INTERIORS 

Selenium Panorama Residence 
Hossohbet Sokak 13/2 

34349 GAYRETTEPE 

ISTANBUL 

Tel. -90.212.2795050 

Fax *90.212.2795051 
infoomaslakyapi.com 
www.maslakyapi.com 


FLEXFORM 


ADDA 
SECTIONAL SOFA 


design by 
Antonio Citterio 


ÇAĞLA CABAOĞLU GALLERY 42 MASLAK 


1 Ağustos'a kadar 
ŞENOL ALTUN 


Şenol Altun, Fotomorfoz sergisinde bilindik 
nesnelerin ışıkla etkileşimi sonucu, anlık 
gerçekliğini kaybedip sanki başka bir 
boyuttan bize göründüğü fotoğraflarını sergiliyor. Aydınlatan Heykeller sergisinde ise her biri 
geri dönüştürülmüş endüstriyel parçalardan oluşan, günışığında bulunduğu mekâna farklı bir 
hava katan tasarım objesi, hava karardığında ise ışık kaynağı olabilen eserlerine yer veriyor. 
42 Maslak; Ahi Evran Cad., 6/3, Maslak, İst. Tel: (0212) 291 37 91. 


e Kg 

YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT kd 

14 Haziran'a kadar Bi We» 
CEMALEREZ ÇİĞ 


İnsanlığın burjuva hallerini “Yedi Günah” 
başlığı altında konu eden ressam Cemal 
Erez, aslen din kökenli olan bu kavramı 
bütün tanrısal bağlarından ayrıştırarak 
toplumsal bir olgunun incelenmesi için 
kavramsal çerçeve olarak kullanıyor. İnsanın 
mülkiyet etrafında kurulmuş olan tarihsel durumunun izini sürmek için şehvet, cimrilik, 
tembellik, oburluk, kıskançlık, kibir ve öfke hallerini merkeze yerleştiriyor. 

Yapı Kredi Kültür Sanat; İstiklal Cad., 161, Beyoğlu, İst. Tel: (0212) 252 47 00. 


CERMODERN 


17 Haziran'a kadar 
ÖZGÜR DEMİRCİ 


Özgür Demirci, doğu sanatına duyduğu büyük 
ilgi ve düşünürlerden aldığı ilnamla çağdaş 
sanat öğelerini buluşturan üslubunu göz önüne 
seriyor. “Doğu Masalları” sergisinde sanatçının 
şimdiye kadar yarattığı ve farklı başlıklar altında 
ürettiği serilerinden örnek teşkil eden çalışmaları bir araya geliyor. 

Cermodern; Altınsoy Cad., 3, Sıhhiye, İst. Tel: (0312) 310 00 00. 


SALT BEYOĞLU 


22 Temmuz'a kadar 


AYDAN MURTEZAOĞLU ve BÜLENT ŞANGAR 
Türkiye'de 1990'larda gelişmeye başlayan 
güncel sanat ortamının etkin isimlerinden 
Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar'ın bugüne 
kadarki en kapsamlı sergisi “Devamlılık Hatası” 
Salt Beyoğlu'nda görülebilir. Adını, sinema ve 
edebiyatta kurgusal tutarsızlıklar için kullanılan 
terimden alan sergi, pratiklerini ayrı yürüten iki sanatçının birlikte çalışmaya geçişi ve 
zamanla sergilemede karşılaştıkları kesintiye gönderme yapıyor. 

Salt Beyoğlu; İstiklal Cad., 136, Beyoğlu, İst. Tel: (0212) 377 42 00. 


DİRİMART 

13 Haziran'a kadar 
JULLAN ROSEFELDT 
Karma 

Tel: (0212) 232 66 66. 
EVİN SANAT GALERİSİ 
26 Haziran - 10 
Temmuz 

KARMA 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 265 81 58. 
GALATA RUM OKULU 
30 Haziran'a kadar 
İRFAN ÖNÜRMEN 

Resim sergisi 

Tel: (0537) 466 20 14. 
GALERİ ARK 

6 Haziran'a kadar 
SEMRA GÖNEY 

Resim sergisi 

Tel: (0216) 369 49 00. 
GALERİ NEV 
İSTANBUL 

25 Haziran'a kadar 
KARMA 

Karma 

Tel: (0212) 252 15 25. 
GALERİ SELVİN 

7 -24 Haziran 

SEVİM ARSLAN 

Dokuma sergisi 

Tel: (0212) 263 74 81. 
GALERİ SİYAH BEYAZ 
6 Haziran'a kadar 
SİNAN KOGIE 

Resim sergisi 

Tel: (0312) 467 72 34. 


AJANDA 


GALERİST 

23 Haziran'a kadar 
KARMA 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 252 18 96. 
İSTANBUL 

MODERN 

11 Kasım'a kadar 
ANTHONY CRAGG 

Heykel sergisi 

Tel: (0212) 334 73 00. 
İŞ SANAT KİBELE 
GALERİSİ 

30 Haziran'a kadar 
ALİ İSMAİL TÜREMEN 
Resim sergisi 

Tel: (0212) 316 10 83. 
KARBON 

GALLERY 

3 Ağustos'a kadar 
AKIN EKİCİ 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 999 39 90. 
KIZILTOPRAK 
SANAT 

GALERİSİ 

6 Haziran'a kadar 
HAKAN ESMER 

Resim sergisi 

Tel: (0216) 418 38 06. 
KRANK ART 
GALLERY 

15 Haziran'a 

kadar 

KARMA 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 243 57 86. 


CAPPADOX 2018 BAŞLIYOR 
Küratörlüğünü Fulya Erdemci ve Ilgın Deniz 
Akseloğlu'nun üstlendiği Cappadox 2018 
Çağdaş Sanat Programı'nda ses ve ışık 


enstalasyonlarından 


performanslara, heykel 


yerleştirmelerinden 
video çalışmalarına 
uzanan, bağlama 
duyarlı ve mekâna 
özel projeler yer alıyor. 
Davetli sanatçılar 


sessizliğin farklı yorumlarına ve metaforik 
anlamlarına yanıt arayacaklar. cappadox.com 
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TIMELESS 
ELEGANCE 


*EDIMON Certain ideas never go out of fashion. 
The timeless framed door designs of the -EDITION 
range are the international reference point for guality. 


MASLAK YAPI” 


FİNE 


İNTERİORS 


Maslak Yapı Fine Interiors 
Selenium Panorama Residence 
Hoşsohbet Sk. 13/2 34349 
Gayrettepe İstanbul 

T: 4902122795050 


F2 4902122795051 


poggen 
DOhİFA 


PERFORMİSTANBUL 


9 Haziran 
KARMA 


Uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul, 
i sanat platformları Lada ve Enclave Lab işbirliğinde, 
; dw Ti göçebe bir varoluş kimliği ile hareket eden proje 
mekanı In-Flux'ın No Worries isimli sergisinin eş 
organizatörlüğünü üstlendi. Naz Balkaya'nın küratörlüğünü 
yaptığı performans/sergi, Londra'da LADA ve Enclave 
Lab'in önüne park edilecek olan karavanda ve kamusal alanda gerçekleşecek. 
performistanbul.org 


IMOGA ART SPACE 


14 Haziran'a kadar 
HASAN KIRAN 


Ahşap baskılardan oluşan “Şamanik 
Senfoni / Çanlar” sergisiyle sanatçı Hasan 
Kıran, 14 Haziran'a kadar Imoga Art 
Space'de izlenebilir. Yaşadığı coğrafyanın 
tarihsel, kültürel ve simgesel değerlerine 
göndermeler yaparak tutkulu bir bakış ola kendini ifade eden sanatçı, söylenenler 
düşsel-fantastik bir atmosferde yeniden yorumluyor. 

Imoga Art Space; İcadiye Cad., 42A, Kuzguncuk, İst. imoga.org 


DAİRE SANAT 


23 Haziran'a kadar 
EVREN EROL 


Daire Sanat, Evren Erol'un galeri mekânına özel 
tasarladığı heykel ve yerleştirmelerden oluşan 
Aklın İyimserliği adlı dördüncü kişisel sergisine 
ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, sergide galeriyi 
tanımsız-kimliksiz bir bireye ait sürreel bir eve 
dönüştürüyor. Sanatçının önceki sergilerinden farklı olarak heykelleri ile birlikte mekânsal bir 
kurgunun parçası olarak desen ve yerleştirmeleri de izleyici ile buluşuyor. 

Daire Sanat; Akarsu Cad., Şimşirci Sok., 11/1, Cihangir, İst. Tel: (0212) 252 52 77. 


ART SUITES GALLERY BODRUM 


16 Haziran - 9 Eylül 


DEVRİM ERBİL 

Art Suites Gallery Bodrum, Devrim Erbil'in 
“Devrim'sel Ritim” başlıklı kişisel sergisine 
yer veriyor. Sergide sanatçının ilk defa 
sergilenecek olan yağlıboya tablolarının 
yanı sıra, özel olarak seçilmiş serigrafi baskı 
eserleri de yer alacak. 

Art Suites Gallery Bodrum; 


Çökertme Cad., 111, Yalıkavak, Bodrum. Tel: (0252) 385 44 27. 


MİLLİ REASÜRANS 
SANAT GALERİSİ 

9 Haziran'a kadar 
DEVABİL KARA 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 231 47 30. 
PERA MÜZESİ 

6 Haziran - 26 
Ağustos 


KARMA 
Karma 


Tel: (0212) 334 99 00. 
PG ART GALLERY 
20 Haziran'a kadar 
ELSA ERS 

Heykel sergisi 

Tel: (0212) 252 80 00. 
Pİ ARTWORKS 
KARAKÖY 


30 Haziran'a kadar 


KEMAL SEYHAN 
Karma 


Tel: (0212) 245 13 23. 
PİLOT 

16 Haziran'a kadar 
KARMA 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 245 55 05. 


AJANDA 


SALT 

BEYOĞLU 
22 Temmuz'a kadar 
AYDAN MURTEZAOĞLU ve 


BÜLENT ŞANGAR 
Karma 


Tel: (0212) 377 42 00. 
TUNA OFİS 

8 Haziran'a kadar 
KARMA 

Karma 

Tel: (0216) 474 44 41. 
UNI0 MÜZE 

12 Aralık'a kadar 
JOAN MİRO 

Karma 

Tel: (0212) 276 01 56. 
X-İST 

16 Haziran'a kadar 
CEM DİNLENMİŞ 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 291 77 84. 
YAPI KREDİ 
KÜLTÜR SANAT 


14 Haziran'a kadar 


CEMAL EREZ 
Resim sergisi 
Tel: (0212) 252 47 00. 


ÖZGÜR HARFLER DİYARI 

Kahve Dünyası'nın güncel sanat projesi 
Yanköşe, ikinci edisyonunda Özlem Günyol ve 
Mustafa Kunt'un “Ayrıayrıbirarada - harfler, 
sayılar, noktalama ve diğer işaretler” adlı 
çalışmasını ağırlıyor. Meclis-i Mebusan 
Caddesi, 85 numarada 28 Eylül'e kadar 
izlenebilecek çalışma, güncel anayasadaki 

tüm harf, sayı, noktalama ve diğer işaretleri ait 
oldukları cümlelerden koparıp benzerleriyle yan 


yana getiriyor. 


b3 
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Yapım ve fotoğraflar Rana Korgül. 


Sözden öte 


Yoğun ziyaretçi akınına uğrayan “Sözden Öte” başlıklı 
4. Mardin Bienali'ni yakından takip etme şansı 
yakalamışken, bienal direktörü Döne Otyam'a merak 
ettiklerimizi sorduk. Otyam, kalbini sanata vermiş biri 
olarak Mardin'in ne kadar büyülü bir şehir olduğunu 
bize ispatlıyor. 


1. Merkezkaç'ın 
Alman Karargahı'ndaki 
mekâna özgü örümcekli 
enstalasyonu. 

2. Bilge Alkor'un 
“Karda Onun Ayak 
İzlerini Bulamıyorum” 
isimli eseri Mardin 
Müzesi'nde sergilendi. 
3. Canan'ın Yıldız 
Hamam'ındaki “Gönül 
Dili" isimli yerleştirmesi. 


Maison Française: Neden Mardin'de bienal 

yapmaya karar verdiniz? 

Döne Otyam: Çoğu kişi beni Mardinli sanır beni 
ama Ankaralıyım. Çocuk yaşta babamdan bulaşan virüs diyelim, Mardin'de bienal yapma isteği. Hem güneydoğu tutkusu hem de sanat 
tutkusu. İkisi birleşti sanki. Yaklaşık 40 sene 
önce ilk uçağa binişim, Diyarbakır'a gitmek 
üzere olmuştu. Babamla bir röportajının peşinden bölgeye gitmek, o yaşlarda müthiş bir deneyimdi benim için. Bu tutkusunu üç kızına da 
geçirdi. Biz buna doğduk adeta, bu hikayelere, bu insanlara, onların acılarına... Ankara'daki 
evimizde de hep bu konular konuşulurdu. GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi'nden teklif geldiğinde, 
sanat danışmanlığı yaptığım kurumdan ayrılıp 
büyük heyecanla kabul ettiğimi söylemek isterim. 1,5 yıl kadar bölgede çalışma imkanım 
oldu. Virüs daha da büyüdü. Çeşitli vesilelerle 
tanıyordum bölgeyi ama GAP İdaresi'nde çalışmak bana büyük deneyim oldu. Yıllar sonra yine GAP İdaresi'nden Mardin'de bir Fikret Otyam sergisi açmak üzere teklif aldığım- 
da bir sergi değil bunu daha ses getirecek ve 
devamlılığı olan bir projeye çevirme konusu- 


. 
dad | 
Ty 


nu düşündüm. GAP İdaresi Başkanı Sadrettin 
Karahocagil'in de ileri görüşüyle sanatçı dostum Ferhat Özgür'le birlikte kolları sıvadık. 
İşte bu şekilde bir sergi önerisi bienale evrildi. 
MF: Mardin Bienali'nin dördüncüsü düzenlendi. 
“Sözden Öte” temalı bu bienal diğerlerine göre 

nasıl bir farklılık gösteriyor? 

D. Otyam: Aslında konsept dışında büyük bir 
farklılık yok. Üçüncü edisyonda çok daha farklı bir metot denemiştik; küratörsüz bir bienal 
oldu. Mardinlilerin de etkin olduğu, aralarında yine Fırat Arapoğlu'nun da bulunduğu esnek bir grup tarafından kolektif olarak düzenlemiş ve koordine etmiştik. Bu grup içinde 
“esnaf ve sanatkarlar” da vardı, akademisyen 
de, grafik tasarımcı da... Bir küratörün, pek 
de tanımadığı bir yerde, serginin ne olacağına, kimi sergileyeceğine, nasıl sergileyeceğine tek başına hükmettiği egemen bienal modelini sorgulayan karşı bir alternatif önermiştik. Bu kez de yine çok sesli olsun istedik, farklı görsel ideolojilere sahip üç küratörle çalıştık. En büyük fark şimdiye kadar bu denli yan 
etkinlik ve atölyeler yapmamış olmamız. Tüm 
ay boyunca etkinliklerimiz oldu. Çocuklarla ve 


Döne Otyam 


karşımıza çıkıyor. 
mekân yerleştirmesi. 
7 


Özgürlük' isimli kamusal olan projesi. 


kadınlara daha çok dokunma fırsatımız oldu. 
MF:. Amatör bir ruhla bienali düzenliyorsunuz. 

Bunun belli bir sebebi var mı? 

D. Otyam: Buna da Mardin ruhu diyeceğim. 
Mardin'in dokusuna uygun bir bienal ancak amatör ruhu kaybetmeden ama gittikçe profesyonelleşerek yapılan bir bienal olmalı. Tekelleşmeden, paylaşımcı, çoğulcu, 
imece usulüyle. Kentin dokusuna, dinamiklerine aykırı olmayan. 

MF: Mardin zor bir bölge. Daha önce ertelemeler oldu. 
Bu bienalle ilgili özellikle neyi vurgulamak istediniz? 
D. Otyam: Tek kelimeyle yılmadan başarmayı!!! 
MF: Bienale katılacak sanatçı seçimini nasıl 
yapıyorsunuz? Sanatçılar size nasıl ulaşabilir ya da 
davet mi beklemeliler? 

D. Otyam: Bu süreç, küratörlerin seçtikleri başlık ekseninde çalışan sanatçılardan seçimlerle ilerliyor. Davet edildikleri gibi bazen başvurular üzerinden de oluyor. Biz bir başvuru duyurusu yapmıyoruz, olan başvuruları da göz 
ardı etmiyoruz. Bir sonraki bienalin nasıl olacağı konusunda henüz bir planlama yapmadık ama fikirlerimiz oluşuyor. Her bienal bir 
sonrakine tecrübe oluyor bizim için. 


4. Hasan Pehlevan'ın buluntu nesne üzerine m 
Mardin Müzesi arka sokaklarında kamusal ala 


5. Alman Karargahı'ndaki Mürsel Argunağa'nı 


iz Tekin'in Revaklı Çarşı Meydanı'ndaki 


üdahaleleri 
işi olarak 


“isimsiz” 


"Bir Parça 


7. Revaklı Çarşı'daki Ali Emir Tapan'ın alçı işle 


i. 


AA ik AA 


BİENAL 
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MM LTE AMET İLLERİ TİEEELLEİTELİTTE LİKEİT 


MF: Bienalin kente ve Mardinlilere katkısından 
bahseder misiniz? 

D. Otyam: Bunu sadece Mardin olarak almak 
istemem. 1990'lardan itibaren turizm, ekonomi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra bir 
şehrin prestijinin ve saygınlığının belirlenmesinde, o kentin ev sahipliği yaptığı güncel sanat etkinlikleri giderek artan yoğunlukta bir ölçüt oluşturdu. Öyle ki, artık bir şehrin, kültürel ve turistik yönden dikkat çekiciliği tek başına yeterli olmuyor. Hatta daha ileri giderek söyleyebiliriz ki, turistik açıdan hiçbir çekiciliği olmayan şehirler bile düzenledikleri güncel sanat etkinlikleriyle gerek ulusal gerek uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekebiliyor. Bu şehirler birdenbire dünya 
sanat ortamının en çok konuşulan şehirleri 
oluyorlar. Örneğin, az nüfusa sahip Almanya 
Kassel'de her beş yılda bir düzenlenen Documenta sergisi, buraya 100 gün içinde bir 
milyon ziyaretçi gelmesine sebep olabiliyor. 
Benzer biçimde Venedik ise turistik yönden 
çok çekici olmasına karşın en fazla ziyaretçi 
sayısına, bu kentte iki yılda bir düzenlenen 
ve dünyanın en eski bienali olan Venedik Bienali ile ulaşıyor. Şu an Türkiye'de düzenlenen en büyük etkinlik olan İstanbul Bienali 
de, iki yılda bir İstanbul'u uluslararası sanat 
ve kültür camiasının bir buluşma noktası haline getiriyor. Görülüyor ki, güncel sanat, dikkatlerin kentlere kaydırılması anlamında itici 


bir güç oluşturuyor. Bu etkinlikler sayesinde 
yazılı ve görsel medyanın dikkati bu kentlere yöneliyor. Bu periferide kalan tüm kentler 
için geçerli olabilir. Mardin Bienali, Mardin'i 
çevre/periferi konumundan çıkarıp merkezi 
bir konumuna oturtabilir mi, bunu ben görebilir miyim bilemem ama Mardin'i tarihi ve 
kültürel zenginliklerinin yanı sıra güncel sanat etkinlikleriyle sürekli gündemde tutmak 
olası. Bunu bienalin bu edisyonunda yaşadık. İlk kez Mardin'i bu vesileyle gören, hem 
sanatı, hem Mardin'i aynı anda yaşayan çok 


BİENAL 


“Geçmişe baktığımda hem kent olarak, hem de ekip 
olarak çok yol aldık. Çoğaldık, genişledik ve amatör 
ruhumuzu elden bırakmadan profesyonellestik. Bu 
bienali sadece sanatçılar ve küratörlerle yapmıyoruz. 
Tüm Mardinlilerle büyük bir ekip olarak hazırlıyoruz..." 


1. Çağrı Saray'ın “Sonsuz Mesafe' isimli Mardin 
abbaralarını anlatan enstalasyonu. 

2. Alman Karargahı'ndaki yanan bayrak videosu 
“Western Flag' John Gerrard'a ait bir simülasyon. 
3.Taner Ceylan, Meryem Ana Kilisesi'nde “Acıların 
Adamı isimli tablosunun önünde. 

4. Alman Karargahı'ndaki Remize Erer'in Barışa' isimli 
duvar yerleştirmesi. 


büyük bir kalabalık vardı. Civardan gelen öğrenci sayısı da azımsanmayacak kadardı. 
Bunu hem kültürel, hem ekonomik hem de 
turistik açıdan önemli buluyorum. 

MF: Bienal dışında Mardin'de sanatsal etkinliklerde 
bulunmayı düşünüyor musunuz? 

D. Otyam: Bu kez iki sene beklemek istemiyoruz. Olanaklar el verirse etkinliklerimizin devam etmesini arzu ediyoruz. Şu sıralar bu 
projeler üzerinde çalışıyoruz. 

ME: Bienal dışında şu sıralar gündeminizde neler var? 
Kurucularından olduğunuz Abitus Sanat Projeleri 
başka nelere imza atacak? 

D. Otyam: Abitus'ta projeler bitmez. Çok heyecan verici ve çok disiplinli bir projemiz var. 
Heyecanıma yenik düşüp açıklamayayım. 
Ayrıca dört bienali içeren bir kitap çalışmamız var. Yine Mardin Bienali'ni içeren bir 
sergi projesi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca 
Ankara'da gerçekleşecek bazı sergi projelerimiz olacak. 

mardinbienali.org 
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Armchair Cala by Doshi Levien 
Sofa & Table Mesh by Patricia Urguiola 


Yapım Nilüfer Artunç. 


SERGİ 


Çocukluk günlerinin izinde 


Cem Dinlenmiş'in “Blok Sakinlerinin Dikkatine” başlıklı kişisel sergisi 16 Haziran'a kadar 
X-istte devam edecek. Sanatçı galerideki dördüncü kişisel sergisinde çocukluğunun 
sosyokültürel değişimini kamusal mekânlar üzerinden işliyor. 


1. Perpa. 
2.20 No'lu 
Asansör. 

3. Boşluk. 
4-5. Esarete 
giriş serisi, 
şehir dışındaki 
cezaevlerinin 
giriş kapılarını 
inceliyor. 


armara Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik 
Bölümü mezunu Cem Dinlenmiş, Pengu- 
en ve Uykusuz dergilerinden tanıdığımız, 
sıradışı çizgisini takip ettiğimiz bir isim. Sanatçı 
X-İstteki “Blok Sakinlerinin Dikkatine” başlıklı dördüncü kişisel sergisinde bu kez kamusal mekânları 
çocukluğunun ve gençlik dönemin belleği üzerinden inceliyor. 

Cem Dinlenmiş, önceki kişisel sergilerindeki hikayemsi yapıyı sürdürdüğü işlerinde, 1980'li ve 
1990'lı yıllardaki sosyokültürel değişimin kentsel çevredeki izlerini takip ediyor. Perpa, Milli Reasürans Çarşısı, Tekstilkent, Galleria Ataköy gibi 
mekânların tanıdık yüzlerini resmederken, kendi 
büyüdüğü dönemin estetik kodlarını inceliyor. Sergide ayrıca şehir dışındaki cezaevi komplekslerinin 
tek tip giriş yapıları da görülebilecek. Cem Dinlenmiş, geçmişi ziyaret ederek birbiriyle ilişkilendirdiği monoblok binalar, tekrar eden strüktürel öğeler ve topoğrafyayı geometrik biçimlerle ifade bulan sadeleşmiş görsel diliyle anlatıyor. Sanatçının 
“Blok Sakinlerinin Dikkatine” başlıklı dördüncü kişisel sergisi 16 Haziran'a kadar X-ist'te görülebilir. 
X-ist; Abdi İpekçi Cad., 42/2, Nişantaşı, İst. 
Tel: (0212) 291 77 84. 
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Venedik te başlıyor 


İmarlık-etkinliklerinden Venedik Bienali 16. Uluslararası M 


başladı. İst 


|, o Türkiye Pavyo 


# 


Yapım Nilüfer Artunç. Fotoğraf Emre Dörter. 


enedik Bienali 16. Uluslararası Mi- 
V marlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda, 

küratörlüğünü Kerem Piker'in yardımcı küratörlüğünü Cansu Cürgen, Yelta Köm, 
Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev ve Erdem Tüzün'ün üstlendiği Vardiya projesi 
başladı. İKSV koordinasyonunda, Schüco 
Türkiye ve VitrA eş sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Pavyonu, bienalin ana 
mekânlarından Arsenale'de 25 Kasım tari 
hine kadar görülebilir. 
Dünyadan mimarlık öğrencilerinin katılımıyla zaman içerisinde şekillenerek geli 
şecek ve bienalin sona ermesiyle tamam 
lanacak olan Vardiya projesi, alışılagelmiş 
anlamda bir sergi içeriği sunmayacak. Bi 
enal süresince, 16 ülkeden 122 mimarlık öğrencisi, haftalık 1 O'ar kişilik vardiyalarla Venedik'e gelerek, farklı temalar etrafında atölye çalışmaları geliştirecek ve film, 
enstalasyon, maket, fanzin, üç boyutlu baskı gibi pek çok farklı formatta özel içerikler üretecek. 
Atölye çalışmalarının yanı sıra projenin 
web sitesinden canlı yayınlanacak 50 dijital buluşma ve 6 uluslararası konuk konuşmacının katılacağı sohbetlerle Türkiye Pavyonu, bienalin açık kalacağı 25 hafta boyunca yaşayan bir buluşma ve üretim mekânı olacak. Vardiya projesi için 


tüm dünyadan mimarlık öğrencileri, Türkiye Pavyonu'nda buluşmak ve birlikte üretmek üzere bir açık çağrı yapılarak davet 
edildi. Başvurular arasından seçilen, 122 
lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencisi, bir haftalık vardiyalar halinde, İKSV'nin 
davetlisi olarak Venedik'e gelecek. Öğrencilerin uçak biletleri, konaklama giderleri 
ve bir hafta boyunca Venedik'te yapacakları harcamalar İKSV tarafından karşılanacak. Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Çin'e, 
Filistin'den Venezuela'ya, Kosta Rika'dan 
Almanya'ya 16 farklı ülkedeki okullardan 
Vardiya'ya katılacak öğrenciler, farklı alanlardan profesyoneller, akademisyenler ve 
meraklılar eşliğinde, önceden belirlenmiş 
programlar dahilinde, seminerler, atölye ça- 


at Vakfı'nın Koöordinasyonunu yürüttüğü, 25 Kasım'a k 


2. Vardiya projesi, Arsenale'de 25 Kasım'a kadar 
ziyaret edilebilir. 
3. Vardiya kapsamında 122 lisans ve yüksek lisans 
mimarlık öğrencisi, bir haftalık vardiyalar halinde 
İKSV'nin davetlisi olarak Venedik'e gelecek ve 
üretimlere bulunacak. 


lışmaları, dijital buluşmalar ve enformel karşılaşmalarla zenginleşen üretimlerde bulunacak. Venedik Bienali 1 6. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde küratörlüğünü Yvonne 
Farrell ve Shelley McNamara'nın üstlendiği 
Freespace / Serbestmekân başlıklı ana serginin yanı sıra Arsenale ve Giardini'de Türkiye Pawyonu'nun da aralarında bulunduğu 
63 ülkenin sergileri yer alıyor. 

iksv.org / vardiya.iksv.org 
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Vibieffe 


Made in Italy 


Yapım Selin Cebecioğlu. 


MARKA 


Geçmişin mirasına güncel yorum 


Gaziantep'te XVI. yüzyıldan bu yana geleneksel kara tezgâhlarda dokunan kutnu kumaşı, 
Kutnia markasının giyim, aksesuar ve ev tekstili koleksiyonlarında yerel geçmisin mirasına 


katılan modern yorumla geniş kitlelere ulaşıyor. 


Kutnu 
“ nakışlı 
7 terlik 


den tasarlanarak dünyaya ulaşmasını amaçlayan Jülide Konukoğlu girişimiyle yaratılan bir marka. Markanın kreatif direktörü Günseli Türkay, kumaşın 
geleneksel ruhunu korumayı hedefleyerek çizgi ve renklerde eklektik, modern ve zamansız 
bir dünya oluşturmuş. Yaz koleksiyonunda 
Hava Cıva, Turunç Bahçesi ve Alesta Marin olmak üzere üç ana tema hazırlanmış. 
İpeksi kumaşların en eskisi olarak literatürde yer alan kutnu kumaşı, günümüzde 
çok az sayıda usta tarafından dokunabilen 
kültürel bir miras olma özelliği taşıyor. Dokunması oldukça zahmetli olan ve ustalık 
gerektiren birçok aşamadan geçen kutnu 
kumaşı, söküm işleminden çözgüsüne, taharlanmasından dokunmasına kadarki her aşamada, alanında uzman birçok ustanın emeğiyle dokunuyor. Tüm oluşum sürecince 
ayrı bir zanaatkârlık gerektiren kutnu kumaşı için atkısı koton, çözgüsü renkli vizon iplerden oluşan dikey çizgiler imza 
niteliği taşıyor. 
Türkiye'de 10 perakende mağaza, Avrupa, İngiltere, Amerika, Japonya, Çin 
ve Ortadoğu'da yer alan high-end departman mağazalarda corner mağazacılık ve online satış kanalı ile tüm dünyaya yayılmayı amaçlayan Kutnia'nın 
ilk iki mağazası, kutnunun merkezi 
olan Gaziantep'te yer alıyor. Markaya ait ürünlere Midnight Express, Zorlu Beymen Home, Suradiye Beymen Home mağazalarından ve kutnia.com internet 
adresinden ulaşabilirsiniz. 
kutnia.com 


K utnia, kutnu kültürel mirasının modern şekilde yeni- 


Patchwork yastıklar (tanesi): 480 TL. 


Keten ve kutnu karışımı 
masa örtüsü: 1.300 TL. 


Keten ve kutnu karışımı masa örtüsü: 1,300 TL, 
runner: 450 TL, keten mendil: 70 TL. 


- 4 Gi 


Yapım Nilüfer Artunç. 


SERGİ 


Venedik teki Memphis 


Venedik Mimarlık Bienali'nin 16'ncı edisyonu bu yıl 24 
Mayıs-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bienal 
kapsamında Berengo Vakfı'nın işbirliğinde Franchetti 
Sarayı'nda düzenlenen “Memphis - Plastic Field” sergisi, 
tasarım dünyasının eğlenceli, sıradışı oluşumu Memphis 
grubunu bir kez daha hatırlamamızı sağlıyor. 


Memphis grubu 
Ettore Sottsass ve yandaşı tasarımcılardan oluşan çok 
uluslu bir grup kendilerine Memphis adını uygun görerek 
Bob Dylan'ın ünlü şarkısına bir selam gönderdiler. 

Ortak üretilen mobilyalarda, işlev, biçim, malzeme, 

yüzey ve renk gibi tasarımın temel unsurlarının yeniden 
yorumlanmasıyla, kabul edilmiş tasarım sözleşmelerinden 
radikal bir ayrılma vardı. 1950'lerin Amerikan masa 
üstlerinde kullanılan ucuz plastik lamineler çok ince 
işlenmiş dolap tekniklerine uygulandı. Ortalama tüketicinin 
ulaşamayacağı fiyatta piyasaya sunulan bu örnek, 
tasarımcının yaratma gücü ve son ürünü belirlemedeki 
rolünü Memphis'in ne derece önemsediğinin 
göstergesiydi. Bu değer, sanat ve tasarım 


ranchetti Sarayı, Jean 4 piyasası arasındaki çizginin bulanıklaşmasına 
Blanchaert ve Adriano ve “koleksiyon tasarımı” fikrinin ortaya 
Berengo küratörlüğün- çıkmasına yol açmıştır. 


de “Memphis - Plastic Field” 
sergisine yer veriyor. Tasarım grubunun, provokatif, 
çok renkli, pop art esintili bir 


IB Studio, sergi için Franchetti'nin 
mekânlarını, Sottsass'ın 1981 ikoruhla minimalizme meydan nik tasarımı Carlton'ın geometrik isokuduğu 80'lerin başların- ; keleti ve tasarımcısının postmodern 
da olduğu gibi, bu kez de ruhu üzerinden yeniden çizmiş. 
Memphis'in ikonik tasarım- Sergide ayrıca, Memphis'in cam 
ları, Franchetti'nin tarihi yapısıyla tezat halinde ön plana  işçiliğindeki güzelliği yeniden keşfetmek için Berengo 
çıkıyor. Sarayın içinde bulunduğu doğal alan, ziyaretçile- o Vakfı adına tematik bir oda hazırlanmış. 1989'dan beri 


rin, mimar Ettore Sottsass'ın diğer kurucularla birlikte za- Oo Berengo Vakfı, mimarlar, sanatçılar ve tasarımcıların ca- 1. Ettore Sottsass 
manın küresel tasarım sahnesinde unutulmaz bir iz bı- o mın mükemmel dokunuşunu keşfetmesi için stüdyo ve tasarımı ikonik kitaplık 
rakmasına izin veren cesur ve cüretkar tonlara ve şekil- o üst sınıf malzeme desteği veriyor. Sergini sürprizi ise Ai Carlton, 1981. 

lere odaklanmasını sağlıyor. Sergi, grubun aktif olduğu Oo Weiwei'den geliyor. Sanatçının mülteci konusunda far- 2. Renkli Mimari. 


1981-1987 döneminde yarattığı özgün eserlerinden olu- o kındalık yaratmak için New York Central Park'ta “Good 3. Good Fences Make 
şan çağdaş tasarımların bir seçkisini sunuyor. Sottsass'ın Oo Fences Make Good Neighbours” başlıklı kamusal sanat o Good Neighbours, Ai 


başyapıtlarının yanı sıra sergi, Zanini, De Lucchi, Zanuso O serisinin bir parçası olarak geçen sonbaharda tasarladı- Weiwei, 2017. 

Jr, Bley, Bedin, Mendini, Mariscal, Kuramata, Cibic, Gra- (oOğı 7,5 metre yüksekliğindeki altın kafes, sergi süresin- 4. Tawaraya ahşap 
ves, losa Ghini, Thun, Taylor, Umeda, Sowden, Sanchez, Oo ce sarayın avlusunda görülebilecek. boks ringi, 1981. 
Shire, Branzi ve Du Pasguier gibi Memphis tasarımcıları- o Franchetti Sarayı; 5. Ettore Sottsass 
nın eserlerine de yer veriyor. Memphis'in doğuştan gelen o San Marco, 2847, Venedik. tasarımı Sirio VaZo, 
sıradışı saygısız karakteri, serginin yapısında da parlıyor. o Tel: (039) 41 739 453. 1982. 
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moda bagno 


Aytar Cad. No:17 34330 1. Levent 
Istanbul Turkey, T. *90 212 278 6500 
www.modabagno.gr 
infocmdmodabagno.com.tr 
Www.internistore.com 


Mevsimle renklenen 


Paris sokakları 


Paris tasarım ve sanat sahnesi yaza hızlı bir giris yaptı. Herkesin diline dolanan big datanın 
öyküsünü anlatan “1,2,3 Data” sergisi, yazın en eğlenceli etkinliklerinden müzik bayramı, 
Teamlab'in sıradışı sergisi ve Boga'nin kıtaları birleştiren tasarımları bizim seçtiklerimizden. 


BIG DATA'YI MASAYA YATIRDI 


K 


Big data, yani büyük veriyi herhalde duymayan kalmamıştır. Sosyal medyacılardan 
akademisyenlere uzanan geniş bir kullanıma ve açılıma sahip big data, EDF'in organize ettiği 
“1,2,3 Data” sergisi ile masaya yatırılıyor. Sergi, veri tasarımı başlığı altında 20 yıldır büyüyen 
teknolojinin sosyal gelişimde nasıl yararlı olduğunu anlatan bir öğreti niteliğinde. Sanat, tasarım 
ve bilimin kesişmesi ile oluşan görseller 40'tan fazla veri tasarımcısının ürünlerini kapsıyor. 
Kişisel bilgi paylaşımı ne işe yarıyor, ne fayda sağlıyor gibi sorular geliyorsa aklınıza, cevapları 


bulmanız için 1,2,3 Data sergisi birebir. fondation.edf.com 


Paris'te dolaştığınızı ve her sokak 
dönüştürmek istiyorsanız, 21 Hazi 


kendinizi atmanız yeterli olacaktır. 
Lang'in 1976 yılında Avrupa Müzi 


butiklerinde düzenlenen konserleri 


Fete de la Musigue, Paris'te harika bir 
çıkıyor. Festival bu sene de konser alan 


başın 


ran'd 
Fran 


PARİS'TE MÜZİK BAYRAMI 


da müzisyenlerin sizi 


karşılayıp müzik yaptığını düşünün. Eğer bu hayali gerçeğe 


a Paris sokaklarına 
sız Kültür Bakanı Jack 


k Günleri fikri ile ortaya çıkan 


program ile karşımıza 


larında, kafelerde, tasarım 


n yanısıra, sokak köşelerinde 


hem profesyonel hem de amatör n 


nÜZİS 


yenleri keşfetmenizi 


sağlıyor. Kulağınızı ve yönünüzü sese doğru çevirin, o sizi gideceğiniz yere götürecektir. İyi 


eğlenceler! fetedelamusigue.culturecommunication.gouv.İr 


AVRUPA VE GÜNEY 
AMERİKANIN AHENGİ 


Meksika'yı ziyaret etmiş olanlar 
tasarım ve renklerin muhteşem 
ahengini fark etmişlerdir. 
Boga tasarım butiği 
de bu kültürden 
esinlenerek 
tasarımlarını 
gerçekleştiriyor. 
Acapulco koltuk ile 
çıkış yapan butiğin üretim 
zinciri Fransa'dan, fikir esintileri ise Güney 
Amerika'dan geliyor. Hazır yaz erken gelmişken bahçeleri 
şimdiden renklendirmek isteyenlere tavsiye edilir. boga.İr 


ALGININ 
OTESİINE 
YOLCULUK 
Değişken ve çok yönlü kolektif 
Teamlab; sanat, bilim, teknoloji ve 
yaratıcılığın sınırlarını fazlasıyla 
zorlayan devasa, interaktif, 
görkemli bir enstalasyon ile 
karşımıza çıkıyor. 360 derece 
olan bu enstalasyon, organik 

ve elektronik bir serüven sunuyor. İzleyicinin hareketlerine ve 
konumuna göre şekil değiştiren tablolar, serginin merkezini 
oluşturuyor. Tamamıyla nümerik bir yapıdan oluşan Teamlab 
sergisi, fütürist ruhların rezonansı olarak anılıyor. Büyülenmek 
serbest! lavillette.com 
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One çıkan yeniler 


Tasarım anlamında bir hayli doyurucu ve yorucu bahar aylarını geride bıraktık. 
Yaz aylarına girerken biraz vites düşürüp öne çıkan birkaç yeni tasarıma beraber göz atalım! 


İTALYAN ETKİSİ 


Tribeca'da 1970'ler İtalya'sının 
esintilerini hissedebileceğimiz 
arklı bir mekândan bahsetmek 
istiyoruz. Primos'un hikayesini 
urgulayan tasarımcı Camilla 
Deterre, içlerinde Carlo Scarpa ve 


Ettore Sottsass'ın da bulunduğu 
ünlü mimar ve tasarımcılardan 
g 
a 


kilenmiş. Mekânın grafikse 
ka fonu ve ikonik İtalyan 
nobilyaları eşliğinde küçük 
aperatifler ve atıştırmalıklar 
sipariş edip keyifli vakit 
geçireceğinizi garanti ediyoruz. 


LABİRENT GALERİ 

60'ların grafikleri, aynalı koridorlar ve arkadan kulağınıza usulca gülen hayalet bir ses... 

Bu bahsettiğimiz kelimeler Mimar Rafael de Cârdenas'ın Cadillac Gallery için tasarladığı 
enstalasyonun küçük bir özeti olabilir. Cârdenas'ın Visionaire kitabevi ve ses tasarımcısı 
Sahra Motablebi ile birlikte hazırladığı bu alan, ziyaretçinin mekânsal algısını farklı bir boyuta 
taşıyacak deneysel bir kurgu oluşturuyor. 


MIMARIN SETİ 

imar Bjarke Ingels ve set tasarımcısı Es Devlin 
ikilisini Netflix belgeseli “Abstract: The Art of 
Design'da izlemediyseniz, bu yazıyı okuduktan 
sonra vakit kaybetmeden videolara bir göz 
atmalısınız! Es Devlin, Bjarke'nin son projesi Xl 
için görülmemiş bir satış ofisi kurguladı. Burada 
alışılagelmiş bir maket ve etrafında ofislerin 
bulunduğu bir satış ofisinden bahsetmiyoruz! Es, 
Xl binasının tanıtım hikayesini üç parçaya bölüyor. 
Ö n 
bi 


İÇE DÖNÜŞ 
Amerika'nın kadına 

ve çıplaklığa bakış 
açısına tepki olarak 

bes sanatçı bir araya 
gelerek American Beauty 
sergisini kurgulamış. 

Her bir sanatçı kendi 
bedenlerine bakarak 
klişeleşmiş dış görünüş 
odaklı düşünceden 
uzaklaşıp, içlerine dönerek 
kişiliklerini yeniden gözden geçirdikleri ve bunu sanatlarına 
yansıttıkları kolajlar yaratmışlar. Sergi, Kravets Wehby Galeri'de 
görülebilir. kravetswehbygallery.com 


nce, Yumurta adını verdiği bir maketle genel 

r bakış sunuyor, sonrasında Bjarke'nin eskiz 
çizerkenki görüntülerinden oluşan “Kağıt, Taş, Cam ve Su" isimli gelişme bölümü ile devam 
ediyor ve finalde de “Dans” adını verdiği projenin dev bir maketini sergiliyor. Bu projede farklı 
disiplinlerin birlikte uyum içinde çalışmasının harika bir örneğini görüyoruz! 


— 


©: 


ULTRAVIOLET 

Geçtiğimiz ay New York'ta tasarım etkinlikleri 

kapsamında Opening Ceremony mağazası Crosby 

Studio ile ortaklaşa kapsül Ultraviolet başlıklı bir w 
koleksiyon tasarladı. Crosby Studio, tasarımlarında 
çizgifilmvari konturlarını ve sürreel soyutlamalarını 

tanıdık bir yaklaşımla mobilyalarına yansıtıyor. 
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desien by Cristian Feltrin 


BAKARA 


WOLLERTİLİN 


www.bakara.com.tr | (0212) 270 33 73 
1.LEVENT - BAĞDAT CADDESİ - ŞİŞHANE 


TASARIM 


evrensel tasarım gündeminin en önünde duranlar 


73/ TASARIM Evrensel tasarım gündeminin en önünde duranlar... 


99/ PROJE Vokal, gitar, bas gitar, 


davul, armonika, tuşlu çalgılar, piyano ve vurmalılar... Multi enstrümantalist deniyor. Yani adam tek başına 
orkestra. Bir de çok yönlü. Dünya çapında 40 milyon albüm satmış yaşayan bir rock efsanesi. Yetmiyor, bir 
stil ikonu olarak sokak modasına yön veriyor. O da yetmiyor, tasarım işine soyunup onun da hakkını veriyor. 


104/ KİTAP 


Geçtiğimiz ay Images Publishing Yayınevi'nden çıkan Orly Robinzon imzalı Homes With Soul kitabı sizi, 
adımınızı kapısından içeri atar atmaz pozitif bir aura ile kucaklayan karakteristik evlere davet ediyor. Ilham 
veren pratik düzenlemeler ve kolay çözümlerle eve ruh katan altın fikirleri Robinzon'dan dinliyoruz. 


Yapım Selin Cebecioğlu. scebecioglu&©doganburda.com 
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TEXTİLİ 


Karacakaya Caddesi No:114 Siteler/Ankara/TÜRKİYE 
T:.0312 353 4661 


T:0312 353 86 86 
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F:03123491201 


JAB 


ANSTOETZ 


Auteur & Editeur 


Www.veart.com.tr 


infomveart.com.tr 


ROL 


G 


URGUTOLA'NIN YENİSİ 
GAN için Patricia Urguiola tarafından tasarlanan The Garden 


Layers koleksiyonu, iç mekândaki konfor ve estetik standartlarını dış 
mekâna da entegre ediyor. gan-rugs.com 


> v ; 4 /NTR9 <igi Emre Arolat DOLCE&GABBANA 
EMİRE AROLATIN Mimarlık'ın 


ön NEN AD Msn Sancaklar Camii 


projesi, Birleşik 
Krallık Mimarlar 
Enstitüsü'nün (RIBA) 
duyurduğu en iyi 
yeni 20 yapı arasına 
- girerek Uluslararası 
Mükemmellik 
Ödülü'nü alan 
isimlerinden oldu. 
emrearolat.com 


TASARIM 


LOUIS VUITTON'DAN 2! 
SURİYELI ÇOCUKLARA 


LOUIS Vuitton, Suriyeli çocuklar için farkındalık yaratmak 
ve fon sağlamak amacıyla eylül ayından itibaren sürdürdüğü ib 
Lockit Color bilekliklerine eklediği 5 yeni rengi 22 

Haziran'dan itibaren tüm dünyadaki mağazalarında ve 

internet sitesinde satışa sunuyor. louisvuitton.com 


Zu gil 76'nci düzenlenen Venedik 
Dinek Uluslararası Mimarlık Jergiri nel 
Türkiye pavgonunun Ti Tüm e 
Urünler, senaryoları ve supervizyolm Tepla 
Tarafından SAJAMYIN 


DİŞİ DA 


V 
İŞLEVSEL | 7 


CARA Judd ve Davide Gramatica tarafından tasarlanan 
Rotonda, derinin niteliğini ve yapısallığını vurgulayan bir 
masaüstü objesi. Deri, bakır üzerinde bir kapak olarak 
ürünün kutu olarak kullanımını sağlarken, saklayıcı 
vazifesi görerek nesnelerin üzerinde yer almasına 
olanak tanıyor. unigka.com 


Dolce&Gabbana ve Smeg işbirliğinden 
doğan “Sicily is my Love” temalı küçük 
ev aletleri, Sicilyalı sanatçılar tarafından 
elle boyanarak hazırlanıyor. 
smeg.com.tr 
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Profil Design, yeni yılda yeni tasarımlar sunuyor. 


Ye n İ bi r P rofi | Raumplus'ın üstün Alman teknolojisiyle üretilen fonksiyonel dolap sistemleri, 


ihtiyaçlarınıza ve mekana özel çözümlerle evinize güzellik katıyor. 


m , Aytar Cad. Aydın Sok. No.6A, 1.levent 
Made in Germany İstanbul T. 0212 325 84 20 
S I G N raum İUS Kalamış ı hizm - 
© p www.profildesign.com. 


H li P d | Türkiye temsilcisi Profil Design | f ProfilDesignTurkey (Gİ) profil design 
er şey yerli yerinde! 


TASARIM 


de 
3 :? 
af : ) Koi kimono: 
j 25911. 
Sherbet 


SİYAH & Design. GEOMETRİK 
BEYAZ ÇİZELGE 
DERİNLİK Restoration Hardware, 


İngiliz tasarımcı Kelly 
Hoppen ile dört yeni 
yastık koleksiyonuna 
imza attı. Hoppen'ın 
tasarım çizgisinde cesur 
grafikler geometrik desenlerle 
buluştu. Seri, ev, otel, restoran 
ve yat dekorasyonlarında kullanılmaya 
aday. restorationhardware.com 


Sherbet Design, 
ilhamını su altının 
derinliklerinden alan 
desenleriyle plaj 
kıyafetlerine siyah 
ve beyazın asaletini 
getiriyor. 
sherbetdesign.net 


bm: 


DOĞANIN 
RENKLERİ 


TASARIMLARINDA 
doğadaki tüm 
renklerden, çiçeklerden 
ve bitkilerden ilnam 
alan Areka, masa 

üstü tekstiline 

dair ürünleriyle şık 
sofraların tercihi. 
maisonareka.com 


KİŞİSELLEŞEN 
MEKÂNLAR” 4 


talyan tasarım çizgisini, Türk kalitesi 


ile buluşturarak çeşitlendirdiği MODERN 
ürün gamını Ankara'dan İstanbul'a; pa 
İstanbul'dan New York'a kadar ta GÖÇEBE 
ulaştıran Lazzoni, yaşam alanlarını el YAZ 


tg 


p 
> 


koleksiyonunda 
doğu ve batıyı 
birleştiren, 
geleneksel ve 
modemi tanıştıran 
bir çizgiyi takip eden 
Bou Art&Design, 
“yeni göçebeler” 
teması ile yüksek 
seviyede el işçiliğini 
rafine renklerle 
buluşturuyor. 
bou.com.tr 


açlandırdığı ücretsiz tasarım hizmeti 
ile kişiye özel mekânların mimarı 
oluyor. lazzoni.com 


Türk Jertef Mimarlar Derneği 
(75MM), bu sene 73 uncu 
verilen TM) Mimarlık Örlülleri 
için adayların E Temmuz'a 
kadar bekliyor. Başvuru aelreti, 
mel, org.İr 

pe 
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NUMARALI 
MARKASI 
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WMF Profi Resist 


WMF, paslanmaz çeliğin dayanıklılığını, yapışmaz kaplamanın 
kullanım kolaylığı ve kaplamayı koruyan son teknoloji 
bal peteği dokusuyla birleştiriyor. 


Böylece, etiniz yüksek ısıda kusursuzca mühürleniyor ve 
ortaya benzersiz lezzetler çıkıyor. 


WWw.wmf.com.tr 


VIZ 


WMF ile mutfakta ve sofrada 
İezzet dolu deneyimler 


City's AVM mağazası, 
WWW.Wwmfİ.com.tr 
ve yetkili satış 

noktalarında! 


> 


Arehilehral Arrocralirn ve 
flantal Bilgi Universileri 
işbirliği (e wzenlenen olak 
eğilim, çalışma ve urelime A 
eğilim plaffarmu AA (sfanbal 
Ursiling Jehozl için Con başvuru 
Tariki (S5 Haziran. 


MODERNİST 
DIŞ MEKÂN 


Dış mekânlar için işlevsel ve ilham 
verici çözümler sunan Casa Outdoor, 
yaza özel hazırladığı koleksiyonlarında 
modern çizgileri ham malzemelerle 
bir araya getiriyor. casa.com.tr 


TASARIMCI Nika Zupanc, Scarlet 
Splendour'a özel hazırladığı 88 Secret koleksiyonuyla yıldızlara sevgi dolu bir yolculuğa 
çıktığını dile getiriyor. 88 takımyıldızının sihrinden esinlenilen koleksiyonda soft renklerin 
gold detaylarla buluştuğu mobilyalara halılar 
eşlik ediyor. scarletsplendour.com 


TAKIMYILDIZLARINA 
YONE ELK 


TASARIM 


IAV TASARIMININ 


ÇOCUK YÜZÜ 


Done by Deer, 
çocukların sağlık 
ve ergonomisini 
göz önünde 
bulundurarak 
dekorasyonda 
dengeyi korumak 
isteyen ve 
İskandinav 
tasarımlarının 
sadeliğini 
benimseyen 
ebeveynlere hitap 
ediyor. 
donebydeer.com 


AKSESUAR 
SÜRPRİZİ 


AT yelesi, pamuk, yün, keten ve 
İsveç çamı gibi tamamen doğal 
malzemeler kullanılarak kişiye özel 
olarak elde dikilen Hâstens yatakları, haziran ayı boyunca müşterilerine, yatak bedelinin yüzde 10'u 
tutarında aksesuarlarından hediye 
ediyor. hastens.com 
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abovethetime 


Dolce Vita. 


SOKAKTAN 
EVE DÖNÜŞ 


Türk el sanatları, 
motifleri ve kültürünün 
yaşatılmasını isteyen 
Phare Studio, sokak 
kültürünün bir parçası 
olan hasır tabureleri 
yeniden gündeme 
getiriyor. Tüm eski 
mahallelerde görülen 
tabureleri mevsime 
uygun renk tonlarıyla 
mobilya koleksiyonları 
arasına ekliyor. 
pharedesign.com 


HER biri özel 

olarak tasarlanan Jab Anstoetz Fabrics kumaşları 63 farklı renk ve 
38 adet desen seçes 
neğiyle dış j 


İlanbul Moser, 
Karaköy, eki 
geni binarı 
Tamamlanan kadar 
Törm faali ellerini 
SÜFİNFECEĞ! 
Beyoğlu ndaki geçici 
mekdnn Taşındı. 


KESKİN 
KENARLA 
VEDALAŞIN 


Duravit'in 
tasarımcı Kurt 
Merki Jr. ile 
birlikte ortaya 
çıkardığı XSguare 
serisi banyo 
mobilyalarının 
göz alıcı noktası, 
yuvarlatılmış 
biçimli kenar 
profilleri. 
pro.duravit.com.tr 


TASARIM 


G .. / 

ÖZÜNDE | 
WABİ SABİ 
VAR 


Wabi sabi felsefesiyle 
üretilen kokodemalara 
kendi yorumunu katan 
Herb Ball markasının 
kurucusu Gözde Özuğur, 
kusurlarından doğan 
bitkileriyle yaşam 
alanlarına giriş yapıyor. 
herbballs.com 


— uy 


TEKSTİL 
VAHASI 


UFUK ve Onur 
Gültekin'in markaları 
Cretonne İstanbul'un 
Kalamış mağazalarında 
perdeden duvar 
kağıdına, döşemelik 
kumaştan aksesuara 
kadar ev tekstiline 

dair birçok ürünü 
bulabilirsiniz. 
cretonneistanbul.com 
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KARACA 


PAYLAŞACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR 


krc.comir 


TASARIM 


<< 
bii “ , , 
. N PEMBENİN TROPİKAL 
NADİR MÜCEVHERLER YÜZÜ: ELAMİNGO 
ği ilya — i O 4 
Ela Cindoruk ve Nazan Pak, limitli sayıda üretilen A Z- MMENS O e im 
: renkli ve cesur tasarımlarında, değerli ve yarı e İŞ bir araya getirmek isteyenler için, 
değerli taşlar, inci, altın, gümüş ve minenin yanı sıra ze > tropik coğrafyaları anımsatan flamingo 
birçok alışılmadık malzemeyi kullanarak tasarladığı Sr ei formlu aksesuarlardan bir koleksiyon 
mücevherlerini Nişantaşı'ndaki mağazasında ve internet yaratmış. linens.com.tr 


sayfalarında satışa sunuyor. ecnp-jewelry.com 


SOYUT RESME EKLEKTİK YORUM 


Soyut resimlerden 
ilham alarak 
hazırladığı eklektik 
tasarımlarını 
etkileyici 

renk paletiyle 
oluşturan Notre 
Monde'nin el 

işi ürünlerini 
oluştururken 

en büyük çıkış 
noktası markanın 
kurucusu ve 
tasarımcısı Dawn 
Sweitzer'in 
seyahatleri ve 
doğa oluyor. 
beymen.com 


Oturma grubu, yemek masası takımları ve açık havaya uygun 
aksesuarlarıyla bahçe, balkon ve teraslarda geçirilen vakitlere 
stil sahibi dokunuşlar katan Altıncı Cadde, Nişantaşı, Trump 
AVM ve Bodrum mağazalarının yanı sıra online alışveriş 
imkanı da sunuyor. altincicadde.com 


DEKORASYONA 
“ONLINE' DOKUNUŞ 


is Çek 


Bi yi 


ŞIK VE DAYANIKLI 
TASARIM Perde, dış mekânların ihtiyacı olan güneşten 
solmama, yanmama, leke tutmama, küf ve neme karşı 
dayanıklılık, kolay yıkanabilir olma gibi kullanım kolaylıkları sunan 
kumaş seçimleriyle sezonu karşılıyor. tasarimperde.com 


Gwyle 0 yayalar için Tararlarığı “Snap 
Rona” AFAYUZU ile geliştirilen Gön Geşil pa 
uygulaması |, herEkm yürüyüşün 7 ağaci 
dönuşlürmek Wfegen ler için Appffere ya da Gvyle 
Plan ölen indirilebiliyor. 
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Yapım Naz Gürlek. 


1957 tarihli Lady 

Chair 375'in Reedition 
modeli, AMalterKnoli— 
tasarım ekibi tarafından 
tasarlanmış. 


Maison Française: Walter Knoll markasının 

tasarım kimliğini nasıl tanımlarsınız? 

Meriç Selzer: 1865 yılında Almanya 
Stuttgartta Wilhelm Knoll tarafından bir 
deri mağazası olarak kurulan markanın başına sonrasında markaya ismini veren oğlu 
Walter Knoll geçmiş. O günden günümüze 
markanın değişmeyen tasarım kimliğini sürdürebilmesinin ardında özgün minimalist 
çizgisini benimseyen mimarlarla çalışması 
büyük rol oynuyor. Bundan 24 yıl önce Walter Knoll markası Rolf Benz'in oğlu Markus 
Benz tarafından devralındı. Knoll geleneğini kırmadan aynı çizgide ilerlemeyi tercih 
eden Benz ailesi, koleksiyonlarında Norman 
Foster, Ben van Berkel, Kengo Kuma gibi 
dünyaca tanınmış mimarların ürünlerine ve 
zamansız formları estetiğin süzgecinden 


Tasarım literatüründe 
zamansız bir imza 


geçirerek sunan Eoos, Pearsonlloyd ve 
Wolfgang C. R. Mezger gibi tasarımcılara 
yer vermeye devam ediyor. 

ME: Geçtiğimiz Milano Tasarım Haftası'nda tanıtılan 
“Premieres 2018” koleksiyonu hakkında bilgi verir 
misiniz? 

M. Selzer: Bu sene Walter Knoll'un yeni koleksiyonu için ilk defa işbirliği yaptığı iki isim 
dikkat çekiyor: Mauro Lipparini ve Dai Sugasawa. Mauro Lipparini imzalı Onsa koltuk 
merkezine konforu yerleştirdiği bir tasarım 
aritmetiğine sahip. Formu, koltuğa arkadan 
bakıldığında bir çiçeğin güneşi gördüğünde 
açılmasını çağrıştırıyor. Hafifletilmiş beton- 
dan el işçiliğiyle tasarlanan Dai Sugasawa 
tasarımı İshino sehpalar ise pirinç, bronz ve 
bakır renkleriyle yandan bakıldığında çakıl 
taşlarını andırıyor. Doğal boyama tekniğiy- 


1. Dai Sugasawa imzalı İshino sehpalar. 
2. Badawi yastık koleksiyonunda halı tasarımlarıyla 
uyumlu bir harmoni yakalayan desen ve 
dokulara yer verilmiş. 
3. Mauro Lipparini tasarımı Onsa koltuk. 


150 yılı aşkın köklü geçmişiyle tasarımın duayen markaları arasında 
gösterilen Walter Knoll, yeni koleksiyonu Premieres 2018'i Milano 
Tasarım Haftası'nda tanıttı. Markanın Türkiye ve Güney Afrika Satış 
Direktörü Meriç Selzer'den koleksiyonun inceliklerini ve Walter Knoll'un 
kaliteyi zanaatkârlık ile sentezleyen zamansız çizgisini dinledik. 


le renklenen yüzeyleri sayesinde her parça 
bir diğerinden farklı. Afrika'nın eşsiz manzaralarının minimalize edilerek betimlendiği Helmut Scheufele imzalı halı koleksiyonumuz da zenginleşmeye devam ediyor. Bu 
sene koleksiyonumuza eklenen yeni modeller yüzde yüz ipek kullanılarak mineral, kristal ve doğal taş renklerini yansıtan bir paletle sunuluyor. Oturma kültürüne yeni bir yaklaşım getiren Badawi yastıklar ise halılarla 
paralellik gösteren dokularda vücudunuzun 
formunu alacak ve konforu en üst seviyeye 
taşıyacak şekilde tasarlanan parçalardan. 
MF: Walter Knoll, Neptün Öziş ile ilk olarak 

nasıl bir araya geldi? Bu sene koleksiyonunuza 
dahil edilen Moualla masanın tasarım 
aritmetiğinden bahseder misiniz? 

M. Selzer: Sadi Öziş'in 1950 ve 60'larda 


4. Walter Knoll'un 2018 Milano 
Tasarım Haftası'nda sunduğu Eoos 
tasarımı Bundle kanepe. 

5-6. Yüzde yüz ipek kullanılarak 
üretilen halı koleksiyonu. 

7. Neptün Öziş tasarımı 

Moualla masa. 


yaptığı tasarımlar Markus Benz'i çok etkilemiş. İlhamını Bauhaus stilinin minimal çizgilerinden alan Öziş tasarımları ve bu tasarımların ardında yatan yokluktan var edilen 
efsane ürünlerin hikâyesine vurulmuş Markus Benz. Sadi Öziş'in Fishnet, Burgaz ve 
Rumi sandalyelerinin kumaş kaplı versiyonlarını üretme kararı alan Walter Knoll, Sadi 
ve Neptün Öziş imzalı bu koleksiyonun lansmanını da ilk olarak 2015'te Türkiye'de Mozaik mağazasında gerçekleştirdi. Neptün 
Öziş'in, babası Sadi Öziş'in tasarımlarından 
esinlenerek ortaya çıkardığı ve ünlü Türk 
ressamlarından Fikret Mualla'ya ithafen adlandırdığı Moualla masa ise 3 farklı ebat ve 
b farklı malzeme alternatifiyle bu sene Walter Knoll koleksiyonlarına katılan ikonik parçalar arasında. Masa tablası, zarif ve ince 


RÖPORTAJ 


Mozaik ve 
Walter Knoll işbirliği 


Tasarım arenasında geleceğin klasiklerini 
ve özgün markaları bir araya getiren 
Mozaik, 2015 yılından beri Türkiye'de 
Walter Knoll markasının satış temsilcisi. 
İlk olarak Mozaik'in Apa Giz Plaza'daki 
showroom'unda Walter Knoll imzalı ofis 
mobilyalarının satışıyla başlayan işbirliği, 
ortaklaşa gerçekleştirdikleri başarılı 

ofis projeleriyle devam etmiş. Yönetici 
odalarının markası olarak bilinen Walter 
Knoll, Türkiye'de de ofislerin vazgeçilmez 
markaları arasına girmeyi başarmış. Bugün, 
markanın oturma birimlerinden masa, 
sehpa ve halılara uzanan tasarımlarını 
Mozaik mağazalarında bulabilirsiniz. 


ayaklar üzerinde uçuyormuş izlenimi veren 
eşsiz ve rafine bir forma sahip. 

MF: Markanızın sürdürülebilirlikle ilgili 
çalışmalarına örnek verir misiniz? 

M. Selzer: Walter Knoll'un değişmeyen tasarım kimliğinin temelleri, doğal malzemeleri üstün el işçilikleriyle şekillendirmesine 
dayalı. Nepal'de üretilen halı koleksiyonları 
haricinde tüm tasarımlar Walter Knoll'un 
Stuttgart'taki fabrikasında üretiliyor; bu da 
markanın kalitenin yanı sıra ekolojik olarak 
üretimdeki karbon salınımını minimuma 
indirgediğine güzel bir örnek. Ayrıca akıllı 
bina olarak tasarlanan fabrika kendi enerjisini üretiyor, bu da sürdürülebilirliğe ve 
çevreye verdiğimiz önemin altını çiziyor. 
walterknoll.de 

mozaikdesign.com 
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Yapım Elif Günenç. Fotoğraflar Gio Sormani. 


RÖPORTA 


Mi Tasarımın kurduğu—— 


Manzoni ile bir 3E yin 
araya geldi ve Mogui duyusal köprüler 
isminde geniş bir 
koleksiyon doğdu. İlk 
gösterimini Milano 
Tasarım Fuarı'nda 
yapan firma, hem 
| yeni koleksiyonuyla 
hem de sunumuyla 
dünya markalarına sıkı 
bir rakip olduğunun 
sinyallerini verdi. 


tlantide ka 
ve rdaki Pr 


Maison Française: Enne'nin niye sizi seçtiğini düşünüyorsunuz? 
Maurizio Manzoni: Marka stüdyomun işlerini dergilerde çıkan haberler- 
den ve sosyal medyadan zaten çok iyi biliyordu. Bu sebeple biz onlara uluslararası ölçekte bir markanın olası ihtiyaçlarını daha iyi anlayacak ve yorumlayacak ideal profili sunduk. Enne ilk önce benden Milano Fuarı için 1-2 tasarım yapmamı istedi ama eskizleri gördükten 
sonra heyecanlanarak daha büyük bir koleksiyon hazırlamamı istedi- 


Zahira 
sandalye. 


Maurizio Manzoni 


ler. Ayrıca İtalya'daki prototiplerin takibini, Milano'daki standın tasarımını ve markanın sanat yönetimini de benim üstlenmemi rica ettiler. | aşi 

MF: Markanın gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Es İ 

M. Manzoni: Enne'yle daha önce de çalıştık ama bu koleksiyon, markanın gittiği yönde ulaştığı olgunluğu ve farkındalığı yansıtıyor. ll ğ 
sistemi. 


Enne'nin artık sektördeki birçok monoton sunumun arasında ayırt 
edilen, kendine ait bir kimliği var. Tasarımları çok güçlü olduğu için 
hemen fark ediliyor. 

MF: Mogui koleksiyonunda nelerden ilham aldınız? 

M. Manzoni: Mogui Philosophie ismi ortaya çıktığında bana fikirlerim için kuwvetli bir motivasyon sağladı. Mogui'lerin, Arizona çölündeki bir 
tür şaman taşları olduğuna inanılıyor; duyusal 
enerjiler ürettikleri ve anlam yüklü oldukları söyleniyor. Mogui farklı ve kendine has bir yaşama bi- 


çimini yansıtıyor. Leaf kanepe. 
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“Enne'de Made in Italy” ustalığının varolduğunu anlamam fazla uzun sürmedi. Hızlı karar 
verme ve pratik çözümler geliştirme becerileri ise beni en çok etkileyen unsurlardan biri oldu.” 


Horus masa; Zahira 
sandalye, Lakone 
ç Şarkıtamba, Deliğ 
İMA aiur. Bojikai 


Canyon kanepe, 
Kosmo sehpa, 
Eclipse sarkıt 
aydınlatma. 


Hikaye, insanoğlunun metalleri dövmeyi öğrendiği zamana uzanıyor. O 
zamanlar lüks, vahşi doğadan gelen maddelerden becerikli ellerle yapılan 
objeye sahip olmak anlamına geliyormuş. Mogui, bu ilkel ve pratik yaşam 
biçimiyle duyusal bir köprü kuruyor. Bütün bunlar koleksiyonda olduğu 
gibi doğadaki halleriyle, değiştirilmemiş doğal bitişleriyle ahşap, pirinç, 
tekstil ve deri gibi eski malzemelerle iletişime geçince mümkün oldu. 
MF: Tasarım sürecinde sizi en çok etkileyen ne oldu? 

M. Manzoni: Enne'nin üretimlerini görmek için Ankara'ya gittiğimde 
müdürlerden işçilere kadar bütün çalışanların harekete geçme dürtülerinden çok etkilendim. Burada çok kısa sürede hayata geçirilen 
Made in Italy ustalığının varlığını hemen fark ettim. Ortak nokta, bilgiye 
duyulan doyumsuz açlık. Söylemem gereken diğer bir nokta; hızlı ve 
kararlı şekilde hayata geçirdikleri pratiklik ve sorun çözme becerisi. 
Bütün bu özellikler fuara mobilyaların zamanında ulaşmasını sağladı. 
ME: Farklı markalarla çalışan biri olarak ülkelerin ve markaların çalışma 
davranışları açısından ne gibi farklar var? 

M. Manzoni: Doğuya gittiğinizde, ürün kültürü eksikliğiyle bağlantılı 
problemleri fark ediyorsunuz; yeni bir şey yaratma yetersizliği kopyaların kopyalarıyla sonuçlanıyor. Türkiye'de bile bu durum geçerli 5 ii) 
olmakla birlikte o kadar yaygın değil. Yaygın olmayışının sebebi bir | 

süredir bazı markaların uluslararası profesyonellerle yaptığı işbirliği 
sonucu getirdiği inovasyon, bilgi ve tecrübe birikiminden dolayı belli bir tasarım bağımsızlığı elde etmiş olmanız. 

MF: Enne ile çalışmalarınız devam edecek mi? 

M. Manzoni: Tabii ki! Şimdiden önümüzdeki yılın işlerinin üzerinde çalışıyorum; koleksiyona girecek ürün tipleriyle meşgulüm. Bunların dışında marka kimliğini güçlendirme işi, çalışmalarımın özünü oluşturu- > 
yor. Kısa bir süre içinde, Enne'nin ve benim işlerimin tanınması ve ile- — A 
tişimi için gerekli fotografik ve tanıtıcı malzemelerini üretiyor olacağız. 
enne.com.tr 


Bookcase 
kitaplık. 


Tundra koltuk. 


Perla 
sandalye. 
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ODUNLU ŞÖMİNELER 
#D)HÜRSANŞÖMİNE «yı 
Türkiye'nin ilk ve en büyük şömine markası 


www.hursansomine.com 


facebook.com /hursansomine | instagram.com/hursansomine | 0212 211 11 30 


Yapım Gökçe Burdurlu Cömert. 


Yüzde yüz İtalyan 


Serüvenine 1959 yılında İtalya'daki küçük bir atölyede 
başlayan Natuzzi, şimdilerde lüks mobilya pazarının 
global liderlerinden biri konumunda. Markayı bu 
kadar özel yapan tasarım manifestosu ve ilham veren 
geçmişini üçüncü kuşak 
yöneticisi olan Pasguale Junior 
Natuzzi'den dinledik. 


Maison Française: Natuzzi'nin kuruluş 
hikayesinden bahseder misiniz? 

Pasguale Junior Natuzzi: Firmamızın hikayesi İtalyan mobilya endüstrisinde özel 
bir yere sahip. An itibariyle sekiz üretim tesisi, 12 idari ofis ve dünya çapında bir perakende satış ağıyla çalışıyoruz. 1993 yılından bu yana da New 
York borsasına kayıtlıyız. Aslında hikaye 1959 yılında Taranto şehrinde babamın üç ortağıyla birlikte yerel tüketici için koltuk ve kanepe ürettiği atölyede başlıyor. 70'li yıllarda atölye, genel merkezimizin de hâlâ operasyonlarına devam ettiği Santeramo'ya taşınıyor. Burada Ortadoğu ve Avrupa pazarlarıyla da temas kuruluyor. Bu iki pazarda kalıcı olabilmek için karşılarında aşmaları gereken iki zorluk bulunuyor; birincisi geleneksel el işçiliğini endüstriyel 
bir seviyeye çıkarmak, ikincisiyse günlük, modern ve neredeyse sonsuz renk 
ve işleve sahip yepyeni bir deri kanepe 
tasarlamak. Bu amacı elde etmek için Pasguale Natuzzi üretim süreçlerini baştan aşağı yeniliyor, yeni aksamlar tasarlıyor ve deri üzerinde uzmanlaşıyor. 80'li yıllar Natuzzi için bir dönüm noktası oluyor çünkü geliştirdiği yeni yaklaşım ve işçilik Kuzey Amerika'da büyük ilgi görüyor. Markanın yükselişi de bu ilgiyle başlıyor ve Natuzzi birkaç yıl içinde sektörün global liderlerinden biri haline geliyor. 
MF: Natuzzi'nin kreatif direktörü ve kurumsal iletişim direktörü olarak görev 
yapıyorsunuz. Y jenerasyonunun bir üyesi olarak Natuzzi'nin vizyonunu kendi 
neslinize aktarmak için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

P. J. Natuzzi: Ben karşı karşıya olduğum en büyük zorluğu “Üçüncü 
Natuzzi Devrimi” olarak adlandırıyorum ki, bu da Natuzzi'yi bir lifestyle markasına dönüştürmek anlamına geliyor. Bir lifestyle markası olmak ilk önce müşterilerinizle güçlü ve uzun soluklu bir ilişki, 
bir alışverişle başlasa da zaman içinde aynı şeylerden ilham alabildiğiniz bir bağ kurabilmek anlamına geliyor. Bunu başarmak için 
de iletişimin her şeklinden faydalanmamız gerekiyor. 

MF: Natuzzi ürününün son haline ulaşma serüveninden bahseder misiniz? 

P. J. Natuzzi: Natuzzi'nin tasarım süreci genel merkezimizde tasa- 


Natuzzi Kreatif 
Direktörü ve 
Kurumsal İletişim 
Direktörü Pasguale 
Junior Natuzzi. 


rımcısının vizyon ve hayalgücünü yansıtan yaratıcı çizimlerle başlıyor. Bu çizimler daha sonra üçboyutlu hale getiriliyor ve birer prototip üretiliyor. Her yeni modelin proporsiyonu, fonksiyonelliği ve 
konforu test ve analizlere tabi tutuluyor. Ardından atıklarımızı minimum seviyede tutmamızı, zamandan optimum fayda elde etmemizi ve en ideal sonucu almamızı sağlayan deneysel laboratuvarımızda üretim başlıyor. 

MF: Türkiye'de kaç adet Natuzzi mağazası bulunuyor? 

P.J. Natuzzi: Şu anda Türkiye'de dört Natuzzi Italia mağazamız 
bulunuyor. Bunların ikisi İstanbul, biri Ankara ve diğeri İzmir'de. 
Yine İstanbul ve Bodrum'da Natuzzi Italia Gallery adını verdiğimiz 
daha küçük ölçekli mağazalarımız yer alıyor. Çözüm ortaklarımız 
Türkiye'de konumlandırma ve stratejilerimiz konusunda çok ciddi 
çalışmalar yürütüyorlar. Bunun sonucu olarak da Türk müşterilerinin artan ilgisiyle karşılaşıyoruz. Türkiye yaratıcılık ve tasarım alanlarında oldukça verimli bir yer. Bu durum ülkenizdeki yerimizi pekiştirme konusunda bize güç veriyor. 

natuzzi.com 
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ZAMANSIZ TASARIMLAR 


www.jumbo.com.tr - G 0 © /jumboturkiye 


Yapım Naz Gürlek. 


Zamansızlığın 
perspektifinden 


rafine lüks 


Her sene olduğu gibi unutulmayacak bir tasarım şölenine 
ev sahipliği yapan Milano Tasarım Haftası'nda Visionnaire 
markası, yenilenme ve dönüşüm olgularına atıfta bulunan 
Nefes temalı yeni koleksiyonunu tanıttı. 


Mauro Lipparini 
tasarımı Xavier 
modüler kanepe. 


Fabio Bonfa 
tasarımı Banner 
sehpa. 


ıradışı vizyonunu özgün yaşam sanatı ile birleştiren Visionnaire, Luigi Cavalli'nin yönettiği tasarım grubunun önderliğinde yeni koleksiyonunun 
lansmanını Milano Tasarım Fuarı'nda gerçekleştirdi. Doğallığın izini süren lüks tasarımlar, kusursuz zanaat işçiliğini de gözler 
önüne seriyordu. Nefes temasını merkezine alan yeni koleksiyondaki her biri birer 
sanat eseri niteliğindeki tasarımlar yalın ve 
net çizgilere sahip. Geleneksel el işçiliğini 
detaylardaki titizlikle birleştiren Visionnaire, rafine bir yaklaşımın perspektifinden 
erişilebilir lüks kavramını yeniden tanımlıyor. Geçmişle geleceğin başarılı bir sentezini yansıtan tasarımlarda mermer, deri, ahşap ve pirinç yüzeyler bir arada harmanlanıyor. Alessandro La Spada, Mauro Lipparini, Roberto Tapinassi - Maurizio Manzoni, 


MARKA 


Alessandro La 
Spada tasarımı Akira 
aydınlatma. 


Giuseppe Vigano tasarımı 
Kathryn koltuk ve pufu. 


Fabio Bonfa Marca Piva 
tasarımı Legend tasarımı Marty 
koltuk. konsol. 


La Conca, Giuseppe Viganö, Roberto Lazzeroni, Marco Piva, Fabio Bonfâ gibi dünyaca tanınmış tasarımcıların imzasını taşıyan bu tasarımları Visionnaire'in Etiler'deki 
mağazasında bulabilirsiniz. 

visionnaire.com.tr 


Alessandro La Spada 
tasarımı Kerwan 
yemek masası. 
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Yapım Naz Gürlek. Fotoğraflar Bilge Can Gürer. 


Sofistike tasarım kimyası 


Vibieffe 


vrupa'nın tanınmış tasarım markalarına ev sa- 
A hipliği yapan Italdeko'nun yeni koleksiyonları, çağdaş formları yenilikçi bir yaklaşımın süzgecinden geçirerek sunuyor. 5 gün süren Italdeko 
Design Week etkinlikleri kapsamında tanıtılan koleksiyonlar, mimar ve dekorasyon tutkunlarından 
artı puan aldı. İsviçre'nin gururu V-Zug ortaklığında 
gerçekleşen etkinliklerde, ülkemizin ödüllü ilk kadın 
master chef'i olan Sedef Kıvanç'ın birbirinden özel 
ikramları, pizza ustası Fredi Yarcan'ın enfes pizzaları 
ve DJ Can Hatipoğlu'nun müzikleri konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Pizza workshop'ları, İtalya'ya 
özgü aperetivo'ları ve içecekleri ile Milano Tasarım Haftası'nı aratmayan etkinliklere katılanlar arasında başarılı projeleriyle tanınmış mimarlar dikkat 
çekiyordu. Zeliha Değer, Nil Özbek, Rıfat Baltaoğlu, 
Esin Yazıcı, Ebru Başeğmez gibi isimlerin yanı sıra 
DJ Salih Saka ve mimar eşi Tuba Saka da etkinliğe 
katılan isimler arasındaydı. 
Bünyesine kattığı yeni markalarla her geçen gün 
sektördeki yerini bir adım daha ileri taşıyan Italdeko, İtalya'nın tanınmış mobilya ve mutfak markası 
Poliform'un Türkiye distribütörlüğünü yapmaya da 
devam ediyor. Italdeko Genel Müdürü Ufuk Kızıltan, amaçlarının yaşam alanları için her bütçeye ve 
zevke uygun daha fazla İtalyan tasarımı sunmak olduğunu, lüks ve konforun daha uygun fiyatlara da 
erişilebilir olması gerektiğini, bu nedenle kaliteden 


ödün vermeden daha 
uygun bütçeli markalara da ev sahipliği yapmaya başladıklarını söylüyor. 
Son olarak portföyüne Vibieffe, Ditre 
Italia, Gurian, Lof's ve 
Riva1920 gibi markaları da ekleyen Italdeko, dış mekân mobilyaların- 
da da Talenti markasına ev sahipliği yapmaya başladı. Sıradışı aydınlatmalarıyla öne çıkan MMLampadari, evlerin vazgeçilmez ihtiyacı olan tamamlayıcı aksesuarlarıyla dünyaca tanınmış Asa, Durabor 
ve Serax markaları da Italdeko'nun bünyesine kattığı son markalar arasında. 

italdeko.com 


Geçtiğimiz ay “Italdeko 
Design Week” etkinlikleri 
kapsamında yeni 
markalarını ve son koleksiyonlarını 
tanıtan Italdeko, Milano Tasarım 
Haftası'nın hemen ardından “Her 
eve gerçek İtalyan” mottosuyla 
Türkiye'de de tasarımın ön plana 
çıkması gerektiğinin ve kalitenin 
sanat ile ayrılmaz bir bütün 
olduğunun altını çizdi. 


MARKA 


vw 


1. MM Lampadari marka Pil 
aydınlatma. 

2. Karim Rashid tasarımı Speed 
masa, Riva 1920 by Lamborghini. 
3. Vibieffe marka Nido kanepe. 
4-5. Italdeko Design Week'de 
tasarım tutkunları özel ikramlarla 


DJ Gan Hatipoğlu'nun müzikle 
eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. 
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Tepe Home 


Bilkent 


Ortadoğu Mah, Bilkent Center 


No: 16 Bilkent Ankara 
03122661260 


İzmir 

Balçova Mağaza, kipa AVM 
İnciraltı Mah, Mithatpaşa Cad. 
No: 14622, Balçova İzmir 
02322772695 


Kadıköy 

kadıköy Mağaza, Tepe Nautilus AVM 
Ibrahim Ağa Mah, Dinçlenç Sok, 

No: 18 B76-77, Kadıköv İstanbul 
02163392158 


Mtaköy 

Galeria AVM Ataköy Sahil Yolu 
No: C-1 Ataköy İstanbul 
021256085 84 


Modernist tasarımlara 
yeni bir yorum 


Diseno, Gubi ve Tom Dixon markalarıyla modern çizgisini sofistike 
mekânlarla buluşturan stil kurgularına göz kırpıyor. 


lerle mekânın verdiği etkiyi değiştirmek ve yazın ısıtan temalarına elegan bir sakinlik katmak için Gubi'nin yeni 
sezon koleksiyonlarını mercek altına alıyoruz. İskandinav çizgisine bu sezon daha 
fazla hissedilen gold detaylar ekleyen marka, tasarımlarının formunda olduğu gibi 
renk paletinde de seçimini yalınlıktan yana 
kullanıyor. Göz alıcı fakat zorlama olmayan 
bir estetik anlayışıyla yaratıcı ve dengeli bir 
duruşa imza atan tasarımlarıyla Gubi, yeni 
bir lüks algısına odaklanıyor. Yapı taşında 
dekorasyonda yer alan elementleri bir araya getirirken, malzeme zıtlıklarından özgün 
bir uyum yaratıyor. 
İkon aydınlatmaların tasarımcısı Tom 


) ekorasyonda yapılan ufak değişiklik- 


Dixon, geometrik ve asimetrik formlarla 
oluşturduğu tasarımlarına ilham veren 
gold malzemelerle bu sezon da modern 
mekânlarda odağı ışığa çekiyor. Diseno, 
bünyesindeki Hay, Menu, & Tradition, Normann Copenhagen, Design by Us gibi İskandinav markalar, sıradışı çizgisine kattığı 
özgün tasarımlarıyla Moroso, ikonik aydınlatmalarının yanı sıra modernist mobilyalara 
imza atan Tom Dixon ve Diseno dünyasına 
yeni eklenen Dante the Goods&Bads ile yaşam alanlarının her bölümüne yazın dingin 
ferahlığını getiriyor. Soft renklerin hakim 
olduğu koleksiyonlarda yalın çizgilerin, ham 
ahşabın ve gold detayların yer aldığı sofistike tasarımlara rastlamak mümkün. 
diseno.com.tr 


1.C 
2.1 
3.1 
4.G 


ut aydınlatma kaleidoskopik bir etki yaratıyor. 
om Dixon marka Cut sarkıt aydınlatma. 

om Dixon imzalı Melt sarkıt aydınlatma. 

ubi marka Modern Line sofa, Beetle masa, 


Coco sandalye. 


5.G 
6.6 
süre 
7.6 


ubi marka Pacha koltuklar ve Moon sehpa. 
ubi, sezonu yalın, sakin ve ferah stilin izini 
n sahnelerle karşılıyor. 

ubi marka Stay sofa. 


Yapım Selin Cebecioğlu. 
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Yapım Gökçe Burdurlu Cömert. 


Global tasarım ajandası 


Şimdiye kadar Türkiye'den de küçük 
ve büyük ölçekli çok sayıda firmanın 
layık görüldüğü, dünyanın en prestijli 
tasarım yarışması If Design Award'ın 
CEO'su Ralph Wiegmann ile Türkiye 
ziyareti sırasında bir araya geldik. 


If Design Award 2019'un Soho House 
İstanbul'da gerçekleşen lansman gecesi. 


Ralph Wiegmann 


Maison Française: If International Design Forum'un yola çıkış 
hikayesinden bahseder misiniz? 

Ralph Wiegmann: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ayakta 
kalan tek yıllık etkinlik, Alman endüstrisini bir araya getiren Hannover Fuarı'ydı. 1952 yılına gelindiğinde tasarımın gücü ve Alman endüstrisinin geleceği gündeme gelince Alman Endüstri Birliği Hannover Fuarı'nın gerçekleştiği alanda bir tasarım etkinliği gerçekleştirmeye karar veriyor. 1953 yılındaysa If yolculuğu başlıyor. 

ME: If'in değerlendirme süreci nasıl ilerliyor? 

İyi tasarım kriterleriniz neler? 

R. Wiegmann: İyi tasarımın birkaç kriteri var. Bu kriterler yalnızca If Design Award'a ait olan kriterler değil, 1975 yılında bu alan için belirlenmiş evrensel kriterler. Elbette ki 
bu kriterlerin gözden geçirildiği zamanlar oldu ve olmaya 
da devam edecek. Kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi bu 
alanda yeni, servis tasarımıysa nispeten yeni olan bir kriter. Ancak elbette ki değerlendirme sürecini global bir şekilde ele aldığımızdan emin olmak için bu işin uzmanlarıyla sık sık bir araya geliyoruz. 

ME: 1995 yılından bu yana If'in CEO'su olarak görev yapıyorsunuz. 
Size göre tasarım o zamandan beri ne şekilde değişti? 

R. Wiegmann: Tasarımın anlamı ve önemi günümüzde her 
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zaman olduğundan çok daha güçlü ve etkili. 
Endüstriyel süreçleri etkiliyor, günlük yaşamlarımızı iyileştiriyor, sosyal meseleleri dengeliyor ve sürdürülebilirliği destekliyor. Şirketler 
için tasarım rakiplerinden ayrışmak için strate- 
Jik öneme sahip, tasarımcılar içinse tasarımlarını mümkün 
olan en iyi hale getirmek için bir fırsat. 

MF: Bir If Design Award sahibi olmanın avantajları neler? 

R. Wiegmann: Bir If Design Award kazandıysanız bu öncelikle dünyanın en çekişmeli yarışlarından birisinde başarı 
kazandınız demektir. Jürimiz üst seviyedeki tasarımları belirleme konusunda çok titiz davranıyor ve bu işe çok kafa 
yoruyorlar. Bir ödül kazanmak tasarımcılar, mühendisler 
ve diğer disiplinler için gerçek bir övgü anlamı taşıyor. Ayrıca sahip olduğunuz ödül aracılığıyla ürününüzü pazarlama şansı yakalıyorsunuz. Bu durum rakiplerinize ve tasarımınızın kullanıcılarına çok güçlü bir mesaj veriyor. B2B tasarımdan da bahsediyor olsak B2C'den de tasarımın her 
alanında çekim gücü yaratmak birbirinden farklı şeyler değil. Son olarak eğer bu ödülü sık sık kazanıyorsanız bu üstün başarıya sahip ürünleriniz olmasının yanı sıra tasarım 
sürecini de çok başarılı bir şekilde yönettiğinizi gösteriyor. 
Bu da markanızın güçlenmesi anlamına geliyor. 


RÖPORTAJ 


2018 If Design 
Award'a layı 
VitrA Suit 
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GRANGE JACORNUE KETTLER 


TRECAİNTERIORS 
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Finest sleep technology. Fermob 
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GalipKaynar 


FineLiving 


Cemil Topuzlu Caddesi No: 104A 16-17 Ragıp Paşa Korusu 34728 Caddebostan İstanbul T: O 216 467 71 00 «e info&galipkaynar.com « galipkaynar.com 
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Los Angeles'ta bir kartal yuvası 


Vokal, gitar, bas gitar, davul, armonika, tuşlu çalgılar, piyano ve vurmalılar... Multi 
enstrümantalist deniyor. Yani adam tek başına orkestra. Bir de çok yönlü. Dünya çapında 
40 milyon albüm satmış yaşayan bir rock efsanesi. Yetmiyor, bir stil ikonu olarak sokak 
modasına yön veriyor. O da yetmiyor, tasarım işine soyunup onun da hakkını veriyor. 


#0! 


Yarı siyahi, yarı Yahudi 
genleriyle tam bir dünya 
karması. En sevdiği mimarların 
kim olduğu sorulduğunda ise 
Paul Williams, John Lautner ve 
Oscar Niemeyer'ı sayıyor. Ancak 
onu en çok etkileyen kişinin Los 
Angelesli kadın mimar Lenny 
Steinberg olduğunu ekliyor. 
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Olur mu öyle şey, sahne ismi ol” İnternetin O sonuç veren beklenmedik harmanların peşinde. 

çok kısıtlı olduğu yıllarda böyle bir tartışma O Geçtiğimiz aylarda Los Angeles'ta dekorasyonunu 
aktı gitti. Oysa Lenny, Rus kökenli Amerikalı, Yahudi o tamamladığı Stanley Evi, tam da 90'larda “Fiy Away” 
film yapımcısı Sy Kravitz ile Bahamalı siyahi aktris (| ile kitleleri kendinden geçirdiği Sunset Strip'teki ünlü 
Roxie Roker'ın tek oğlu. Anne babasının ilişkisi, hatta o rock kulübü Viper Room'un sırtlarında yer alıyor. Bu 
kendisinin doğumu, varlığı, kökeni dünyaya geldiği (o işin Lenny'e gelmesi ise Hollywoodvari bir araba 
60'larda savaş sebebi. Rolling Stone'a göre iseo kovalamacası sonunda olmuş. Emlak yatırımcısı 
başka bir sebeple yanlış zamanda doğmuş; soul (o Branden Williams, satmak amacıyla yaptığı, inşası 
etkili, 6O'lar tarzı müzik geleneğini 9O'ların isyan- O yeni biten ultra lüks evin dekorasyonu için tasarımcı 
kar ruhuyla birleştiriyor. Tasarımda ise yüzyıl ortası o ararken, internette Lenny'nin daha önce yaptığı 
modernizmini 70'lerin funk detaylarıyla bir araya ( işlerle karşılaşmış. 


0 ğlum adam zenci, soyadı ise Yahudi adı. o getirmeyi seviyor. Aynı kendi genleri gibi muhteşem 


Yapım Afife Selen Selçuk. 
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Feminen çizgiler ile mekana 

dinginlik katan renkleri bir araya getiren 
Özel Seri Ottavia Koltuk Takımı, 

el işçiliği kapitone uygulaması ve ahsap 


ayaklarıyla, güçlü bir duruş ortaya koyuyor. 
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“Bana ener! veren birçok tasarımcı ve tasarım var. Bu benim ıcın müzikte de böyle. Miles Davıs, Jımı Henrik, 
Led Zeppelin... Her zaman bu büyük sanatçılardan öğrenecek bır eylerim oldu. Lenny Kravitz 


Hemen ertesinde Lenny, Beverly Hills'te arabasıyla 
yanından geçince arkasından yetişip onu aracıyla taciz etmekten çekinmemiş. Neye uğradığını şaşıran 
Lenny, arabayı üstüne kırıp duran bu adamdan kaçmaya çalışsa da sonunda kenara çekmeye ikna olmuş. Tamamlandıktan sonra 38 milyon dolar etiketiyle satışa çıkan beş odalı, yedi banyolu ev, toplam 
950 metrekareye yayılıyor. Yüzyıl ortası modern stildeki bina, 280 derecelik bir şehir manzarasına sahip ve mimari tasarımı Los Angeles merkezli mimarlık ofisi XTEN imzalı. 

Dekorasyonu müzikle özdeşleştiren Lenny, tasarım 
sürecini şöyle açıklıyor: 

“Müziği yaratan unsurlar; vurmalılar, tuşlu çalgılar, 
trompet ve vokal, tasarımda mobilyalara, duvarlara 
ya da şekillere dönüşüyor. Ve sen bittiğini hissede- 
ne kadar bu şema üzerinde çalışmaya devam ediyorsun. Bittiğini de mekânı hissederek anlıyorsun. 
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Sana bir şey tamam, oldu" diyor.” 

Lenny Kravitz'e göre tam bir parti evi olan yapıda 
kullanım alanları toplam dört kata yayılıyor. En alt katında 15 araçlık bir garaj, onun üstünde bar ve medya odası ile çalışma, dinlenme alanları yer alıyor. Giriş katının tamamı birbirine akan mekanlardan oluşan bir düzende. Giriş kapısının hemen ardında yer 
alan ana yaşam alanı, okuma odası, yemek bölümü, 
mutfak, bar, teras ve havuz açık plan dahilinde ele 
alınmış. Üst katta ise aralarında bir master süit'in de 
yer aldığı yatak odaları ve banyolar yer alıyor. 
Büyürken sürekli mimariye ve iç mekânlara ilgi duyan ve bunu bir tutku haline getiren Kravitz, yetişkinliğe adım atar atmaz kendine evler satın alıp, içini döşeyip satmaya başlamış: “Sürekli evler alıp, içini yapıp satıyordum, ancak belli bir süre sonra bunun bir hastalık olduğuna karar verdim ve bir tasarım 
ofisi açtım. Artık başkaları için tasarım yapıyorum.” 


Kostüm tasarımc 
Lenny'nin 80'lerden beri 
ın arkadaşı olan Arianne 
ilips ise onun tasarım 
ayışı sorulduğunda 
nları söylüyor: “Lenny'ni 
zaman 1920'lerin 
odern binalarına ve yüzyıl 
rtası modem stiline karşı 
ok büyük bir saygısı ve ilgis 
oldu. Ama o bütün bunları 
fütürist bir yaklaşımla ele 
alıyor, bu da onun yarattığ 
mekânların klasik olduğu 
kadar güncel kalmasını 
sağlıyor. Kesinlikle 60'lar 
ve 70'leri tarz olara 
benimsediğini söyleyebiliriz 
ancak bu dönemleri ileri 
taşıma çabası da aşikar.” 
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Yapım Naz Gürlek. 
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Geleneklerine bağlı çağdaş porselenler 


Floransa yakınlarında Marguis Carlo Ginori tarafından 1735 yılında kurulan Ginori markasının 
zanaatkâr tekniklerle tasarlanan eşsiz porselenleri, bugünün çağdaş mizansenlerindeki yerini alıyor. 
Ginori'nin CEO'su Giovanni Giunchedi, markanın tasarım kimliğinin ardında yatan sırları açıklıyor. 


Maison Française: Köklü geçmişe sahip Richard Ginori markasının 
kimliğini nasıl tanımlarsınız? 

Giovanni Giunchedi: Koleksiyonlarımızın tasarımı, ustamızın becerileri ve sanatsal uzmanlıklarının birleşiminden oluşuyor. Her koleksiyon, yüzyıllar boyunca zaman içinde katmanlaşan bilgi birikimi ve 
yetenekli ustalar tarafından hazırlanan ürünlerin ifadesi. Geçmişten 
gelen bu öğelere ek olarak, tasarımlar çağdaş İtalyan yaşam tarzını da yansıtıyor. 

MF: Marka 2013 yılında Gucci tarafından satın alındıktan sonra 

vizyonunda ne gibi değişiklikler oldu? 

G. Giunchedi: 2013'ten bu yana Richard Ginori, Kering Group'un bir 
parçası oldu. Dünya çapındaki marka ismini daha da geliştirmek 
amacıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Çok rekabetçi 
bir pazarda yer alıyoruz. Sektörün en iyileri arasında 


eilerilereşierelerieieş 


Richard Ginori markasının CEO'su 


konumlanmak için katma değerli üretim süreçlerini Giovanni Giunchedi. 


destekleyerek markanın altyapısını güçlendirmeye 
başladık. Müşteri odaklı bakış açısı ile markanın tarihine ve geleceğine odaklanarak özel işçiliklerle seçkin 
tasarım ürünlerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. 
MF: Richard Ginori porselenlerini diğer markalardan ayıran, 
geleneğe dayalı zanaatkar yaklaşımı hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? 

G. Giunchedi: Yaklaşık 300 yıllık bir geleneğe ve tarihe 
sahip olan Richard Ginori, sanatsal porselen üretiminde İtalyan mükemmelliğinin en büyük ifadesi ve 
bu konuda dünya çapında bir üne sahip. Şirketimiz 
zaman içinde mimari, tasarım ve moda alanlarında 
önemli isimlerle ilişkilendirildi ve dünyanın en değerli 
porselenleri arasında “Made in Italy” mükemmeliyeti 
ile bir simge olarak konumlandırıldı. İzlediğimiz yol, 
fabrikamızın geleneksel yapısına, ustaların olağanüstü 
el becerilerine övgüde bulunmakta. Ayrıca Richard 
Ginori'nin geçmişi yeniden keşfederek çağdaş bir 
yaklaşıma uyarlama konusundaki yeteneği onu diğer 
markalardan öne çıkarıyor. 

MF: Geçen sene Pistoia'da gerçekleşen “The Art of Conviviality in Richard Ginori 
Tradition” sergisinden bahseder misiniz? 

G. Giunchedi: 20 1 7 yılında İtalya'nın kültür başkenti Pistoia'da gerçekleşen “The Art of Conviviality in Richard Ginori Tradition” sergisi ile 
ülkemizin önemli kültürel bir geleneği olan misafirperverlik ve misafir 
ağırlamayı öne çıkarmak istedik. Bu sergi 1 700 yılından günümüze 
bir yolculuk olarak düzenlendi. Ziyaretçiler sadece Manifattura'nın 
sanatsal üretimini değil, sosyal hayatı ve İtalyan yaşam şekillerini Richard Ginori'nin vizyonu ile farklı dönem ve stiller arasında yolculuk 
ederek deneyimleyebildiler. beymen.com 
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Magnico koleksiyonundan bardaklar. 
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Ruhu olan evler için 
Orly Robinzon'dan öneriler 


Geçtiğimiz ay Images Publishing Yayınevi'nden çıkan Orly Robinzon imzalı Homes 
With Soul kitabı sizi, adımınızı kapısından içeri atar atmaz pozitif bir aura ile 
kucaklayan karakteristik evlere davet ediyor. İlham veren pratik düzenlemeler ve 
kolay çözümlerle eve ruh katan altın fikirleri Robinzon'dan dinliyoruz. 


yay 
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Maison Française: Ruhu olan evleri nasıl tanımlayabilirsiniz? 

Orly Robinzon: İçlerinde yaşayanların karakterlerinden derin 
izler barındıranlardır ruhu olan evler. Bu tip evlere girdiğiniz- 
de içinde daha çok vakit geçirmek istersiniz. Çevrede merakınızı cezbeden çok şey, üzerinde dinlenebileceğiniz rahat bir kanepe vardır. Ben ruhu olan bir evi ziyaret ettiğim- 
de hemen anlarım, önce sakin bir yere oturup burayı hissetmek ve gözlemlemek isterim. İç mekân tasarımı, yapıda kullanılan mimari detaylar, kapılar, pencereler, renkler ve dokular birbiriyle uyumlu ve eşsiz bir harmoni yakalamalıdır. 
MF: Evimizi kişisel kozalarımıza dönüştürebilmek için kolay ve 

pratik öneriler verebilir misiniz? 

0. Robinzon: Altın kural evinizde beraber yaşayabileceğiniz 


KİTAP 


İki senelik bir araştırmanın sonucu olarak kurgulanan 
kitapta Orly Robinzon, yeşil evlerin izini sürüyor. 
Sürdürülebilir mimarisiyle öne çıkan bu evler, geri 
dönüştürerek ve yerel malzemelere ağırlık vererek içinde 
yaşayanların çevreye saygılı yaşamlarına tanıklık ediyor. 


sevdiğiniz birini bulmak. Sıcak ve doğal renkler, ahşap dokular, camlardan süzülen doğal günışığı ve temiz hava bir 
evin cazibesini artırır. Evinizde ve çevrenizde sadece çok 
sevdiğiniz, size mutluluk veren objelere yer verin. Bulmak 
için galeri galeri gezdiğiniz sanat eserleri, kitaplar, aile fotoğrafları, müzik koleksiyonları, seyahatlerden taşıdığınız 
aksesuarlar olabilir bunlar. Eğer yemek yapmayı çok seviyorsanız, mutfağınızı evin kalbi olarak konumlandırabilir, 
burada misafirlerinizle sosyalleşebileceğiniz çekici bir köşe 
yaratabilirsiniz. Bahçeniz ile içerisi arasındaki sınırları kaldırın. Evinizin açık havaya açılan tüm köşelerini değerlendirin. Bahçeden toplanmış taze çiçekler evinizi cennete çevirme yolunda her daim sihirli kahramanlardır. 


Yapım Naz Gürlek. 
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Kitapta öne çıkan bu mütevazı evlerin ortak felsefesi; “daha az tüket, daha az seyahat et, 
daha az atık yarat.” Dengeli ve sağlıklı bir yaşam için doğayı içeri davet eden evler arasında 
keyifli bir yolculuk vadediyor Orly Robinzon. 


MF: Duyulara hitap eden kişisel bir koza yaratabilmek için evlerimiz 
hangi özellikleri taşımalıdır? 

0. Robinzon: Davetkâr, konforlu ve samimi sıfatlarıyla tanımlanan mobilya ve aksesuarlar kişisel kozaların vazgeçilmezlerinden. Kıvrımlı formlara ve sıcak dokulara daha çok yer 
açarak mimaride kullanılan renk ve malzemeler arasındaki mutlak uyumu yakalamalıyız. Bedeninizi sarmalayan rahat oturma birimleri, üzerinde yürümekten keyif aldığınız 
yumuşacık bir halı, fonda çalan sakin bir müzik, kişisel seçimlerinizle renk kattığınız kozanızda duyularınızı harekete 
geçiren detayların başında geliyor. 

ME Kitabınızın giriş kısmında ev için “Bir tür sessizlik, rahatlık ve yeşillik evreni..." diyorsunuz. Bu evreni yaratmak için ihtiyacımız olan şeyler nelerdir? 


KİTAP 
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“Öyle evler vardır ki, orada uyuduğunuz 
o derin uyku, tattığınız enfes yemekler, 
tüm bedeninizi rahatlatan o banyo aynı 
zamanda ruhunuzu da besler.” 


0. Robinzon: Ahşap, taş, demir, seramik ve keten gibi natürel dokularda mekân ve zaman ile ilgili hikayeler saklıdır. 
Zanaatkârların ellerinde şekillendirdiği bu yüzeylere dokunarak bu hikayeleri hissedebilir, natürel dokulara daha çok 
yer vererek duyulara hitap eden dokularla farkındalığı yüksek bir ev yaratabilirsiniz. Endüstriyel bir evde duyular daha 
az aktiftir. Pencereyi açmak, taze havayı solumak, balkon 
veya bahçede yeşeren bitkileri gözlemlemek, mutfakta hazırlanan yemeğin kokusunu hissetmek, açık pencereden 
sokaktaki çocukların kahkahasını veya köpeğin havlamasını duymak günlük yaşamın evi ev yapan güzel rutinlerindendir ama maalesef rezidans tarzı yeni nesil modern yapılarda tüm bu hislerden giderek uzaklaşıyoruz. 
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MOBİ OVAAKÇA - BURSA 


Yalova Yolu 14.Km Sanayi Cd. No:4 
16335 Ovaakça, Bursa, TÜRKİYE 
Tel: 490 224 267 06 48-49-50 
mobit&mobi,com.tr 


MOBİ ADDRESİSTANBUL 


Addresistanbul Ev Dekorasyon Mrk. 
Halide Edip Adıvar Bulvarı No:4 
Şişli, İstanbul, TÜRKİYE 

Tel: *90 212 221 11 19 
addresmobiimobi.com.tr. 


MOBİ MASKO - İSTANBUL 


Masko Mobilyacılar Sitesi Atatürk 
Olimpiyat Parkı Yolu 6B Blok No:18-22 
Başakşehir, İkitelli, İstanbul, TÜRKİYE 
Tel: «90 212 675 07 79-B0 
maskomobiğ&mobi.com tr 


MOBİ MODOKO - İSTANBUL Çi MOBİ Furniture & interiors 
Modoko Mobilyacılar Sitesi 4. Cad. 5. a i > 
dele ÖYE instagram.com/mobimob 
Tel: 490 216 590 07 50 (O www.mobi.com.tr 
modokomobi&mobi.com.tr 


MF: Yazlık evler için verebileceğiniz öneriler nelerdir? 

0. Robinzon: Deniz, nehir veya göl kıyısında yer alan yazlık evlerde ev, mümkün olan her pencereden su manzarası görülebilecek şekilde konumlandırılmalıdır. Bu imkanınız yok 
ise yazlık evinizi doğadan ilham alarak döşemenizi öneririm. Bahçeye ve açık hava alanlarına açılan geniş pencere, kapılar, sakin ve samimi bir yatak odası ile banyo, yaz- 


KİTAP 


Bu kitapta ilham veren dekorasyon fikirlerinin 

yanı sıra mekânınızı cennete dönüştüren pratik 
çözümleri ve evin farklı alanlarına göre ayrıştırılmış 
stil sahibi önerileri bulabilirsiniz. 


aman, AAANANANNNA. AAA NANINM 


“Herkes insana keyif veren mekânların 
yarattığı o pozitif hisleri biliyordur; bu 
mekânlar adımınızı içeri attığınız andan 
itibaren buradan ayrılmak istemeyeceğiniz 
türden, derin bir nefes alıp rahatlığın 
kollarına teslim olacağınız davetkâr ve 
samimi kurgularıyla bedeninizi sarmalayan 
dokulara sahiptir.” 

lık eve ruh katan önemli unsurlardır. Pamuklu, ipek veya 
doğal malzemelerden üretilmiş yatak örtüleri, hafif uçuşan perdeler, deniz kabukları, mumlar ve loş romantik aydınlatmalar evinizin başrol oyuncuları olsun. İyi yemek, iyi 


şarap, iyi arkadaşları da yazlık evinize dahil ettiğinizde her 
şey tamamdır. 


imagespublishing.com 
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BULL&STEİN” 


wâstberg 


Sirnditieni | JaVid Trubridge Secto Design oenian(er) 
DEN GUBIS 
EOLELONS 


MOROSO" 


iğ HAY 


Boşvermişliğin dolu yanları 


Bahçemdeki sakız ağacının gölgesinde bir günbatımı... Ruhun en hafif hali. 
Özgürlük, telaşsızlık, rahatlık, doğallık ve sakinlik var. Hep burada kalmalı diye düşünüyorum. 
Yaz başladı; ilham avcıları için bir avuç deniz kabuğunun peşine düşme zamanı simdi... 


VERY FURRY GANG 


FULAR MODASI 
BAŞLIYOR 


Tekstil tasarımcısı ve ressam Ecem Akdede'nin Hestia adını verdiği markası, benzersiz desenlere 
sahip fularlardan oluşuyor. Botanik illüstrasyonlu fular serisinde doğadan desenler, suluboyanın kendi 
doğal hareketinden oluşan Indigo serisinde ise soyut figürler var. Indigo tam yaz plajlarına göre... 
©tasarimhestia 


Süper “tüylü” bir 
haberimiz var! Rum 
hatırlayacağınız 
sevgili Pınar Yeğin” 
uzun süredir üzerin 
çalıştığı seramik kö 
heykelcikleri serisi 


isu'dan 


de 
pek 


“Very 


Furry Gang” ile tan 
hazır olun! Karaköy 


şmaya 
Mae 


©pinaryegin 


Kapalıçarşı'nın büyülü atmosferinden ve moda dünyasının 


Lucky Culture'ın içeriğinde evrensel semboller, mandalalar, 
mitolojisinden öğeler, kutsal 
geometrik desenler var. Tıpkı 
bu Evil Eye serisi gibi. 
©luckyculture 


ALAÇATI'DA BIR ATOLYE 

2015 yılında Alaçatı'da kurulan Terracotta Ceramic Art, sahibi Gül Alper'in seramik ürettiği ve 
öğrettiği bir merkez. Seramik sanatını içinde edebiyat, şiir, resim, heykel ve müzik barındıran bir 
sanatlar buluşması olarak niteleyen Alper için çamurla uğraşmak bir terapi ve anda kalma şekli. 
Bu, ortaya çıkan yaratımlarından da belli oluyor. ©terracottaceramicart 


Zae'de ve Instagram'da. 


BUGÜN ŞANSLI GÜNÜMÜZ 


renkli ışıklarından gelen güçlü kadınların hikayesi bu! Yonca 
Albayrak ve Beste Cesur'un 2013 yılında kurduğu takı markası 


Türk 


NN 


AL Mr ia düvina 


FLAT - DUPLEX VİLLA - TRİPLEX VİLLA - HOTEL 


swissöfel RESIDENCES 


BODRUM HILL 


SATIŞ OFİSİ / SALES OFFICE | ywww.cagdasholding.com 


ağ *90 27 311 TI Tl infoWcagdasholding.com 


Mükemmel bir Bodrum manzarası 
eşliğinde, ayrıcalıklı bir yaşam 
sürmeye hazır mısınız? 


Bodrum girişi, Yokuşbaşı mevkiinde, 
Bodrum Kalesi, Kos Adası ve Karaada 
manzarasına hakim Swissötel Residences 
Bodrum Hill, sahiplerine eşsiz bir konfor ve 
rahatlık sunmaya hazırlanıyor. 


126 - 1035 metrekare aralığında daire, 
dubleks ve villalardan oluşan 

Swissötel Residences Bodrum Hill'de, 

hem otel misafirleri hem de konut sakinleri, 
açık ve kapalı havuzları, restoran-bar, 

spa, fitness center, masaj odaları, 

Türk hamamı, toplantı odaları ve pek çok 
seçkin hizmetten faydalanabilecek. 


Dilediğinizde kiralama avantajı: | 


Konut sahipleri ayrıca Swissötel kiralama 
sistemine dahil edilerek, dilerlerse 
konutlarını işletmeye kiralayabilecekler. 
Doğasıyla, güneşiyle , deniziyle ve sosyal 
hayatıyla diğer bütün tatil beldelerinden 
bir adım öne çıkan Bodrum, yaz 
turizminin en işlek adresi olmasının yanı 
sıra, 12 ay boyunca yoğun bir talep 
görüyor. Hem yurt içinden hem de yurt 
dışından gelen bu talep doğrultusunda 
Bodrum'a yapılan nitelikli proje sayısı 
artıyor ve Bodrum, Türkiye'nin dünyaya 
açılan en özel kapısı olmaya aday bir 
konuma geliyor. 


Bodrum'da 30'dan fazla konut projesi 
inşa eden Çağdaş Holding, şimdi de 
lüksün ve konforun bir araya geldiği bir 
projeye imza atıyor. Şehrin merkezine 
yakınlığının yanı sıra manzarası, denize 
yakınlığı ile çok özel bir tatil konsepti 
sunan Swissötel Residences Bodrum Hill, 
üstün inşaat kalitesi ve malzemesiyle de 
emsalleri arasında fark yaratıyor. 11'i suit 
120 odasıyla, minimalist ve modern tarzı, 
yenilikçi çözümleri, teknolojik özellikleri, 
Pürovel Spa ve spor konseptiyle 
Swissötel Residences Bodrum Hill, her 
mevsim muhteşem bir keyif ve dinlenme 
deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. 


Bu bir ilandır. 


Pürovel Spa ve Spor konsepti: 


Swissötel tarafından yaratılan ve otel 
bünyesinde hizmet verecek, Alp 
dağlarından ilham aldığı doğal canlılığı 
yansıtan felsefesiyle dikkat çekiyor. Öte 
yandan uluslararası mutfaklara ev 
sahipliği yapacak olan dünyaca ünlü 
restoranları, balo ve konferans salonları 
ile sağlık merkezi yıl boyunca hizmet 
verecek. 


“Swissotel Residences Bodrum Hill'in peyzaj 
tasarımı, doğal taşla kaplanan binaların dış 
tasarımıyla bir bütünlük oluşturuyor. Ege ve 
Akdeniz'e özgü doğanın binbir renginden oluşan 
bitki ve çiçeklerle bezenmiş peyzaj tasarımı, 
Çağdaş Holding grup şirketlerinden 
Çağdaş Peyzaj'ın deneyimiyle hayata geçiyor." 


Dahatarklı 
daha yeni bir KonTor. 


Yaşam Konfor'u... 


2 ©konforidentiiy o Kğ ©konforib o (Ğİ ©konformobilya www.konfor.com.ir 


TAKİP 


yenilikler, röportajlar, markalardan haberler 


117/ TREND Tüm uygarlıkların beşiği Afrika, insanoğlunun 
köklerinin ait olduğu gizemli topraklara ve olağanüstü bir doğaya sahip, geleneklerine bağlı zanaatkâr güzel 
insanların yurdu. Çöllerden savanalara, tropik doğadan mükemmeliyetçiliğin sınırlarını zorlayan tarihi kalıntılara 
Afrika'nın farklı yüzleri arasında değişen dekorasyon stillerinin yol haritasını çıkarıyoruz. 


128/ PROJE Alaçatı'nın ikonik butik oteli 
Manastır Alaçatı, geçtiğimiz yıllarda yepyeni bir konsept yarattı. Manastır Houses, butik otelin yanı başında 
tatilini ev konforunda geçirmek isteyenlere farklı yaşam alanları sunuyor. 


147/ KEŞİF Alaçatı'nın yeni restoranı Morah, Naif 
Tasarım imzalı dekorasyonuyla köye tropikal bir esinti taşıyor. Kendinizi Meksika'nın egzotik Tulum kumsalında 
ya da Endonezya'nın Bali ormanlarında hissederseniz menüye ve muhteşem lezzetlere göz atarak nerede 
olduğunuzu hatırlayabilirsiniz. 


/ 


VE gn a) 


WWW.LCWAIKIKI.COM 
İYİ GİYİNMEK HERKESİN HAKKI 


O FACEBOOK.COM/LCWAIKIKI GSINSTAGRAM.COM/LCWAIKIKI 


ki i ; “ iz il! Ne 

Afrıka ty 
rikanın lori yi 

Tüm uygarlıkların beşiği Afrika, insanoğlunun köklerinin ait olduğu gizemli 


topraklara ve olağanüstü bir doğaya sahip, geleneklerine bağlı zanaatkâr güzel e 
insanların yurdu. Çöllerden savanalara, tropik doğadan mükemmeliyetçiliğin : 


i 


sınırlarını zorlayan tarihi kalıntılara kadar Afrika'nın farklı yüzleri arasında 
değişen de 


ir 


Yapım Naz Gürlek. ngurlek&doganburda.com 
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Gir el izini 


KORKMAZ Gp) 


'anvaliı sotrak pal aradlğ asarımlar 


i 


EE 


i X 
ig 
İİ 


V 
6 Adet:Servis Tabağı 
6 ÇağrFincanı. « z 
- <6 Çay Fincanı Tabağı 
2 Adet Oval Tabak: 
4“Adet Kahvaltılık 
11.Demlik 4 Kapağı 


UN 


Www.korkmaz.com.ir GÜ ozon. O) hozzetuzmani (ÖYkorkmazhayatinlezzeti 


Madonna kahve fincanları 
(4'lü): 79,95 TL., Karaca Home. 


Garota aydınlatma: 
756-1.314 Euro, Phare. 


> MM, 
Püsküllü Mi 2, 
mermer duvar . > < 
süsü: 280 TL, | All Across Africa marka di 4 5 
Öney. sepet tabak: 130 TL. 


Beymen Home. 


ra ei ve 


SAFARİ ÜSSÜ 


Kenya'dan Tanzanya'ya fil, gergedan, leopar ve 
aslan gibi vahşi hayvanları gözlemleyebileceğiniz 
safariler, Afrika'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından 
aldığı ilhamı dekorasyon arenasında toprak 
tonları ve etnik stile özgü elemanlarla sentezliyor. 


m 


Zebra desenli nevresim takımı: 
79,99 TL. HEM Home. 


“ EE 
NE 7 


« 


Aydınlatma: 
890 TL. Atölye 11. 
175TL, 


NEZ z 
Zebra duvar İZZZ TN 
dekoru: 266 TL. N 
v AZANZ 
Cumba Selection. N 


N 
WI | 


27 ZN 1 
ez > 
e 


Charlotte Perriand tasarımı 


Ashanti oyma 
ahşap aksesuar: 


duduhome.com 


Rug Social ik Seg EA A . g wp 
marka halı idi itildi i 
(metrekaresi): i 
1.200 Euro*KDV, 
Italdeko. Kuta yatak: 

11.1601TL, 


Mudo Concept. | 


/ 
? 


l 
1 | 
: 
N 


NN 


Cassina marka 


| 
Tokyo şezlong: 6.650 / 
İN anasi 


Euro*KDV, Mozaik. : 


Boynuz kitap tutacağı: 
119TL, Altıncı Cadde. 


Duvar 

panosu: , a 
46090 TL Misha Handmade duvar kağıdı, 
Mn i fiyatı belli değil, Tasarım Perde. 
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A'DESİGN AWARD 
WINNER 2018 
B RO NZWE 


TİGER BLACK 


İtalya'da Como Kültür Departmanı'nın düzenleği tasarım dünyasının en prestijli yarışmalarından biri olarak 
kabul edilen A Design Adward'dan bu sene 3 ödül daha kazandık. 


SERAMİK | BANYO | MUTFAK 


 MissoniHome N'Djamena puf: 1.040 TL, AN m beke: m 
marka yastık İrd Culture, vag 1.100 TL, Öney, oi 
1.225TL, Gk © | 
Beymen Home. i ğ 

ş ' Moroso ğ ( 
alta marka (ON 
| Maşa VW 
Mogg marka n e 
Madama aybed: yay 
1.550 Euro, LU) | 


aydınlatma: 270- 


515 Euro, Italdeko. Piculet marka 


Mİ koltuk şalı: 60 TL, 
4 VA Boyner Evde. 
ENZA - 


4 ” 
ra my 5 
Bi aki... 


Püsküllü sepet: 
250 TL., Bonvagon. 


> >> 


a -— 
# NA 


O 


Okavango Moooi marka İ | çok — 
koltuk: Bertjan Pot tasarımı Gİ 


iy 
RENK VE GEOMETRİ İLİŞKİSİ 7 7 


Afrika'nın wax print yani balmumu baskı 
tekniğiyle geliştirilen birbirinden renkli Flower sepet tabak: 150TL, 
kumaşları, Afrikalıların eşsiz dünyalarının African Daydream. 

renkli sembolü. Geometrik motifler, 
simetrik ve birbirini takip eden baskılar, 
kullanıldığı tasarımların cazibesini artırma 
görevini üstleniyor. 


Seramik VaZ0: esim ; ii 


ER. 


MOL, e e | 
Cumba LR | | N 
Selection. ı çk ! 
| Jardin Buspendu N 
saksıla# (4'lü) 


ye Bk 


İÜ  Gö0funHaz  V 


Dedon marka 
Dala koltuk: 


3.665 Euro, İCA. 0) 


, £ 


la de e) 


AS Zİ i > a — 
MS 777777) marie 37 
e ağı 7 p rd “ |" 
Eroybos İŞLİ Yiğa 
çay ET, BAĞA ETK 


Teaelife. LİTTLE 


Wu 


BARBAROS RESERVE -BODRUM 
RESIDENCES 


BARBAROS RESERN EDE 


WI BAŞLIYOR 


BODRUM'U iÇ BÖYLE YASAMADINIZ 


Sera Group'un Babaros Koyu'ndaki lüks yaşam projelerinden ilki olan 
Barbaros Reserve-Bodrum Residences'te yaşam bu yaz başlıyor. 


se Mavi turun başlangıç noktasında e Mavi bayraklı kum plajlı e Sadece bavulunuzu alıp gelebileceğiniz konseptte 
se Full mobilya ve ankastre donanımlı e Kempinski Hotel Barbaros Bay ayrıcalıklı hizmet ve servislerine sahip 
e Özel sonsuzluk havuzlu 42 lüks rezidans... 


MANAGED BY 


e | 


İstanbul Bebek Mah. Manolya Sokak No:30, 34342 Beşiktaş, İstanbul/Turkey 
Bodrum Gerenkuyu Mevkii, Kızılağaç Koyu, Yalıçiftlik 48400 Bodrum/Turkey 
T: *90 212 265 60 00 M:*90 539 290 60 99 T: *90 2523110227 
E: info(Mbarbarosreserve.com W: www.barbarosreserve.com « www.barbarosresidences.com (GB barbarosreservebodrum 


The Barbaros Reserve Bodrum is developed, marketed and leased by PESKA TURİZM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ, a company independent from the Kempinski group, and 


the "Kempinski" name is used by the developer under a license from Kempinski Hotels SA. The role of the Kempinski group is limited to supervising the management of the tourism facility. 


TREND 


Bal badem 
kokulu mum: yav 
135 TL, Fea. Yayı Ve 


B&B Italia marka 
Patricia Urgulola 
tasarımı Butterfly 


Kitap: 57,40 TL., DAR. 


o 
v 
| 4 


Contardi sehpalar: 1.766-2.482 Wool Zig yolluk (120x180 cm.|: 

marka Calypso Euro*KDV, Mozaik. 695 TL., Mudo Concept. Ölene 

Guadaloupe kanan: Bluemoon 
aydınlatma: 8.684TL. aydınlatma: 
1.200 Euro, Sem in 711 Euro, Rapsel 
Collections. Solactini. Mobilya. 


Berjer: 3.800 TL. 
Lazzoni. 


Alüminyum 
kaplama tik 
tabure: 650 TL, 
Altıncı Cadde. 


Martiha Tonga i 
sepet: 230 TL., 
duduhome.com 


“Afrika sanatlarının beni en çok etkileyen 
özelliği, her bir parçanın bir amaç için bir araç 
olarak tasarlanması ve kullanıcısına ileteceği bir 
duygu ve hikayesinin olması” diyen tasarımcı 
Verda Alaton'un izinde, Afrika sanatlarının eve 
yansıyan rafine formlarına odaklanıyoruz. 


Lambader: 
886TL, 
Weltew 
Home. 


Sywawa marka şemsiye: 
1.900 EuroKDV, Italdeko. Vitra 


marka 
Alexander 
Girard 
tasarımı 

4 Wooden 
M DollDog 
aksesuar: 
109 
Euro*KDV, 
Mozaik. 


i GER yi 5 
Aİ Yi” 
Are J. koltuk: ve 
6.1161TL, 
Cumba Selection. 
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> © > RUM U BARBAROS VALLEY -BODRUM 
YAŞAYIN! NİZ a 


— LANSMANA 7 


ÖZEL --S 
© FİYATLAR Sö 


“0,99 kredi faiz avantajıyla 


Sera Group'un Yalıçiftlik, Barbaros Koyu'ndaki 2. lüks yaşam projesi Barbaros Valley, 
sizi yılın her günü Bodrum'u yüksek yaşamaya çağırıyor. 


Bodrum Merkez'e 6 dakika uzaklıkta, Mavi turun başlangıç noktasındaki ve 
Kempinski Hotel Barbaros Bay'in yanı başındaki eşsiz konumu, 

Sessizlik havuzu, her odada deniz manzarası, sağlıklı yaşamı, y 
Çocuklar için yelken kursu, açık hava sineması ve Barbaros Farm'ın çiftlik hayal 
185-240 m”'lik 21 ve 3t1lerden oluşan 73 dubleks rezidans... 


NA 


BARBAROS 


/ 
İsak Bebek Mah. Manolya Sokak No:30, 34342 Beşiktaş, İstanbul/Turkey SERA mayt, e 


Bodrum Gerenkuyu Mevkii, Kızılağaç Koyu, Yalıçiftlik 48400 Bodrum/Turkey GROUP 
T:190 2122656000 M:190539 2906099 T:190252 31102 27 
E: info(dbarbarosvalley.com W: www.barbarosvalley.com » www.barbarosresidences.com 


barbarosvalleybodrum 


TREND 


Etiyopya » nı Yoko bank: 1.499 TL., Uunica. Portföy çanta: 
koleksiyonundan 1.100 TL., Haremligue. 
portföy çanta: 99 TL. 
duduhome.com 


S 


Yastık: 
160 Euro, 
İCA. 


LZF marka Kılıç sapı obje; 
Mikado 220TL, Cumba 
aydınlatma; Selection. 


1.476 Euro, Phare. 


Halatlı lambader: 


mizi 695 TL, Buka. 
Kök konsol: Kendir halı: 853 TL., 
5.6001TL. Altıncı Cadde. Tin iikimi 
Alancı duvar süsü: 220 TL, 
Cadde, Atölye 11. 


Ogiva seramik tabak: 
2.557 Euros*KDV, Visionnaire. 


İLKELLİĞE ÖVGÜ 


Geleneksel malzemeleri primitif tekniklerle 
şekillendiren zanaatkâr yaklaşıma Afrika kıtasının 
hemen hemen her yerinde tanıklık etmek 
mümkün. Dokumalar, ahşap işçilikleri, terakota 
seramikler, rattan örgüler ve sepetler bugünün 
modern kurgularının kimyasına ayak uyduruyor. 


Ahşap koltuk: Uragon abajur: 
6.400 TL, Cumba 396 TL., Mudo 
Selection. Concept. 


Lazul marka tunik: 
2.880 TL., Harvey Nichols. 


Cobble 
mumluk: © 
47.96TL, 
Mudo Concept. 


Gücü zarafetinde. 


50 yılı aşkın tecrübesiyle evlerde kalitenin, 


yeniliğin ve tarzın adı; Çetmen Mobilya. 


MARKA 


Dijital platforma sanatsal yaklaşım 


Eğitimini moda ve tekstil üzerine i : /4 
tamamlayan İpek Altınöz Göksan'ın İzmir 1g 
merkezli markası Epikette Casa, dinamik renk 
ve desenlerdeki hayvan motifli dijital baskı 
yastıklarıyla yaşam alanlarına giriş yapıyor. 


jisini yükselten desenlere imza atan Epikette 

Casa, sanatla modayı birleştiren anlayışa sahip. 
Merkez ofisi İzmir olan Epikette Casa, kumaş teminini 
Bursa'dan yapan, üretim aşamasını ise Denizli'de ta 
mamlayan bir marka. Bu sezon koleksiyonları arasında öne çıkan Safari Jungle serisi, vahşi doğa ve tropi 
kal iklim hayvanlarını sıradışı grafik desenlerle aynı çatı 
altında buluşturuyor. 
1990 Bursa doğumlu olan İpek Altınöz, Yeditepe Üni 
versitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun 
olduktan sonra Londra'da Central Saint Martins'te 
eğitim almış. Öğrenim gördüğü süre boyunca çeşitli 
yarışmalarda ödül ve burs kazanan Altınöz, Vakko, 
Beymen Business, Oue, Network, Yıldırım Mayruk 
gibi markalarda staj yapmış. Dijital baskı ve kumaş uy- Dikey desenlerdeki yastık: 150 TL 
gulamalarına odaklanarak bu alanlarda çeşitli 
workshoplara katılmış. 
Şimdilerde ev tekstiline 
yönelen İpek Altınöz 
Göksan, Epikette Casa 
markasıyla yaşam alanlarına renk katan tasarımlarıyla dikkat çekiyor. 
epikette.com Zikzak desenli yastık: 150 TL. Püskül detaylı yastık: 145 TI. 


TI rendleri takip ederek bulunduğu ortamın ener- 
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Yapım Selin Cebecioğlu. 
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Yapım Melda Onbaşyan. Fotoğraflar İbrahim Özbunar. 


İlham kaynağı: Kiklad Adaları 


Alaçatı'nın ikonik butik oteli Manastır Alaçatı, geçtiğimiz yıllarda yepyeni bir konsept yarattı. Manastır Houses, 
butik otelin yanı başında tatilini ev konforunda geçirmek isteyenlere farklı yasam alanları sunuyor. 


Dışarıda 


cephesi 
tipik A 


mi 
Manast 
ç 
anda 


bakıldığın 
ve cumba 


narisini ya 
r Alaçatı H 
eri adım a 


kıyısındaki 


Ada 


arı'na götü 


sizi Ege'nin 


da taş 
arıyla 


açatı Rum 


nsıtan 
omes, 
ığınız 
karşı 
iklad 
rüyor. 


akları, rengârenk cum- 


laçatı hiç dinmeyen rüzgarı, arnavutkaldırımı so 
balı taş evleriyle artık tüm dünyanın 


radarında. Manast 
tırı anımsatan ana 
rili havuzu, sakin b 
ni yansıtan odalar 


r Alaçatı otel de, manasbinası, palmiyelerle çevahçesi ve Provence stiliyla tatilini Alaçatı'da ge- 


çirmek isteyenleri 
rinden biri. 
Otelin sahibi, ayn 


n vazgeçilmez adresle- 


ı zamanda mimarı olan 


Osman Çatırlı yıllar içinde Manastır Alaçatı 
müdavimlerinin isteklerini dinlemiş ve otelin yanı başında Manastır Alaçatı Homes 
projesini hayata geçirmiş. 

Altı adet 60 metrekare, üç adet 120 metrekare ve 10 adet 90 metrekarelik daire- 
den oluşan Manastır Alaçatı Homes, otelin 
tüm servis hizmetlerinden faydalanırken ev 
konforunda tatil yapmak isteyenleri ağırlıyor. Epoksi beyaz zemini, taş dokulu beyaz 


duvarları ve masif ahşap dekorasyonuyla 
insanı hafifleten bir dekorasyon anlayışına 
sahip olan Homes'da kendinizi Mikonos'ta 
hissedebilirsiniz. 

Yerden ısıtma sayesinde yaz-kış kullanılabilen daireler, tatilini kendi evinde, kendi salonunda ve mutfağında geçirmek isteyenler için her detayı özenle düşünülerek tasarlanmış. 

manastiralacati.com.tr 


PROJE 


Beyaz epoksi doku ve masif ahşap 
mobilyalar, basit bir dekorasyon stilinin 
ne kadar rahatlatıcı olduğunu kanıtlıyor. 


141,241 ve dubleks 2*1 olmak üzere üç farklı 
alternatifi bulunan daireler kısa veya uzun süreli 
tatiller için tercih ediliyor. 
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İspanya'nın ünlü siyah mermeri Nero Marguino, 
kuvors sağlomlığıyla 2018 Belenco koleksiyonunda buluştu. 


d / e / / f 


WWw.belenco.com 


Yapım İrem Somer. 


Modern Afrika 


Stilize edilmis yerel Afrika desenleri, zengin dokuları ve 
sıradışı renkleriyle yaşam alanlarına dokunan Persan'ın 
Dokumacı markasıyla sunduğu yeni koleksiyonu Kalahari, 
ilham aldığı coğrafyanın stilini yeniden yorumluyor. 


frika'nın heyecan verici atmosferini yaşam alanlarına taşıyan 

Persan, yerel desenlerin baskın olarak kullanıldığı koleksiyonu ile 

mekânda dinamik izler bırakıyor. Yerel Afrika desenlerinin geleneksel renklerinden soyutlanarak füme, oranj, gri ve toprak tonları gibi 
güncel renklerle yorumlanan Kalahari koleksiyonu, sofistike dokuları ile 
görsel bir şölen sunuyor. Yeni dekorasyon fikirleri için çarpıcı seçenekler 
sunan koleksiyonda gofreli şönil döşemelikler, kadife zeminli baskıl 
döşemelikler, dökümlü tuşesiyle dikkat çeken keten perdelikler ve onlara eşlik eden varak baskılı pano keten tüller yer alıyor. Stilize edilerek 
koleksiyona dahil edilen ebru desenli döşemelik ise koleksiyonun ritmini 
değiştiriyor. Mat-parlak birlikteliklerinin göz alıcı 
bir etki uyandırdığı Kalahari koleksiyonunda yün 
ipliklerle dokunmuş çizgili perdelikler ve tüller, 
yumuşak tuşeleriyle duyuları harekete geçirerek 
dokunma hissi uyandırıyor. Natürel iplikleri yeni 
dokuma teknikleri ile birleştiren koleksiyonda bir 
diğer öne çıkan grup ise taşlanmış apre özelliği 
ile dikkat çeken düz keten döşemelikler ve geniş 
ende dokunmuş perdelikler. Kalahari, naif, şık ve 
çarpıcı çizgisiyle sizi Afrika'nın egzotizmine doğru 
yola çıkaracak. 
Persan; Halasgargazi Cad., 25/B, Harbiye, İst. 
Tel: (0212) 247 49 49. 
Persan.com.tr 
vitrin.persan.com.tr 


ge e aş 


Yeniden yorumlanan 
renk ve desenler, 
güncel stillere 
mükemmel bir 
şekilde uyum 
sağlıyor. 


Cesaret dolu bir 
serüvene doğru 
sürükleyen 
oleksiyonda renkler 
modem yaşamın 
inceliklerine göre 
uyarlanmış. 


131 


> Filmi başlat 


Yapım Gökçe Burdurlu Cömert. 


RÖPORTAJ 


Online uygulamalarla kentsel çiftçılik 


İlk online uygulamalı tarım platformu Komşuköy, 
metropol insanlarına bilgisayar ekranlarından kendi 
tarlalarını yönetme imkanı sağlıyor. Komşuköy kurucu 
ortağı Özden Akyıldız, kentsel çiftçilik yolculuğunun 
detaylarını anlatıyor. 


Komişukö)ç | 
kurucu ortağı; 
Özden Akyıldız: 


Maison Française: Komşuköy'ün kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? 
Özden Akyıldız: Komşuköy'ü Oğulcan Atay, Uğur Akyıldız'la birlikte 
kurduk. Dünya genelinde sağlıklı beslenmeye olan büyük ilgi ve şehir içi tarımcılığa duyduğumuz merak bize ilham verdi. Şehirli çiftçiler hayal etmeye başladık. Hayalimizdeki bu insanlar hem şehir 
hayatında aktif rol oynuyorlar, hem sağlıklı yaşamaya özen göstererek her anlarının keyfine varıyorlardı. Bugün üyelerimize baktığımızda, Komşuköy'de bilinç düzeyi yüksek, renkli ve keyifli bir kitle görüyoruz. 

MF: Komşuköy kullanıcıları tarlalarının ekim ve kontrollerini nasıl yapıyorlar? 
Ö. Akyıldız: Çiftçiliği şehirli insanın hayatına kolay adapte olacak şekilde geliştirdik. Bu sayede yerinizden hiç kalkmadan, bilgisayar ekranınızdan tek tıkla yöneteceğiniz bir tarla oluşturduk. Bu tarla, aslında gerçek Komşuköy tarlanızın sanal bir kopyası. Yani, Komşuköy ekranınızda, gerçekleştirdiğiniz fide ekme, verimliliği artırıcı bakım gibi tüm işlemler, gerçek Komşuköy bahçenizde sizin adınıza 
çiftçilerimiz tarafından birebir uygulanıyor. Ancak üyelerimiz arzu 
ettikleri zaman Komşuköy'e gelerek kendileri de bahçelerinde vakit geçirebiliyor, hasatlarını dalından toplayabiliyorlar. 

MF: Kullanıcılarınız en çok hangi ürünleri ekiyor? Teslimat süreci nasıl ilerliyor? 
Ö. Akyıldız: Yazın üyelerimizin en çok ektiği ürünler domates, karpuz 
ve patlıcan, kışınsa brokoli, havuç ve ıspanak oluyor. Tübitak'tan 
aldığımız besin değeri analizlerine göre Komşuköy'de yetişen 1spanakların C vitamini değeri Türkiye ortalamasının yüzde 60 üzerinde. Doğal yetişen ürünler hem lezzet hem sağlık hem de besin 
değeri açısından büyük fark yaratıyor. Sabah erkenden tarlalarından hasat edilen ürünler gün içerisinde üyelerimize ulaştırılıyor. 


4 


Komşuköy'de tarlanıza 
hangi sebzeleri 
ekeceğinizi kendiniz 
belirliyorsunuz. 


Beykoz'Cumhuriyet Köyü'ndeki'Komşuköy, doğada 
keyifli'bir haftasonu geçirmek için'de'ideal bir adres. 


Komşuköy'de market veya semt pazarlarında olduğu gibi ürünlerin bekleme süreleri yok. Yaz ve kış olmak üzere iki ekim sezonu bulunuyor. Hasat sezonu boyunca haftalık olarak sabahın erken saatlerinde hasat edilen ürünler gün içerisinde üyelere ulaştırılıyor. Komşuköy'ün ücreti, tüm bakım ve İstanbul içi gönderimlerini kapsıyor. 

MF: Tohumları nereden temin ediyorsunuz? 

Ö. Akyıldız: Komşuköy'de GDO ve kimyasallardan uzak bir tarım uygulanıyor. Sadece organik sertifikalı gübreler kullanıyoruz. Kardeş 
bitkiler yöntemiyle de ekinlerimizi koruyoruz. Bu sayede bitkiler tarım zararlılarına karşı birbirlerini koruyor. Örneğin domatesin yanına kadife çiçeği ekiyoruz, bu sayede toprak nematotları yok ediliyor. Aynı şekilde fesleğen ekiyoruz, o da hem yaprak bitlerini yok 
ediyor hem de domatese özel bir aroma veriyor. 

komsukoy.com 
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COSENTINO TÜRKİYE 


ISTANBUL 0 262 6580335 | ANKARA 03128154036 | IZMIR 0232 501 20 66 
turkeyOcosentino.com 


Daha fazla bilgi için wwwdekton.com 
Bizi takip edin (f) (9 (© Cosentinolurkey 


ORIX - INDUSTRIAL « 


DEKTON, Daniel Germani işbirliğiyle yarat 
INDUSTRIAL 


renkten oluşan seri, mimari V 
dl 


Go 


<N 
Ultra Kalınlık SARAN 
(08, 12,2,3 cm) 


S DEKTON” 


designed by COSENTINO 


4 
w d 
V “4 
p Hamak: 299,90 TL., Yargıcı Z/ 
) Homeworks. o Makrame, 
| VŞ 1 fiyatı belli 
ç Dİ değil 
N zi * A “ < (l i ' 
ml e ” Ey Plantsa. 
5 y an > . 5 p pe Gi) , 
Sepet Nice to Have 
210TL marka kilim: 
Cumba 900TL, 
Selection. hipicon.com 


Lİ İl Mi 
Li , il 
El yapımı dreamcathcer: Ouingue Design marka duvar Makrame, fiyatı belli değil, | Pembe makrame, fiyatı belli 
6,80 Dolar, aliexpress.com O aksesuarı: 370 TL, hipicon.com (o SeherGirgin. değil, Fishy Knitting. 


Nostaljik trend: Makrame 


Yapımı keyifli ve dinlendirici olan yeni nesil makrameler, farklı düğüm 
teknikleri, ip çeşitleri ve renk alternatifleriyle nostaljik bir uğraş olan el işine 
güncel bir yorum katıyor. 


ilgi de günden güne artar duruma geldi. Duvar aksesuarı, paravan, puf, yastık, hamak 
derken masa üstü süslemeleri, anahtarlık, sepet gibi aksesuarlarda bile kendini gösteren 
makrame; yalnızca görsel ahengiyle değil, yapım aşamasındaki hazzıyla da arzu nesnesi olmayı 
hak ediyor. Çeşitli butik mağazaların yanı sıra kendi markasını kurmuş tasarımcıların makramelerine ulaşabileceğiniz gibi workshoplara katılarak kendi tasarımlarınıza da düğüm atabilirsiniz. 


3 ohem stillerin etkisi artıp el işi malzemelerin değeri yerini korudukça makramelere olan 


BC Home marka 
drgamcatcher: 49,99 TL., 
trendyol.com 


La Siesta marka Basso 
Nova hamak: 460 
Euro*-KDV, Italdeko. 


DETAY 


Pembe makrame, 
fiyatı belli değil, 
Floral İşler. 


Bitki standı, 


fiyatı belli k 
değil, Banu a 

bTL, 
Yılmaz. 


Kilim: 299,90 TL., 
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Yapım Selin Cebecioğlu. 


Doğayla iç içe 
bir yaşam 


Gayrimenkul ve inşaat yapım, yatırım, 
geliştirme ve işletme konusundaki tecrübesini 
Türkiye'nin turizm gelişimine aktaran BESA 
Grup, The BO Viera projesi ile Bodrum'da 


bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 
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jeleri arasında yer almaya aday The BO Viera için 

hazırlanıyor. 150 dönüm arazi üzerine inşa edilen The BO Viera; 330 adet villa ve rezidansı, 7 adet 
işyeri, 1,2 kilometrelik sahili ve 85 odalı oteli The BO 
Vue - Curio a Collection by Hilton ile Bodrum'un odak 
noktası Türkbükü ve Gündoğan arasında yer alan Küçükbük koyunda hayata geçiriliyor. Projenin yapımı devam eden rezidans ve villalarının tamamı deniz manzaralı ve doğaya hakim konumda. The BO Viera'nın yer ak 
dığı Küçükbük koyu, konumu ve dokusu açısından eşsiz özellikleri bir arada barındırıyor. Masterplan, arazideki mevcut kot farklarını maksimum düzeyde kullanmayı ve deniz manzarasının her noktadan algılanabilmesini hedefliyor. Aynı zamanda, yatay asansörlerle 
her kottan kolayca sahile ve kıyı boyunca oluşturulan 
her türlü aktivite alanına ulaşılabiliyor. 


- ESA Grup, Bodrum'un en büyük ve sofistike pro- 


The BO Viera, Küçükbük 
koyuna damgasını vuran 
defne ağaçları, zeyti 
ağaçları, begonviller ve 
yaseminlerle bezen 
yerel peyzajının ya 
sıra Hilton grubunun üst 
segment oteli The BO 
Vue - Curio a Collection 
by Hilton markasın 
BESA Grup güvencesiyle 
Türkiye'ye getiriyor. 
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Küçükbük koyunda yer alan The BO Viera'nın yüksek tavanlı ferah evleri, 
her noktadan manzaraya hakim olabilecek bir biçimde konumlandırılmış. 


PROJE 


The BO Viera, mimari tasarım olarak, yöresel Bodrum/Ege mimarisinin kübik formlarını soyutlayarak 
kullanmayı amaçlıyor. Yaşam alanlarının yüksek tavanlı ferahlığı ve dış mekân ile kurduğu ilişkiler ve doğal ışık kullanımı yalnızca geleneksel kullanıma atıfta 
bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda ekolojik olarak 
sürdürülebilir bir mimari dil oluşturuyor. 

Alışveriş ve hizmet noktalarının yanı sıra spa, yüzme 
havuzları, fitness, restoran ve kafeler, çocuklara özel 
alan, beach club gibi sosyal donatılara sahip The BO 
Viera'nın güvenlik, temizlik, bahçe bakımı gibi servis 
hizmetleri BESA Grup'un deneyimli hizmet şirketi ta- 


rafından sağlanacak. “BO Community” yaşam konsepti, yerel sanat ve zanaattan ilnam alıp, Bodrum'un lokal işletmeleri ile işbirliği gerçekleştirerek şehrin kültürü ve doğası ile uyumlu bir yaşam sunuyor. 

Satışa çıkacak olan ilk etabın 2019 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Bu etapta; 54 adet 5*1 dubleks, 49 adet3*1vebadet2t1 flat rezidans satışa 
sunuluyor. Mimari projesi Bodrum Belediyesi tarafından onaylanan ve inşaat ruhsatı alınan The BO Viera 
projesinde yer alan gayrimenkuller, yatırımcısına hemen tapu edinme fırsatı da sunuyor. 
besagrup.com.tr / theboviera.com 


Bünyesinde vil 


d, 


rezidanslar ve otel bulunan 
The BO Viera, mimari 


projesi onaylan 


mış Ve 


inşaat ruhsatı alınmış 


BESA Grup'a ai 


t arazi 


üzerinde yükse 


iyor. 
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RÖPORTAJ 


Farklı fikirlerden doğan hikaye 


Bir mekân ya da ürün hayal ediyorsunuz, farklı fikirler bir araya geliyor, her detayın üzerinde tek tek çalışılıyor, 
renk ve malzemeler seçiliyor sonrasında hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Ev ve ofis başta olmak üzere yaşam 
alanları için özel mobilya ve ürünler tasarlama tutkusuyla yola çıkan ve sektörde geçirdiği 18 yılın ardından sipariş 
mobilya fikrini hayata geçiren iç mimar İlker Duruoğlu ile markası Domo ve tasarım süreçleri üzerine sohbet ettik. 


Mottosu “Cosmopolit Luxury” olan 
markanın doğru iş çıkarmadaki ilk 
kuralı disiplin. Bu nedenle süreç 


 Domum koleksiyonu, i 
farklı yaklaşımların ve 
akımların birlikteliğinden 


> 


Yapım İrem Somer. 


Maison Française: Bize Domo'nun 

hikayesinden bahseder misiniz? 

İlker Duruoğlu: Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 
mezun olduktan sonra çeşitli firmalarda iç mimar olarak görev yaptım. Tutkum, tasarladığım 
mekânlar için özel mobilya ve ürünler tasarlamaktı. Hayalim kendime ait bir mekânda kendi 
tasarımlarımı sergileyip, kişiye özel çizimler hazırladıktan sonra onaylanan projeye hayat vermekti. 2013 yılında Domo markası altında bu 
hayalim gerçek oldu. 

ME: Sipariş mobilya fikrinden doğan bu süreçte işler 
nasıl ilerliyor? 

İ. Duruoğlu: Aslında Domo öncelikli olarak bir iç 
mimarlık ofisi. Tasarımını ve uygulamasını aldığımız mekânların tüm sabit ve hareketli mobilyalarını, işverenin stilini kendi bilgi ve estetik 
anlayışımızla birleştirerek tasarım sürecine başlıyor, kullanıcı ile birlikte tüm malzeme seçimleri, renk seçimleri bir araya getirdikten sonra 
üretime geçiyoruz. 

MF: Domo markasını tercih eden kullanıcılarınızdan 

siz neler bekliyorsunuz? 

İ. Duruoğlu: “İş, müşteri iyi olduğu kadar iyidir” 
diye bir yazı okumuştum bir ajansın duvarında. 
Ne istediğini bilen, stil sahibi ve kaliteye önem 


veren kullanıcı bizim için çok değerli. 

MF: Sipariş, tasarım ve uygulama sürecinde zamanı 
doğru yönetmenizi sağlayan etkenler neler? 

İ. Duruoğlu: Kesinlikle disiplin. İşin onaylanması 
ve sonraki süreçte, çok sıkı takip ve denetleme 
prensibimiz var. Önemli kurallarımızdan biri de 
söz verilen tarihte sipariş teslimidir. 

MF: Hangi yaşam alanları üzerinde yoğunlukla 
çalışıyorsunuz? 

İ. Duruoğlu: Bir tasarım ofisi olarak ayırım yapma lüksümüz yok. Ancak geçtiğimiz süreçte, 
konut ve ofis projelerinde yoğunlaştığımızı belirtebilirim. 

MF: Markanızı bundan sonra nerelerde göreceğiz? 
Geleceğe dair planlarınız arasında neler var? 

İ. Duruoğlu: Biz üretmeyi ve tasarlamayı seven 
bir ekibiz. Aslında yeni bir proje üzerinde yoğunlaşmaya başladık. Dora serisi olarak hazırladığımız 14 parçadan oluşan heykelsi objeler üstünde çalışıyoruz. Paslanmaz çelik ve 
titanyum kaplamadan üreteceğimiz objelerle 
Maison&Objet fuarına katılacağız. Hedefimiz 
dünya çapında geniş kitlelere ve bizim gibi tasarımcılara ulaşmak. 

Hoşdere Cad., 150/A, Çankaya, Ankara. 
Tel: (0312) 440 00 95. 

domo.com.tr 


çok sıkı takip edilerek denetleniyor. 


(070 


Domo mafkâajkurucusu 
İlker Durüoğlu. , 
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THE 
“İACARANDA 


* 215 metrekare kapalı alan, 450 metrekare kullanım alanı, isteğe bağlı olarak 4 veya 5 oda / 4 veya 5 Banyo 

* Her odadan kesintisiz deniz manzarası ve sonsuz havuzlar,havuzlarda ısıtma ve jet stream özelliği. 

se Lineadecor mutfaklar, Miele marka beyaz eşyalar, Grohe ve Duravit marka armatürler, lavabolar 

e Ön cephede 3,5 metre yüksekliğinde, 14 metre genişliğinde tüm cephe boyunca açılan Sapa marka alüminyum doğramalar. 
* Daikin VRV soğutma sistemi ve ısı pompası ile yerden ısıtma sistemi 

s* Novawood/Thermowood havuz ve balkon teras döşemeleri 
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BESE Özer YALDIZİPEK 
490 533 204 4499 
ozerGapadturkey.com 


www.apadgayrimenkul.com Gayrimenkul 
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(ışıklar 


YAPI ÜRÜNLERİ 


Fikirmod Reklam Ajansı // İstanbul 
İ İY a e ği 


EL YAPIMI ANTİK TUĞLALAR 100 kil içeriğe sahip "Antik Tuğlalar" içeriğinde kesinlikle çimento barındırmıyor. Anne 
eli doğadan aldığı mucizeyi, yüzyıllar boyunca varlığını koruyacak bir forma 
ARTIK DAHA FAZLA RENK VE dönüştürerek sürdürebilir yaşamı inşa ediyor. Her biri birbirinden farklı tekstürde özel 


ahşap kalıplarda üretilen Antik Tuğlalar, hem iç hem de dış mekânlar için uygun teknik 


BOYUT SEÇENEKLERİYLE Sin özelliklere sahiptir. 


Azur Gri Koyu Gri Akdeniz Beyazı 
ameli P 
—yi Midi 
E, ir Gİ — 
a N SEE eş Siğe ; 3 . a e gl AŞ w e ve : K 
Kırmızı Beyaz Kül Grisi Açık Gri Kırmızı - Beyaz Kırmızı - Siyah 


(Aaışıklar © 444 0300 


YAPI ÜRÜNLERİ www.isiklartugla.com.tr 


Yapım Esra Aytekin. 


ve yeşilin her tonunun bü 
Hotel, aklımızı başımız 


eybetli dağların yamacında zeytin- 
- likler ve çam ormanlarının kucakladığı, lüksün doğayla bütünleştiği bir 
köy olarak tasarlanan Dionysos Village Hotel, misafirlerini sayısız sürprizlerle karşılıyor. Otel odaları, apart ve havuzlu villalardan oluşan 43 konaklama ünitesiyle hizmet veren Dionysos'ta tüm odalar, Kumlubük koyuna bakan eşsiz bir doğa ve deniz 
manzarasına sahip. Doğanın içinde, muhteşem deniz manzarasında, huzur ve sakinliği yalın bir lüksle yaşatan Dionysos, 
lezzet tutkunları için de en iyi adreslerden 
biri. Modern ve geleneksel Türk mutfağının 
en güzel örneklerini bulabileceğiniz Dionysos menüsü, ödüllü şef Didem Şenol tarafından hazırlanarak eğitilmiş şefler tarafından misafirlere sunuluyor. Dionysos'a ait 
çiftlikte yetiştirilen ürünlerle hazırlanan ye- 


Otel odaları, apart ve havuzlu villalardan oluşan 43 konaklama ünitesiyle hizmet veren Dionysos'ta tüm 
odalar, Kumlubük koyuna tepeden bakan eşsiz bir manzaraya sahip. 


Jımız Dionysos Village 
ihi — — 


mekler, doğanın kucağında, doğanın sunduklarıyla birlikte, büyülü bir lezzet yolcuğu vadediyor. Akdeniz'in en özel lezzetlerini tadabileceğiniz eşsiz Kumlubük manzarası eşliğinde Al Fresco'ya gidebilir, haftada iki kez gerçekleşen şarap tadımında birbirinden lezzetli Türk şaraplarını deneyimleyebilir, haftada bir ise Nar Restoran'da 
“Türkiye'den Tatlar” adlı degüstasyon menüsünün tadına bakabilirsiniz. 

Tüm ayrıntıların düşünüldüğü Dionysos'ta 
sunulan hizmetler de oldukça fazla. Bozburun yarımadası manzaralı yarı olimpik sonsuzluk havuzunun tadını çıkarabilir, kendinizi doğanın iyileştirici kollarına bırakıp özel 
bakım ve masajlarla zihninizi, vücudunuzu 
ve ruhunuzu Spa&Weliness Dionysos'ta 
dinlendirebilirsiniz. Palamut dağının patikalarında yürüyüşe çıkmak, yoga yapmak bu 


benzersiz dünyada yapabileceklerinizden 
sadece birkaçı. Dionysos, vadinin yamacında ama Akdeniz'in güzelliklerini yaşatmaktan da geri kalmıyor. Kumlubük'te, Dionysos misafirlerinin kullanabileceği bir plaj da 
bulunuyor. Burada denizin ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz gibi isterseniz Dionysos 
misafirleri için özel tasarlanmış teknelerle, 
Akdeniz'in eşsiz koylarını turlayabilirsiniz. 
dionysoshotel.com.tr 
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RAD A VİEERİ 


HAYALİNİZDEKİ DEKORASYON FİKİRLERİNİ 
BU MANZARA İLE SÜSLEYİN! 


Bodrum Havalimanı'na 12 dk. mesafede ve denize sıfır konumda 
yer alan Fabay Adabükü Evleri'nde yaşam başladı! 


l 


Siteye Özel Plaj | Butik Çarşı | Agua Park | SPA | Fitness Club | Plaj Voleybolu 


Sonsuzluk Havuzu | Amfi Tiyatro | Yoga & Aktivite Alanları | Restaurant & Cafe | Concierge Hizmetleri 


PLUS X AMARD 


High Guality 
Design 
Ease of Use 


Functionality d. 


2016 yılının il 
en iyi ürünü d. 


Na 


FLOW-İNA 


tek yüzey 2 performans N 


indüksiyon OCAK 
ve davlumlazın 
mnükemmel UYUM 


f facebook.com/SilverlineAnkastre €£ twitter.com/silverlinehaber ©) instagram.com/silverlineankastre 


www.silverline.com 


Alaçatı'da tropikal stil 


Alaçatı'nın yeni restoranı Morah, Naif Tasarım imzalı 
dekorasyonuyla köye tropikal bir esinti taşıyor. Kendinizi 
Meksika'nın egzotik Tulum kumsalında ya da Endonezya'nın Bali 
ormanlarında hissederseniz menüye ve muhteşem lezzetlere göz 
atarak nerede olduğunuzu hatırlayabilirsiniz. 


Üstte. Tüm mobilyaların Naif Tasarım tarafından özel 

olarak tasarlandığı mekânda saksılı pirinç aplikler, hezaren 
sandalyeler ve renk kombinasyonları dikkat çekiyor. 

Solda. Bu yaz Alaçatı'da tropikal rüzgarlar estirecek Morah'nın 
duvarlarını sanatçı Sinem Yıldırım'ın yaprak desenleri süslüyor. 
Naif Tasarım ekibinin özel olarak tasarladığı masif ahşap bar, 
yeşil karolar, deri sandalyeler ve bambu detaylarla etkisini 


£ 


artıran bar, bu yazın favori Instagram fotoğrafı olmaya aday. 


orah, Latincede uzun süre çocuk sahibi olamayanların arzularına ulaştıklarında tanrı- 

ya şükranlarını belirtmek için kız çocuklarına verdikleri bir isim. Alaçatı'nın en yenisi Morah, 
restorancı bir ailenin ikinci nesil temsilcisi aşçı Mehmet Ali Akçeli ve yıllardır İzmir'in yeme-içme sektörüne getirdiği yeniliklerle tanınan Koray Öcal'ın kıymetli kızı gibi. Mekânın dekorasyonunu, İzmir ve 
İstanbul'da yarattıkları kafe, bar ve restoranlarla ilgilerini çeken Naif Tasarım'a teslim etmişler. Doku, his 
ve mekânda vurgulamak istediklerini en iyi biçimde 
ortaya çıkarmak için mekânı sıfırdan kurgulayan Naif 
Tasarım ekibi, daha önce de restoran olan mekânı 
tamamen yıkıp baştan yaratmış ve sonuçta ortaya 
hem Morah'nın yaratıcılarını hem de kendilerini mutlu eden bir mekân çıkmış. 


Doğallık zirvesi 

Taş dokusu, renkleri ve doğal malzemeleriyle 
Alaçatı'nın arnavutkaldırımı sokaklarından ışınlanıp kendinizi farklı bir yere gelmiş gibi hissedeceğiniz mekânın tasarım detaylarını ve ilham kaynaklarını Naif Tasarım ekibinden Efecan Gürbüz şöyle anlatıyor: “Alaçatı'nın açık renkler ve taş yapılarla yaratılan genel dokusuna zorlanmadan uyum sağlayacak fakat detayları ile farklılaşacak bir mekân yapmayı amaçladık. 


Yapım Melda Onbaşyan. 
Fotoğraflar İbrahim Ozbunar. 
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2,0 yumuşaklık derecesiyle 
İrkiye'nin en yumuşak sularından 
.. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu... 


Eşsiz lezzet şimdi açarken de içerken de 
üstünüze dökülmeyen tok pet şişesinde: 


Adı da tadı da Uludağ! eN &i 
im 5 «> 


Alaçatı bizim için, bahar ve yazın ruhumuzda yarattığı mutluluğun, renk ve hislerle bütünleştiği bir yer. 
Morah da tam olarak bu bütünlüğü ve duyguyu, biraz daha farklı notalarla yansıtsın istedik. İçeriye giren herkesin hem ev rahatlığında hissetmesi hem 
de içini ısıtan o dokuyu ve tropikal ruhu yaşamasıydı 
hedefimiz. Bu yaklaşımımızı, kullanılan doğal Alaçati taşı, mermer, mozaik, açık renk ahşap, diğer doğal 
görünümlü malzemeler ve detaylarla tamamladık.” 


Mutfaktaki yıldız 

Morah'nın yaratıcılarından aşçı Mehmet Ali Akçeli, restorancı bir ailenin ikinci kuşağı olarak hayatını 
mutfakta geçirmiş. Asıl deneyimini ise New York'un 
üç Michelin yıldızlı dünyaca ünlü restoranı Jean 
Georges'da kazanmış. Jean Georges Dubai restoranının kurulumunda görev aldıktan sonra, Armani Hotel Dubai'de çalışmış. 8 yıllık yurtdışı macerasından 
sonra Alaçatı'ya dönmekten çok mutlu olan Akçeli, 
Morah'nın menüsünde farklı bir deneyim sunuyor. 
Hiç tatmadığınız yöresel lezzetleri buluşturan menü 
mevsimsel olarak değişiyor. Farklı ve yenilikçi pişirme teknikleri lezzetlerde şaşırtıcı bir etki bırakıyor. 
Mekânın geniş kokteyl menüsü ise Alaçatı'ya serinletici bir etki getiriyor. 

naiftasarim.com, morahalacati.com.tr 


KEŞİF 


Taş duvarlar arasındaki muz 
ağaçları, dekorasyonun doğallık 
hissini zirveye taşıyor. 
sg 
“gi 


Deneyimini üç Michelin 

yıldızlı Jean Georges New 

York ve Dubai'de kazanan şef 
Mehmet Ali Akçeli ve İzmir'in 
Barcelona Bistro, La Cigale gibi 
nekânlarında imzası olan Koray 
Öcal'ın tüm enerjisini verdiği 
Morah menüsünde, mevsime 
göre değişen yöresel lezzetler, 
yenilikçi pişirme teknikleriyle 
pişerek damaklarda deneyimsel 
ve şaşırtıcı bir his bırakıyor. 


w 


Karakter sahibi dekorasyon 
üm mekânlarda varlığını 
sürdürüyor. Özel olarak 
asarlanan taş lavabolar, 
mavinin farklı tonlarını 
yansıtan el yapımı seramikler 
ve yeşillikler dekorasyonu 
amamlıyor. 


149 


ALYALA 


m 


Sa ZAR NI NR 
” : N NAAN NE e . .. 


NN komsu olun 


| 
Li 


© TİK 
7811 m? Toplam nm 


5 Adet Dübleks — 
© 6 Adet Tek KatVillarsinmi“— 


ERSYAP| | 444 40 22 


Gökçebel Caddesi Yalıkavak - Bodrum / MUĞLA 
www.alysiabodrum.com * www.ersyapı.com 
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güvencesiyle 


Abartmayın 


Isıcam ile 967/0'e varan ses yalıtımı sağlayın 


N 


ŞİŞECAM 
DÜZCAM 


SİSTEMLERİ 


Yapım Elif Günenç. 


Güneşe sarılan evler 


Bodrum'un en güzel koylarından Bitez'de projelendirilen 
Bitez Yalıları'nın hayata geçmesine sayılı günler kaldı. 
Lüks yaşam kompleksinin ilk örnek villası nasıl bir yaşam 
vaat ettiğine dair zengin ipuçları veriyor. 


andalina bahçeleri, mavi bayraklı sahilleri ve 

canlı sokaklarıyla Bitez Bodrum'un en gözde koylarından biri. Burada hayata geçen 
Bitez Yalıları'nın arkasındaki isim ise FBGY-FB Gayrimenkul Yatırım. Rolls Royce'un tasarım yaklaşımın- 
dan ilham alarak ultra lüks yaşamın yeni standartlarını ve felsefesini tanımlayan Exguisite, bu adı taşıyan 
tüm FBGY projelerine benzersiz konfor kazandırıyor. 
Enerji tasarruflu akıllı ev sistemleriyle tasarlanan evlerde iç mimari tasarım seçenekleri ve danışmanlığı- 
nın yanı sıra hayatı kolaylaştıran ve konforu çoğaltan 
birçok unsur mevcut: Yaz-kış 7/24 güvenlik hizmeti, 
housekeeping, laundry, bahçe bakımı ve teknik hizmetler, havalimanı transferi, su sporları ve özel otopark gibi. 1 7 adet, dört farklı tipteki tripleks villanın 
yaklaşık olarak büyüklükleri 280 metrekare. Her birinde bahçe ve havuz ile iç içe günlük yaşam alanı 
ve müstakil banyolu beş yatak odası bulunuyor. Ev- 


Bitez Yalıları'ndaki 
odaların hepsi Levent 
Penso tarafından 
tasarlanmış; uygulama 
ise FBGY çatıs 
altındaki İç mimar 

Turan Görgen imzalı. | & 


pp 
- <a 


lerin hepsi denizi görecek şekilde konumlandırılmış. Her odası Le- o ternatifi mevcut. Denize sıfır konuşlanan Bitez Yalıları'nın özel kumvent Penso tarafından kendine özgü bir stille tasarlanmış. Uygula- O sal ve iskelesi de bulunuyor. Ayrıca her yalıya özel havuz ve terama ise FBGY çatısı altındaki iç mimar Turan Görgen imzasıyla ta- o sının olduğunu da belirtelim. 

mamlanmış. Her zevke hitap edecek 3 veya 4 mekân tasarım akk o bitezyalilari.com.tr 
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Moda geçici, 


stil İlci 


Yaşam çiçeği yaradılışın tüm geometrisini içerisinde 
bulunduran yaratıcının tekliğine atfı ve bir nevi 
yaratıcının imzasıdır. Tüm yaradılış bu formun içinde 
barındırdığı geometride gizlidir. 


Bu geometrik bilgiler tekliğe ulaştırdığı için kadim 
medeniyetler tarafından kutsallaştırılmış ve kutsal 
geometri olarak nitelendirilmiştir. 


Yaşam Çiçeği Sembolüne çiçek denilmesinin nedeni 
sadece çiçeğe benzemesinden değil meyve ağacının 
evrelerini temsil etmesinden dolayıdır. Bu evrelerin 
sembollerini ve yaşam çiçeği sembolünü birçok kadim 
medeniyetin eserlerinde bulabilirsiniz. 


Bianca Mobilya yaşam çiçeğinden aldığı enerji ve 
kusursuz tasarım anlaşıyını sunduğu mobilya ve 
aksesuar gruplarına yansıtmıştır. 


Oturma gruplarından, ahşap mobilyalara, aksesuar 
seçeceklerinden, aydınlatma sistemlerine kadar çok 
geniş bir yelpazede hizmet veren Bianca Mobilya, 
Bodrum evlerinin büyülü dokunusunu tamamlıyor. 


z 
> 
9 
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ADRES: Atatürk Bulvarı No:130/A Konacık/Bodrum Tel: (0252) 363 80 19 * www.biancamobilya.com 
© © /biancamobilya 


HOTEL 


titanic.com.tr #MyTitanicStory 


LARA | BELEK | BODRUM MW 


Yapım Yasemin Aksoy. 


Bir yaz masalı 


Bodrum Gündoğan koyunda yer alan Cape Bodrum, sunduğu özel düğün paketleri ile evlenecek 
çiftler için yeni ve özel bir adres. Lüksün zarafet, sadelik ve şıklıkla ustaca birleştirildiği 
Cape Bodrum, evliliğe yeni adım atmış çiftler için de romantik balayı seçenekleri sunuyor. 


odrum Gündoğan koyunda yer 
- alan Cape Bodrum, yeni bir hayata başlayacak çiftlere hayallerinin 
ötesinde bir yaz düğünü sunuyor. Cape 
Bodrum'da, isterseniz büyük ve cömert 
bir kutlama konseptiyle isterseniz aileniz 
ve dostlarınızla birlikte sade bir düğünle 
mutluluğa adım atabilirsiniz. 
Farklı kategorilerde 110 odası bulunan 
otel, konumu, eşsiz kumsalı, sonsuzluk 
havuzu ve özel havuzlu odalarıyla çiftlerin en büyük destekçisi oluyor. Dünya mutfaklarındaki alternatifli menü seçeneklerinden, misafirlere özel indirim- 


li odalara düğün pastasından balayı süiti sürprizlerine kadar size hayallerinizin 
ötesinde bir düğün vaat ediyor. Sunduğu düğün paketi ile çiftlerin kendilerini 
çok özel hissetmelerini sağlayan Cape 
Bodrum, eşsiz düğün gecenizi de unutmuyor ve ilk evlilik yıldönümlerinde çiftleri romantik bir akşam yemeği için tekrar davet ediyor. 

Cape Bodrum, aynı zamanda lezzetli yiyecek - içecek menüleri, sportif faaliyetler, SPA hizmetleri ve organizasyonlarıyla da fark yaratıyor. 

capebodrum.com 


OTEL 


Gündoğan'da konumlanan Cape Bodrum'un iskelesi 
düğünler için özel olarak dekore ediliyor. Balayı çiftleri 
ise, huzurlu bir tatilin tadına varıyor. 
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Bitez Kavşağı Konacık - Bodrum / MUĞLA Telefon: 0252 363 90 8'1pbx 
Dörttepe Köy Girişi Dörttepe - Milas / MUĞLA Telefon:0252 527 23 75 pbx 
infoddogancam.com - www.dogancambodrum.com.tr 


3G “Doğanın Dostu Cam...” 
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DE DOĞAN CAM 


Doğan Cam, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalarının ısıcam yetkili üretici firmasıdır. Zamanında ve kaliteli 
üretim yapmayı misyon edinen Doğan Cam 13.000 m”lik toplam arazi üzerinde 6.000 m”'lik yeni 
üretim tesisi ile Dörttepe Köyü'nde üretime başlamış bulunmaktadır. Yeni Açılan fabrikada Doğan 
Cam Isıcam, Laminasyon, Temperleme ve İşleme Bölümleri ile hizmet vermektedir. 


Şişecam standartlarına göre üretim yapılan fabrikada düz 
cam kesim, lamine cam kesim, cam temperleme, cam 
bombeleme, cam işleme ve laminasyon işlemleri 
yapılmaktadır. 


Bombeli Cam 
Düzcam 
Flotal Ayna 
Isıcam Klasik 


Isıcam Konfor 
Lameks Cam 
Temperli Cam 


ve 


ALİSA 


MUTFAK & MOBİLYA'dan 


YENİ 
SHOWROOM 


Bodrum'da ürettiği mutfak ve mobilyalar ile adından 
söz ettiren Alisa Mutfak ve Mobilya, gerçek bir 
Bodrum markası olma yollunda hızla ilerliyor. 


Nisan ayında açtığı yeni showroom'u ile kendi ürünlerini görücüye çıkaran Alisa Mutfak ve Mobilya, 
mutfak, banyo mobilyaları, kapı ve ahşap işleme 
ürünleri ile farklı tasarımlara imza atıyor. 


Sektörün öncüleri Franke, Faber, Çamsan, Vitello ve 
Dominox'un bayiliğini yapan Alisa Mutfak ve Mobilya 
ürettiği ürünlerde bu markalara yer veriyor. 


Başta mutfak üretimi olmak üzere, ofis mobilyaların- 
da farklı tasarımları ve kaliteli malzemeleri ile fark 
yaratıyor. 


>OMINOX 
E FABER 


< Çamsan 


—— 


IR 


MUTFAK & MOBİLYA 
p 


Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı No227 
Bodrum-Muğla * 0252 363 01 02 


www.alisamobilya.com 


Çeşme'nin en güzel koylarından Dalyan'da, eşsiz mimarisiyle Ege'nin ruhunu 
yaşamak isteyenler için tasarlanan Valory, her biri farklı tasarlanan evlerinde 
denizle iç içe bir yaşam sunmaya hazırlanıyor. 


Dalyan Mahallesi 4266. Sokak 35930 Çeşme/İzmir 
www.valory.com.tr info©&valory.com'ir / 0850 203 45 88 YİĞİTOĞLU GRUP 


ETKİNLİK 


Maison Française'den 
Floralfeste bohem yorum 


Doğa ile yaratıcılığı buluşturan Floralfest, 4-5-6 Mayıs tarihlerinde Küçükçiftlik Park'ı mis kokulu rengârenk 
dev bir bahçeye çevirerek çiçek tutkunu 7'den 70'e herkese kucak açtı. Etkinliğin en çok ziyaret edilen ve 
fotoğraflanan köşelerinden biri de Maison Française'in bohem floral temasıyla hazırlanan masalsı alanıydı. 


w matisonlrancaiseturker 


anoaisetur 
maisonfrancaıs turk 


Çiçeklere aşkla bağlı Vesaire Butik Çiçek Atölyesi'nin düzenlemesiyle 
çiçeklenen Maison Française standında pembe-beyaz kombinasyonundan 
oluşan bahar çiçekleri, pampas otları, okaliptüs yaprakları, areka bitkisi, 
kauçuk, barış çiçeği yer aldı. 


ç gün boyunca ziyaretçilerini bitkilerle 
U dolu renkli bir dünyada ağırlayan festi- 


valin en çok ziyaret edilen ve fotoğraflanan köşesi Maison Française dergisine aitti. Floral bohem temasıyla derginin stil editörlerinden İrem Çalışkan tarafından hazırlanan 
standın başrolünde House of Junk'ın bambu Peacock koltuğu ile Vesaire Butik Çiçek 
Atölyesi'nin çiçekleri vardı. 
Fotojenik olması ile ünlü Peacock koltuğun 
hemen yanında yine House of Junk'ın flamingosu yer alıyordu. Koltuğun arkasında 
konumlandırılan bej renkli tüllerin asılı olduğu 
ahşap askı üzerinde yer alan dreamcatherlar 
ve makrameler ise bohem temaya romantik 


bir doku ekledi. Bu yıl “Kendin Yap” mottosunu benimseyen festivalin 
Zeminde yer alan paletlerin üzerinde jüt, programında füzyon buket tasarımı, yenilebilir çiçekten 

hasır ve kumaş parçalarından örülü kilim çikolata yapımı, Frida Kahlo'nun ikon taçlarının kurgusu, ceviz 
katmanları dikkat çekiyordu. Zara Home, kabuğundan aksesuar yapımı gibi atölyeler dikkat çekti. Üç gün 
Bonvagon ve Ikea gibi markalardan seçilen boyunca canlı müzik performanslarının da yer aldığı festivalde 
bambu tabureler, pirinç saksılar ve kilimler ile baharın habercisi Hıdırellez, Ahırkapı Roman Orkestrası eşliğinde 
tamamlanan kurgu festivalin en çok fotoğraf coşku ve eğlenceyle kutlandı. #oralfest.com.ir 


Yapım Esra Aytekin. Fotoğraflar Levent Kulu. 


çekilen köşelerinin başında yer aldı. 
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Üstelik evinizi istediğiniz yerden serinleten MD 
internet erişimli kumanda da hediye. aa 
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55. | 4505 | DÜNYA 


YIL | Siğissa | MARKALARI 


| SİGMA | SHARP | Eğ rm 


Kampanya 18 Mayıs - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında geçerlidir. *Sigma marka SGMO9INVDMX modelinde 9420 indirim geçerli olup diğer markaların modellerindeki kampanyalı fiyatlar 
için İklimSA merkezlerine başvurunuz. Kampanyaya dahil her klima modelinin fiyatı KDV dahil olup stoklarla sınırlıdır. *“*İklimSA merkezlerinden satın alacağınız tüm duvar tipi klima 


modellerinde internet erişimli kumanda hediyesi mevcuttur. Kumandalar 1.500 adet stok ile sınırlıdır. 


DEKO-STİL 


evler, ilham veren düzenlemeler, öne çıkan stiller 


184/ DEKORASYON Dekorasyon sektörünün yıllardır 


en tutkulu temsilcilerinden biri olan Murat Afşar, kendine yepyeni bir yol çizdi. Yeni kurduğu Casa Mu ile 
mimari proje ve dekorasyon danışmanlığına başlayan Afşar ve ekibinin ilk projesi de Alaçatı'daki kendi evi 
oldu. 


212/ STIL Trend konseylerinin dekorasyon konusunda net 
söylemlerde bulunmadığı, net formüllere de ihtiyaç duyulmadığı o tatlı mevsimdeyiz. Önceden tanımlı renk 
paletleri ya da stil formülleri değil; kişisellik ve kuralsızlık ön plana çıkıyor. Evlerde mükemmel olan değil; 
gerçek ve doğal düzenlemeler puan topluyor. 


246/ ILHAM Evinizde kovboy filmlerine has macera ve 


nostalji duygusu yaratmak istiyorsanız, dünyaca ünlü modemist sanatçı Georgia O'Keeffe'nin tuvalleri ve 
giyim tarzıyla ölümsüzleşen güneybatı Amerika kökenli Santa Fe stiline bir göz atmanızı öneririz. 


SYON 


Evin beyaza boyanmış beton kaplı dış yüzeyi 
bölgeye özgü bitkilerle sıcak bir kimliğe 
bürünüyor. Havuz bölümünde kullanılan çelik 
panjurlar bu alanda isteğe göre yarı kapalıveya (““ 
yarı açık kullanım özgürlüğü sağlıyor. 


166 


 “ Pirine tarlalarından ilham alan ev 


İ 1 


; | ji T Farklı kültürlerin, yumuşak ve 
| . Sert bitişlerin, tropik ve kentli 
i : il . 

la 


ei 


yaşam tarzlarının Zahmetsiz bir 
> << Kolaj halinde buluştuğu Bali'deki 
"evin renk ve doku tercihleri; 
sahiplerinin eklektik zevkini 
başarıyla yansıtıyor: 


Yapım TamiChfistiansen/ livinginside.it 
“Fotoğraf Nathalie Krag/livinginsideit 
Derleyen Gökçe Burdurlu Cömert. 


Teras ve avlularda bambu gölgelikler kullanılıyor. Havuzun hemen önündeki yemek masası bölgeden satın alınmış ve geleneksel Endonezya el işçiliğinin izlerini 
taşıyor. Yine burada kullanılan yuvarlak, kağıt aydınlatmalar hafif ancak gösterişli bir manzara yaratıyor. 


“Tropik iklimde yaşayınca sıcak havanın tadını yıl boyu çıkarabiliyorsunuz. 
Biz Danimarkalılar için bu paha biçilemez bir lüks.” 


caksız pirinç tarlalarına karşı konumlanmış evleri, en az içinde bulunduğu egzotik topraklar kadar ilham verici. Estetik ve tasarıma karşı ortak bir zevki paylaşan Birgitte ve Peter, Bali'de bir 
ev inşa etmeye karar verdiklerinde, tasarım sürecine buranın onlar için bir tatil evinden çok daha fazlasını sunabilmesi hedefiyle başlamış. Bali evlerini kreatif süreçlerini geçirebilecekleri bir üs olarak da 
kullanmayı hedefleyen yaratıcı çift, burayı hem atölye olarak kullanabilecekleri hem de Birgitte'nin 
katalog çekimlerini gerçekleştirebileceği bir kimlikle tasarlamış ve dekore etmiş. Egzotik doğanın kalbindeki evlerinin onlara ilham verebilecek kentli bir loft hissini de sağlamasını hedefleyen Birgitte ve 
Peter, üçgen şeklindeki arsalarının üzerine inşa edecekleri yapının son haline karar vermeden önce 
birkaç farklı çizimin üzerinden geçmiş. 2 10 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek evin açık, ferah 
ve aydınlık olmasını isteyen çift, alt katında ebeveyn yatak odası, geniş bir oturma odası ve açık mutfak, üst katındaysa bir çalışma odası ve iki yatak odası daha bulunan proje üzerinde karar kılmış. Loft 
şeklinde tasarlanan ve alt kattaki oturma odasının galeri boşluğu yedi metreyi bulan yapı, Birgitte ve 
Peter'in öncelikleri arasında olan kentli stili sağlamış. “Bali'de eşsiz bir günışığı var. Doğal ışığın evin 
içinde hareket edebilmesi kesinlikle istediğimiz şeylerden biriydi. Loft stilini tercih ederek evin her 
odasının ışıktan eşit şekilde faydalanabilmesini sağlamış olduk” diyor Peter. 


) animarkalı moda tasarımcısı Birgitte Raben ve senaryo yazarı Peter Grand'ın Bali'nin uçsuz bu- 
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Endonezya kökenli mobilyalar, mid-century modem 
stilindekiler ve gösterişli kadifeler bir araya gelerek sıra 
dışı bir uyum yakalıyor. 


Till 


İNU 


Geometrik formu ve ana kütleden farklılaşan rengiyle merdiven sahanlığı, 
oturma odasında bir enstalasyon hissi yaratıyor. Merdivenin hemen önünde 
kullanılan pembe renkli koltuk, evde kullanılan diğer tüm kadife mobilyalar 
gibi Birgitte'nin tasarımı. 


DEKORASYON 


Grinin farklı tonlarını bir araya getiren beton ve mermer, 
mutfakta geniş pencerelerden seyredilen yeşil tonlarıyla harika bir zıtlık yaratıyor. 


“Evin endüstriyel ve minimal hatlarını sevsek de iç mekânı biraz yumuşatmak ve kişiselleştirmek için 


Ne istedikleri konusunda oldukça net olsalar da, Birgitte ve Peter'in inşaat sürecinde gözden geçirmeleri gereken birkaç nokta ortaya çıkmış. Endonezya için çok da alışıldık olmayan endüstriyel stildeki çelik profil kapı ve pencereler bu noktalardan biri. Evin içinde yer aldığı coğrafyanın geleneksel dekorasyon alışkanlıklarıyla taban tabana zıt bir görünüm ortaya çıkarsa da, Birgitte ve Peter'in 
en çok memnuniyet duydukları kararlarından biri de bu çelik profil kapı ve pencereler olmuş. Bahçeye açılan kapılar filmli cam yüzeyleri sayesinde kapandıklarında ışığı bütünüyle bloke etmeyen ama 
oda içinde ihtiyaç duyulan bütünselliği sağlayan bir alan yaratırken, tasarıma sonradan eklenen havuz kenarındaki çelik panjurlarsa bu alanı dış mekândan bağımsızlaşarak mahremiyetini koruyan yarı 
açık bir alan haline getirmiş. Peter, kendi isteğiyle evin tasarımına sonradan eklenen bu panjurlar için, 
“Gündüzleri, havuzu kullanmadığımızda panjurları açık bırakıp pirinç tarlalarının eşsiz manzarasının 
tadını çıkarıyoruz. Akşamları kapatıp havuz etrafındaki mumları yaktığımızdaysa bu alanda kendimize ait, sıcak bir atmosfer elde ediyoruz” diyor. Tasarıma etki eden bir diğer önemli faktör de şüphesiz evin etrafını saran pirinç tarlalarının huzur veren manzarası. “Evin kendine has güzelliğinin büyük 
bölümünü manzarasına borçluyuz. Terasta oturup da ekinlerini toplayan pirinç işçilerini izlerken içiniz huzurla doluyor. Buradaki doğanın renkleri de gerçekten büyüleyici. Yeşilin tonları çok güçlü, parlak ve canlı” diyor Birgitte. Evin içerisine girdiğimizde renklerin dekorasyonda da önemli bir rol oy- 
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Evin üst katında geniş pencerelerden oturma odasını izleyecek şekilde konumlandırılmış 
bir de çalışma odası bulunuyor. 


duvarları cesur renklerde boyadık. Dekorasyonda ise ahşap, deri ve kadifeyi cömertçe kullandık.” 


nadığını görüyoruz. Oturma odası ve yatak odalarının duvarlarında kobalt mavisi ve antrasit yüzeyler 
arasından ışıldayan altın renkli çatlaklar dramatik bir etki yaratıyor. Duvarlara büyük ölçekli, soyut birer fresk kimliği kazandıran bu görünüm, Birgitte'nin tasarladığı giysi ve mobilyaların katalog çekimleri için eşsiz bir fon oluşturuyor. Hem Birgitte hem de Peter evin yalın ve net hatlarının kendi kreatif 
gelişimleri üzerinde olumlu etki yaptığını söylüyor. Farklı dekoratif stilleri ve özgün detayları özgürce 
uygulamalarını sağlayan bu görünüm, antre ve üst kat koridorunda ampullerin çoklu kullanılmasıyla 
elde edilen sarkıt aydınlatma gibi dekorasyon dergilerinden kesilerek saklanmış pek çok fikrin de hayata geçirilmesine önayak olmuş. Evin mimari hatlarındaki akışkanlık, dekorasyonun dokunsallığını 
da artıran bir rol oynuyor. Halılar ve karışık bir şekilde kullanılmış yastıklar lüks kadife puflarla bir araya gelince Birgitte'nin hazır giyim ve mobilya tasarımındaki stiliyle senkron halinde bir görünüm ortaya çıkmış. Evde kullanılan tekstillerin pek çoğu Asya ve Endonezya seyahatlerinde oluşturulmuş kişisel koleksiyonun parçaları. Peter dekorasyon sürecini şöyle özetliyor: “Dünyanın hem vintage hem 
de modem tekstiller konusunda en zengin mirasına sahip bu bölgesinde seyahat etmek, evimizi dekore etmeyi daha da zevkli hale getirdi. Peter de ben de renklerle, özellikle de toprak tonlarıyla çalışmayı çok seviyoruz. Bu yüzden seyahatlerde satın aldığımız tekstiller bize dekorasyon sürecinde gerçek bir ilham kaynağı oldu.” rabenssaloner.com 
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pi SA ? sali; oldüğu dramatik görünümü 
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«Apa yatak'odasında altin renginin 
iğkünüyetindeki duvâr, bu alanın 


ist Seviyelğre taşıyor Yatağın iki 
yandaki pirifç. satkı lar okuma 
isıgirolatakyörev yâptyar. 


Evin dekorasyonunda yıllar boyunca 
dergilerden kesilerek saklanan 
sayfalar kimi zaman bir uzman 
denetiminde kimi zamansa kendin 
yap projeleriyle hayata geçirilmiş. 4 


Misafir yatak odasının beton 
duvarı altın renkli catlamâlarla 
ısıldıyor. Banyonun duvarları ve 
taştan oyulmus lavabosu wabisabi stiline göz kırpıyor. 


TREND 


“Jungle” stiline yaz havası 


Geçen yıl evin her yerini kaplayan bitkiler bu yıl daha da çılgın bir mantıkta çoğalmaya devam 
ediyor. Dekorasyonda orman teması içine lüksü çağrıştıran ışıltılı dokuları ve çağdaş yaşam 
alanlarında var olduğunu kanıtlarcasına modem formları da katarak hükmüne devam ediyor. 


Yapım Selin Cebecioğlu. Fotoğraflar Banu Beysungu. 


Renk skalası 

Pantone hangi rengi seçerse seçsin beton yapıların artmasıyla yeşile olan ihtiyaç daha da artıyor. Bitkilerin uzanamadığı noktalarda 
doğayı'yansıtan desenler ve renk geçişleri öne çıkıyor. Mobilyalarda ahşap, pirinç, mermer, beton, taş gibi yine doğallığı vurgulayan 
malzemeler yer alırken, duvarlara ve tekstil seçimlerine yeşilin tonları hayat veriyor. Yeşilin kahve tonları ve beyazla olan buluşmalarında 
sakin ve serin bir hava yakalarken, papağan renklerinden ilham alan renk kombinasyonlarında tropikal bir etki yaratmak mümkün. 
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635 TL, Loda 
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Kendi Jungle'ınızı yaratırken 
hem form hem de baskı olarak 
sevdiğiniz hayvan figürlerine 

öncelik tanıyabilirsiniz. Araya siyah 
beyaz kontrastlar, bitkiler ve yeşilin 
tonlarını katarak mekânı biraz daha 
şehirli bir havaya sokabilirsiniz. 
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Paşabahçe 


Le Muguet marka seramik 
yaprak: 140 TL. Zmix. 


Phuket aksesuar: 20.90 TL, Sjalslight kaktüs Hasır çanla, İ 
İlini; formlu aksesuarlar: fiyatı belli değil, 


72,99TL. Ikea. Michael Kors. 


Peçetelik: 
95TL., Ev*. 


Botanik terapi 
Binaların artan kat sayılarıyla gölgede kalan evler ve daralan yeşil alanlarla yaşam alanı içerisinde bitki 

yetiştirmek sadece bir trend değil, ihtiyaç haline gelmiş durumda. Botanik bir yaşam alanı oluştururken desen 
ve mobilya seçimlerinde doğalı yakalamak kadar yaşayan doğaya da yer vermek önemli. Farklı bitki türlerinin 
oluşturacağı renk geçişleri görsel bir haz verirken, toprak ve bitki uğraşlarının yaratacağı rehabilitasyon Güneş gözlüğü: 2.200 TL, LGR. 
hissini de tadabilirsiniz. Uzun vadeli bir birliktelik için evin ısısını ve günışığıyla olan konumunu göz önünde 
bulundurarak bitki seçmeye dikkat edilmeli. Unutmayın, son yıllarda hem çok popüler hem de bakımı kolay 
olan sukulent ve kaktüs gibi az suya bol sıcağa ihtiyaç duyan bitkileri edinmek olmazsa olmazlar listesinde. 
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Homeworks. 
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Karoistanbul. 


;* Chevron puf: 537 TL, Mudo Concept. 


B&B Italia marka Antionio 
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Yastık: 295 TL, 
Beymen Home. 
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karo, Çanakkale Seramik. 


Pirincin yaşam alanlarına 
moderleşerek dönüşü, 
yaşam alanlarına ışıltı katma 
işini kolaylaştırdı. Saksı, 
sehpa, raf ünitesi, aksesuar 
gibi ürünlerde kullanılan 
pirinç, ormandan ilham alan 
deko-stillerde kendisine 
geniş bir alan buluyor. 
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© Papağan, flamingo, fil gibi tropikal iklim hayvanlarının yanı sıra leopar, kaplan, | i G&J lambader: 
zebra gibi türlerin motiflerine yönelin. w ill iy 5.500 Euro, Ghanbari. 


Y 


© Aksesuarlarda ve mobilya detaylarında pirinç, cam, kristal gibi ışıltılara yer verin. 


Servis arabası; 
715TL, Mudo 


Concept ..... 


Yan sehpa: 
495TL. 
Mudo 
Concept. 


Moroso marka Bohemian kanepe: 8.200 Euro, Haaz. 


Bisset kitaplık: 
Şamdan: 79,99TL, O 4.690TL. 
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Arketipo marka Athena > Sehpa: 
sandalye: 2.100 Euro*KDV, mi Va 399,95 TL, 
Statu Mobilya. Kulp (2'li): 49,95 TL, Zara Home. 
Zara Home. > İ— 


Tabak: 225 TL, 
Beymen Home... 


Dore puf: 
Munna paravan: 490TL, 
7.696 Euro*KDV, Cihangir 


Ghanbari. Mobilyacısı. 
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www.idealstandardturkey.com $ hocalstandaraturkiye op... 


EN NUÜRANĞİNİ 


Hangi odaya 


EvimiTasarla.net'in kurucuları Ebru Tamer ve Banu Hatipoğlu, hangi bitki 
özellikle son yıllarda bitkilerin yeniden keşfedildiğini, bakım ve ilgi seçilmeli? 
gerektirdiğinden terapi etkisi de yarattığını söylüyor. 


Her oda için farklı bitki 
© Aşk merdiveni, terrarium kaktüs, salon palmiyesi, limon ağacı, yuka, paşa kılıcı, deve tabanı, kauçuk ve Benjamin dekorasyon açısından ideal bitkiler. 
© Orkide, flamingo çiçeği, yelken çiçeği, siklamen, gardenya, açelya, lilyum ve menekşe harika renk cümbüşü yaratıyor. 

e Bilgisayar kullanımı olan odalarda radyasyondan sakınmaya yarayan kaktüslere de mutlaka yer açılmalı. 

© Paşa kılıcı, lavanta, aloe vera, yasemin, kurdele çiçeği, orman sarmaşığı ve gardenya, sağlıklı uyku için kullanılabilecek başlıca bitkiler arasında. 


Bitki yerlestirme aksesuarları 
“Bitkilerin cinsleri kadar nasıl sunuldukları ve nereye 
yerleştirildikleri doğru bir dekorasyon için önemlidir. Evin 
farklı noktalarında sergilemeye olanak sağlayan bitki |; 
sehpaları kullanılabilir. Duvarlara asmak üzere yapılmış 

özel saksılar ise antreler, koridorlar ve merdivenler 

gibi geçiş alanlarında doğal bir dekor oluşturur. Cam 

fanusları ise sukulent ve kaktüsleri kombinlemek için 

değerlendirebiliriz. Çalışma odalarında bitki kullanımı 

özellikle bilgisayar ekranının yaydığı radyasyonu i 
absorbe ettiği için önerilir. Tavandan sarkıtma saksılar > 
da son derece dekoratiftir. Çeşitli asma aparatlarıyla 

mutfaklarda, aydınlık banyolarda ve kış bahçelerinde 


çeşitli botanik kurgular yaratılabilir. Kademeli setler Terrarium, aynı ortam şartlarına ihtiyaç duyan küçük bitki topluluklarının cam bir koruyucu içinde bir 

ve merdivenler ile bitkiler bambaşka bir etki oluşturur. araya getirilmesidir. Evdeki bu küçük yeşillikler mükemmel birer dekoratif obje oldukları gibi doğaya 
Yaşam alanının bir köşesinde farklı kademelerdeki setlere bir parça daha yakın olmanızı da sağlar. Fotosentez, solunum ve suyun döngüsü gibi olayların nasıl 
yerleştirilen saksılar irili ufaklı bitkilerden büyük bir çalıştığını bu küçük ekosistemlerde kolayca gözleyebilirsiniz. Cam duvarlara çarpan havadaki nem, suya 
kombinasyon yaratmaya imkan sağlar. Zeminler de saksı dönüşür ve toprağa geri dönerek bitki kökleri tarafından tekrar emilir, bu şekilde suyun büyük bir kısmının 
yerleştirmek için çok uygundur. Büyük ve küçük birçok döngüsü sağlanmış olur. Genellikle, tropikal bitkiler için tamamen kapalı, çöl bitkileri için ise yarı açık 
bitkiler için farklı yükseklikte ve formda zemin saksıları cam terrarium kaplar kullanılır. Terrarium'lar şişe bahçeleri gibi olup ancak akvaryumlar gibi daha büyük 


kullanıldığında dekorasyona apayrı bir hava katar.” camdan yetişme ortamlarıdır. Bunların içinde minyatür tepecikler ve küçük vadiler oluşturabilirsiniz. 


e Korasyon'sektorum! 
lardırentütkulü 
temsilcilerinde DIN 
la salli kağ, 
» X kendine'yeğyeni't 


yol cizdi. Yeni kurduğu 


Yapım Melda Origin Fotoğraflar Ibrahim Ozbunar. 
TE asistan;/Sinan Çırak. 
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Dışarıdan bakıldığında mavi cumbasıyla tipik bir Alaçatı evi 
izlenimi veren eve girince, endüstriyel detaylarla eklektik bir 
kurguya kavuşan dekorasyon sayesinde kendinizi farklı bir 
coğrafyada hissediyorsunuz. 
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Mutfağın hemen önünde başlayan havuz basamakları ve 
etrafı çevreleyen yeşil duvarlarla gizlenen ev, köy merkezinde 
sahiplerine izole bir tatil alanı sunuyor. 


Yemyeşil bir bahce içinde gizlenen ev, hareketli köy merkezine yürüme mesafesinde olmasına 
rağmen izole doğal kurgusu sayesinde yoğun hayattan dıngın bir kozaya dönüşüyor. 
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“Yıllarca Alacatı'da istediğim gibi bir ev 
aradım. Projenin galerili bir salonu olması 
önemliydi. Sonunda geçen yıl aradığım 
kriterlere sahip bir yer buldum.” 


Her mevsim kullanılan bir tatil evi olan yaşam ekorasyon sektöründe yıllardır varlığını, tutkusunu ve yenilikçi yaklaşımını 
alanında yerden ısıtma dışında galeri boşluğunu ) sürdüren Murat Afşar ile tanışalı tam 1 1 yıl olmuş. Dekorasyon ve tasarım 
dolduran bir de şömine tasarlanmış. Şömine tutkusunun peşinden giderek Italdeko'nun kurucu ortağı olan Afşar, yıllarduvarındaki tablo Kemal İskender imzalı. L kanepe, ca yurtdışından ithal ettiği ürünlerle mağazacılık yaptı. Yıllar boyu edindiği deneorta sehpa ve tv ünitesi özel olarak tasarlanmış. yim ona yepyeni bir yol sununca birkaç ay önce mimari proje ve dekorasyon da- 
Koltuk, Mogg ve renkli tabure Poliform marka. nışmanlığı verdiği Casa Mu'yu kurdu. Afşar'ın “Yıllardır sektörde edindiğim dene- 


yimi aktarmak bana keyif veriyor. Casa Mu, yoğunlaşan iş hayatında, yaşam alanlarının renovasyonu veya tasarımını profesyonel ellere teslim etmek isteyen herkese hizmet veriyor. Bu, mimari projesi tamamlanmış bir evin dekorasyonu, sadece bir mutfağın veya banyonun tasarımı da olabilir; komple bir evin veya ofisin mimari projesi de olabilir. Projeleri, planlama ve tasarım aşamasından şantiye sürecinin sonuna kadar takip ederek keyifli ve konforlu yaşam alanları yaratmayı hedefliyoruz” diyerek anlattığı Casa Mu, deneyimli mimar ekibiyle birlikte 
şu an Göktürk, Nişantaşı, Yeniköy ve Bodrum'da projelerini sahiplerine teslim etmek için yoğun bir emek veriyor. 
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kazanan mutfağı bazı eklemelerle kişiselleştirmiş. 


Diesel Living for Scavolini marka mutfak, metalik aspiratörleri ve kulp 
detaylarıyla endüstriyel bir.görünüme sahip. Ev sahibi, Stoneline'dan 
seçtiği yakma granit yüzey dokusunu da tezgâh ve ada ünitesinde 
kullanarak tasarımı kişiselleştirmiş. Yemek masası ve:eskitme metal 
raf ünitesi ev sahibinintasarımı, üzerindeki DOW Editions marka 
Dominigue Perrault tasarımırIn the Tube aydınlatma endüstriyel 
görünümü tamamlayan parçalardan biri. 
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Solda. Giyinme odasının bir bölümü olarak tasarlanan banyo, 
Çakmak Yapı tarafından projelendirilmiş. Pipe duş bataryası 
Belçikalı Jeo markasından seçilmiş. 

Solda altta. Alihan'ın çocukluğundan beri odasının 
vazgeçilmezi Jimi Hendrix posteri, Alaçatı'daki eve taşınmış. 


Casa Mu'nun tamamladığı ilk projesi ise Alaçatı köy hayatına yeni bir stil katan 
Afşar ailesinin tatil evi. Murat Afşar, eşi Gülay Afşar ve çocuklarıyla birlikte tatilerini geçirecekleri evi, orijinal mimariye sadık kalarak tamamen değiştirmiş ve 
yepyeni bir stil yaratmış. “Yıllarca Alaçatı'da istediğim gibi bir ev aradım. Benim 
için evin galerili bir salonu olması önemliydi. Sonunda geçen yıl içime sinen, ihtiyaçlarımızı karşılayacak evi buldum. Sadece salondaki galeri yüksekliğini koruyarak tüm evin planını değiştirdim” diyen Afşar, 500 metrekare bahçe içinde, 
iki katlı, 200 metrekare yaşam alanı sunan evde etkileyici bir atmosfer yaratmış. 
Arnavutkaldırımı sokaktan içeri adım attığınız anda salon, galerisi sayesinde iki 
at yüksekliğe ulaşan ferah kurgusuyla karşılıyor. Katlanır cam cephesi sayesinde tamamen şeffaf bir kurguya sahip giriş katı bahçe ve havuzla buluşuyor. Yeri 
değiştirilerek bahçenin önüne taşınan mutfak ve yemek masası evin assolisti oluyor. “Arkadaşlarıma ve aileme yemek hazırlamayı çok seviyorum. Bu yüzden mutfak benim için aynı zamanda sosyalleşme mekânı” diyen Afşar, Stoneline tarafından tasarlanan yakma granit tezgâhı, metalik detaylarıyla endüstriyel bir görünüme sahip Scavolini'nin Diesel serisinden seçtiği mutfağında lezzetli menüler hazırlıyor. Giriş katının tüm zeminini kaplayan beton malzeme ortak bir tasarım dili 
yaratırken, içerideki yaşama da yalın bir fon oluşturuyor. 

Beş ay süren renovasyondan sonra daha konforlu bir yaşam standardına kavuşan evdeki oda değişikliklerini şöyle anlatıyor Afşar: “Evin orijinal planında ikinci 
katta üç yatak odası planlanmıştı. Özel banyolu oda ebeveyn yatak odası, diğer 
iki oda ise misafir odası olarak ortak banyoya sahipti. Ben bu katı özel banyolu iki 
süit oda olarak tasarlayarak daha fazla konfor alanı yarattım. Odalardan birini ise 
alt kata taşıyarak, bahçeye açılan özel banyolu bir süit kurguladım.” 

Provence stilin izinden giden zamansız dekorasyonlarıyla Alaçatı evleri zihinler- 
de tipik bir karaktere bürünse de bu ev bize yenilikçi bir yaklaşımın yaratabileceği sürprizleri kanıtlıyor. Ege'yi mesken tutan şehir yorgunları artık şehirdeki konforu tatil evlerine de taşıyor. Murat Afşar'ın dekorasyon ve tasarım tutkusunu açığa çıkaran evde İtalyan modernizmini yansıtan tasarım parçaları, geleneksel İznik karoları, loft stilinden esintiler taşıyan beton zemin dokusu ve doğallık hissi 
eklektik bir yaşam alanı kurguluyor. 


Künye 

Evin yeri: Çeşme, İzmir. 

Dekorasyon proje ve uygulaması: Murat Afşar, Casa Mu. casamu.biz 

Peyzaj projesi: Terry Filidis Peyzaj Mimarlığı. terryfilidis.com.tr 

Yapı Cinsi: Bahçe içinde iki katlı 200 metrekare ev. 

Mobilyalar: Poliform, Italdeko ve özel tasarım. Mutfak, Diesel Living for Scavolini, 
tezgâh Stoneline. İznik karolar, İstanbulkaro. Banyo, Çakmak Yapı. Aydınlatmalar, 
Flos, DCW, Jielde ve Mogg marka. 


Giriş katının tümünü kaplayan beton 
zemin dokusu yatak odasına da uzanarak 
tasarımda bütünlük sağlıyor. 


Evin eskiden ardiye olarak kullanılan bölümü tamamen açılmış ve 
salondan da biraz alan verilerek giriş katında ailenin büyük oğlu 
Alihan için bir yatak odası tasarlanmış. Özel olarak tasarlanan yatağın 
arkasındaki raflar ve giyinme odasına bağlanan sürgülü 

masif ahşap kapı doğal kurguyu tamamlıyor. 
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İkinci katta orijinal plandaki iki küçük oda 

iptal edilerek özel banyolu konforlu bir odaya 
dönüştürülmüş. Yatak Ikea'dan alınmış. Aplikler 
Foscarini marka, renkli kitaplık Poliform 
koleksiyonundan. 


tta solda. Evin merdiven kovası, endüstriyel 
rguya uyacak siyah ahşap yeni bir tasarımla 
ğiştirilmiş. Merdiven boşluğu metal kitaplık 


ünitesiyle sınırlandırılmış. Sarkıt aydınlatma Fos, çini 


rolar İstanbulkaro'dan seçilmiş. 
tta sağda. Ebeveyn yatak odasının banyosunda 
şap tezgâh, lavabo ve ayna Falper marka. Zemin 


ve duvar karoları, duş bataryaları Bagno B&B marka, 
İngiltere'den getirilmiş. 
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- Yoğun sehir hayatından uzakta bir. yaşam ha yaliyle tasarlanan 
iç mekânda kontrast renk ve stiller özgürce buluşuyor. 
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Ebeveyn yatak odasında yatak VE ü 
a. komodinler Poliform'marka;duvar kağıdı 
- Mall and Deco'dan alınmış. © * € 
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Tropik ada ruhu 


Güneş içinizi ısıtıyor. Kumlar beyaz ve yumuşak. 
Kuşların ve okyanusun sesinden başka bir ses 
duyulmuyor. Her şey size artık çok daha kolay 
geliyor... Dekorasyonda tropik ada etkisi taşıyan 

bir mekânda kendinizi böyle hissetme olasılığınız 
son derece yüksek. Palmiyeler, tropik meyveler, 
bambu mobilyalar, deniz kabukları, geniş yapraklı 
bitkiler ve berrak mavilerin ilk sıraya yerleştiği özgür 
ruhlu tropik ada stilinde saat ve gün kavramı eriyip 
giderken, neşeli ve okyanus renkli bir yaşamın 


kapılarını aralayabilirsiniz. 


Yapım İrem Çalışkan Demirel. Fotoğraflar Orkun Koray Ünsal. 
Yapım asistanı Seda Aydın. Fotoğraf asistanı Aykun Yücecan. 


BU STİLİN SATIR ARALARINDA 
KONFORA DÜŞKÜNLÜK VE 
DİNGİNLİK GİZLİ... 


Piculet yeşil ikat yastık: 82 TL., Piculet yeşil ponponlu yastık: 106 TL, Piculet mavi yastık: 

108 TL, Persan. Beyaz ponponlu yeşil yapraklı yastık: 105 TL., Fea Concept. Geometrik desenli 
yeşil yastık kılıfı: 19,99 TL., mavi çizgili yastık: 39,95 TL., H&M Home. Yıldız şeklinde yastık: 
99,9b TL, Zara Home. Dreamcatcher: 150 TL., Daydream dekoratif pano: 110 TL., Bonvagon. 
Gotwob mavi boyalı hasır sepet: 85 TL.*KDV, Dank. Ahşap kollu sepet: 83,93 TL., suluboya 
desenli yastık: 109,90 TL., mavi desenli yer minderi: 349,90 TL., Yargıcı Hameworks. Tabu 
beyaz tabure; 990 TI., Hamm. Çizgili kilim: 1.500 Dolar, Metrekare. 4325 Fontene kodlu duvar 
boyası, Jotun. Freze meşe parke, Peli Parke. 


a 
" P e k CN iğ 
a, 7 z f N |; 5 ? Ki Sİ) de » Di Ü 


ç i 
Zu # Lı İN: 

e KDR Mg 

a MP ii a 


2 


RANS VEREN 
E KUMSAL 
RENK PALETİ 

-YEBİLİRİZ. 
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Tropik iklim kuşağı 
Gücünü güneş, deniz ve kumsalın verdiği özgürlük 
hissinden alan tropik ada stilinde, bedenimize, 
ruhumuza ve evimize iyi gelecek bazı ortak 
Mİ anahtarlar var: Lükse, abartıya ve keskin hatlı 
> tasarımlara geçit vermiyor; dalgaların yıkayıp 
beyazlaştırdığı ahşaplardan yapılmış bir askılık, 
KON pamuklu kumaşla giydirilmiş etekli bir kanepe 
ya da deniz kabuklarından bir fotoğraf çerçevesini 
mi NE ise dilinden düşürmüyor. Kendinizi kumsalın 
kollarına bırakarak onun söylediklerini dinlerseniz, 
siz de bu tarzın sesini duyacaksınız... 


Dekorasyon rüzgarı sahilden eserse 

Eviniz deniz kenarında olmasa da, ruhunuzu denizin tam kıyısında hissettirecek bazı dekoratif oyunlara başvurabilirsiniz. Başrolde mavi 
ve beyazın her tonu, yardımcı oyuncular ise patine ahşaplar, serin dokumalar ve deniz fenerleri... Ötesi? Ötesi sizin düşgücünüzde saklı! 
Söz konusu kumsal efekti olduğunda seçilecek renkler daha çok önem arz ediyor. Kum renkleri ve beyazın önderliğinde ilerleyen renk 
paleti, taş renkleriyle natürelleşiyor. Hem dış hem de iç mekânlarda uygulayabileceğiniz bu anlayışla saf, temiz ve minimalist bir görünüm 
elde edebilirsiniz. Aydınlık renkler, suyu anımsatan maviler ve taş renkleriyle ışıldayacak tonların hepsi güneşten aldığı enerjiyi birebir 
mekânınıza taşıyacak. Açık havada ve bol güneş ışığı altında etkisinin kuvvetlendiği ise su götürmez bir gerçek. 
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Lisabo masa: 549 TL., bank: 259 TL. led zincir aydınlatma: 

149 TL. Ikea. Mini tabure: 139,9b TL., runner: 69,95 TL., uzun 
vazo; 149,95 TL., mavi desenli kısa vazo: 99,95 TL, gri kulplu 
cam mumluk: 139,95 TL., peçete (4 adet): 99,95 TL., püsküllü 
yastık kılıfı: 99,95 TL., Zara Home. Cam sürahi: 34 TL., Porland. 
Büyük mavi küp: 600 TL., Archive. Hasır sepet: 79,99 TL., hasır 
yuvarlak sunum tabağı: 49,99 TL., tabak (büyük): 39,99 TL., 
(orta): 34,99 TL., (küçük): 19,99 TL, HM Home. 4326 Frediylt 
kodlu duvar boyası, Jotun. Freze meşe parke, Peli Parke. 
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Talassoterapi 5 
Denizin tıbbi kullanımının bilimde ismi le”. 
'talassoterapi' olarak geçiyor. Deniz suyu baştatüz . «4 © 
olmak üzere birçok mineral bakımından zengin bir, fi e, zi 
kaynak. Feng shui felsefesinde ise su bereketin; , # İh z 
bolluğun ve sağlığın sembolü. Suyun yumuşak ve ; 

geçirgen dokusuyla enerji akışını kolaylaştırdığı “ vi 
düşünülür. Bu yüzden suya yakın bir mesafede i 
kurgulayacağınız mekânlar hem daha meditatif. İİ Yy 

bir etki yayar hem de gün boyu üzerinizde * ai 
biriktirdiğiniz stresin ve yorgunluğun yükünü 

omuzlarınızdan alır. 


Okyanusla konuşan Karayip havası 

Heyecan verici ve dinlendirici tropik bölgelerle aranızda dünyalar olsa da onların dekorasyon ipuçlarını kullanarak kendi evinizde bu 
atmosferi yaratabilirsiniz. Karayipler'le özdeşleşen cabana'ların açık, ferah ve havadar hissini eve taşımak için duvarlarda açık tonlar 
kullanmaya özen gösterin. Beyaz, krem, bej, uçuk mavi, hatta uçuk yeşil yaşam alanlarınızı ferahlatmak için idealdir. Pencere önlerine 
bambu ya da ahşap gibi doğal materyallerden storlar seçebilirsiniz. Perde kullanmak istiyorsanız transparan modeller gibi hafif ve uçuşan 
ince tülleri uygun olacaktır. Bembeyaz tekstillerle de dekorasyona bütünlük katabilirsiniz. Zeminde tropikal temalı bir halı ya da klasik 
plaj matlarına benzeyen jüt bir mat da kullanabilirsiniz. Daha romantik bir atmosfer yaratmak için fenerler, mumlar ve şamdanları bol bol 
kullanınabilirsiniz. Kenevir ipiyle kaplanmış cam mumluklar ve şamdanlar bu stilin temsilcilerinden. Deniz kenarından topladığınız çakıl 
taşlarının üzerlerine sevdiğiniz kelimeleri yazarak evin çeşitli yerlerine bu mesajları bırakabilirsiniz. 


Bambu oturma seti: 2.500 TL., House of Junk. Mastholmen bambu 
sehpa: 229 TL., boy aynası: 99 TL., hasır sepet: 59,99 TL., bol yapraklı 
bitki: 54,99 TL., iğne yapraklı bitki: 54,99 TL, Ikea. Geniş yapraklı 
dekoratif bitki: 179,90 TL., Yargıcı Homeworks. Makrame duvar panosu: 
550 TL. Fishy Knitting. French Market hasır çanta: 320 TL., Soug, Hasır 
şapka: 99,99 TL. renkli kilim: 299,99 TL. Zara Home. Hasır kollu sepet 
(büyük): 79,99 TL., (küçük): 39,99 TL., hasır fener (büyük): 99,99 TL. 
(küçük): 59,99 TL. çizgili minder: 39,99 TL., H&M Home. Seramik vazo: 
b5 Euro, Nicol. Kaktüs kâse: 35 TL, Porland. Piculet ikat minder: 96 TL, 
Piculet ponponlu minder: 106 TL., Persan. 4325 Fontene ve 0257 Green 
kodlu duvar boyaları, Jotun. Freze meşe parke, Peli Parke. 
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Yeşil pufun kumaşı (metrekaresi): 245 TL., Piculet ponponlu yastık: 106 TL., Persan. Bornn kahve kupası: 65 TL, Boran 
bardak: 55 TL., Soug. Gotwob gazetelik: 85 TL*KDV, Gotwob çubuklu fener: 150 TL. Dank. Örnek kumaşlar, My Wallpaper. 
Daydream dekoratif pano: 110 TL., Bonvagon. Mum seti; 59,99 TL, içinde çiçek olan hasır sığ sepet: 39,99 TL., turkuaz 
vazo: 59,99 TL., hasır sepet: 89,99 TL., hardal rengi throw: 149 TI., H&M Home. Mavi beyaz baskılı örtü: 1.000 TL, 
püsküllü örtü; 750 TL., Hiç Crafts. Ahşap sunum tabağı: 112,50 TL., Porland. 


İmei 


TROPİK ADA HİSSİNİ 
YARATMAK İÇİN 3 FARKLI 
İLHAM PANOSUNDAN YARDIM 
ALABİLİRSİNİZ... 
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Hasır şapka: 99,90 TL., Zara Home. Desenli Beyaz yastık: 99,90 TL., Yargıcı Homeworks. Hasır kâse: 17 TL. 
yastık: 99,90 TL. su yeşili hasır sepet: Desenli kâse (adedi): 36 TL., Porland. Sürahi: 79,99 TL., kesme 
48,93 TL., Yargıcı Hameworks. Desenli bardak ahtası: 39,99 TL, H&M Home. Kuş desenli tabak: 100 TL. çiçek 
3'lü set): 62,93 TL., desenli demlik: esenli tabak: 120 TL., Archive. Mavi desenli tabak (küçük): 69 
329,90 TL., dekoratif kaktüs: 699,90 TL., TL, mavi desenli tabak (büyük): 119 TL., Zeytune sepet: 175 TL. 
Yargıcı Hameworks. Dekoratif küres: 350 TL, Soug. Porselen sosluk: 130 TL, kuş detaylı ahşap kâse: 125 TL, 
Fea Concept. Beyaz fener: 524 TL. rüzgar çanı: Evs. Değirmen baharatlık: 84,99 TL., kenarı mavi çizgili tabak: 
198 TL., Ev*. Kaktüs biblo (3'lü set): 72,99 TL., 4,99 TL., kenarı mavi çizgili kâse: 14,99 TL., hasır runner: 29,99 
kea. Gotwob Pin mermer sehpa: 450 TL.*KDV, TL, Ikea. Açık renk runner: 99,95 TL., peçete (4 adet): 99,95 TL., 
Dank. Hammam 34 peştamal: 249 TL., Soug. Zara Home. Yaprak desenli küçük kâse: 130 TL., yaprak formlu 
4326 Fredylt duvar boyası, Jotun. abak: 95 TI., Fea Concept. 0257 Green kodlu duvar boyası, Jotun. 
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Yalınlığa dair 


İçinde Brezilya'nın sıcak karakterinden, İskandinav ülkelerinin 
minimalist ruhundan ve 1950'lerin çizgilerinden tatlar barındıran 
Çeşme evi, Escape From Sofa'nın projesiyle hayata yeniden başlamış. 
Üstelik bu kez onu, her milimetresi özenle düşünülen tasarımı 
sayesinde uzun, keyifli, stilinden ödün vermeden, eskimeden 
yaşanacak, yeni hikayelerle dolacak uzun bir yaşam bekliyor. 


Yapım Melda Onbaşyan. Fotoğraflar İbrahim Özbunar. 


Evin bahçeyle buluşan salonunda tek bir duvar 
var. İki kat yüksekliğindeki galeri boşluğu ve 
bahçeye açılan cam cephe sayesinde mekânın 
oldukça etkileyici ve aydınlık bir atmosferi 
UM mevcut. Mekânın sınırlarını belirleyen çizgiler 
dik olmayınca mobilya tasarımları da farkl 
formlarıyla mekânı tamamlamış. Mermer ve 
ahşap kombinasyonuyla karakter kazanan orta 
sehpalar, 1950'lerin ruhunu taşıyan deri puf ve 
televizyon-ünitesi"gibi her mobilya özel olarak 
tasarlanmış. İtalyan Piazatta marka soba, kış 
aylarında da evi kullanmak isteyen ev sahipleri 
için doğal bir ısınma yöntemi olarak seçilmiş. 
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Açık planlı mutfak, salonla yuvarlak-yemek 
masasında buluşuyor. Mekân, zeminde doğal 


—. İraverten taş doku, masif ahşap yemek masası Ve 
YT o 


“de 


sız tasarım dilini sürdürmeyi başarıyor. Mekân sahiplerinin yaşam alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını ve hayallerindeki mekân kurgusunu doğru analiz ederek ortaya çıkardıkları projelerde, aynı bu Çeşme evinde olduğu gibi Escape From Sofa stilini savunmayı sürdürüyorlar. 
Sonuç olarak hem mekânın kullanıcıları hem de kendileri, yarattıkları işi mutlulukla sahipleniyor. Daha önce ev sahipleriyle başka bir proje tamamlayan Escape From Sofa ekibi, yazlık 
evlerinin renovasyonu için yeniden buluştukları müşterilerinin hayat alışkanlıklarını, zevklerini, stillerini ve ihtiyaçlarını yakından tanıdıkları için evin projesi hızlı bir şekilde ilerlemiş. 12 
yıllık yapı, geçmiş kabuğundan tamamen sıyrılarak yepyeni bir stile kavuşmuş. 
E 
b 


- scape From Sofa mimarlık ve tasarım ofisi, imza attığı her projede yalın, net ve zaman- 


scape From Sofa'nın kurucularından tasarımcı Mahmut Kefeli projeyi anlatırken söz şöyle 
aşlıyor: “Çeşme'deki bu ev 12 yıldır altyapı problemleri, izolasyon sorunu ve konfor eksikikleri nedeniyle ev sahipleri tarafından çok fazla kullanılamamış. Biz orijinal plana sadık kalarak tüm altyapıyı ve evi giydiren tüm malzemeleri değiştirdik. Zemindeki seramik, laminant 
parke gibi dokular yerini masif ahşap, mermer ve deri gibi doğal ve yüksek kaliteli malzemelere bırakınca evin karakteri değişti.” 


Salonun etkileyici bir 
atmosfere dönüşmesinde 
mekâna özel tasarlanan 
mobilyalar yarattıkları 
karakterle yıldızlaşsa da, 
başrol, iki kat yüksekliğe 
ulaşarak mekâna akıcı bir 
tasarım dili kazandıran 
galeri boşluğunda. 
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Giriş holünde sergilenen Zimbabwe'den doğup dünyaya yayılan, çağdaş Afrika sanatının simgesi haline gelmiş Shona heykeller, 
Çukurcuma'daki Klipkuns'tan alınmış. Yatak odalarındaki tüm mobilyalar özel olarak tasarlanmış. İkinci katta üç yatak odası ve iki 
banyo bulunuyor. Banyolardaki tüm ürünler özel tasarım. 


Üç kat üzerinde planlanan 200 metrekarelik yaşam alanında duvarlar sabit kalsa da dört ay 
gibi kısa bir sürede her şey tamamen değişmiş. Doğal ve yalın malzemelerle giyinerek yaz evi 
ruhuna kavuşan evin giriş katında salonla birleşen açık bir mutfak bulunuyor. Salon ve mutfak yuvarlak yemek masasıyla buluşuyor. Salonun bu kadar etkileyici olmasında en önemli rolü iki kat yüksekliğindeki galeri boşluğu kazanıyor. İkinci kattaki yatak odası cam korkulukları, tamamen şeffaflık istenildiğinde açılan, mahremiyet istenildiğinde kapanan, kapansa 
dahi ferahlığını kaybetmemesi için tasarlanan ahşap pergola kapaklarıyla salondaki yaşam 
akışına hem katılıyor hem de izole olabiliyor. İkinci katta galeriye açılan yatak odasının yanı 
sıra, iki yatak odası ve iki banyo daha bulunuyor. Üçüncü katta kendi özel terası ve banyosuyla tasarlanan süit oda, tüm çatı boşluklarını kullanarak genişliyor. 

“Bu ev her mevsim, özellikle bahar aylarında da kullanma isteği göz önünde bulundurularak 
tasarlandı. Ev sahipleri kurguda yalın, sıcak ve mütevazi bir yaklaşımda olmamızı; temiz hatlara ve yumuşak çizgilere sahip, doğal bir yaşam alanı ortaya çıkarmamızı istediler” diyen Escape From Sofa ekibi, mekânı tamamlayan tüm mobilyaları projeye özel olarak tasarlayınca 
ortaya her mekânında aynı tasarım dilini sürdüren karakter sahibi bir yaşam alanı çıkmış. Projeyi tasarlarken nelerden ilham aldıklarını sorduğumuzda yanıtları, “Özellikle Güney Amerika, 
Brezilya mimari ve tasarım anlayışı esin kaynağımız oldu. Yoğun olarak yaz mevsiminde kullanılacak bir ev olduğu için malzeme seçimleri ve hareketli mobilya tasarımlarında mümkün 
olduğu kadar yalın ve sıcak seçimler yapmaya gayret ettik. Evin bulunduğu coğrafya ve iklime uyum sağlaması için doğal malzeme kartelamızı, hafifletici bir renk skalasıyla tamamladık” 
oluyor. Dekorasyonun en önemli özelliği, mekâna ve kişiye özel tasarımlarıyla fonksiyonel çözümler sunarken, zaman ve trend kavramlarıyla arasına bir mesafe koyması. Her dönem keyifle yaşanacak, keyifle yaş alırken eskimeyecek, tadını kaybetmeyecek, nötr bir sayfa gibi... 


Künye 

Evin yeri: Çeşme, İzmir. 

Mimarı: Escape From Sofa tasarım ekibi. escapefromsofa.com 
Yapı cinsi: Bahçe içinde 200 metrekarelik üç katlı ev. 
Mobilyalar: Tümü özel tasarım ve üretim. 
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EN e e pl Yoğun olarak yaz mevsiminde kullanılacak evin bulunduğu 
dahi ferahlığını kaybetmiyor. Odanın dekorasyonunda ia z N 

hezaren detaylı yatak başı, aynalı dolap ve yatak başındaki coğrafya ve iklime uyum sağlaması için, doğal malzeme 
yuvarlak sehpa Escape From Sofa tasarımı. Pervaneli , ai 

allen item ak kartelası serinletici bir renk skalasıyla tamamlanmış. 
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DEKORASYON 


Çatı katındaki yatak odasında çatı boşlukları açılarak alan kazanılmış. Kendi Salonla bağlantılı olan verandada keyifli oturma 
özel terası ve banyosu bulunan odanın dekorasyonunda hezaren ve hasır detaylı köşeleri kurgulanarak içerideki konforun dışarıya 
mobilyalar Escape From Sofa tasarımı. taşınması amaçlanmış. 


Yemyeşil bir bahçenin içinde konumlanan ev, Escape From 
Sofa nın imzasına dönüşen karakteristik tarzıyla 
zaman ve trend kavramlarına mesafeli bir duruş sergiliyor. 


A 
MDR 


Mutfakta çıkıldı öp-bahğe, özellikle sabahları ik 
»> biresintiyi kdsakliyor»Evin.en keyifli alanlarından 


birine dönüşen buralandâ L'unica'dan,sedilen 


sallanati Koltük dergi Okurülğk için ideal. 


Önceden tanımlı renk paletleri ya da stil 


Yapım Serpil Bozhalil. Fotoğraflar Orkun Koray Ünsal. 
Yapım Asistanı Jbid Kaya, Aykun Yücesoy. 


Kuralsızlık mevsimi 


Trend konseylerinin dekorasyon konusunda 
net söylemlerde bulunmadığı, net formüllere 
ihtiyaç duyulmadığı o tatlı mevsimdeyiz. 


A /4 
ifadeleri değil; kişisellik ve kuralsızlık ön plana m) 
çıkıyor. Evlerde mükemmel olan değil; 


gerçek ve doğgifdüzenlemeler puan toplu 


Yuvarlak hasır kilim, fiyatı belli değil, House of Junk. Sandalye: 899,90 TL., sarı cam vazo: 179,90 TL. püskül detaylı uzun hasır sepet: 239,90 TL., Yargıcı Homeworks. Hasır 
üzeri lacivert ponponlu yastık: 69,95 TI., Mudo Concept. Mavi ponponlu kulplu sepet: 89,90 TL., Boyner Evde. Sarı desenli vazo: 149,95 TL., Zara Home. Hasır kulplu çanta: 
79,99 TL., H&M Home. Sarı şeritli çanta: 290 TL., Beymen Club. Beyaz duvar askısı, fiyatı belli değil, Koçtaş. Duvar boyası, Jotun. 


Salıncak: 845 TL., mavi desenli kumaş sicimlerden kâse: 110 TL., ev şeklinde ahşap anahtarlık kutusu: 


690TL, Bonvagon. Halı: 749 TL., duvarda resim (2'li): 17,99 TL, pembe beyaz bardak (adedi): 12,99 TL., 


yeşil termos: 34,99 TL., cam kapaklı kutu: 69,99 TL., saksıda yapay yeşillik: 189 TL., saksıda yapay kuru 
bitki: 99 TL., Ikea. Mavi desenli kapaklı bambu sepet: 79,99 TL. Boyner Evde. Yeşil yaprak desenli yastık: 
350 TL, Layla Dekorasyon. Hasır kulplu yayvan sepet: 150 TL.*KDV, Gotwob. Sarı püsküllü şal: 99,95 TL., 
ahşap tepsi: 99,95 TL., Zara Home. Hasır kulplu küçük sepet: 59,99 TL., H&M Home. Hasır kulplu küçük 
sepet: 295 TL., Mudo Concept. Hasır yan sehpa: 499,90 TL., Yargıcı Hameworks. Duvar boyası, Jotun. 
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Gold metal sandalye: 450 TL.*KDV, Gotwob. Kolçaklı sandalye: 1.250 TL, bambu kısa saksı: 195 TL., Mudo Concept. Beyaz yuvarlak masa: 819 TL, halı: 349 TL., beyaz 
çerçeve: 39,99 TL., kaktüs çerçeve içi resim (2'li): 17,99 TL., enginar çerçeve içi resim (2'li): 17,99 TL., dekoratif kaktüs seti (3'lü): 72,99 TL., beyaz yemek tabağı (adedi): 
16,99 TL., kenarı pembe beyaz tatlı tabağı (adedi): 15,99 TL., çukur yemek tabağı: 22,99 TL., Ikea. Yeşil cam mumluk: 19,99 TL. sürahi: 79,99 TL., H&M Home. Deri kılıflı 
uzun cam şişe; 99,95 TL., Zara Home. Cam uzun vazo: 620 TL, Layla Dekorasyon. Kaktüs biblo: 19,90 TL., Boyner Evde. Aydınlatma, fiyatı belli değil, House of Junk. 


Hasır çanta, fiyatı belli değil, Nicol. Duvar boyası, Jotun. 


Kapitone gri sofa; 2.950 TL, sarı kare 
kısa bambu saksı: 195 TL., Mudo Concep 
House of Junk. Püsküllü mav 
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Paravan, yuvarlak hasır halı, fiyatı belli değil, House of Junk. Ayaklı küvet, fiyatı belli değil, Kale. Hasır koltuk: 999,90 TL. Yargıcı Homeworks. Çerçeve: 210 TL., beyaz deniz 
kabuğu motifli peştamal: 125 TL. çizgili peştamal: 85 TL. bej çizgili palmiye motifli peştamal: 85 TL., Palmhouse. Hasır aydınlatma: 299 TL., yapay yeşil dallar (adedi): 


24,99 TL, Ikea. Yeşil cam şişe: 119 TL., H&M Home. Bej vazo: 69,90 TL., Boyner Evde. Duvar boyası, Jotun. 


Pembe çift kişilik nevresim takımı: 94,99 TL., beyaz tek kişilik nevresim takımı: 


79,99 TL., bambu tabure: 199 TL., yastık içi (aded 


kiremit rengi kısa vazo (2'li): 29,99 TL. saksı askısı: 29,99 TL., Ikea. Yatak başı, 


ayna, fiyatı belli değil, House of Junk. Kaktüs (3'lü 
dreamcatcher: 129,90 TL., Bonvagon. Sarı püskül! 


il: 19,99 TL., yorgan içi: 99 TL, 
: 89,90 TL., cam detaylı süet | 


ü battaniye: 99,95 TL., Zara ie 
Home. Sarı fincan: 34,99 TL., H&M Home. Çizgili peştamal: 85 TL., mavi kenarları 


püsküllü küçük yastık: 120 TL., ananaslı tablo: 380 TL., Palmhouse. Pirinç masa 
lambası: 1.650 TL.*KDV, turuncu demlik, krem ren 


Dank. Kırmızı zikzak çizgi desenli yastık: 69,95 TL. 
dikdörtgen yastık: 59,95 TL., Mudo Concept. Beya 


Yargıcı Homeworks. Renkli desenli kilim: 375 Dolar, Hiç Crafts. Duvar boyası, Jotun. 


gi örgü halı, fiyatı belli değil, 
, beyaz üzeri yeşil desenli 
z üzeri çizgili minder: 99,90 TL., 
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Yüzyıllar arası görsel ziyafet 


sicilya'da Noto ve Sirakuza arasındaki geniş arazide konuşlanan Dimora delle Balze, ismini 
üzerinde bulunduğu kayalardan alıyor. XIX. yüzyılın estetik anlayışını çağdaş bir yorumla 
birleştiren ev, farklı dönemlerin duygularını tek bir tasarım dilinde birleştiriyor. 


Yapım Martina Hunglinger. Fotoğraflar Mads Mogensen. Derleyen Elif Günenç. 


Manzaraya karşı kurgulanan gazeboda 70 metre uzunluğunda 
ahşap bir yürüme yolu bulunuyor. Uçsuz bucaksız tepelere ve 
yeşilliğe bakan manzaranın meditatif bir etkisi Var. Seramik 
tabure Paola Navone tasarımı. 


Dimora delle Balze toprakları içindeki ikinci avludan bir görüntü. 
Kulenin merdivenleri çıkıldığında yukarıda yeşil tepelerle, aşağıda ise 
avluya bakan etkileyici bir manzarayla karşılaşılıyor. 
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Bahçedeki üç taraça taş platformlarla genişletilmiş. 

Eski günlerden kalan neoklasik sütunlar ve taraça kalıntıları 
özel yapım ve çağdaş tasarım objeleriyle dengelenmiş. 
Beyaz Lucy koltuklar Vincent Sheppard tasarımı. 
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Eskiden hayvanların su içtiği alan, şimdi evin açık hava oturma 
köşelerinden biri. Eski duvarların önündeki modern kanepe ve 
Antonino Sciortino'nun Baxter için tasarladığı Gibellina sandalye, 


YUN 


AKAY TEİİTİLİN 
Yİ i 


Oturma alanındaki metal'merdiven, kanepe, metal 
sandalye gibi çağdaş parçalar eski terakota zeminler, 
seramikler ve cam Vazolarla, doğal bir uyum içinde 
bir araya gelmiş. 


“Eskı duvarlarla sarılı bu evde güvende olduğumu, 
korunduğumu ve sevildiğimi hissediyorum. Adımımı atar 
atınaz hissettiğim kucaklayıcı enerjisinden çok etkilendim. “ 
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ğaçların, otların ve baharatların güzel kokularıyla duyuları besleyen uzun bir araba yolundan sonra huzur 

yayan eve bir kulenin altından giriş yapılıyor. Bina XIX. yüzyılda; önceden kalan klasik sütunlar, yüksek kubbeli 

tavanlar ve orijinaline göre restore edilmiş Rönesans freskleri de dahil edilerek inşa edilmiş. Dimora delle 
Balze, 2000 yılının Eylül ayında Pino tarafından eşi Elena Lops'a 60. yaşgünü hediyesi olarak alınmış. “Geniş 
ailemiz ve arkadaşlarımızdan oluşan, her yaştan 300 misafirle üç gün boyunca kutlama yaptık. Herkes çok mutlu 
oldu, buranın insanları birbirine bağlayan enerjisi sebebiyle o kadar sevgi dolu bir atmosfer vardı ki...” diyerek 
doğum günü kutlamasını hatırlıyor Elena. Elena ve Pino burayı ilk gördüklerinde ev çok kötü bir durumda olsa da 
bu durum eve aşık olmalarına engel olmamış. Büyüklüğü ve ihtiyacı olan geniş çaplı restorasyon çalışmaları karşısında şaşkına dönen çift, tasarımcılar Draga Obradovic (kendi markası Draga&Aurel dışında Baxter ve Wall&Deco 
gibi farklı firmalar için mobilya ve tekstil tasarımları yapıyor) ve Stefano Guidotti'den (Baxter'ın sanat ve kreatif 
direktörü) farklı konsepti olan 14 odalı mekânın tasarımını üstlenmelerini istemiş. Evin büyüklüğü ve durumundan 
dolayı içinde ve dışında yapılan çalışmalar toplam iki yıldan fazla sürmüş. Draga ve Stefano zamanlarını, enerjilerini 
ve tutkularını boşa harcamadan hemen işe koyulmuşlar. “Harap haldeki yapıyı eski güzelliğine kavuşturmak, her 
küçük detayla ilgilenmek zordu ama sonu çok mutlu bitti. Karolardan kumaşlara, mobilyalardan aydınlatma ve 
dekorasyona her detay ilgi istiyordu” sözleriyle Stefano durumu özetliyor. Arazi 20 dönümü kapsıyor ve birçoğu 
organik sertifikalı ağaç ve bitkilerle kaplı. Binaların çevresinde üç adet restore edilmiş ve arnavutkaldırımı taşla 
döşenmiş avlu yer alıyor. Avlulardan birine bakan yatak odaları daha önceden burada yaşayan çiftçinin odası, 
depolama alanı ve ahırı pozisyonundaymış. 


En solda. Taştan yapılmış küçük kapı, 
kule binasının giriş alanına çıkıyor. 
Eski terakota karolar ve yerel taşlar 
halı gibi döşenmiş. 


Solda. İkinci avludaki, yerel pazardan 
alınan metal yatak ve Antonino 
Sciortino'nun Baxter için tasarladığı 
modem koltuk geçmişle günümüzü 
birleştiren harika fotoğraflardan biri. 
Minimal formlar tarih kokan duvarların 
arasında okuma köşesine imza atıyor. 


Ev sahibi cift; 
geniş ailelerinin 
bayramlar ve 
tatillerde toplanacağı, 
hayatlarına yeni amlar 
ekleyecekleri, aile 
bağlarını ve değerlerini 
güclendirecekleri 
bir mekân yaratmak 
istemiş. 


Koruyucu duvarlar arasında konumlanan 

Dimora'nın gözlem kulesi ve havuzu içine 

alan manzarası, Akdeniz bitkileri, yeşillikler ve 
4) İALAKIAZ kayaların vahşi güzelliğine sahip çıkıyor. 
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Salonda adaçayı gibi bitkilerin zengin yeşil tonlarından ilham alınmış. Yerel 
taşlardan yapılmış yüksek kemerler, dinlenme, okuma ve sosyalleşmeye 
ayrılmış üç adet banyolu odaya açılıyor. Seyahatlerde özenle toplanan 
kumaşlar, sade hatlar, özel yapım parçalar ve duvarlardaki pastel tonlar burayı 
eşi benzeri olmayan özgünlükte bir görünüme kavuşturmuş. 


Özel tasarım metal kitaplık ve modem 
aynalar mekândaki çağdaş görüntüyü 
kuvvetlendiren etkenler. 


Kendi tarlalarında Luca Turrini imzalı sarkıt aydınlatmalar Renzo Serafini tarafından 
üstrdikleri üretilmiş. Merit koltuklar Draga Obradovic tarafından Baxter için 

yeuşurdınleri meyve tasarlanmış. Seramik kâse Rina Menardi imzalı. 

ve sebzelerin İezzetine 


etraftaki otların ve 


baharatların büyüleyici 
kokuları karışıyor. 


DEKORASYON 


Yemek alanındaki şömine orijinal haliyle korunmuş. Aplikler ve mavi puflar açık Ev sahipleri tarafından tasarlanan yemek masası lokal artizanlar tarafından üretilmiş. 
renk taş duvarlara renk katan parçalar. Wireflow linear sarkıt aydınlatma Arik Levy Ahşap Pelleossa sandalyeler Francesco Faccin tarafından Miniforms için tasarlanmış. 
tarafından Vibia için tasarlanmış. Duvarda Akdeniz stilinde seramik tabaklar asılı. 


“Harap haldeki yapıyı her detayla ilgilenerek eski güzelliğine kavuşturmak, 
son derece zor ama bir o kadar da mutlu eden bir süreci.” 
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Antredeki minimal kompozisyona etki eden güçler; yerel bir zanaatkâr tarafından Evdeki banyolar içinde sadece ebeveyn banyosunda bağımsız küvet mevcut. Tonozlu 
yapılan metal dresuar, Baxter'dan alınan puf, Antonino Sciortino imzalı duvar tavanlar ve mum ışıkları buraya tedavi edici ve dinlendirici bir atmosfer kazandırmış. 
enstalasyonu ve Michael Anastassiades'in Flos için tasarladığı String aydınlatma. Spoon küvet Agape marka, puf Draga Obradovic tasarımı, vazo Rina Menardi, vintage 


avize ve antika çerçeve bir antika mağazasından alınmış. 


Şu andaki kış bahçesinin olduğu ikinci avludaki dinlenme alanında eskiden hayvanlar muhafaza ediliyormuş. Burada, 
ev sahiplerinin ve tasarımcıların Sicilya pazarlarından bulduğu ve çağdaş stile uyarladığı eşsiz vazolar ve diğer objelerle 
kır hayatına vurgu yapılmış. Üçüncü avluda ise eski neoklasik sütunlar, duvarlarındaki ve taraçalarındaki yaşanmışlık 
izleri rahat koltuklarla ve özel yapım tasarım objeleriyle organik bir şekilde birleştirilmiş. Bahçe, Akdeniz bitkileri ve 
otlarının başdöndüren kokularıyla sarılmış, Manghisi nehrinin muhteşem manzarasına bakıyor. Bazı odaların kendine 
ait terasları bulunuyor; hepsi de avluları, bahçeyi ya da uzayıp giden vadi manzarasını seyrediyor. Tasarımcı Draga 
Obradovic geçmişle zamanımızı buluşturan stili şöyle anlatıyor: “Geçmişin gücü, zaafları ve yankılarından çok etkilendik. Bizans kalıntıları gibi en görkemli izlerden daha mütevazı köy tezgâhlarına ve hayvanların su içtiği oluklara kadar 
birbirini takip eden kültürlerin ve stillerin kalıcı izlerini gördük. Bütün bu unsurlar mekân tasarımının çağdaş yorumun- 
da etkili oldu.” Restorasyon esnasında alçı işlerinin altındaki orijinal taş duvarlar, ahşap kapı girişleri ve tavanlardaki 
kubbelerin süsleme parçaları açığa çıkarılmış. Bu da her odanın benzersiz atmosferine imza atan tasarımın başlangıç 
noktası olmuş. Diğer tasarımcı Stefano'nun da Draga'ya ekleyecekleri var: “Seyahat ve sanat aşkımız bizi benzersiz 
vintage ve tasarım parçaların arayışına yöneltti” diyor. Doğru malzeme ve objeleri bulmak için tasarımcılar sıklıkla Fas'a 
gitmişler ve oradaki yerel üretimden etkilenerek geometrik tasarımlı el yapımı çimento karolar seçmişler. Mekân tasarımını aydınlatma ile tamamlayan Draga ve Stefano, evin genel stiliyle aynı dili konuşan İtalyan tasarımcılarla işbirliği 
yaptıklarını belirtiyorlar. Huzurlu atmosfer, yapının ihtişamı ve stilize yorumu sayesinde Elena ve Pino'nun ruhu, kalbi, 
bedeni ve gözleri besleyen bir mekân yaratma hayalleri gerçek olmuş. 
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Ev sahibi çiftin.kızlarının odasındaki yatak özel yapım, 
tekstiller Fas'tan alınmış. Eski puf yerel pazardan alınan 
modern bir kumaşla kaplanmış. 


Ebeveyn odasında odak noktası Davide Groppi tasarımı 
N-Euro lamba. Ultramodern parça, eski duvarların 
üstünde muhteşem bir kontrast yaratmış. 
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Modem stil 
yorum getir 


iyle Alaçatı'ya yeni bir 
en evin veranda, orta 


avlu ve teraslardan oluşan yarı 


açık yaşam 


110 metrekar 
oturma alanı L'unica'da 
seçilen modü 


ve koltuklar 
dışar 


koşullarına 
opping uyg 
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Her mevsim keyifle kullanılacak bir 
yaşam alanı olarak tasarlanan evde, iç 
mekânların konforu yarı açık alanlara 
zanıyor. Beyaz poliüretan epoksi 
malzeme ile kaplanan beyaz havuz 

ve Terry Filidis Peyzaj Mimarlığ 
tarafından projelendirilen, muz 
yapraklı starliçeler ve palmiyelerle 
tamamlanan yeşil doku, bahçeye 
ikal bir etki katıyor. 
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En üstte. Binanın yola sıfır 
konumlanan ön cephesinde giriş 
içeri çekilerek yeşillendirilmiş bir 
giriş holü oluşturulmuş. Simetrik 
yerleştirilen cumbalar, cumbalı 
ev konseptine yeni bir bakış açısı 
getirmiş. 


Üstte. Evin açık hava salonuna 
dönüşen verandada, keyifli 

bir oturma ve yemek alanı 
planlanmış. İçten aydınlatmalı 
oniks yemek masası özel 
olarak tasarlanmış. Sandalyeler 
Uunica'dan seçilmiş. 
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Bahçeye açılan pi Göle. toma şeffaflaşan ev,i iç-dış 
mekân ayrımını ortadan kaldırıyor. Yapının tam ortasında ği Ne 7 
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DEKORASYO 


Salondan giriş holüne doğru uzanan tonoz, 
katı iki ayrı kola bölüyor. Sol aksta mutfak, 
sağ aksta ise salon konumlanıyor. Tonozun 
izdüşümünde zemin 220 cm genişliğinde siyah 
granit mermerle sınırlarını vurguluyor. 


» holünde kapalıriğ, * 
«avluda açık, sâldndâ 
kapalı ve verandadâ 


âçık şekilde tüm eyi 
iki ke l 


Gri 


© Ortadaki açık avlu, yeşil dokusu ve 
mutfakla bağlantılı barıyla evin içine 
——— doğalışık-ve-hafif-bir esinti taşıyor €———— 


DEKORASYON 


Yaz ve tatil ruhunu yaşatan evin giriş 
katında, katlanır camlar tamamen 
acılarak ic-dış mekân sınırlarını 
flulaştırıyor. Ortadaki acık avlunun 
da desteklediği kurgu sayesinde 
içeride mi yoksa dışarıda mı 
olduğunuzu tam anlayamıyorsunuz. 
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tı evi, tasarladıkları modern yapılarla yenilikçi bir yaklaşım sergileyen mimar Coşkun Karadeniz ve kızı iç mimar Elvan Karadeniz'in imzasını taşıyor. /00 metrekarelik arsada, iki kat üzerinde 2/5 metrekare olarak tasarlanmış. Simetrik şekilde kaplanan taş cephesi ve modern siyah 
cumbalarıyla çevre evlerden ayrılan yapıda, belediyeden alınan özel izinle giriş bölümü içeri çekilmiş ve yeşillendirilmiş bir giriş mekânı oluşturulmuş. Taş kaplama şekli ve cumba tasarımları modernize edilmiş. Çatı parapetleri yüksek tutularak 
kiremit çatı saklanmış. Yapı ön cephesinde cumbalarla yola açılan daha korunaklı ve kapalı bir mimariye sahip, bahçe ve havuza açılan arka cephesi ise tümüyle şeffaf şekilde tasarlanmış. 
Eve adım attığınız anda, yapının tam ortasında 
boydan boya uzanan tonoz gibi sıradışı detaylar 
hemen fark ediliyor. Tonoz çatı, giriş holünde kapaı, iç avluda açık, salonda kapalı ve verandada açık 
şekilde tüm evi iki kanada ayırarak ön cepheden 
arka cepheye uzanıyor. Yapı, tonozun yarattığı iki 
at boyunca yükselen tavanıyla ferahlıyor, açık iç 
avlusu sayesinde nefes alıyor. Giriş holünün sağın- 
da bahçeye doğru uzanan mutfak bulunuyor. Sol 
anatta ise salon konumlanıyor. Ortadaki açık avlu 
yeşil dokusu, mutfakla bağlantılı barıyla evin içine 
doğal ışık ve hafif bir esinti taşıyor. Giriş holü, avlu, 
mutfak, salon ve pergolalı veranda kayar katlanır 
kapılarla birbirlerine açılarak mekânda bütünlük 
sağlıyor. Bu katta ayrıca banyolarıyla birlikte tasarlanan iki misafir odası mevcut. 
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E sat ve Hande Yontunç çiftine ait bu Alaça- 


Fonksiyonel bir kurguyla dekore edilen salonda özel olarak 
tasarlanan tv ünitesinin karşısında Crate and Barrel'dan konforlu bir 
kanepe ve orta sehpa seçilmiş. Kış aylarında yerden ısıtma dışında 
şömine de ısınma ihtiyacını karşılıyor. Salonun arka cam cephesi 
katlanarak açılıyor ve verandaya uzanıyor. 
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Giriş holünün sağ aksı boyunca uzanan mutfaktaki tüm detaylar özel 
olarak tasarlanmış. Solda açık avludaki bar masasına açılan alan, 
soğutucu dolaplar sayesinde bir bar donanımına sahip. 

Sağda ise pişirme alanı konumlanıyor. 


Mutfak giris holünden verandaya 


Mutfağın katlanır camlar sayesinde verandaya uzandığı noktada altı 
kişilik eliptik bir yemek masası konumlanıyor. Carrara mermeriyle 
özel olarak tasarlanan yemek masasının etrafında, ev sahibinin eski 
sandalyeleri Jean kumaş kaplanarak yeniden değerlendirilmiş. 


Yapıyı iki kanada ayıran tonoz tavan, yatak 
odasını bağımsız bir üniteye dönüştürmüş. 
Ev sahiplerinin de mekânın genel trafiğinden 
izole olmasını istedikleri yatak odası; giyinme 


odası, banyosu ve öze 
karşılayan geniş bir m 
katın sağ aksında ise 
yor. Projenin en keyifli 
kattaki galeri alanı. Alt 


terasıyla tüm ihtiyaçları 
etrekareye sahip. İkinci 
misafir süiti konumlanıyerlerinden biri de ikinci 
ata uzanan yeşil bitkiler 


ve bahçeye uzanan manzara, dekorasyona 


farklı bir karakter kaza 
Mimarinin güçlü ve 


ndırıyor. 
arakter sahibi çizgisi- 


ni minimal dekorasyon dili tamamlıyor. Ev 
sahiplerinin seçtiği ve evlerinden getirdiği 
mobilyalar dışında tüm sabit mobilyalar özel 
olarak tasarlanmış ve üretilmiş. Bir fonksiyona 
hitap etmeyen hiçbir eşyaya yer verilmeyen 


Iç mimar 


ev, oldukça yalın bir stile sahip. Bu yalınlık hissinde micro-topping zemin kaplamasının rolü 
de büyük; ortak bir tasarım dili yaratırken aynı 
zamanda bütünlük hissini sürdürüyor. Ayrıca 
iç ve dış mekânda kullanılabilme, derzsiz yalın 
görünüm, suya dayanıklı ve kolay temizlenebilir özellikleriyle de bir tatil evi için en pratik seçimlerden biri olmuş. Katlanır cam cepheleriyle 
iç ve dış mekânlar arasındaki sınırları ortadan 
kaldıran, orta avlusu sayesinde her iki katına 
da daha fazla doğal ışık ve hava sirkülasyonu 
alan evde içeride mi, yoksa dışarıda mı olduğunuzu anlamıyorsunuz. Aynı zamanda yerden 
ısıtması ve şöminesi sayesinde de her mevsim 
kullanılabilen, yaşadıkça hafifleten, günlük hayatın rutininden uzaklaştıran ve dinginleştiren 
bir yaşam alanı burası... 


Elvan Karadeniz 


Künye 

Evin yeri: Çeşme, İzmir. 

Mimarı: Mimar Coşkun Karadeniz 
ve iç mimar Elvan Karadeniz. 
elvankaradeniz.com 

Peyzaj projesi: Terry Fillidis Peyzaj 
Mimarlığı. terryfilidis.com.tr 

Yapı Cinsi: Bahçe içinde iki katlı 
275 metrekarelik ev. 

Mobilyalar: Özel tasarım ve üretim. 
Zemin kaplama, SFS Floor. Vitrifiye 
ve armatürler, Bocchi ve VitrA. 


243 


DEKORASYON 


İkinci kattaki misafir 
yatak odası, özel 

© terası ve-banyosuyla 
“-misafirlere tatil hissini 

* yaşatıyor. Kapitone 

— başlıklı yatak ev 


— ahihinimimceki < 


— evinden gelmiş —> — 
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Tonoz çatı, giriş holünde kapalı, 

iç avluda açık, salonda kapalı ve 
verandada açık şekilde tüm evi iki 
kanada ayırarak ön cepheden arka 
cepheye uzanıyor. 
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Ebeveyn yatak odasında 
tavan yüksekliğinin 
sağladığı avantaj 
değerlendirilerek doğal bir 
koza hissi yaratan ahşap 
kaplama kullanılmış. 


Altta solda. Ebeveyn yatak odasındaki banyoda, her türlü hava koşuluna ve neme dayanıklı micro-topping kaplama malzemesi, zemin ve banyo tezgâhını da 
kaplayarak tasarımda bütünlük hissini destekliyor. Siyah lavabolar Bocchi'den seçilmiş. 
Altta sağda. Giriş katındaki misafir banyosunda tezgah beton görünümlü micro topping dokuyla giyiniyor ve Bocchi siyah lavaboyla tamamlanıyor. 
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Toz duman, duman çölere karışsın: 


“ Birs Santa Fe ehikayesi 


Si ei 


neybatı Amerika kökenli 
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ana başlık altında çağdaş ve klasik güneybatı stilleri olarak ikiye ayrılıyor. Minimal modern olarak tanımlanabilecek çağdaş güneybatı stilinin yanında klasik tarzın renk, desen 
ve doku açısından çok daha zengin ve gösterişli bir doğası var. 


N nayurdunda kısaca güneybatı stili olarak anılan tarz, bu 


Güneybatı/ Santa Fe stiline bakış 

Güneybatı stilinin esin kaynağı daha çok Kuzey Amerika'nın 
güneybatısında yaşayan Kızılderili kabilelerinin yaşam kültürü. 
Bu insanlar tipi çadırlarının girişini avladıkları hayvanların kafatasları ile süslerken, kışın ısınmak için iç kısımlarını post ya da 
rengârenk, grafik desenli dokumalarla kaplıyorlardı. Sanatsal dışavurum, güneybatı Kızılderililerinde genel olarak dini törenler- 
de kullanılan karmaşık desen ve renkli çanak çömleklerde baskın şekilde görülürken günlük yaşamda kullandıkları hasır eşyaları da etkisi altına alıyordu. Bununla birlikte stilin tek elden çıktığını düşünmek aslen eklektizmin etkisi altındaki bu tarzın kapsama alanını daraltmak olur. Tarzın odak noktasında çoğu zaman kovboy şapkaları, çizmeleri, şerif yıldızı ve mahmuz gibi 
detayların ya kendisini ya da betimlemesini görmek mümkün. 
Amerika'nın bol vukuatlı tarihine ışık tutan bu detaylar güneybatı stilini, yerine özel ve benzersiz kılıyor. 


Aztek ararken Navaho, Pueblo ve Apaçi buldular 

NM, açılımı New Mexico, yani Yeni Meksika, ABD'nin iç güney batı eyaletlerinden biri. Tüm hikaye buradan çıkıyor demek 
mümkün. Kızılderililerden sonra bölgeye hakim olan İspanyollar buraya Nuevo Mexico adını vermişler. İşin ilginç yanı o sıra- 
da Güney Amerika'da Meksika adında bir ülke yok, hatta kurulmasına tam 223 sene var. 
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851TL, Figg. > 
ve Oasig marka Sandur b <a 
sandalye: 3.150 TL, L'unica. a 
Dekoratif 
eren İrili 
79,99TL. 
Koçtaş. 


Saleem 
marka kâse; 
150TL, 
Archive. 


“Kilim, fiyatı belli değil, 
— Selam Carpet. 


Rodolfo Dordoni tasarımı Roda marka 
daybed, fiyatı belli değil, Mozaik. 
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Notre Monde marka 
tepsi: 600 TL, 
Beymen Home. 


Aydınlatma, 
fiyatı belli 

değil, Cumba 
Selection. 


Seramik 
kaktüsler: 
245-2.1501TL., 
Bou Art&Design. 


New Mexico, o yıllarda Aztek ülkesinin bir parçası olan Güney 
Amerika'daki Meksika vadisine bir gönderme. İspanyolların Amerika kıtasına geldiği yıllarda Meksika vadisi dünyanın en kalabalık 
ve zengin yerlerinden biriymiş ve beyaz adam Aztekleri yok ettikten sonra burada Amerika kıtasının en büyük ve güçlü şehrini, 
yani Mexico City'i kurmuş. Kuzey Amerika'nın güneyindeki topraklara geldiğinde ise Aztekler kadar zengin bir yerli kültür bul- 


“Bence kadınlar hakkında henüz keşfedilmemiş 
mak umuduyla buraya New Mexico demiş. Ancak umduğu gibi bir seyler var. Ve bunu ancak kadınlar 


altına dayalı zenginliğe sahip yerlilerden çok, renk ve desen zen- 


ginlikleriyle öne çıkan Navaho, Pueblo ve Apaçi yerlilerini bulmuş. ke sfedebilir.” Georgia 0 Keeffe 


Dokumacılık ön planda 

Aslen göçebe olan Kızılderili kabilelerinde diğer göçebe kültürlerde de olduğu üzere çok gelişmiş bir halı ve tekstil dokumacılığı var. Kuzey Amerika'nın güney bölgelerinin uçsuz bucaksız 
çöllerinden ilham alan desenleri büyük bir özenle dokumalarına, 
çanak çömleklerine yansıtan Kızılderililerin mirası, bugün Santa Fe odağında kerpiç evlerin içinden günümüze gülümsüyor. 


Tray sehpa: 4.110 TL, Uunica. 


Karmaşık renk ve desende dokunmuş halıları bugün de tipi çadırlarının içinde ve dışında hayal edebilirsiniz. N n 
Guaxs marka Manakara vazo, vw Kaktüs desenli 

Yeni Pueblo mimarisi fiyatı belli değil, Rapsel. bayrak: 60 TL, Fig. 


Santa Fe, aralarında Amerika'nın en eski evinin de bulunduğu en EE 
az 400 yıllık kerpiç evlere ev sahipliği yapıyor. Bu evlerin kökeni; tarihin ilk yerleşik Amerikan yerli kabilelerinden biri olan Puebloların geliştirdiği ve günümüzde onların adıyla anılan bir mimari stile dayanıyor. Puebloların MS 1 150 itibariyle geliştirmeye başladığı; kerpiç tuğlalarla inşa edilen çok katlı yığma yapılar 
bölgede hâlâ varlığını sürdürüyor. Ancak XX. yüzyılın başlangıcında dönemin sanatçı ve mimarlarının bölgeye has bir mimari 
stil yaratma arayışıyla destekledikleri 1920 ve 30'larda doruk 
noktasını yaşayan Yeni Pueblo mimarisi, Santa Fe bölgesinde z 
inşa edilen yapıların çoğuna damga vurmuş. Dışardan bakıldı- 5 


| — 
ğında kerpiç Pueblo yapıları gibi görünen ancak içi tuğla ya da Tm 
betonarme, dışı sıva kaplı, kum rengine boyalı duvarları, düz ça- HA 


Duvar aksesuarı: 
350 TL., Mon Design. 


Menu marka Norm 


tıları ve geleneksel Pueblo yapılarına göre daha belirgin kübik Loop daybed, Architects tasarımı 
formlarıyla dönemin küresel modernizm akımına hizmet eden fiyatı belli değil, saksı, fiyatı belli 
yapılar, çağdaş Santa Fe tarzının da temeline oturuyor. Ayn Design. değil, Diseno. 


“Hayatımın her anında hep korku yaşadım. Ama bunun istediğim seyi 
yapmama engel olmasına asla izin vermedim.” Georgia 0'Keeffe 


Renk skalası 


Santa Fe tarzını evinizde uygulamak için öncelikle uygun renk paletini oluşturmakta yarar var. Pas, kum ve koyu kahve gibi doğal, 
toprak tonlarını temel alan ve turkuaz, indigo, parlak kırmızılar, portakal tonları ve koyu yeşillerle aydınlatılan bir skala herkes için iyi 
bir başlangıç noktası olabilir. 

Aşırıya kaçmadan, tonların birbirine geçişleriyle ilgili geleneksel 
Türk kilimlerinden de ilham alabilirsiniz. Önemli olan rengârenk 
bir iç mekândan çok, toprak tonlarını parlatarak vurgulayan canlı 
renklerin dengesini bulabilmek. Bu denge kişinin iç mekânda huzurlu hissedebilmesinin de anahtarı. 


Santa Fe stili dekorasyon 

Bir Santa Fe evinin girişinde ya da verandasında masif, oymalı ahşap bir bank görmek şaşırtıcı olmaz. Kerpiç ya da sıvayla kerpiç 
efekti verilmiş duvarların dokusu tüm mobilya ve aksesuarlara fon 
oluşturduğu için evin atmosferinin en baskın detayı. 

Kilim desenli el dokuması döşenmiş oturma ve sırt fontlu masif ahşap sandalyeler hem klasik hem de güncel güneybatı stilinin vazgeçilmezleri arasında. Kullanılmış parkelerin yeniden kullanımı olarak öne çıkan ahşap duvar panoları, New Yorklu sanatçıların güncel 


Duvar aksesuarı: 
585 TL, Ouingue 
Design. 


Rina Menardi 
marka vazolar, fiyatı 
belli değil, Bou 
Art&Design. 


L'Objet marka Alpaka battaniye: 
2.900 TL. Luxuria. 


güneybatı stiline bir katkıları olarak öne çıkıyor. At başı, nal, eyer, 
mahmuz gibi biniciliğe dair detayların yanında kaktüs, tahmin edileceği üzere evin hem içinde, hem dışında heykelsi bir bitki ya da 
evin içinde herhangi bir yüzeyde motif olarak tarzın belirgin öğeleri arasında kendine yer buluyor. 


Aksesuarda Kızılderili etkisi 

Elle boyanmış, güçlü desen ve renklerde vazo ve tabaklar, hasırdan 
rengârenk örülmüş sepetler evin geneline yayılıyor. İlk kez Ojibvalar tarafından kullanıldığı bilinen ve tüyleri bir gecede en az 5 kez 
uçuşursa o yıl hasadın çok verimli olacağını haber verdiği düşünülen dreamcatcherlar, Kızılderili başlıkları, hayvan kafatasları, turkuaz kakmalı her türlü aksesuar, gümüş takılar, sırtta taşınan ahşap 
beşikler, püsküllerle süslenmiş elde boyanmış toprak matara ve 
deri zırhlar ile pişmiş toprak ya da taştan oyulmuş insan hayvan figürinleri, ahşaptan oyulmuş bebekler bölgenin Kızılderili geçmişini gözler önüne seren detaylar. Ek olarak kovboy dendiğinde aklınıza gelen her detay, bir Santa Fe evinde dekoratif bir öğe olarak 
kendine yer bulabilir. 


Lorena Canals marka halı: 800 TL. hipicon.com 


yv vrv? v v9 
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Saksı: 95 TL., 
Altıncı Cadde. 
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Santa Fe ve bir kon: Georgia O'Keeffe 


“Henüz boho' diye bir stil keşfedilmemişken bohem, sosyal 
yaşantısında ünlü bir modernist, evindeyken ise uç noktada bir 
minimalist...” Yazar Gwymeih Donald 


X yüzyılın başında Amerikan sanatını modernizm ile tanıştıran, neredeyse 

«bir asırlık yaşamı boyunca yaptıklarıyla ABD'nin en büyük ilham perilerinden biri haline gelen ressam Georgia O'Keeffe, bir sanatçı olarak dev tuvallere 
resmettiği makro çiçekler, gökdelenler, hayvan kafatasları ve New Mexico'dan çöl 
manzaralarıyla; bir moda ikonu olarak güneybatı Amerika'nın Meksika-Kızılderili 
karışımı stiline getirdiği Zen dokunuşuyla; bir dekoratör olarak Pueblo mimarisine 
kazandırdığı katıksız minimalist yaklaşımla ve bir gurme olarak öncüsü olduğu 
organik tarım yöntemleriyle tanınıyor. Aslen Wisconsin'de mısır tarlaları olan yedi 
çocuklu çiftçi bir ailenin ikinci kızı. 1887 doğumlu. Sanatta yükseliş dönemi, İkinci 
Dünya Savaşı öncesinin Chicago ve New York gibi metropollerindeki muteber 
sanat ortamlarında, eğitim fakültelerinde hayat buluyor. Savaşın başlamasıyla pek 
çok sanatçı gibi Amerika'nın iç kesimlerine çekilme ihtiyacı hissedince ilk kez 1929 
yılında gidip aşık olduğu ve doğası, kerpiç mimarisi ve yerel kültürüyle sanatına 
yepyeni bir yön kazandıran güneybatı topraklarında bir çiftlik evi arayışına giriyor. 
1940 yılında güneybatı topraklarındaki ilk evi Ghost Ranch'e yerleşiyor. 


ge e 
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Abiguiu. 


Tepsi: 44,90 TL., Utyawood. 


As'Art marka dekoratif sepet: 


Dedon marka 872.001TL., Beymen Home. 


berjer: 2.640 Euro, İCA. 


Dekoratif 
boynuz: 
149,95 TL, 
Zara Home. 


Saksılar, fiyatı belli değil, 
Cumba Selection. 


Abiguiu. 


Ghost Ranch, verimsizlik ve Abiguiü evi 
Santa Fe yakınlarındaki bu çiftlikte çöl toprağı ve kısıtlı 

su yüzünden tarım yapmanın ne kadar zor olduğunu 
keşfettiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. O yıllarda bu 
topraklarda yaşayıp taze sebze meyve almak isteyen bir 
kişinin asfaltsız toprak yollardan 55 km ilerideki Espafola 
kasabasına gitmek zorunda olduğu, bir de bu yolun yaz 
aylarındaki muson yağmurlarından sonra aşılamaz olduğu 
düşünüldüğünde O'Keeffe'nin büyük bir açlık tehlikesiyle karşı 
karşıya olduğunu görmek mümkün olur. Uzun süren uğraşlara 
rağmen Ghost Ranch'ten istediği verimi alamayan O'Keeffe, 
1945'te mevcut evinin güneyinde Abiguiü kasabasında yer 
alan ve Katolik kilisesine ait Pueblo stili metruk bir kerpiç ev 
satın alır. Yıllar önce terk edilmiş, çatısı çökmüş, duvarları 

yıkık durumdaki evi içinde yaşanabilir hale getirmek için 
kolları sıvar. Onu bu eve çeken şey, kilise cemaatinin bu evin 
avlusunda bir şekilde ekip biçtikleri, hep yeşil tuttukları alandır. 
Evin inşasından önce bahçeyi şekillendirmeye başlar. 1946 
yılında ev hâlâ yıkıntı halindeyken bahçede meyve ağaçları 
yeşermeye başlamıştır bile. Ev tamamlandığında ise O'Keeffe 
zamanını iki evi arasında gidip gelerek geçirmeye başlar. Ekim 
işinin az olduğu yaz aylarını Ghost Ranch'te, kış aylarını ise 
Abiguiü evinde geçirir. 


Ghost Ranch. 
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Dekorasyon anlayısı 


Onun tuvallerinden tüm dünyaya yayılan New Mexico peyzajı; Santa Fe stilini günümüzde bu kadar popüler yapan en önemli detay. İç 
mekânda ışık ve gölge efektlerinin her türlü dekoratif öğeden daha 
değerli olduğu görüşünü savunan O'Keeffe'nin, mimari ve dekorasyon söz konusu olduğunda taviz vermez bir minimal modemist olduğunu söylemek mümkün. Ton sür ton renk skalasına eşlik eden 
modernizmin ikon mobilyaları, Alexander Calder mobil heykelleri, 
Pueblo stili çanak çömlek, koyun tüyünün doğal rengiyle dokunmuş 
Kızılderili tekstilleri, beyaz kağıt fenerler, kum rengi ve kırık beyaz 
duvarların önünde sergilenen ve tuvallerine sıkça yansıyan hayvan 


Talenti marka Casilda kanepe, fiyatı belli değil, Ayn Design. 


Yastık: 240 TL, B&B Italia marka Jean-Marie Massaud — —— 

Muhtelif. ” tasarımı mum, fiyatı belli değil, Mozaik. bit iii i , & ağ 

r | belli değil, | 
Yargıcı Ba 


Homeworks. > 
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iyi 
Edda zigon 
Jolipa marka sehpa: 
Amerikan servis: 1450TL., 
115TL, Mudo 
Beymen Home. Concept. 


kafatasları, raflarda sergilenen kemikler ve mutfakta mutlaka kullandığı rustik detaylarla sadeliğin senfonisini yazan O'Keeffe, 98 yıllık 
yaşamının 60 yılını bu iki ev arasında yaşayıp çalışarak geçirmiş. 
1950'lerde dünya turuna çıkan sanatçının tuvallerinde, kıyafetlerinde özellikle Japonya gezisi sonrasında minimal modernden Zen 
minimalizmine geçişi gözlemek mümkün. Her ikisi de Pueblo stili 
mimari detaylara sahip iki evinin ortak özelliği, dışarıdan bitki örtüsünün içinden çıkan kübik kutular gibi görünen yapıların içinden dışarıya, uçsuz bucaksız çöl/ ova manzarasına açılan tam cephe açıklığındaki pencereleri. Her pencere adeta birer tablo. 


Hasır şapka: 99,95 TL., 
Zara Home. 


Shell kimono: 
249TL, 
Sherbet Design. 


“Erkekler en iyi kadın ressamlardan Fotoğraflardaki ikon 


O'Keeffe, geçen yıl Brooklyn Müzesi'nden; seçilmiş tabloları, kıyafetleri ve 


biri olduğumu söylüyor. Ben ISE evinde çekilen bir dizi fotoğraf eşliğinde bir kez daha genç nesillere gülümsedi. 
en iyi ressamlardan biri olduğumu Sergi, 1920-30 yılları arasındaki New York yıllarında kendine has bir giyim 

p N stili yaratmaya başladığı, giyimde ve sanatta siyah ve beyazı öne çıkardığı 
biliyorum. Georgıa 0 Keeffe yıllardan başlayıp, sonraki dönemde yaşadığı New Mexico'nun peyzajı ve onu 


çevreleyen renkleriyle değişime uğrayan giyim ve sanat tarzına odaklanıyordu. 
Georgia O'Keeffe'yi bir stil ikonu olarak tanımamızın sebebi ise, 60'lardan 
itibaren onu New Mexico'da ziyaret edip modernizmin yaşayan efsanesi olarak fotoğraflamak isteyen genç nesil fotoğrafçılara verdiği pozlar... Bu açıdan 
fotoğraf sanatının onun bugünkü imajındaki etkisi büyük. Eşi Alfred Stieglitz, 
Ansel Adams, Annie Leibovitz, Philippe Halsman, Yousuf Karsh, Cecil Beaton, 
Andy Warhol, Bruce Weber, Todd Webb bu fotoğrafçılardan bazıları... 


Zen seramik 
tabak: 
Bardaklar, 80-190 TL., 
fiyatı belli Zmix. 
değil, Atelier 
Math. 


Yastık: 195 TL. 
Dudu Home. 


Lampeter konsol: 
4.760TI., Mudo Concept. 


Calypso Martinigue Backbone 

marka aydınlatma, sandalye, Duvar rafı; 94,90 TL. 
fiyatı belli değil, fiyatı belli Utyawood. 

Italdeko. değil, Nordist. 
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Tahincioğlu'ndan İstinye'de özel bir proje 


Sektörünün öncülerinden Tahincioğlu'nun Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark İstinye, Aralık 2017 
itibari ile satışa sunuldu. İstanbul'un en prestijli semtlerinden İstinye'de, muhteşem deniz manzarası ve mimari 
özellikleriyle ön plana çıkan Nidapark İstinye projesi, ince zevklerle tasarlanan yaşam kalitesiyle bir evin, insanın 
hayatında ne kadar büyük yer kaplayabileceğini ortaya koyuyor. 


Örnek dairenin toprak tonları üzerinden ilerleyen 
dekorasyonunda Fexform kanepeler kullanılmış. 
Bu alandaki gömme ahşap dolap uygulamaları 
Koray Yavuzer Mimarlık ekibi tarafından 
tasarlanmış ve üretimleri yapılmış. Bir arada 
kullanılan mermer ve ahşap dokularla sıcak bir 
atmosfer elde edilmiş. 


Tüm cepheleri terasla çevrili dubleks 
dairelerin üst katta yer alan salonu 
televizyon, oturma ve yemek olmak 
üzere üç bölüme ayrılmış. 


idapark İstinye projesi, Panorama, 
N Vadi ve Koru olmak üzere üç etaptan 

oluşuyor. Her etap kendi sosyal tesisi- 
ne sahip olmakla birlikte projenin ayrıcalıklı 
konumu sayesinde ev sahiplerine eşsiz İstanbul manzarası sunuyor. Nidapark İstinye Panaroma 24 blok ve 202 bağımsız bölüm, Nidapark İstinye Koru 12 blok ve 134 bağımsız bölüm ve Nidapark İstinye Vadi 19 blok 
ve 202 bağımsız bölümden oluşuyor. Bahçe 
üzerine 4 ve 5 katlı olarak tasarlanan bloklar, 
241'den 5*2'ye uzanan seçenekleriyle her 
ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek özellikler barındırıyor. 9O metrekareyle 663 metrekare arasında değişen üniteler, yaklaşık 15 
metrekare büyüklüğündeki depo alanlarıyla 
rahatlığınız için ekstra alan sağlıyor. Projede 
yer alan tüm konutlar yüksek nitelikli bölümleri, lamine parke zeminli salon ve odalarıyla üst seviyede bir kalite anlayışını sergilerken, yerden ısıtma sistemi ve soğutma üniteleriyle hayata konfor katıyor. Az katlı mimari 


Salonun oturma bölümünde 
asimetrik formlu Hexform 
kanepe aynı renkteki iki adet 
koltukla birlikte kullanılıyor. 


konseptte tasarlanan Nidapark İstinye Projesi, ev sahiplerine bahçe katları, ara katlar ve 
çatı katlarındaki ünitelerle her katında farklı 
yaşam alternatifleri sunuyor. Bahçe kullanımı imkanı sunan bahçe katları dubleks veya 
simpleks olmak üzere iki farklı türde satışa 
sunuluyor. Bahçe katlarının yanı sıra zemin 
katlarda bulunan dairelerde de geniş teras 
kullanım imkanı bulunuyor. 

Çatı dubleksleriyse muhteşem Boğaz manzarasıyla benzersiz bir deneyim sunuyor. Bildik dubleks planına yenilikçi bir bakış açısı 
getiren projenin çatı katlarında İstinye'nin 
benzersiz Boğaz manzarasından optimum 
seviyede faydalanabilmek için ana yaşam 
mekânları olan salon, yemek odası, mutfak 
konumlanıyor ve bu katın tüm cephesi terasla çevreleniyor. Salonlardaki çatı eğimin- 
den faydalanarak elde edilen ve yaklaşık dört 
metreyi bulan tavan yüksekliğinin de katılmasıyla çatı dubleksleri keyifli yaşam alanları yaratıyor. 


BU BİR İLANDIR. 
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Salondaki ahşap gömme dolap 
ünitesi fazladan depolama 
alanı sağlarken bu alanın 
görsel zenginliğini destekliyor. 


10 kişilik mermer yemek masası 

ve konforlu sandalyeleri Flexform 
marka. Duvarda görülen tablo Özcan 
Tahincioğlu'nun özel koleksiyonundan. 


Nidapark İstinye projesindeki binaların dış cepheleri zeytin ağacının asimetrik olduğu kadar 
kendi içinde dengeli yapısından ilham alıyor. Vizon, yesil ve kahve tonlarıyla doğal bir denge 
sağlayan cepheler görünümleriyle benzerlerinden ayrılıyor. 


Üst katin.her iki cephesini de 
çevreleyen L formlu teras hem orman 
hem de Boğaz manzarası sunuyor. 


Terasın cömert metrekaresi, bu alanın farklı noktalarında farklı 
kullanım alanları kurgulamayı mümkün kılıyor. 


Projede yer alan dairelerin tümünde yüksek işlevli 
otomasyon sistemleri kullanılıyor. 


> 


İlham veren örnek daireler 


Satış ofisi ve örnek dairelerin Koray Yavuzer Mimarlık tasarım ekibi tarafından projelendirilen dekorasyonu, yatırımcılar ve daire 
sahiplerinin beklentilerine ve yaşam tarzlarına uygun, güncel malzemelerle hayat buluyor. Dubleks dairenin girişinde kullanılan 
özel kesim Calacatta Oro mermeri, salon ve 
diğer odaların zeminlerinde tercih edilen tütsülenmiş meşe ağacından üretilen parkelerle tamamlanıyor. 

Örnek dairelerin banyolarında Koray Yavuzer 
Mimarlık tasarım ekibi tarafından tasarlanan 
ve üretimleri yapılan fonksiyonel dolap ünitelerinin yanı sıra dairenin genelinde karşılaştığımız, yerine özel olarak üretilen ahşap 
işleri yine mimari ekibin imzasını taşıyor. ÜNER, 
Örnek dairelerin mutfaklarında mimari eki- a 
bin seçimi olan Alman Poggenpohl markası 
kullanılıyor. Modern ve net çizgileriyle öne 
çıkan marka, dairenin iç mimari kurgusuyla 
da eşsiz bir uyum yakalıyor. 
nidaparkistinye.com 


Üst kattaki misafir tuvaleti modem ve aydınlık Alt kattaki oturma bölümünde ahşap ve mermer 
bir görünüme sahip. dokular toprak tonlarıyla bir araya geliyor. 
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Dubleks dairenin alt katında yatak odalarının yanı sıra bir ortak kullanım alanı da bulunuyor. 


Geniş metrekareye sahip ebeveyn yatak 
odasının kendine ait banyo ve giyinme 
odasına ek olarak bir de terası bulunuyor. 


Ebeveyn yatak odasına ait olan ve evin geri 
kalanından tamamen bağımsız olan teras, bu 
odanın özerkliğini artırıyor. 


Örnek dairenin çocuk odası nötr tonlarda dekore edilmiş. 


 i. 


A 


EN 


— 
> Dikdörtgen formlu çocuk odasının ahşap 


çalışma ünitesi Koray Yavuzer Mimarlık 
tarafından tasarlanmış ve üretilmiş. 


irişin yanı başındaki geniş yatak odasında kullanılan dolap 
Koray Yavuzer Mimarlık tarafından tasarlanmış ve üretilmiş. 


İstinye'de ayrıcalıklı bir konumda yer alan proje eşsiz Boğaz ve doğa manzaralarıyla 


sehrin kalbinde bir yaşamın konforunu dinginlikle bir araya getiriyor. 


Solda: Ebeveyn odasına ait olan 
banyoda Calacatta Oro mermeri 
kullanılıyor. 

Sağda: Bir diğer banyoda ahşap 
ünite, yeşil renkli lavaboyla 
birlikte kullanılıyor. 


Künye 

Proje: Tahincioğlu 
Gayrimenkul 

Dekorasyon: Koray 
Yavuzer Mimarlık Tasarım 
Master plan: SB Architects 
Dış cephe ve iç mekân 
tasarımları: KY Mimarlık 
Uygulama: Loft Mimarlık 
Peyzaj: EDSA, DS Mimarlık 
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“e 


m zünmnizzz ei 


Buram buram sahıl hiss; 
şam rami Etnik Aldeniz 


en uyumlu olduğu sahnelerden © yapım selin Cebecioğlu. 
Akdeniz, patine mobilyaları, etnik 
motifleri, denizden ve kumsaldan 


esinlenen renk seçimleriyle N 
yazı buram buram yaşatan stil 


ems kurgularına göz kırpıyor. 


a 


Ouote pano: i Meis sepet «© 
299TL, 45TL, 

Mudo ME | Porland. 
Concept. Mermer tepsi: 259,95 TL., 


Bella Masion. 


RA 


Gefaesse saksı, fiyatı 
belli değil, İtaldeko. 


gem 


Köpenhamn Pera koleksiyonuna 
kilim: 749 TL, ait karo, fiyatı belli 
İkea. değil, Kale. 


Easy salıncak, Menu marka 
fiyatı belli değil, | Turning masa, fiyatı N 
ği Ghanbari. belli değil, Diseno. | 
Jj 
Aydınlatma: 2? Koluk, 
N 1450TL, d fiyatı belli 


Efes kanepe: 
1.802 TL., Buka. 


Öney 
Mimarlık. 


değil, Ikea. 


New England koltuk: 
3.390 Euro, Italdeko. 


Tinctoria Yastık, fiyatı Wi 
konsol: belli değil, 92) 
3450TL, O YastıkbyRıfat & EK 


Mudo Concept. o Özbek. 


11174777 — — - — 


N a 


N 
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Etnik stilin Akdeniz ile buluşması: 

© Budak desenli çam, akçaağaç, meşe, kayın ve Amerikan cevizi gibi ağaçlardan 
elde edilen ahşapları tercih edin. 

© Ahşap üzerinde patine yüzeylere, oyma detaylara ve etnik baskılara fırsat tanıyın. 
© Takım mobilyalarla tekdüze bir görünüm yerine farklılıkları bir araya getirin. 

e Stilin sahil kıyısı kavramına odaklandığını unutmayıp ahşapla hoş bir kontrast 
oluşturan mavi, turkuaz, lacivert, kesekağıdı ve beyaz renkleri kullanın. 

© İkat, Uzakdoğu motifli, Aztek desenli tekstillere yer verin; bambu, keten gibi ham 
tekstillere öncelik tanıyın. 


Hasır sehpa: 1.099 TL, | 
Yargıcı Hameworks. 


Havlu: 59,99 TL., 
HEM Home. 


| mma Ma Vira marka Solvay 


mağ tabure: 3.195 TL, 
*. Shopigo. 


H&M Home: 


Asteri abajur: 
397,50TL, 
Mudo Concept. 


Duvar aksesuarı: 
259,95 TL., Zara ——.. 
Home. Hol sandık: 319 TL., Ikea. 


Valente 
koltuk Puf 5499671, 


Yu, Zara Home, a Perla halı: 
asa 
Outdoor. Aksesuar: — 1432TL, İ. 
115 Euro, İCA. in 
e lal. 
Yastık: a —Eİ 


240TL. 
Muhtelif. 


> Bambu dinlenme koltuğu: 
e 7.250 TL, Sette Home. 


Tommy Bahama marka Twin Palms 
koleksiyonuna ait Seagate koltuk ve 
puf, fiyatı belli değil, Dream Home. 


Cosy kanepe; 4.165 TL., Mudo Cocnept. a 


3 M. 4 gin eri e 

ROD» asr ZA ii 
a 7 Mudo > 4 Yasuk fiyatı beli * 
ll l | Concept. değil, Chakra. 

dl NU 

İh nn. 

ji ni il Sehpa, fiyatı 

| | İN belli değil, İkea. 


Sandalye: 
860 Euro, 
G Concept. 


Abel Nuo masa: 2.120 TL. 
Mudo Concept. Peacock 

koltuk: 5.750 
Euro*KDV, 
m. Nordist. 


ma 


Theodore Alexander marka 
Country House kitaplık, fiyatı 
belli değil, Dream Home. 


Lexington marka Pacific Grove yatak, 
fiyatı belli değil, Drram Home. 


263 


MOBİLYA 


Basrolde yine ahsap var 

Yeniden kullanıma uygun ve antialerjik malzeme ahşap, mobilya ve aksesuarlarda 

yer aldığı kadar zemin, duvar ve tavanda da kendine rol buluyor. Tüm duvarların, 

zeminin ve tavanın aynı anda ahşapla kaplanarak mekân içerisinde kasvetli bir hava 

yaratmaması için beyaza boyama alternatifini öne çıkarabilirsiniz. Zamanla oluşan 

eskitme dokusu mekânın yaşanmışlık hissini artıracağı gibi Provence stile de atıfta 
# bulunacaktır. Ayrıca mekân içerisindeki duvarlarda kullanılan ahşap blokların iyi bir 


ses yalıtımı sağladığını da göz ardı etmemek gerekir. 


Sarkıt aydınlatma, fiyatı li YU Ni — ww yel 
Gİ belli değil, Phare. rem VI ” | | 
li İ 
NE | 
Kuta yatak: 


11.1601TL., 
5 — MudoConcept. 


Wegner koltuk, fiyatı 
belli değil, Nordist. 


Axum koltuk şalı: 369TL, 
duduhome.com 


Ayna: 1.560 TL, 
Mudo Concept. 


Yastık: 87 TL., 
Boyner Evde 


Morocco desenli tabak: 
211TL. Porland. 


Eskitme 
konsol: 
11.9201TL, 
Cumba 

Selection. 


Gurage bambu 
aksesuar: 300 TL., 
duduhome.com 


Kapı 
stopperi: 

b 9995T, 

Zara Home. 


Affresco halı: 
5.540 Euro, 


Mumluk, fiyatı belli Natuzzi. 


değil, Paşabahçe 


Mağazaları, Halı, fiyatı belli değil, 


Selam Carpet Home. 


Li dl İli Kl İİ LİL L Ji | | | | iğ İl Tİ TM / İİ im ii 


|“ Lambader: 
Pop outdoor kanepe: 3.788 Euro*KDV, Sihir Mobilya. 4.750TL, 
G Concept. 


B&B İtalia marka Koltuk şalı: 399,95 TL, || (pes) 
Patricia Urguiola EN m < 
ka tasarımı Canasta po i 
; | TBD 


Mİ : 12 koltuk, fiyatı belli 
e İ değil Mozaik. 


UM VAM 


AZ 
— 


TM 
j Daniel masa: NX İN 
1.860TL, yn 
Mudo Concept. 


Jassa şezlong; 
ANITI, Ikea. 


265 


MOBİLYA 


Zeminde doku ve 
renk harmoni$i 


Kilim, ısıtan ve zemine Fenk veren bir malzeme 
olmaktan öte, motifleriyle mekânın doku ve 

renk paletine yön verir.|Son yıllarda özellikle 
etnik desenlerin başrolde olduğu kilimlerde 
Aztek geometrisi, Hint motifleri gibi desenler ön 
planda. Şehir hayatında bile zeminde kendine 
yer bulan bambu ve sisğl kilimler, natürel 
dokusu ve antialerjik olması, suya ve neme karşı 
dayanıklılığıyla dış mekfn, banyo ve mutfak gibi 
ıslak mekânlarda da tercih sebebi. 


, Aksesuar 
ği 24,99TL. İkea. 


a Pasta tabağı, 
4 fiyatı belli 


” Şa, ii 
7 değil, Karaca. 


Ethimo marka Esedra koltuk: 
3.240 Euro, İCA. 


Vienna 
konsol: 
2.300 


Euro*KDV, ! 
Vazo: 9OTL, © Nopdişt | 


Chakra. 


Bonaldo marka Huff yatak, 
fiyatı belli değil, Sem 
Collections. 


b A EE 


Hamam nevresim takımı: 
600 TL., cosalindo.com 


Maymun hamak, fiyatı 
| belli değil, Uunica. 
Tommy Bahama marka Windward şifoniyer, ş 
fiyatı belli değil, Dream Home. 
Yastık: 105TL, 


Duvar kağıdı, fiyatı belli değil, Lot. duduhome.com 
BR 2777 GN ! 


7 


Chaise daybed: 16.030 
Euro*KDV, Visionnaire. 


Raha masa: 7.160 TL. 
Mudo Concept. 


Kilim: 349,99 TL., 
HEM Home. 


Patrick şifonyer. (28 
1.950 TL, Mudo öm 
Concept. mağ eh nen 


Sofa, fiyatı belli 
değil, Casa. 


Boat daybed, fiyatı,belli 
değil, Ghanbari. 
/ 


Heritage tabure; 
556 TL., Mudo 
Concept. 
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7 | ü m I m 
Asırı Kisisel bir se 
4 W. alan Hisarüstü'ndeki 
ftalya Köseoğlu'nun 
K kimlik kazanırken, 


hika e iİham veren 
sıradışı 5 Ş. 


Yapım Rana Ko 
Fotoğraflar Fevzi O 


10kapa MtAsp mayi “ «öt 
A A t 
vpye yua ayy dek A 


go 


ser OO 
gur 


4g da 


Yazar Eftalya Köseoğlu, |. 
“Aşırı Kişisel' isimli 
kitabını imzalarken... 


”i 


Zi 


. 


Apartmanın ortak kullanım bahçesinde 
yemyeşil bir ortam bulunuyor. Köseoğlu 
- burada vakit geçirmeyi seviyor. “ 


* 


A” # 


t 


iL N 
yeğ 


en devamlılığı Garde NE Ms 2 

: Zvaşdyelii, her$ seyin gecip biteceğini ve yum sağlarşak 
köküüze, bir Sey ölmayacağini hatilygr.” 
Alya bitüm va iy 


4 
— 4 


Cama yazılmış 
God is Good" 
yazısının sağındaki 
maske Tulum'dan 
alınmış. 


Köseoğlu camlara 
kendi el yazısıyla 
yazılar yazmış. 


A 
ş 


Orta sehpa 
üzerindeki gümüş 
kaplama tepsi 

ve bardaklar 
Reşitpaşa'daki 3 
Homes'dan. 


“Bu evi dekore ederken hatırlamak dışında herhangi 
bir kaygı gütmedim. Hatırlamak kavramı, benim iç dünyamda 
herkesten farklı bir yer işgal ediyor. Geçmiste hissetiğim 
duyguları bana anımsatan objelerle dolu burası.” 
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Salondaki duvar kağıdı İksel markasının Paradise serisinden seçilmiş. Beyaz kanepe 
Riviera Maison'dan. Mermer tablalı, metal ayaklı sehpa Mis en Demeure'dan, 
beyaz mermer küp 3 Homes'dan, halı Kapalı Çarşı'dan, çok başlı tavan aydınlatma 
Nişantaşı'ndaki Muhtelif Deisgn'dan, soldaki metal paravan Mudo Concept'ten, 
Meryem Ana ve çocuk tablosu Londra'dan alınmış. <3 


> 
> ağ 
KAN İ 


NK 
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“Benim için anlamı olan parçaları bir araya getirdim. Dekorasyona 
baktığınızda belirgin ya da hakim bir tarz yok. Belki en bilindik haliyle 
eklektik denilebilir ama eklektik stil de kendi içinde tutarlıklık gösterir. 
Burada öyle bir tutarlılık görmüyorum.” 


eyer PERFECT ORFERING Tiç cek, yk late İşle yşin. 


Sol duvardaki altın rengi boynuzdetaylı 
koç kafası heykeli özel yapım. Altına 
kainatın dengesini anlatan semboller 
çizilmiş. Ahşap konsol Hamm 

Design'dan. Salonun zeminine beyaz 
epoksi uygulanmış. 
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Eftalya Köseoğlu 


Perdeler As Perde'ye 


Lacivert koltuk Ralph Lauren Home'dan, puf 
Altıncıcadde'den, özel dikim yer minderinin 
üzerindeki renkli yastıklar Yargıcı Homeworks'ten. 


diktirilmiş. 


zun yıllar reklam sektöründe çalıştıktan sonra kendini kurumsal hayattan emekli eden ve Aşırı Kişisel adlı bir kitap yazan Eftal- 


ya Köseoğlu'nu Hisarüstü'ndeki evinde ziyaret ediyoruz. 130 metrek 


arelik üç odalı evde Köseoğlu tek başına yaşıyor. Daha 


önce Levent Loft'ta yaşayan ev sahibi, daha sıcak bir ev arayışına girerek bu semtte karar kılmış. Yaklaşık 2,5 yıldır yaşadığı 
evde boya hariç herhangi bir tadilat yapmamış. Evi dekore ederken mimar dostlarından yardım alan ev sahibi, sadece ona bir anlam 
ifade eden parçaları bir araya getirmiş. Eklektik tarzın sınırlarında gezinen bu evde, ikonik dokunuşlardan mimar ve tasarımcıların 
izini sürmek mümkün. Antreden girince mutfak ve geniş bir salona; sola koridora dönünce banyo, iki giyinme odası ve yatak odasına 
ulaşılıyor. Evi dekore ederken hikayesi olan parçalara yer vermeye özen göstermiş. Örneğin, salondaki duvar kağıdına Londra'da bir 


mekânda rastlayıp nereden alındığını sorunca tasarımcısının bir Türk ve bir 


Hintli olduğunu, üstelik bu kadar güzel el yapımı duvar 


kağıtları üreten İksel firmasının Tophane'de yer aldığını Londra'da fark edince çok şaşırmış. 
Evin aydınlatma sistemi farklı tasarımcıların imzasını taşıyan aydınlatmalarla çözülmüş. Sanat eseri olarak ev sahibinin yaptığı kolaj 


çalışmaları öne çıkıyor. Mekânların, sahiplerinin duygu durumunu yansıttığın 


a inanan Köseoğlu, bu durumu şöyle anlatıyor: “Önceki 


evimdeki bitmemiş ham tavanlar, benim o dönem bakmaya çok ihtiyacım olan bir dokuydu. Çünkü o dönem ben de bir manada kendi 
bitmemiş iç inşaatımla meşguldüm. Yaşadığım evin o tamamlanmamışlık hissi beni besliyordu. Kendimi tam ve bütün hissetmezken 


o yapıya bakıp hâlâ güzel olabildiğini fark ettikçe bir bakıma kendimi de o ha 
ilişkideyim. Evin önünde ortak kullanım bir bahçe var. Tabiatın kendinden ço 
bana güven ve anlayış veriyor. Camın hemen önündeki kocaman çam ağac 
bir semt ve lodos gibi sert rüzgarlar estiğinde bu çam ağacının müthiş bir es 


imle kabul ediyordum. Bu evimde ise en çok yeşilliklerle 

emin ve bu yüzden de görkemli, dingin haline bakmak 
nı izlerken çok şey öğreniyorum. Burası çok rüzgar alan 
neklikle kendini kırılmaktan koruduğuna defalarca şahit 


oldum. Geçen sene şiddetli bir fırtınada bir dalı kırıldı, ama bu sene yenisini sürgün verdi. Komşularımla bu bahçe aracılığı ile camdan 


konuşabiliyorum. Bu bana yalnız olmadığımı ve önem verdiğim komşuluk ili 


şkisinin sıcaklığını anlatıyor.” 
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Doğanın dışarı davet ettiği yesil manzara, 
evdeki doğallığın devamı niteliğinde... 


Sol sayfada. Ortadaki hem çalışma, hem de yemek masası olarak kullanılan 
ahşap masa ve sandalyeleri Altıncıcadde tasarım ekibiyle harmanlanmış. 
Üzerindeki beyaz mermer küp 3 Homes'dan, Bleu-blanc kapaklı kaseler Yargıcı 
Homeworks'ten, üç adet sarkıt lamba Muhtelif Design'dan, halı Kapalı Çarşı'dan. 
Duvarda çeşitli kolajlar ve illüstrasyonlar görülüyor. Kolajlar Londra'da yaşayan 
Haneur Babel'e, illüstrasyonlar Sedat Girgin'e ait. “Kafamdaki kolajları Londra 

ve İstanbul'da çok güzel işler yapan Flaneur Babel ismiyle öne çıkan Mehmet'e 
anlatıyorum. O da aynını yapıp bana yolluyor. Çercevesini de Balat'taki bir açık 
arttırmadan aldım. Oldukça eski bir çerçeve. Çocukluğumda babaannemin evinde 
vardı. Bana o dönemleri anlatıyor,” diyor Köseoğlu. 


> fish doesnt think because, 


Üstteki renkli fotoğraf Merve Hasman'ın bir 
sergisinden. Alttaki siyah-beyaz fotoğraf Aslı Bernard'ın 
eski dükkanı Güngör Mobilya'dan alınmış. Zeminde 
kaide üzerindeki balık Köseoğlu'nun bir işi. 


Mutfak Lingadecor'dan 
seçilmiş. Halı Yargıcı 
Homeworks'ten, tabure 
Çukurcuma'dan, tavan sarkıt 
Tepta Aydınlatma'dan alınmış. 


Antredeki ham ahşap tırnak 
meşeden özel imalat yaptırılmış. 
Leylek Altıncıcadde'den, ayna Etro 
marka tercih edilmiş. 


b. 
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'Asırı Kisisel” 

Etfalya Köseoğlu yakın bir tarihte İngilizce olarak yayınlanacak 

ilk kitabı Aşırı Kişisel hakkında şunları söylüyor: “ Kitabımı kendi 
oluşturduğum format ile yazdım. Ben hayatımızı hafızamızın 
şekillendirdiğine inanıyorum. Çünkü biz farkında olmadan hafızamızın 
bize anımsattığı verilerle iletişim kuruyoruz. Hafızamız bir düşüncenin 
ya da yaşam şeklinin iyi veya kötü olduğuna otomatik olarak karar 
veriyor. Biz de tüm bunları etraflıca düşünüp kişisel bir analiz ile 
yorumlamadığımızdan bizden bağımsız kararlar veriyor. İşin ilginç 
yanı tam da burada başlıyor. Biz üzerinde hiç de kişisel olarak 
düşünmediğimiz bu otomatik programı kendi kararımız sanıyoruz. 

Bu kararlar ile kendimizi mutlu, mutsuz, başarılı ya da başarısız gibi 
türlü çeşit kararlarla tanımlıyoruz. Kendimize yaptığımız en acımasız 
şeyin bu otomatik algılayış sistemi olduğu kanısındayım. Eğer 

bunu yapmayı bırakıp hayatın hepimizin kendi adına yollanmış bir 
mektup gibi aşırı kişisel bir serüven olduğunu keşfedersek, daha iyi 
hissedeceğimizi düşünüyorum.” 


Giyinme 
odasındaki 
aynalı dolap 
özel imalat 
yaptırılmış. 


| Çizgili kumaşlı 


vi puf Alara 
Koçibey tasarımı 
3 Homes'dan. 


Mala, 

a a a a 'a'0'0 000) 

a aaa a''0'210. 
eee ad; 


Yatak odasındaki tekerlekli başucu 
yan sehpa Mudo Concept ten, metal 
lamba Ralph Lauren'den, ayna Güngör 
Mobilya'dan, kırmızı sandalye eski 
Londra evden, metal ayaklı yan 

sehpa Paşabahçe'den ve halı Yargıcı 
Homeworks'ten alınmış. 


. 


İSİ İZİĞ AYİN AVES İŞ İŞ ZMİN 
a ee 
Gİ m Za i 


Banyo tavan aydınlatma 
Habitat'tan, lavabo ünitesindeki 
büst Mis en Demeure'dan alınmış. 


OOO 


“Farklılığa ve çeşitliliğe 
inanıyorum. Hatta tüm 
yaşantım bu fikir üzerine 
kurulu diyebilirim.” 


YK 
V alak 


Yatak ve tavan aydınlatma Habitat'tan, başucundaki sarkıt 
fener Paşabahçe'den, yatak örtüsü Zara Home'dan, nevresim 
takımı Alexandre - Home'dan seçilmiş. Keten perdeler As 
Perde'ye diktirilmiş. 


VW 
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Evin 17 dönümlük arazisinde Bodrum'un şifalı otları yetişiyor. Herbafarm markasının lokomotif ürünü keçiboynuzu, bu 
arazideki ağaçlardan toplanıyor ve akademinin ünlü şekersiz, glutensiz keki ve kurabiyeleri bu keçiboynuzundan yapılıyor. 
Bu arazi Meltem Kurtsan'ın kişisel gelişimininin bir parçası olmuş. 


> — 
çi a UTL vraradiğlersin. 


Bodrum da bir düs evi 


Dd 


Bodrum'daki şifalı otlar üzerine eğitim veren ve üretim yapan Herbafarm'ın kurucusu 
Meltem Kurtsan'ın evi, aynı zamanda bu akademinin de kampüsü. 17 dönüm arazide yüzlerce 
düşü olan Kurtsan'ın macerası daha yeni başlıyor. 


Yapım Yasemin Aksoy. 
Fotoğraflar Emre Başak. 


Avusturyalı mimar Georg DriendI tasarımı olan prefabrik ev, toprağa zarar 
vermeden araziye yerleştirilmiş. Doğal iklimlendirmeye sahip ekolojik 
yapı, zehirsiz ev konseptiyle yapılmış. İçerisiyle dışarının birbirine karıştığı 
yapının sunduğu yaşam tarzı tamamen doğayla iç içe. 
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Üstte solda. Evin terasında günlük atıştırmalıklar için dairesel formlu bir m 
El baskı, keten masa örtüsü Neslihan Algünerhan tasarımı. 


Üstte ortada. Arazinin üst kısmında konumlanan taş ve ahşap karışımı bin 
Yapının içinde endüstriyel bir mutfak, dışında ise odun fırını bulunuyor. 


asa bulunuyor. 


a, mutfak atölyeleri için kullanılıyor. 


Üstte en sağda. Evin hemen yanından yukarı doğru çıkan küçük patika yo 
ve her şeyin sebebi yüz yıllık keçi boynuzu ağacına ulaşıyor. İşte bu patikad 
aromatik bitkiler. Keçiboynuzu, defne, adaçayı, k 


© 


, arazinin üst kotunda yer alan misafir evlerine, mutfak atölyesi binasına, yoga alanına 
an inerken onlarca farklı kokuyla karşılaşıyor insan. Sebebi, kendiliğinden yetişen tıbbi ve 


kik, karabaş otu, ölmez çiçeği, kantaron, orkide, siklamen, melisa, lavanta, biberiye, tespih ağacı bunlardan bazıları... 


Burası bir ekolojik yapı. Geri dönüşüm ve doğaya minimum zarar verme 


ilkeleriyle donatılmış. Zehirsiz ev konsepti, 


sıcakkanlı bir dekorasyona eşlik 


ediyor. Her köşede aynı dili konuşan detaylara rastlamak mümkün. 


eltem Kurtsan bir girişimci, bir çevreci, bir kadın hakları savunucusu ve bir doğa aşığı. Babasının kurduğu 

Otacı markası, onu aileden gelen eczacılık mesleğinin ortasına yerleştirmişse de hayatı onu farklı noktalara getirmiş. Harvard'da eğitim almış. Global lider olarak Davos'a giden ilk Türk kadın olmuş, sonra Kagider'i 
kurmuş. Onlarca sosyal sorumluluk projesine imza atmış. Tüm bunlar olurken, Bodrum'da Gündoğan'ın tepelerindeki 17 dönümlük bu araziyi satın almış. Arazi üzerindeki kendi yetişen otlar onu yeniden üniversite okumaya itmiş, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinde Fitoterapi yani bitkilerle tedavi yüksek lisansı yapmaya başlamış. “Fitoterapi aslında otacılık demek. Eczacılık lisansım sırasında hastalıklarla, bitkilerle ilgili pekçok şey öğrenmiştim ama geçen 30 sene içinde bitkiler üzerine yeni araştırmalar yapılmış, bilgilerimi tazeledim. Ardından permakültür kurslarına gittim. Bu eğitimlerle birlikte buraya sadece tıbbi ve aromatik bitki ekmeye başladım. Gıda ormanı denebilir buna. 
Burası benim kişisel gelişimimin devam ettiği yer. Hâlâ öğreniyorum. Sadece bitkileri değil hayvanları da öğrendim. 
Akbaş cinsi köpekler, kaz, ördek, hindi de var burada. Hepsinin farklı aile yapılarını, onlarla yaşayarak öğreniyorum.” 
Araziyi aldığından beri gözlem yapan Meltem Kurtsan, güneşin mevsimlere göre hareketini, bir bitki solduysa sebebini, iklimin değişimini hep gözlemlemiş. Ve notlar almış, deli zeytin nedir, armut nasıl aşılanır, tamamlayıcı tıp 
bitkilerinin hangisi ne zaman hangi ortamda çıkar... İşte tüm bu yılların bilgi birikimini artık doğaya ve insanlara 
geri vermek, paylaşabilmek için Herbafarm Akademi'yi kurmuş. Zamanla eğitimler çeşitlenmiş. Bu yılki eğitimler 
tamamlayıcı tıptan ekolojik mimariye, aromaterapiden mindfulness'a farklı başlıklar altında haziran ayında başlıyor. 
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DEKORASYON 


Tavuklar bu arazinin 
gerekli ve yararlı 
canlılarından. Topraktaki 
zararlı haşereleri yiyor, 
toprağı havalandırıyor ve 
doğal gübre sağlıyorlar. 
Mutfak atıklarını 
dönüştürüyorlar. Böylece 
kompost gübre yapmaya 
gerek kalmıyor, tavuklar 
bu görevi üstleniyor. 


Terastaki hasır oturma grubu ve tik bank sahibinden.com'dan alınmış, 
döşemesi değiştirlimiş ve üzerine H&M Home'dan seçilmiş yastıklar eklenmiş. 
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DEKORASYON 


Oturma grubu aileden kalma, 
sehpa marangoza yaptırılmış. 
N 


Ge 


ürün: üni hai üçüncü itü hayat 
yayar. led n kalmiğ. parçalara EV e, “ 


SW ez 


7 pm 
Al 4 


Acık sistem Mutfak, Yemek alani, 
teras ve yâtaKtadasının tamürtasında Yer alıyök. 


SERER A ETER eya 
“5 TEE” yarram 


p | N 


Marangoza özel olarak 
yaptırılmış masa, 
Koleksiyon Mobilya'nın 
sandalyeleriyle 
kombinlenmiş. 
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DEKORASYON. 


Yatak odasına hizmet eden banyonun 
üç duvarı da cam. Mahremiyeti 
mimariyle çözülmüş. 


im 


““tamlar gibi“ 


Kurda, kuşa aşal 

Herbafarm'da organik sertifikalı tarım yapılıyor. Yani burada ilaçlama yok, her canlı kendi böceâiyle yaşıyor. Tabii ki bir kısmı da onlara gidecek diyor ev sahibi. “Önce onlar vardı, burası onların 
evi. Bir kısmı da onlara gidecek. Geçen sene mesela hiç kayısı yiyemedim. Çok güzel olmuş kayısılar, yarın toplayalım dedim. Ertesi gün hepsini kuşlar yemişti, hiçbir şey kalmamıştı. O yüzden 
bir kısmını dün toplayıp reçel yaptım, bir kısmını da siz yiyin, yarına kalmayabilir.” 


Ekolojik mimari 

Prefabrik bir ev burası, çelik-ahşap ve camdan oluşuyor. Avusturyalı mimar Georg DriendI tamamen araziye uyumlu bir ev çizmiş. Evin hiçbir yüzeyi toprağa değmiyor, zemini bile. Bu nedenle rutubet yok. Yukarıdaki misafir evleri ise yapı biyoloğu mimar And Akman tarafından yapılmış. 


Herbafarm Akademi 


“Bu arazideki keçiboynuzu ağacı yılda yaklaşık bir ton ürün veriyordu. Onu değerlendirip, keçiboynuzundan tedaviye yardımcı çeşitli ürünler yaptık. Herbafarm'ın ilk yaratımı böyle ortaya çıktı. 
Daha sonra bu üretim süreçleriyle ilgili eğitimler vermeye karar verdim ve 3 sene önce ilgili konularda bilgisine güvendiğim dostlarımla atölyeler yapmaya başladım. Bilmek istediğim yeni konuları burada atölyeye çeviriyorum. Eğitimler 1 ya da 2 gün sürüyor. Örneğin, lavantayı topluyoruz, damıtıyoruz, yağını çıkarıyoruz. Burada uygulamalar yaparak öğreniyoruz. 2018 sezonunda 
13 farklı eğitimimiz var. 2 Haziran'da Bodrum'un Şifalı Bitkileri atölyesi, 30 Haziran'da Aromaterapi, 14 Temmuz'da Temel Koku eğitimi, 11 Ağustos'ta Doğal Kozmetik Atölyesi var. İlgilenenler web sitemizden ya da facebook sayfamızdan bağlantıya geçebilir.” 

herbafarm.com.tr, &herbafarmakademi 
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RENK 


Günesten gelen enerji 


Yaşam alanında daha fazla ışık, daha fazla güneş ve sıcaklık hissi için sarının en can alıcı 
tonuna merhaba deyin. Kasvetli havadan uzak tutan, iliklere kadar ısıtan sarı, hem soft hem 
canlı renklerle uyumu, farklı malzemelerle olan kullanım kolaylığı ve enerjisiyle göz alıyor. 


Yapım Selin Cebecioğlu. 


SORGUN: 
751923019 
2681216' 
15071319 
33291161 
9173021 
25697131 
63741215 
218151601 
3127109: 
0517396 
792158011 
1306195 


Fotoğraf Picture Press. 


Ayk Çubukçu tasarımı 
tişört 135 TL, 

İkinci Durak. 

Lemon yastık, fiyatı belli 
değil, Fishy Knitting. 


Brokis Memory i Yi 
aydınlatma; 
534 Furo, Phare. 


pa ma m Askı, fiyatı belli 
ii değil, Italdeko. 


Fincan: 80 TL, Archive. 


Dekorasyonda etkileri 

© Günışığının rengidir. 

e Yarattığı sıcaklık hissiyle sinir sistemini uyarır, neşe verir, 
zihinsel aktiviteyi hızlandırır, hafızayı ve enerjiyi canlı tutar. 

e Özellikle karanlık alanlarda kullanımı, aydınlık etkisi yaratır. 

e Mutfak, salon, bahçe, teras gibi yemek yenilen alanlarda 

— kullanımı iştah artırır. 

MİNE © Mekân içerisinde aşırı kullanımı ters etki yaratır. 

e Hardal gibi soluk tonları, nötr etkisiyle etnik stillerle uyumludur. 


Moroso marka Husk 


sofa: 780 Em, Hagz. Kenya koleksiyonuna ait sepet: 279 TL. 


duduhome.com 


LL 
vw 


Kilim: 149,95 TL., Zara Home. 


Sweatshirt: 419 TL., m 


Kalk Adidas Originals. 
an Nerd sandalye: 
İlkiz 436 EurosKOV, Nordist. Köseler (adedif: 80 TL, Archive. 


Foscarini marka Binic 
aydınlatma, fiyatı belli 
değil, Koleksiyon. 


Soren nevresim 
takımı, fiyatı belli 
değil, Yataş. 


Jaune 


sandalye, fiyatı 
Kum saati: belli değil, 
99,95TL, Italdeko. 


Zara Home. ; 
ç Tencere: 1.099 TL., 


Le Creuset. 


Piega koltuk: 884 
Euro, Casa Outdoor. 


Ahşap kap: 195 TL. 
Shopigo. 


Ralph 


Lauren. Balenciaga. 
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RENK 


“SARININ DOYGUN VE PARLAK TONLARINA YATAK & 


ODASI GİBİ DİNLENME ALANLARINDA YER VERMENİZİ Stili 
ÖNERMİYORUZ. ÇÜNKÜ UYKUYA DALDIĞIMIZDA e 408 Furo, Phare. 
YİN ENERJİYE İHTİYACIMIZ VARDIR. CANLI RENKLER vazo 275TL. 
TİTREŞİMLERİ İLE BİZİ RAHATSIZ EDEBİLİRLER.” Nude. 

MİMAR VE FENG SHU! UZMANI ASLIHAN EKİTMEN 


Fritz Hansen marka Jaime 
Hayon tasarımı Favn sofa; 
8.923 Euro*KDV, 
Mazaik. 


Prenses yan sehpa: 
585 TL. Evgör 
Mobilya. 


Eichholtz Tabak: 

Davis 701TL, İl 
paravan. Archive. 

4.800 Euro, 


G Concept. 


Diffuser: 895 TL., | 


TA HİDE Çatal, kaşık, bıçak 
i (adedi): 30,95 TL., 
Zara Home. 


El dokuması 
yastık: 195 TL, 
duduhome.com 


MS, KöselasT. 
Paşabahçe. 


Daedalus Furniture 
marka koltuk: 
3./761TL, 


cosalindo.com Morocco 


' kahvaltı 
tabağı; 
301TL, 
Baxter marka Vincenzo Porland. 


de tasarımı Tactile Morasü marka Koltuk: 
koltuk: 6.800 Euro*KDV, ÖSO Eutü, bİSEZ, 
Moda Bagno. 

Sepet: 79,99 TL., 

HEM Home. 


| iii NL 


Yüksek frekans 


Dikkat çekiciliği ve ayırt 
edilebilme özelliklerinden ötürü, 
güvenlikle ilgili birçok alanda 

bu renk kullanılır. Vurgulanması 
ve göze çarpması istenilen her 
noktada sarı, birçok renkten daha 
fazla görülür. Dolayısıyla bu renk, 
az ışıklı, geniş ve kapalı ortamlar 
için idealdir. Ofiste ise insanların 
yüksek verimle çalışmaları için 
sarı tercih edilir. Umutsuzluğu 
yok ederek, kullanıldığı ortama 
neşe, eğlence ve keyif katar. 
Parlak ve sevecen sarı umut 


aşılar, ilham verir. 


i 4 > 


# 


/N 


Jielde masa 
üstü aydınlatma, 
Italdeko. 


Mushroom yastık: 
b TL., Crocodily. 


Vis dolap: 13,623 TL. *KDV, Koleksiyon. 


Level kitaplık: 
1.820 Euro*KDV, 
Nordist. 


Baxter marka Paola Navone tasarımı Chestermoon 
kanape: 16.760 Euro*KDV, Moda Bagno. 


Zara Home. 


Ulivi marka 
Jade koltuk: 
6.960 Euro, Sem 
Collection. 
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12 AYA VARAN 
TARSİT FIRSATI 


©bonüs 


ERKEN KAYIT AVANTAJLARINI KAÇIRMAYIN! 


N 
- 


e e 
> Li 
— 
KidzMondo KidzMondo KidzMondo 
UZMANLAR YAZ KAMPI AÇIK HAVA YAZ KAMPI TeknoPark YAZ KAMPI 
*Kavra-Keşfet-Kurgula e Açık Hava Aktiviteleri » Kodlama 
STEAM ile 3K e Dans Atölyesi * Mobil Kodlama 
» Medya - * Sanat Atölyeleri » Robot Tasarımı 
YouTuber'lık Eğitimi * Botanik Atölyesi » 3D Tasarım 
e Sahne Sanatları e Şefler Atölyesi 
e Minik Sanatçılar e Havuz Saati 


5 Erken kayıt avantajları için: N m 
Tİ 02123481000 ag 2 


www. kidzmondoyazkampi.com | Vİ | | | | | | | | 


ÇOCUKLARIN DÜNYASI 


NODOĞ #idzmondoistanbul | www.kidzmondoistanbul.com SPONSORLARIMIZ TRUMP İSTANBUL 
| i o 
İKANAL Dİ 
© Kp Baheğsbi SANAT Gi e | Dânkek deği Gol Hilton komguğreni PENN lü SUZUKI gps 


| $ Mm | © | 


& | 


bl 
& 


SARIYI EN GÜZEL KULLANANLARDAN BİRİ DE TABLOLARINDA m 
BETİMLEDİĞİ EŞŞİZ BUĞDAY TARLALARI VE AYÇİÇEKLERİYLE pi 

VAN GOGH'TUR. ARLES'DAKİ SEVİMLİ EVİNİ DE SARIYA BOYAYAN 
RESSAM ALACAKARANLIĞIN KOYU MAVİ TONLARININ SARILARLA 
EN BAŞARILI ŞEKİLDE KOMBİNLENDİĞİNİ BELİRTİYOR. 


80 TL., Kattze. 


“4 Masa örtüsü; 
79,99TL. 
i H&M Home. 


Si 


Kİ “e, Tabak 49,95TL. Zara Home. ya 

| | N z 

| Genevieve 7 Öl vee 

N i © lethumarka (5 n ğ 

| servis tabağı: Ge : M 
NM! 210TL, Fes. ©. m 

“| 5 

; a 


Seramik kase: Sürahi: 34,99 TL., 


>. 


ri EB Lounge masa: 
651TL, Design MY MS 3760 Euro*KDV, Nordist 
by Slin. İLİM 
| ve 
a . 
/ | 
v J 
ağ 


B&B Italia marka Serie Up kanepe: 


| ÇA 1.631 Euro*KDV, Mozaik. 
i 4 Limon formlu tabak, 


fiyatı belli değil, 
Koltuk, fiyatı HEM Home. * - 
belli değil, Casa ON ji 


Studio. Chai demlik: 65 TL, X 7 
Porland. b. (Oi : 


Latte sandalye: 


mik v 
1.700 Euro*KDV, £ | | 
Nordist. | 
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> iç 'ğ ) NV i y 7 i GA e 


SİZ DE ANTİKA! 

edem Si BAŞLADI. 
> > ÇIKA ARTIRMAYA GE Rİ eibemilei 

çe SATIŞA A SUNABİLİRSİ 


« m yp” i 

Ky 

>) Yek, N sikle 
MN 


Ny 


: a A 


MECİDİYEKÖY / ŞİŞLİ 
02123487867 ALIŞVERİŞ MERKEZİ 


iL b 
kt | Gy a 
— A” m. - a Mi 
a A, 
ğ - 
< 


n r ©) /TrumpAVM 


isveri emerkezi com 


A 


ilay-antika 


eski şeyler müessesesi 


| Untliled-3 1 16/04/18 16:40 | 


SİZ 


Vitra marka 
George Nelson 
tasarımı Home 
çalışma masası: 
2.988 Euro*KDV, 
Mozaik. 


E fi) İT... | 


Tom Dixon marka Melt Golü | yastıklar (adedi) 365TL, Yastık by Rıfat 
On aydınlatma 655 Pound, 


Disena. 


i Detayında sarı var 
pa e le Sarı, derinlik etkisi yaratan renkler arasında değildir. Aksine bulunduğu yeri daha 


Mudo Concept. 


yakın gösterme özelliğine sahiptir. Yine de enerji veren bir renk tonu olduğu 

için mekân içerisinde dinamik bir ferahlık yaratır. Özellikle duvar gibi geniş bir 
alanda kullanırken farklı renk gruplarıyla buluşturmaya özen gösterebilirsiniz. 
Mekân içerisinde yalnızca bir duvarı boyayabilir ya da tavan, kolon gibi tek bölgeyi 
belirginleştiren alanlarda tercih edebilirsiniz. Sarıya derinlik katmak ve enerji 
veren etkisini kasvete çevirmemek için gri ve beyaz gibi renk tonlarıyla kontrast 
oluşturabilirsiniz. 


v 


Halının metrekaresi; &: 
200 Dolar, Selam 
Carpet Home. 


Carino sehpa: 475 TL. 
Atölye? Design. 


Moroso marka Klara sehpa: 
620-1.250 Euro, Haaz. 


UObjet marka kaplumbağa 
mum: 585 TL., Luxuria. 


: Arflex marka Jaime 
Hayon tasarımı 
—ay  Leafokoltuk: 
>. ame) 3.500 Euro, 


ON Sihir Mobilya. 


BD Barcelona marka 
Gardenias koltuk: 
3.000 Euro, Haaz. 


” Baxtermarka Bauhaus 
koltuk: 4.150 Euro*KDV, 
Moda Bagno. 


Isabel Marant. 
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DEKORASYON... 


Mimar Carlos Ferrater'in mimari kabuğunu 
kurguladığı, iç mimar Gloria İsai'nin 

IN dekorasyon çözümlerine imza attığı ev, 
Bodrum'a tekneyle kırk dakika uzaklıktaki 
Kaplankaya'da yer alıyor. 


a b man?aradan 
maksimum faydalanıyor. Bu ev, özüne dönerek doğaya 


>! 


olmanın öteki adı. Ege'yi seyreden Veranda, en çok ki 
alanlardan. Burası ami ruhunu dinlen 
sihirli bir atmosfere bürünüyor: g 
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uz başındaki ahşap deck, farklı oturma grupları, 


şezlonglar ve dış mekân yataklarıyla değerlendirilmiş. 


Doğanın tam ortasında olmasına rağmen konforu üst düzeyde 


n, içinde bulunduğu çevreyi kucaklayan, aydınlık, doğal 


malzemelerin modern tekniklerle işlenerek kullanıldığı, iklimi 


taja çevirerek odaları bir avlunun etrafında toplayan, 


bahçeyi iç mekânla entegre ederek dış mekânı da yaşam 


aline getiren bir ev burası. 


Nötr tonlardan oluşan renk paleti dekorasyona zamansız bir karakter kazandırmış. Hareketli tavan 
ii yerleştirilmiş kanepeler ve sanat eserlerindeki beyaz renk seçimi, ortadaki sehpa 
görevi gören dev puf ve koltuklarda yerini sütlükahveye bırakıyor. Domininigue Imbert tasarımı 

Focus şömine heykelsi formuyla salona uyum sağlıyor. 


Ev sahiplerinin mimari ve tasarıma 
olan tutkuları sayesinde, evin her 
odası dünyanın en iyi markalarının 
koleksiyonlarından bir seçki sunuyor. 
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DEKORASYON 


Az çoktur felsefesiyle kurgulanan mekânlarda, çağdaş tasarım klasiklerinin yanı sıra, kültürel objelere, etnik detaylara ve dışarıdaki yeşil aurayı 
öne çıkaran yalın formlara yer verilmiş. Çoğunlukla doğal ışıkla beslenen ve dış mekân ile iletişimi yüksek evde, özellikle beyaz ve açık tonlara 


odaklanılması, tüm yaşam alanlarına ferahlık ve yumuşaklık kazandırmış. 


İl 
Li 


i.e 
— 


b TENİM 


— 
7 


Molteni&C. imzalı Dada 
mutfak evin tam kalbinde 
konumlanıyor. Arkadan 
özel bir girişi ve büyük 

bir depolama odası olan 
mutfağın önünde terastaki 
yemek masası yer alıyor. 


Ev, nötr renkler ve doku zenginliğiyle hem uzun yıllar keyifle kullanılacak kadar zamansız, 


hem de küçük dokunuşlarla yeni kimlikl 


kikalık bir tekne seyahati mesafesinde konum 


İK ör projesi, Bodrum havalimanına 42 
marideki yapılar, günümüzün en ileri teknoloji 


ere bürünebilecek kadar esnek. 


ilometre, Türkbükü ve Gündoğan'a 40 daanıyor. Geniş bahçeler içindeki modern mik altyapı sistemleri ve malzeme çözümleriy- 


le birleşmiş. Capital Partners tarafından hayata geçirilen Kaplankaya'nın 7 koya sahip kıyı şeridi- 


ni de içine alan 4800 dönümlük arazisi, bölgedeki y 
kaç yerden biri. Kompleks içinde tamamlanan 76 vi 


I boyu güneş alan ve ılıman iklime sahip bir- 
Ilanın haricinde, Six Senses Kaplankaya Re- 


sort ve Anhinga restoranı yer alıyor. Projenin mimar 


dünyaca ünlü İspanyol mimar Carlos Ferra- 


ter. Kaplankaya'nın evlerini çizerken ona ilham veren, insan yapısı ile doğal olan arasındaki ilişki 


olmuş: “Biz bir dağı şehirleştirmek istemedik. Doğa 


odaklı bir kimlik oluşturarak insanlar için bir 


yaşam alanı yaratmak istedik. Burada alışılagelmiş çağdaş mimari yaklaşımdan farklı bir bakış açısı yarattık. Binaların biçimlerinin ve malzemenin öne çıkmasını ama bir yandan da çevrenin için- 


de kaybolmasını sağlayan çözümler ürettik. Her villa 


içinde bulunduğu arazi yapısına göre biçim 


kazanarak ve kendine özgü bir inşaat sürecinden geçerek, doğayla barışık bir kimlik kazandı” diye 
anlatıyor. Kaplankaya'nın en iyi tepelerinden birine yerleşen bu ev, dört dönüm bahçe içinde ko- 


numlanan 600 metrekarelik iki katlı yapıdan oluşma 
rasyonu İngiliz iç mimar Gloria Tsai tarafından hayat 


kta. Evin sanatsal izler taşıyan modern deko- 
a geçirilmiş. 


Ev sahiplerinin mimari ve tasarıma 

olan tutkuları, projenin tüm kimliğini 
belirleyen en önemli etken. FHexform, 
B&B Italia, De Padova, Linteloo ve 

Riva 1920 gibi markalardan seçilmiş 
mobilyalar, konfor odaklı, estetik 
aroması yüksek mekânlar yaratmış. Bu 
özel tasarım koleksiyonuna, el yapımı 
objeler, zanatkarların ürettiği eserler ve 
yöreden alınmış aksesuarlar eşlik ediyor. 
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Ebeveyn yatak odası, havuza açılan geniş pencereleri sayesinde hoş bir manzaraya sahip. 
Mekân Minotti yatak, Stepevi halı, Artemide lamba, B&B Italia koltuk ve Flexform sehpalarla 
tasarım dünyasının en iyi markalarının bir özetini sunuyor. 


Sakin renkleri ve perdelerin 
ardındaki doğaya açık 
duruşuyla gerçek bir 
cazibe merkezi olan banyo, 
Sem Collections'dan 
Antonio Lupi imzalı 
ürünlerle donatılmış. 


p 
ki dört yatak odasından biri çocuklar için | 
ış. Simetrik yerleştirilen yataklar, | Misafir yatak odasında sakin tonların 


deki bahçe kapısına doğru u egemenliği devam ediyor. 


İlhamını doğadan aldığını söyleyen iç mimar Gloria Tsai'nin kurgusunda, duyulara hitap eden 
dokular, konformist mobilyalar, sade, arınmış ve sakin bir yaşamın mutlu enerjisi var. 


Yapının ön cephesi tamamen açılabilir camlar sayesinde şeffaf bir mimari sunuyor. Özellikle salon, 
önündeki deniz manzarasını bu sayede içeri davet ediyor. Yapının tam ortasında bulunan mutfak, 
eve hakim bir düzenlemeye sahip. Sağ taraftan yemek odası ve salona, sol taraftan yatak odalarına aynı uzaklıkta tasarlanmış. Tam önündeki cam kapılar ise terastaki yemek masasına açılıyor. 
Salondan merdivenle ulaşılan alt kat, sinema odası olarak değerlendirilmiş. Bu odaların dışında 
çalışma odası ve 4 yatak odası bulunan ev, 3 çocuklu Rus ailenin yoğun iş ve okul trafiğinden 
kurtulup güneş, tabiat ve dinginliğin tadını çıkardıkları sığınakları. 

Üst kattaki ebeveyn yatak odası, evin en sessiz köşesinde yer alıyor. Manzarayı en iyi kavrayan açrlardan birine sahip olan odanın içindeki küvet, Ege denizine doğru uzanan konumuyla bu görüntünün tadını çıkarıyor. Yatağın hemen yanındaki kapının ardında iki lavabo duş ve tuvalet bölümleri gizli. Free standing küvet pencere kenarında doğaya yakın duruyor. Yatak başı giyinme odasının duvarına dayanmış. Tüm ihtiyaçların karşılandığı sakin dekorasyon, doğru mimari çözümlerle huzurlu bir aura yaratıyor. Evin 4 dönümlük bahçesi, kalabalık davetler için ideal ortamlar yaratırken yalnız kalmaya elverişli huzurlu köşeleriyle de tam bir tatil konsepti sunuyor. Havuz kenarındaki uzanma yatakları, Minotti oturma grubu, Tribu şezlonglar gün boyu güneşin tadını çıkarmak için düşünülmüş birkaç alternatiften biri. Bahçenin kalan kısmı çocukların doya doya koşup 
eğlenmeleri için alabildiğine çim kaplanmış. 

Kıyı şeridindeki tepelerin kavisine yerleşen bu modem tatil evinin belki de en büyük özelliği zamanı durduması. Hayatın rutinine bir es vermesi, gökyüzünü yakınlaştırması ve yalınayak olma 
lüksünü yaşayanlarına sunması... 
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Kesif, tamir ve tarif üçgeninde bir sanatçı; 


Elif Karadayı 


Elif Karadayı'nın Balat'taki atölyesindeyiz. Sanatçının içinde her zaman canlı kalmasını istediği, 
yaratıcılığın en saf halini yansıttığı grafık, tipografik, figüratif eserler bizi boyutların ötesine doğru 
sürüklerken, kendisinden işlerinin hep bir parçası olduğu sanat hikayesini dinledik. 


Yapım İrem Somer. Fotoğraflar Fevzi Ondu. 


sanın dünyayı çözümlemesinin en küçük parçasının da kendini çözmek olduğuna inanan sanatçı, resim yaparken kendini 
eşfettiğini, hatta ne kadar mutsuzsa o kadar çok renklere dokunduğunu anlatıyor. Resim yapmak onun dünyayla arasında kurduğu 
en sıkı bağ. İyi iş çıkardığını, kendisi de yaptığı işlere heyecanla baıp çözmeye çalıştığında anlıyor. İlk dönem eserlerinde bilgisayar 
parçaları, hediye paketleri, metal kutular, hayatına dair ne varsa resimlerinin bir öğesi olarak göze çarpıyor. Bu tepkinin, o dönemki işerinde derdi tamamen kendi olan, kendini ifade etmek isteyen birisinin resimle uğraşması, kendine ait neyi varsa o şeyi resimlerinin 


S anat Elif Karadayı için kendini tarif ve tamir etme aracı. Bir in- 


bir parçası olduğunu görmek istemesinden kaynaklandığını düşünüyor. Şimdilerde bu öğeleri temsilen işlerinde; soyutlama, üç boyutlu ahşap malzemeler var. Onun için üç boyutun her zaman kendini ifade etmek için en doğru yol olduğunu buradan da açıkça anlıyoruz. Soyutlamalarını yaptığı üç boyutlu resimler Karadayı'nın iç 
dünyasının, belleğindeki yaşanmışlığın, renklerle ve formlarla ifadesinden başka bir şey değil. Üç boyutlu eserleri sanatçının kişisel bir 
krokisi. Sanatın iyileştirici, özgürleştirici, enerji ve güç veren tarafına sığınan sanatçı Elif Karadayı, Balattaki atölyesinde sanat üretimini herhangi bir kategoriye dahil etmeksizin soyutlaştırışı dışavurum üzerinden, modemist bir anlayışla ele alıyor. 
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Portrelerde naif ve çocuksu öğeler ağır basıyor. Ara renkleri tercih etmeden ve 
boyaları birbirine karıştırmadan çoğunlukla ana renklerle yalın ve basit bir dil içinde 
anlatılan yüzler çocuksu bir dille çocuksu olmayan olgunlukta resmedilmiş. 


Maison Française: Sizden kendinizi, hayattan nelerden keyif aldığınızı 
anlatmanızı istesek neler söylersiniz? 

Elif Karadayı: 198 1 İstanbul doğumluyum. İstanbul'a aşığım. Suriçi diye adlandırılan eski Konstantinapol özellikle en sevdiğim bölge. Kendimi bildim bileli buralarda yaşıyorum. Yaklaşık 12-13 yıldır da Balat'tayım. Bu bölgenin sahiciliğini ve yıllara meydan okumasını çok seviyorum. Resim de hayatımda en keyif aldığım şeylerin başını çekiyor. Salt resim demek haksızlık olur, aslında sanat 
hayatımın odak noktası. Hayatı bir sanat eseri gibi yaşamak da en 
büyük hayalim. Dolayısıyla sanata dair her şeyden keyif alıyorum. 
MF: Sanata olan tutkunuzu ne ile özleştiriyorsunuz? 

E. Karadayı: Yaşama olan tutkumla özdeşleştiriyorum. Bu tasarım 
bir limon sıkacağını gördüğümde de ortaya çıkabiliyor, genç bir 
sanatçının ürettiği esere bakarken de. Aslında görmek isteyene 
sanat her yerde... 

MF: Yaşamın içinde sanat gibi tutkuyla bağlandığınız başka neler var? 

E. Karadayı: Ailem, sevdiklerim ve rutin hayatım. Her gün bir bilinmeze uyanmaktansa rutin hayata uyanmanın bir ayrıcalık ve mutluluk olduğunu anlamam 35 yılımı aldı. 

MF: Renkler ve fırçalarla olan hikayeniz ne zaman başladı? 

E. Karadayı: Kendimi bildim bileli resme düşkündüm ama bunun 
kimsenin takdirini alacağını hiç düşünmemiştim. 
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Çocuklar için eğlencenin, 
aktivitenin, alışverişin adresi 
tüm yıl boyunca 

Trump'ın çocuk katı 
Trumpland! 


'DEl 
TRUMPLAND'P” 


0. 
Midz/ 
ÇOCUKLARIN DUNYASI 


. $ 


KrüRKiYE KİK 
İK ÇOCUK ŞEHRİ 


BİR KATI 
ÇOCUKLARA 
AYIRDIK! 

—. RUMP 


02123487867 ALIŞVERİŞ MERKEZİ 


EF) (O) FTrumpavm trumpalisverismerkezi.com 


17/05/18 15:30 


RİN öö anl le 


Üniversiteye hazırlandığım sene ağır bir depresyon geçirmiştim. 
Doktorum önce müzikle ilgilenmemi önermişti ama müzik bana 
hiç iyi gelmedi. Daha depresif ve daha yorgun bir Elif oldum müzikle. Sonra resme yöneldim, resmin üzerimde çok ciddi tedavi 
edici etkisi var. Ben yaralarımı sarmayı resimle öğrendim. Kendimi 
iyileştirme ve geliştirme aracı olarak resmi hep kullandım. Bu tarafıyla hayatımın odak noktası diyebilirim. Zaman içinde resmin de 
rolü evrildi ama hayatımdan çıkma ihtimali imkansız benim için. 
MF: Tuvale, renklere dokunduğunuzda neler hissediyorsunuz? 

E. Karadayı: Ben en güzel resimlerimi hep en mutsuz anlarımda yaptım. Ne kadar mutsuzsam o kadar renkli o kadar canlı resimler çıktı 
benden. Tuvalin, rengin bana yaptığı şey rehabilitasyon gibi... Ama 
benim de bilmediğim bir yolculuk esasında. Ne kadar renk kusarsam o kadar mutlu oluyorum sonunda. Bir sıkıntıyı daha rafa kaldırıyorum her resimde. Resim benim için bir çeşit günlük tutma 
hali. Neyim varsa bana ait, bana dair, renkle buluştuğumda dizginlenen, sonunda da beni aklayan paklayan şey resim. 

MF: Sanatınızla ilişkilendirildiğiniz bir olgu ya da nesne var mı? 

E. Karadayı: Sanatımla ilişkilendirdiğim tek olgu benim. 

Kendimim. Elimdeki tek malzeme ben ve yolculuğum. 


ATÖLYE 


Elif Karadayı İlk kişisel sergisini mühendislik fakültesinde okurken açmış. 
Üniversitedekiler ile birlikte toplam 14 kişisel sergiye imza atan ressamın, 
çok sayıda karma sergide de eserleri yer almış. 
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Dünya burger gününü kutlarken biz de keşif listesi 
yaptık: Şehrin en iyi burger'cıları hangileri? 
- Yarı yıl bitmeden, gitmeniz gereken restoranlar 
görmeniz gereken en tasarım objeler, 
dünyadaki yenilikçi girişimler neler? 


Dahası mı? Instagram'ın sağlıklı beslenme 
kraliçesi Dr. Ayşegül Çoruhlu, iyi yaşamın 
sırrını MacroFriends videolarında anlatıyor 
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macromore.com 


Bugün imzasında eşi ve 
oğlunun baş harfleri FF'yi 
kullanan Elif Karadayı, 
aslında yıllar öncesinde 
eserlerine “Eliff" olarak imza 
atmaya başlamış. 


MF: İşlerinizdeki renkler ve formlar oldukça zıt, çarpıcı ve keskin hatlara sahip. 
Sanatınızı yorumlama biçiminizi nasıl anlatırsınız? 

E. Karadayı: Soyut, grafik bazlı, modern resim yapıyorum. Dışavurumcu akıma çok benzemiyor gibi dursa da etkisi bende tartışılmaz. 
MF: Yemeğe olan tutkunuzu biliyoruz. Sanat ve yemek arasında bir ilişki 
kurmanızı istesek neler söylersiniz? 

E. Karadayı: Bir defa köklerim Gaziantepli, genlerimde yemek aşkı var. 
Yemek ile ilişkim aslında resimle kurduğum ilişki gibi. Eskiden mutsuz ya da stresliyken b tencere aynı yemekten pişirmişliğim ya da 
aynı kekten üst üste 6 kere yapıp hiç yememişliğim olurdu. Kendimi yemek yaparken arınmış hissediyordum. Birileri yedikçe de mutlu oluyorum. Yemeğe çok düşkün bir ailede büyüdüm. Eğlence an- 


Eray 
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layışı yemek üstüne kurulu bir aile. “Hadi kestane pişirelim” cümlesine kahkahalar kopardı evimizde. Yemek, huzur mutluluk demekti. Bekarken yalnız yaşadığım evimde de, evde pişen bir tencere 
çorbanın evi ev yaptığına, sıcacık hissettirdiğine inanırdım. Tabii insan neyi çok yaparsa, neyle çok ilgilenirse, o konuda uzmanlaşıyor. 
ME: Yakın gelecek planlarınız arasında neler var? 

E. Karadayı: Oğlum bu yıl 3 yaşına basacak. En son ona hamileyken 3 yıl önce bir sergi açmıştım. Bu yıl oğlumun doğumundan 
sonraki ilk sergimi açacağım. Eylül ayında İnkılap Yayınevi'nden 
“Fatih'in Yeme Günlüğü” adı altında Fatih'i nasıl beslediğimi de 
anlattığım, Fatih'le yaşadığımız hayat üzerine bir anı-yemek kitabım da çıkacak. 
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ALMANIZ GEREKEN TEK DERGİ! 


& 


“EVET” DEMEDEN ÖNCE 


Evet in edi önce almanız imi tek dergi! 


> adi mA 
İLKBAHAR-YAZ 2018 2018/01 17,50 TL. 


YENİ RENKLER “ HANGİ STİL? 
ve TEMALAR © DÜNYA MARKALARINDAN 
VE PODYUMLARDAN 

e 0 li | BÜYÜLEYEN MODELLER 

OLSUN! GELİNLİK 
TRENDLERİ 

ADAN Z'YE 

DÜĞÜN HAZIRLIĞI LAVANTA VE LEYLAK 

SAÇ, MAKYAJ VE TONLARINDA 

BAKIM GRİL KIR DÜĞÜNÜ 

MEKAN 

ME SANİZASYON 

SEÇENEKLERİ KONCA VUSLATEN 

Pi GELİNLİK GİYERSE... 


YARATICI ÇİÇEK VE 


PASTA TASARIMLARI MACERAPERESTLER İÇİN 


BALAYI ROTALARI 


MASAL GİBİ TİK BAŞROLÜNDE 


romanı 


Yazice gelinleri 
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EN KEYİFLİ ANLARIYLA 1O DÜĞÜN HİKAYESİ 


Bride's 2018 ilkbahar / yaz sayısı bayilerde! 


& 


ALIŞVERİŞ 


sezonun alışveriş rehberi, işlevsel çözümler, adresler 


314/ ALIŞVERİŞ Yaz mevsimini tam 


eşiğinden yakaladığımız ayda, suyla olan ilişkimizi bir üst seviyeye taşıyoruz. Eğer bahçenizde havuz 
varsa, havuz çevresi dekorasyonunu bir oyun alanı olarak görüp aksesuarlar ve yaz tekstillerinden yardım 
alarak tarz sahibi bir düzenleme yaratabilirsiniz. Parti, dinlenme, arkadaşlarla toplanma gibi fonksiyonlarla 
detaylandırılan bu alanı, yaz mevsimi ile güçlü bağları olan stillerle buluşturabilirsiniz. 


322/ MEVSİM Güneşli günler kapıyı çalınca evdeki 


keyfi açık havaya taşımaya başlıyoruz. İç mekânlarda olduğu gibi dışarıda da yaşamımızı aynı konforda 
sürdürme isteğimizden kaynaklı önce oturma gruplarına sonra yemek masalarına ve son olarak evin 
merkezi konumundaki mutfağa da dışarıda bir yer bulduk. Barbekü davetleri, partiler, doğum günleri ve 
uzayan dost sohbetleri açık havada sosyalleşme popülaritesini yükseltince, bize de bahçede açık hava 
mutfakları kurgulamak düştü. 


326/ PEYZAJ “Bitkiler bizi daha mutlu, daha sağlıklı ve daha 


yaratıcı kılıyorlar...” The Sill markasının pazarlama direktörü Erin Marino bitkiler hakkında bizi aydınlatırken 
evlerimiz için cazibesi yüksek askı bitkilerini bir araya getiriyor. 
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Havuzun etrafında stil avı 


Yaz mevsimini tam eşiğinden yakaladığımız ayda, suyla olan ilişkimizi bir üst seviyeye taşıyoruz. 

Eğer bahçenizde havuz varsa, havuz çevresi dekorasyonunu bir oyun alanı olarak görüp aksesuarlar ve yaz tekstillerinden yardım 
alarak tarz sahibi bir düzenleme yaratabilirsiniz. Parti, dinlenme, arkadaşlarla toplanma gibi fonksiyonlarla detaylandırılan 

bu alanı, yaz mevsimi ile güçlü bağları olan stillerle buluşturabilirsiniz. yapım irem Somer. 


Mumluk: 847-924 TL, Uunica. Peştamal bornoz: 249,90 TL. İkikız. 
Puf: 2.523,75 TL., Cumba Selection. Sepet çanta: 350 TL. terlik: 185 TL., Buyaz. Hamak: 461,90 TL, Altıncı Cadde. 


M4 


Soyunma kabini, fiyatı belli değil, Yargıcı Hameworks. 
Sırt çantası: 95 TL., İncomplit. Birkenstock marka terlik: 169 TL, lidyana.com 
Şapka: 39,90 TL., H&M Home. Cecilia Prado tasarımı bikini: 1.195 TL., Vakko. 


Peştamal: 349 T., Sunday Funday. 


AA (| j YAYLA 
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Soğutucu çanta: 99,99 TL., H&M Home. 
Yastık: 149,50 TL., Vent du Sud. 
Orbid Pandok daybed: 4.108 Euro, Casa Outdoor. Colorize marka unicorn deniz yatağı: 175 TL., hipicon.com Yoka kanepe: 1.499 TI. U'unica. 
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Şemsiye; 2.730 Euro*KDV, Italdeko. 
Çanta: 104 TL., Simple Life. 


Her mevtim Dolce Ufa ! 


Keyif ve haz odaklı yaşam tarzları ile İtalyanlar yazlık 
ev dekorasyonunda ilham alınması gereken kodlara 
sahip, Havuzbaşını dinlenme ve dostlarla birlikte 
vakit geçirmek üzere iki tema üzerinde k 


istiyorsanız, Akdeniz'in ke 
Perla berjer: 845 Euro, Casa outdoor. Dekoratif yengeç: 70 TL, Mudo Concept. kulak verin, 
Plaj havlusu: 59,99 TL., H&M Home. Kapaklı sepetler: 259,95-299,95 TL., Zara Home. 


urgulamak 
yif düşkünü insanlarına 


« » 
* 
—y Y 
Beton saksı: 146,36 TL., Altıncı Cadde. B&B Italia marka Jean Marie Massaud tasarımı Overscale 
Dekoratif ananas, fiyatı belli değil, Koçtaş. Koltuk şalı ve yastık seti: 149,90 TL, İkikız. Fames gaz lambası: 1.690 Euro KDV, Mozaik. 
Mum: 300 TL, Fairytale. Desire yastık: 23,96 TL., Mudo Concept. Sepet: 149 TI., Muhtelif. 


>» 2 » 
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Minotti marka Caulfield sehpa: 
1.480 Euro*KDV, Moda Bagno. 


Vazo, fiyatı belli değil, Yargıcı Hameworks. Moooi marka Clipchair, fiyatı belli değil, Mozaik. 


Manutti marka Sana kanepe, fiyatı belli değil, 
Sem Collections. 
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Şezlong; 1.348 TL., Cumba Selection. 
Dekaratif aksesuar: 149,95 TL., Zara Home 
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Mürekkep balığı kemiği duvar aksesuarı: 275 TL., Bounoa 
Hasır çanta: 79,99 TI., H&M Home 


Denise&Co marka clutch: 600 TL, hipicon.com 
Paola Lenti marka Farniente hamak: 1.4004KDV, Mozaik 


Yastık, fiyatı belli değil, Yargıcı Homeworks 
Minder: 34,99 H&M Home. 


Havlu: 119,90 TL., SokAmor. 
Applarö şezlong: 649 TI. Ikea. Çanta: 199,90 TL. Yargıcı. 


Minotti marka Colette berjer: 3.990 Euro*KDV 
Moda Bagno. 


Bikini üstü: 79,95 TL., Bershka. 
Şal: 200 TL., Simple Life. Borsalino marka şapka: 1.625 TL., Beymen. 
Avenue saksı: 2.086 TL, Uunica. Deri sandalet : 450 TL., Ayakizi. 


Kolonyal safari Tarz, 


Dekorasyona ucundan bulaşmış herkesin aklına safari 
tarzı deyince kum beji, siyah ve beyaz üçlüsünden 
oluşan renk paleti, el yapımı hasır ve ahşap 
aksesuarlar, vahşi yaşamı sembolize eden hayvanlar 
gelir. Havuzunuzun etrafını düzenlerken sıklık garantili 
bu temaya başvurabilirsiniz. | 


Dekoratif sepet: 110 TL., African Daydream. Seramik bardak: 95 TL., Atölye 11. 
Dekoratif sepet: 150 TL., Dudu Home. Ahşap kase: 259,95 TL., Zara Home. 
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Salva yastık: 89,95 TL., Wawe yastık: 49,95 TL, 
Mudo Concept. 


Yaprak dal, fiyatı belli değil, Yargıcı Hameworks. 
B&B Italia marka Patricia Urguiola tasarımı Karo: (metrekaresi) 200-220 TL*KDV, Karo İstanbul. 
Canasta sehpa: 1.727-2.407 Euro*KDV, Mozaik. Fener: 1.840 TL, Cumba Selection. Leaves saksı: 236 TL., Mudo Concept. 
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Leaf berjer, fiyatı belli değil, L'unica. 
Yastıklar (adedi): 31,50 TL., Altıncı Cadde. Dekoratif flamingo, fiyatı belli değil, Koçtaş. Sjalsligt dekoratif kaktüsler: 72,99 TL. Ikea. 


s.s.s... ......8.0800s0......2e.0.00..s...........0...................e. gessesesssasssp 


Paola Lenti marka Francesco Rota tasarımı 
Çanta: 129,95 TL., Oysho. Swing salıncak: 5.612 Euro*KDV, Mozaik. 
Espadril: 155,40 TL., Toms. Kolçaklı bank: 13.830 TL., Cumba Selection. Fener: 279,50 TL., Vent du Sud. 


Saksı: 89 TL. Altıncı Cadde. 
Sepet: 69,95 TL., Zara Home. 


Kokteyl bardağı: 181,25 TL, Bakır İstanbul. 
Dedon marka daybed: 3.055 Euro, ICA. Flamingo deniz yatağı: 275 TL., Colorize. 


Gandia Blasco puf: 540 Euro, Haaz. 
Saksılı kaktüs: 85 TL., Fragmeniz. 


Paradise mayo: 295 TL., Paradise şort: 245 TL., 
Wigglesteps. 


Şapka: 129,95 TL. Oysho. 
Havalanas marka terlik: 90,93 TL., lidyana.com 
Manreo şezlong; 1.014 Euro, Casa Outdoor. Bar seti: 70-235 TL., Bakır İstanbul. 


Modern ve dinamik tasarım ariti 
havuz ve bahçe dekoras 


bekleyenler haklı. Flamingolar, kaktüsler, tropik 


metiğine sahip bir evin 
yonundan da aynı performansı 


Nest sehpa: 1.155 TL, Uunica. desenlerle neşelenen ve her an parti yapmaya hazır bir 
Manutti marka sandalye: 1.550 Euro, Sem Collections. Marley marka hoparlör: 269,10 TL, havuzun hayalini kuranlar, tam olarak buraya, 
Dekoratif kaktüs, fiyatı belli değil, Koçtaş. alwaysfashion.com 


Vr Vr va vve 


Oturma takımı: 4.000 TL, Sette. 
Yapay kaktüs: 3.160 TL., Mudo Concept. 


Havlu (2'li): 34,99 TL., H&M Home. 
Hamingo desenli vazo: 140 TL., Fea. 
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Mum: 59,99 TL., H&M Home. 
B&B Italia marka Patricia Urguiola tasarımı Dekoratif cam kaktüs, fiyatı belli değil, Yargıcı Homeworks. Fener: 199,95 TL., Zara Home. 
Canasta' 13 daybed: 9.690 Euro*KDV, wMozaik. Sehpa: 664 TL., Cumba Selection. Makyaj çantası: 34,90 TL., Hola Design. 
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B&B Italia marka Patricia Urguiola tasarımı Crinoline 
koltuk: 3.454 Euro KDV, Mozaik. Mumluk: 89,95 TL. Zara Home. Lilyum yastık: 59,95 TI., Mudo Concept. 
Sommaor fener: 24,99 TL., Ikea. Havlu takımı: 25,95-129,95 TL., Zara Home. Bank, fiyatı belli değil, Yargıcı Homeworks. 
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Rüzgar gülü: 266,90 TL, Altıncı Cadde. Çanta: 229,95 TL., şapka: 149,95 TL., Zara Home. 
Tabure: 475 TL., Atölye? Design. Baxter marka Manila berjer: 5.600 Euro*KDV, Moda Bagno. Matara: 129,95 TI., Oysho. 


Kimono: 149,90 TL, H&M Home. Bambu kilim, fiyatı belli değil, Koçtaş. 
Peştamal: 125 TL., Mesele. Alita tabure: 417 TL., Mudo Concept. 


Kupa: 80 TL., Archive. 
Dedon marka daybed: 9.375 Euro, İCA. Şal: 100 TL., Muhtelif. Berjer: 12.490 TL., Bounoa. 
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Masif ahşap sehpa: 2.650 TL., Öney Mimarlık. Kapaklı sepet, fiyatı belli değil, 
Orien fener: 1.060 TL., Cumba Selection. Yargıcı Homeworks. 


o ve mistik bir enerjinin peşindeyseniz, egzotizmin 
oruklarında ınSanı Sarıp sarmalayan huzur dolu yasam 
ormülleri üzerine odaklanan coğrafyaların zengin doku 


ve renklerini geniş yapraklı bitki örtüsüyle birlestirerek 
kendi vahanızı yaratabilirsiniz. | 


Monaco şezlong: 370 TL., Mudo Concept. Karo: (metrekaresi) 200-210 TL., Karoistanbul. 
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Havlu: 205 TL., Vakko Home. 
Fener: 122,72 TL, Altıncı Cadde. Helena Berman London marka şapka: 570 TL., Beymen. 
Versailles saksı: 676 TL., Mudo Concept. Berjer: 1.521 Euro, Casa Outdoor. Missoni marka terlik: 548 TL., Brandroom. 


Zimbave koleksiyonundan Tonga sepet, fiyatı belli değil, 
duduhome.com 
Optimo hamak: 7.055 TL., evgor.com Voyager sandalye, fiyatı belli değil, |'unica. Dekoratif kase: 110 TL., African Daydream. 
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Yapım İrem Somer. 


Applarö 


nn mangal: 999 TL., 
(adedi): ği 
Maroo: 220 TL “ Katlı servis 
Zara Home. ar0c. - j 
Altıncı Cadde. seti: 125 TL. 
Mudo Concept. 


Üksijeni bol 
mutfaklar 


Güneşli günler kapıyı çalınca evdeki keyfi 
açık havaya taşımaya başlıyoruz. İç mekânlarda olduğu gibi dışarıda da yaşamımızı 
aynı konforda sürdürme isteğimizden 
kaynaklı önce oturma gruplarına sonra 
yemek masalarına ve son olarak evin 
merkezi konumundaki mutfağa da dışarıda 
bir yer bulduk. Barbekü davetleri, partiler, 
doğum günleri ve uzayan dost sohbetleri 
açık havada sosyalleşme popülaritesini 
yükseltince, bize de bahçede açık hava 
mutfakları kurgulamak düştü. 


Lene Bjerre.” 


French press: 395 TL., 
Barista&la. 


k 


Covus 
sandalye: 
390TL, 
Ron. 


— 
Servis arabası: 
3.B00 TL. Uunica. 


ğ 
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özellikle dar alanda daha fazla önem kazanığorsDoğadan çalmadan bir 
köşede konumlandıracağınız mutfağınızda fo ık İlik basta olmak 
üzere ulaşılabilir, çevreyle dost tasarımlar Ga giriyor. 


sv 
Doyurucu açik hava”seremonisinde keyfe eşlik 4 a 


2. 


Şömine, fiyatı 
belli değil, 
Ayn Design. 


Amerikan servis: 
11,50TL. Linens. 


Servis seti; 
459TL. Bounoa. 


Tabak, fiyatı 
belli değil, 
H&M Home. 


Tencere: 
Barbekü; İ TL, 
2.500 Euro, e Lreuset. 
Uunica. 


Daniel Germani tasarımı Dekton marka Trilium 
mutfak tezgâhı, fiyatı belli değil, Cosentino. 


Kundalini marka dd 


Kushi aydınlatma: 
286 Euro, Tepta. il de 


Melih Kıral tasarımı oturma 


grubu: 8.900 TL., Sette. 7 
Hasır kilim: 


104.90TL. 


u yazın en popüler aktivitesi açık havada ye- Koçtaş. 


mek keyfini zenginleştirmek için mutfakları bahçelere taşıyarak bol oksijenle pişen yemeklerin ve doğanın tadına doyasıya varıyoruz. Bahçenizde vereceğiniz yemekli davetlerde alanı en iyi 
şekilde organize etmek için ise bazı ipuçlarına ihtiyacınız olacak. Güneş ışınlarından etkilenmeyen çelik, doğal taş, tuğla veya granit gibi malzemeler uzun 
süreli kullanım sağlayacaktır. Tezgahı monte eder- 


Functionals marka 
Lloyd masa: 
2.339 Euro, Diseno. 


Moooi marka Jasper Morrison 


Bar taburesi; tasarımı Cork puf: 338 Euro*KDV, 


ken yağmur sularına karşı hafif eğim vermeyi de m TL, Mozaik Design. 
unutmamalısınız. Tüm bunların öncesinde yapma- a 
adde. 


nız gereken en önemli şey elbette elektrik hattı için 
güvenli ve detaylı bir planlama yapmanız. Yemekleriniz için doğal lezzet kaynağı sunacak bahçe tarımı 
: » için küçük bir alan ayırmayı da unutmayın! 
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Vanilya mili 
if Çikolata mi: 


Wwww.elele.com.tr 


İ facebook.com/eleledergisi M twitter.com/eleledergisi (o (Gi instagram.com/eleledergisi 


elelelmuessese, maison.indd 1 & 5/26/18 12:33 AM 


© Şişe 39S0T. 
Yargıcı 
Homeworks. 


Minimal kara serisi: 
210-220 TL. Karoistanbul. 


m 
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Musluklu 
< e > su sebili: 


< 149TL, ie | 
H&M Home. —— 

Bahçenizi bu yeni oluşuma adapte ederken 

: servis alanı, tezgâh ve masa arasında 

: ulaşılabilir bir mesafe belirlemenizde fayda 

: olabilir. Özellikle mutfakta geçireceğiniz 

: saatleri de göz önünde bulundurursanız 


: güneşişınlarının yönünü SIZI rahatsız 
: etmeyecek şekilde planlamış olursunuz. 


( 
N 911100 VW UY G9 USB 


(N > p 
aa ae Paola le nti 
Çilasva rai 0) marka Sika 
AY sepetler 
A 562 Furoskv, 
e » 


| 


Mozaik Design. 
Snidad sepet: 119 TL., Ikea. 


John Lewis. 
a 


Zen çaydanlık: 
399 TL. Le Creuset. 


Tabure: X 
199,95 TL, | 
Nauta bar, fiyatı belli Zara Home. : 
N ş Çanta: 
değil, Ayn Design. 9) TL 
Epidotte. İh Kim 
a Sandalye; 1.999,90 TL., 
; Exotic düz 
ğ Yargıcı Hameworks. 
f tabak: 45 TL, 
Porland. 


Guyana bar masası 
ve taburesi, fiyatı 
belli değil, Mudo 
Concept. 


Merdiven: 
139,90 TL., 
Utyawood. 
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Derleyen peyzaj mimarı Selen Okan. 
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En iyi askı bitkileri 


“Bitkiler bizi daha mutlu, daha sağlıklı ve daha yaratıcı 
kılıyorlar...” The Sill markasının pazarlama direktörü Erin 
Marino bitkiler hakkında bizi aydınlatırken evlerimiz için 
cazibesi yüksek askı bitkilerini bir araya getiriyor. 


i Tİ li / 
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çiçek, biraz daha yeşil doku olması isteğiyle doluyuz, öyle değil mi? Şehirlerin betonlaşmasının, uzun geçen kış aylarının 
ardından yeşile olan istek ve özlem günden güne artış gösteriyor. 
Mevsimler değişse bile parlak yeşil yapraklar her nerede olursa olsun her zaman yüzümüzü güldüren yeşil bahaneler! İşte bu bahaneleri yaratmak için sabırsızca saksıları, duvar panolarını, bitki askılıklarını yeşil tonlarındaki uzun ömürlü bitkilerle doldurabiliriz. 
İşte tam da bu noktada nerede, hangi bitkiyi kullanmalıyız sorusu 
akıllara geliyor; konu başlığı askılı bitkiler olunca bakalım seçeneklerimiz neler? İşte bu soruları The Sill markasının pazarlama direktörü Erin Marino'ya iletiyoruz. Amerikalıların tabiri olan yeşil sihirli parmaklar yani Greenfinger niteliğine sahip olduğu kabul edilen 
Erin Marino bakın neler söylüyor: “Bakımını doğru yapabilmeniz 


Y ılın hangi mevsimi olursa olsun etrafımızın mutlaka biraz daha 


: .için bitkinizi ulaşabileceğiniz bir noktaya yerleştirmelisiniz. Bu bir 


5 WE Seir , 
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tabure üstü olabilir, onu bu sayede kolaylıkla sulayabilirsiniz. Asılı 
bir bitkiye ulaşmanız zor ise bu noktalarda sık su isteyen değil de 
daha kanaatkâr olan bir bitki türü seçmelisiniz.” Mesela ayda bir 
su isteyen sukulent türleri bu noktada listenizin ilk sıralarında yer 
alabilir. Asılı saksılarda kullanacağınız en iyi bitki türlerini Erin Marino yine bizim için derliyor. 


Dikkate alınacak noktalar: 

Her bitkinin, özellikle de gelişme döneminde hiç kuşkusuz ışık, su, 
nem gibi istekleri olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Buna 
ek olarak, yerleştirdiğiniz noktanın ne kadar ışık aldığı ve bunun 
bitkiniz için uygun olup olmadığı da önem taşır. Ev bitkilerinin büyük çoğunluğu yerleştirildiği ilk noktada mutluysa, orada yaşamaya devam etmeyi sever. Işığın geliş yönüne göre sabit şekilde çevirdiğiniz saksısı sayesinde bitkide form bozukluğu oluşmaz. Bulunduğu yerde bitkinin üzerine klimanın gelmemesi, pencere açıldığında direkt rüzgara maruz kalmaması büyük önem taşır. Bunun 
için bitkileri bu noktalara asmaktan kaçınmalısınız. Biraz daha korunaklı alanlarda hem dekoratif bir görüntü elde ederken hem de 
bitkinizin sağlığını korumuş olursunuz. 


Kaçınılması gereken hatalar 


Marino'ya göre, “yerleştirme ve unutma”, evde asılı saksılarda yer 
alan bitkilere yapabileceğiniz en kötü şey. Asılı bitkiler dekoratif 
görüntü açısından evinizin dekorasyonundaki yeşil oksijeni 
tamamlarken, ona bakımı için ulaşamazsanız, bu onu mutsuz bir bitki 
yapacak, kötü sona hazırlayacaktır. Bakımını yapamadığınız her bitki 
yaşamını yitirir. Bunun için her nereye yerleştiriyorsanız, bitkinizin 
düzenli bakımını ve ihtiyaçlarını unutmamalısınız. 


Askılı bitkilerin yerdekilerden daha çabuk kuruduğunu göz önünde bulundurarak 
bitkinizin güneşe göre konumuna ve ihtiyaçlarına bağlı düzenli sulama yapın. 
Makrame askılar veya halatlarla kendinizin yaratacağı bir sistem tercih edebilirsiniz. 


saksılar 
olmadığı 
söylüyo 


a 


büyü 


Tillandsia 

Listenin ilk sırasında havayla beslenen hava 

bitkileri tillandsia'lar yer alıyor. Erin Marino, 

“Tillandsia'lar asılı bitki seçimi için kusursuzdur. 
Büyümek için saksıya ihtiyaç duymazlar, ipe asılı bir 
glob vazonun içine yerleştirdiğiniz bitkinin hava akımı- 
n sağlıklı bir şekilde sağlandığına emin olun” diye bakım sırlarıaçıklıyor. “Haftada bir suyla buluşturun, parlak ve yarı gölge ışık 
alması yeterli” diye de ekliyor. Sulamanın ardından buğulanma olmadan nemini yüksek tutmayı da unutmayın. 


5-5 


Asplenium nidus 

Erin Marino, “Bu bitki, form olarak kuş yuvası benzeri bir taçtan uzayan dalgalı kenarlara sahip yaprakları sayesinde oldukça karakteristik bir özelliğe sahiptir” diye açıklıyor. Nispi 
nemi yüksek, düşük ışıklı bir ortamda rüzgara maruz kalmayacak bir noktada olmak ister. Bu da, bu 
bitkinin pencereli bir banyo için harika bir seçim olduğu anlamına geliyor. Yazın yapraklara bolca, ılık kireçsiz su püskürterek toprağı nemli tutulmalıdır. Gelişme döneminde 15 günde bir gübre verilmesi yeterli olacaktır. 


4 


larino'nun bir başka 
önemli uyarısı ise asılı bitki 
nın çoğunda drenaj deliğinin 


yaratın. Saksının dip kısmına farklı 
lüklerde taşlar yerleştirip 
üzerine toprak ekleyin ve 


İpucu: 


Peperomia hope 


“Bu evcil hayvan dostu olan 
bitki, dolaylı güneş ışığı isterken, düşük ışığı da tolere edecek bir yapıya sahiptir. Yuvarlak formlu, aynı zamanda etli olan 
yaprakları, suyun içinde kalmasına 
yardımcı olur. Bu sayede ana kökünden su almadan da birkaç gün daha idare edebilir. Form 
olarak adeta güneşe uzanan bir görüntüye sahiptir.” 


yönelik. Bu konuda şunları 
Kendi drenajınızı kendiniz 


bitkinizi dikin.” 


) Silver philodendron 
Marino'ya göre, “Bu güzel bitkinin sarmaşık formu, gümüş lekeli koyu yeşil yapraklarıyla oldukça karakteristik bir yapıya sahiptir.” Doğada bir ağacın gövdesini sarıp 
sarmalayarak yukarı çıktığına sıklıkla rastlanırken 
evde ise asılı bir saksıda aşağıya doğru hoş bir şekilde sarkabilir. 
Orta ışık alması ve haftada bir sulama yapmanız sağlıklı gelişimi 
için yeterli olacaktır. 


Epipremnum aurgeum 
Marino'ya göre, geniş yapraklı yüzeyi mermer görünümlü olan bu bitki, oldukça dayanıklı bir tırmanıcıdır. Loş-orta ışıkta haftada bir sulayarak 
bakımını tamamlayabilirsiniz. Ev bitkileri arasında ışıksız ortamı en çok tolere eden türlerden biridir. Evde bitki yetiştirmek için yeni başlayanlara 
yönelik harika bir seçim diyebiliriz. Kökten çoğalmayla da rahatlıkla üretebilirsiniz. 
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Maison Française aboneliği 


hem çok kolay, hem avantajlı. 15 rg 


1 yıllık 
dijital abonelik 
26,99TL. 
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(*) Taksit yapılan kredi kartları: Bonus, Maximum, World, Axess. 
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Yapım İrem Somer. 


Teknoloji ile konfor 
“yeniden tanımlanıyor 


Teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası, her gün yepyeni sistemlerle tanışıyoruz. Hızına 
yetişemediğimiz şehir hayatını çok daha yaşanabilir hale getirerek standartları yükselten Somiy akıllı 
ev sistemleri, evi akıllı telefonlar üzerinden kontrol edebilme imkanı sunuyor. Somiy Türkiye Genel 
Müdürü Semih Görür ile konfor, güvenlik ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler hakkında konuştuk. 


Maison Française: Öncelikle sizi ve markanızı kısaca 
tanıyabilir miyiz? 

Semih Görür: 1969 yılında Fransa'da kurulan Somiy, 
konutlardaki ve ticari binalardaki açılır-kapanır mekanizmalar için ileri teknolojili motorlar ile otomasyon sistemlerini entegre eden dünya çapında bir 
marka. Somfy Grubu, yüzde 80'in üzerindeki pazar payı ile motor ve otomasyon sistemlerinde açık 
ara dünya lideri konumunda bulunuyor. Ürün gamımız içinde panjur, tente, pergola, perde, jaluzi, kepenk, garaj ve bahçe kapıları için üretmiş olduğumuz motorlar, kumandalar, kontrol üniteleri, sensörler ile birlikte akıllı ev ve bina otomasyon 
sistemleri, uzaktan erişim ve uzaktan kontrol sistemleri yer alıyor. 

MF: Bize biraz akıllı ev sistemleri hakkında bilgi 

verebilir misiniz? 

S. Görür: Somfy olarak akıllı ev sistemi ürünlerimizi Türkiye pazarına da sunduk. Somfy'nin Tahoma 
akıllı ev sistemi, hem motorlu sistemlerinizi hem 
de aydınlatma, alarm, kamera ve ısıtma sisteminizi 
istediğiniz zaman, evinizdeyken ya da uzaktayken 
kontrol etmenize olanak sağlıyor. Böylece daha 
konforlu, daha güvenli ve enerji verimliliği daha 
yüksek yaşam alanları yaratabilmenizi mümkün 
kılıyor. Örneğin, evden çıkarken tek bir dokunuş 
ile evinizdeki aydınlatmalar kapanıyor, panjurlarınız iniyor ve alarm sistemi devreye giriyor. Evinizdeki kamera ve detektörler yardımı ile alarm du- 


-. .rumunda evinizde olmasanız bile anında bildirim 


almanız mümkün oluyor. Ya da güneş ve rüzgâr 
sensörleri sayesinde panjurlarınız veya tenteleriniz 
güneş ışığı ve rüzgar seviyesine göre otomatik olarak açılıp kapanıyor. 

MF: Akıllı ev sistemleri ile cep telefonlarından evdeki 
cihazları kontrol edebilmek mümkün mü? 

S. Görür: Tahoma ve Connexoon ürünlerimizin kullanıcıların hayatına getirdiği en önemli yenilikler- 
den biri, evlerindeki ekipmanları akıllı telefon veya 
tabletlerinden evde değilken bile kontrol edebil 
meleri. Telefona indirilen ve kullanımı son derece 
rahat olan mobil uygulamalarla evdeki perde, pan- 
Jur, tente gibi motorlu sistemleri istediğiniz şekil 
de ayarlayabilir ya da ışıkları açıp kapatabilirsiniz. 
Ayrıca oluşturacağınız senaryolarla belirli durum 
larda ya da saatlerde ekipmanlarınızın istediğiniz 
şekilde çalışmasını da sağlayabilirsiniz. 

MF: Peki, evlerde hangi makinalar veya sistemler 

uzaktan yönetilebilir? 

S. Görür: Somfy akıllı ev sistemleri ile panjur, perde, 
jaluzi, tente, pergola, kepenk, garaj ve bahçe kapısı 
gibi motorlu ekipmanlar uzaktan rahatlıkla kontrol 
edilebilir. Ayrıca aydınlatma, kamera, alarm ve ısıtma sistemlerinizi de dışarıdan yöneterek hem evinizin ve sevdiklerinizin güvenliğinden emin olur, 
hem de enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Alarm durumlarında akıllı telefonunuzdan anlık bildirim almanız ve kameralar sayesinde istediğiniz zaman 
evinizi izlemeniz mümkündür. 

somfiy.com.tr 
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telefona bir dokun 
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Evlerden farklı stillerde 
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ürü luşan 
00* üründen oluşa 
ei alışveriş listesi 


islak mekânlarda 
doğru aydınlatma A 


Epe irk — Fim, : > NN 
a Sese e iğ Uzmanlardan 
> «e - — a İl kişisel çözümler 
vamp eamnnli sne e İİ Mutfakta 
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yeni nesil alışveriş 


pirinç bataryalar, 
3D duvarlar, outdoor duşlar 


Türkiye'nin lider dekorasyon dergisi Maison Française, ilkbahar-yaz ev yenileme dönemi için hazırladığı banyo*mutfak özel sayısında, 
bu alanlar için yaratılan mobilya, seramik, vitrifiye, armatür koleksiyonları ile farklı düzenleme önerilerini bir araya getiriyor. 
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Mutfağın yardımcı oyuncuları 


Amica yazın dinamizmine ayak uydurmayı sağlayan üç yeni 
ürünüyle, içecek ve yemek hazırlama aşamalarının pratik 
yardımcısı oluyor. 


Panna el blender seti. 


Panna el blender seti. 


Rapid mini 
doğrayıcı: 149 TL. 


vita katı meyve sıkacağı, mineral ve vitaminleri kaybetmeden 
sağlıklı içecekler hazırlamaya fırsat tanıyor. Brokoli, karnabahar, maydanoz, havuç gibi farklı lif yapılarına ve sertlik derecelerine 
sahip sebzelerin suyunu kolaylıkla sıkmaya yardımcı olurken; farklı 


l rnica'nın meyve ve sebzelerin suyunu içebilmeyi sağlayan Eko- 


Ekovita 
katı meyve meyvelerin aynı anda sıkımını sağlayan sistemiyle leziz kokteyllere 
sıkacağı zemin hazırlıyor. Panna el blender seti, rahat tutuş ve kavrama sağ- 


layan ergonomik tasarıma sahip. Çift kademeli hız ayarı bulunan modelin 1200 watt gücündeki motoru, karıştırma işlevini hızlı ve etkili 
şekilde yerine getirmesini sağlıyor. 

Kompakt tasarıma sahip Rapid mini doğrayıcı, zahmetli doğrama 
ve parçalama işlerini kısa sürede tamamlamayı sağlıyor. Şeffaf haznesi, dört bıçaklı doğrayıcıları ve paslanmaz özelliğiyle tercih sebebi oluyor. arnica.com.tr 
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SOFRALAR 
RENGÂRENK 
“Hayatın Lezzeti” Korkmaz, 
yazın göz alıcı 
renk ve desenlerini bir araya getirdiği yeni porselen takımı Aşi- 


yan ile neşeli sohbetlere ve leziz yemeklere 
eşlik ediyor. korkmaz.com.tr 


2 
DOĞANIN KUCAĞINDA BİR TATİL 
Olympos antik kenti ve plajına komşu, mitolojik adı Chimera olarak bilinen Yanartaş'a 
en yakın butik otel olarak adını Atilla İlhan'ın 
şiirinden alan Chimera Pia Hotel, bu yaz özlediğiniz tatil deneyimini size yaşatacak. 
piahotel.com 


DOĞA İLE UYUMLU YAŞAM 
FELSEFESİ 

Arçelik'in üst segment 
markası Grundig, “Respect Food-Gıdaya Saygı” 
felsefesiyle, gıda israfı ve 
sürdürülebilir bir yaşama 
dikkat çektiği “Ruhun Doysun” projesi ile atölyelerin 
yanı sıra sade bir yaşama 
dair sohbetler gerçekleştirdi. grundig.com.tr 


KLASİK ŞIKLIĞIN ÖTESİNDE 

Koleksiyonlarını iyi yaşam kültürünün gerçek değerleri ile tasarlayan Weltew Home, 
yüksek kalitedeki ürün koleksiyonları ile 
uzun bir günün sonunda huzur bulacağınız 
bir koleksiyon sunuyor. 

-. weltew.com 


ÖDÜLLÜ TASARIMLAR 

İnovasyon, yüksek kalite, tasarım, ergono- 
mi ve ekoloji alanında yaptığı çalışmalar ile 
adından söz ettiren Silverline, Overall ve Sidelighted ürünleri ile Plus X'ten 3'er ödüle 
layık görüldü. silverline.com 


HER MEVSİM YAZ 

Denizin veya gökyüzünün mavisine baktığımızda yaşadığımız huzur, Decovita 
Seramik'in yeni ürünü Artisian ile artık dört 
mevsim yaşam alanlarımıza geliyor. 
decovita.com.tr 


SALONDA RAHATLIĞIN SEMBOLÜ 
Koleksiyonlarında her bütçeye uygun, fonksiyonel ve kolayca değişen mobilyalara yer 
veren Buka, salonların vazgeçilmezi tekli 
koltuklar için birbirinden rahat alternatifler 
sunuyor. bukasofa.com.tr 


TASARIMDA MÜKEMMELLİK 

Geberit, Londra merkezli Behling tasarım 
stüdyosu tarafından 
tasarlanan Piave ve 
Brenta fotoselli batarya sistemleriyle 
zamansızlığa meydan okuyor. 
geberit.com.tr 


BLOKNOT 


MUTFAKTA EĞLENCE ZAMANI 

Lineadecor'un yeni koleksiyonu Neo Neo, 
yaşama renk katan neşeli ve genç tarzı ile 
hem modem ve dinamik bir yaşam alanı 
hem de ailenin en önemli buluşma noktası oluyor. lineadecor.com.tr 


TAŞIN BİYOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ 

Metal ve beton üzerindeki zamanın etkisini çağdaş ve kentsel bir hisle sunan tasarımcı Daniel Germani tarafından tasarlanan 
Dekton'un çevre dostu Industrial koleksiyonu, taşın dönüşümüne tanıklık ediyor. 
cosentino.com 


EŞLEŞTİR YAKIŞTIR 

Karo çini sanatını baştan 
yaratan Karoistanbul, 
farklı kültürlerden esinlendiği tasarımlarıyla estetik açıdan dış mekân 
dekorasyonunda benzersiz bir görünüm sunuyor. 
karoistanbul.com 


ÇEVREYE DUYARLI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM 
Egepen Deceuninck, kurşun içermeyen 
ürünleri ve düşük enerjili tüketim stratejisi- 
ne dayalı üretim tesisleri ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı 
hedefliyor. egepen.com.tr 
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BLOKNOT 


ANILARINIZI 
BİRİKTİRİN 

Teknolojinin hayatımıza girmesi ile neredeyse orta- 


> yi < 
Üy 
VE dn klan 


bümleri, Roomantig markasının el yapımı 
albüm koleksiyonu ile yeniden canlanıyor. 
roomantig.com 


ŞİFALI KARIŞIMLAR 
Doğanın iyileştirici gücünden ilham alınarak 
hazırlanan karışımlar ile sağlık kürlerinin birlikteliğini yansıtan Teaelife, birbirinden özel 
b çeşidi ile benzersiz bir çay deneyimi yaşatiyor. teaelife.com 


BENZERSİZ VE 
SOFİSTİKE 
Deluxe Deco, doğanın kalbinden 
gelen mermerin 
sahip olduğu eşsiz ezgiyi, özgün 
bir bakış açısıyla 
yorumlayarak yaşam alanlarınıza bambaşka bir estetiği dahil ediyor. deluxedeco.com 


VA 


WU 


LÜKSÜN KONFOR İLE BULUŞMASI 

Lujo Hotel, sizi her yeni güne muhteşem 
Ege Denizi manzarası ile uyandırıyor. Deniz manzaralı oda, süit ve villalarda konfor, 
sade mimari ve dekorasyon ile birleşiyor. 
-« lujohotel.com 


İYİ TATİL, İYİ HAYAT 

Konumlandığı bölgenin kültür ve yaşam izlerini konseptine adapte eden Paloma Hotels, Akdeniz yaşam tarzının sıcaklığını ve 
rahatlığını sunuyor. palomahotels.com 


MUTFAKTA DÜNYA MARKASI 

Sem Collections'ın çatısı altında satışa sunulan Valcucine, mutfağ ın maestrosu olmayı bilen ve yemek pişirmekten, hazırlamaktan ve sunmaktan sonsuz keyif alanları ağırlıyor. semcollections.com 


BU YAZ DAHA KEYİFLİ OLACAK 

Çocuk ve yetişkinler için özel olarak hazırlanmış menüleri, sanatsal aktiviteleri, ailelere yönelik düzenlediği seminerleri ve zevkli 
müzikleri ile dikkat çeken Bee'de haftalık yaz 
kampı kayıtları başladı. begeatplaylove.com 


BANYOLARA İSKANDİNAV DOKUNUŞLAR 
İtalyan Isvea'nın en yeni tasarımlarından Bei, 
tasarım, şıklık ve işlevselliği banyolarla buluşturan, detaylarda fark yaratan bir koleksiyon olarak dikkat çekiyor. isveabagno.it 


ŞEHİR OTOMOBİLİ 
Şehri güvenle keşfetmeniz için tasarlanan Volvo Cars'ın 
yeni kompakt 
SUV modeli Volvo XC40'ın Türkiye 
lansmanı İstanbul 
sokaklarında yapıldı. 
volvocars.com.tr 


İTALYAN 
DOKUNUŞU 
Seramiksan'ın 
renk ve yüzeyindeki harmonisi ile çarpıcı bir görünüme sahip 
olan yeni karo 
koleksiyonu 
Silver Calacatta, yaz aylarının dinamik 
ruhunu ve pozitif havasını yaşam alanlarına taşıyor. seramiksan.com.tr 


BAŞARI MUTLULUĞU! 

Mopa Mutfak'ın konsept mağazası Mopa 
Exclusive, mutfak ve banyo sistemleri üreticilerinden Franke'nin perakende satışta 
en yüksek ciroyu yapan satış noktası olarak seçildi. mopa.com.tr 


YENİ KOLEKSİYON 
VE YAKLAŞIMLAR 
Flokser, her yıl 
olduğu gibi özel 
ürün serisini 24- 
28 Nisan tarihleri arasında CNR 
Expo Yeşilköy'de 
gerçekleşen 
Türkiye'nin en 
büyük tekstil fuarı olan Evteks Fuarı'nda sergiledi. 
flokser.com.tr 
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Archive: 

Teşvikiye Mah., Osman Fahir 
Seden Sok., 5/A, Şişli İst. 
Tel: (0212) 292 11 46. 
Ayn Design: 

Teşvikiye Mahal., Ferah Sok., 
12, Şişli, İst. 

Tel: (0212) 296 24 58. 
Beymen Home: 

Akmerkez AVM, Etiler, İst. 
Tel: (0212)316 69 00. 
Bonvagon: 

Büyükdere Cad., Kanyon 
AVM, 185, Etiler, İst. 

Tel: (0212) 353 53 30. 

Bou Art & Design: 

Kemankeş Mah., Mumhane 
Cad. 57/1, Beyoğlu, İst. 
Tel: (0212) 243 75 55. 
Boyner Evde: 

İstinye Bayırı Cad., İstinye Park 
AVM, İstinye, İst. 

Tel: (0212) 345 50 70. 
Casa Mobilya: 

Addresistanbul Ev Dekorasyon 
Merkezi, Halide Edip Adıvar 
Bulvarı, 4/3, Şişli, İst. 

Tel: (0212) 220 00 90. 
Cumba Selection: 

Sinoplu Şehit Cemal Sok, 9, 
Nişantaşı, İst. 
Tel:(0212)219 74 64. 
Dank: 

Çayır Cad., 4, İstinye, İst. 


Tek (0212) 229 7200. 


Fairytale: 

Teşvikiye Mah., 

Ihlamur Yolu Sok., 17/1C, 
Şişli, İst. 

Tel: (0212) 232 00 32. 
Ghanbari; 

Vişnezade Mahallesi, 
Maçka Residences, 
Beşiktaş, İst. 

Tel: (0212) 259 59 58. 
H&M Home: 

Ziya Gökalp Mah., 

Mall Of Istanbul, 501-262, 
İkitelli, İst. 

Tel: (0212) 801 04 03. 
Hiç Crafts: 

Lüleci Hendek Cad., 35, 
Beyoğlu, İst. 

Tel: (0212) 251 99 73. 
House Of Junk: 
Zekeriyaköy Mah., 


Zekeriyaköy Cad., Sarıyer, İst. 


Ikea: 

Tepeüstü Mevkii, 243, 
Ümraniye, İst. 

Tel: (0216) 444 45 32. 
İCA: 

Nispetiye Cad. Yıldız Çiçeği 
Sok,, 1, Etiler, İst. 

Tel: (0212) 358 36 66. 
Koçtaş; 

Cevahir Alışveriş Merkezi, 
Büyükdere Cad. 22, 
Şişli, İst. 

Tel: (0212)315 96 00. 


Linens: 

Cevahir Alışveriş 

Merkezi, Büyükdere Cad., 
22/A-001/C, Şişli, İst. 

Tel: (0212) 380 09 94. 
L'unica: 

Levent Cad., 15, Levent, İst. 
Tel: (0212) 28301 22. 
Luxuria: 

Abdi İpekci Cad., Arman 
Palas, 7/3-5 Nişantaşı, İst. 
Tel: (0212) 296 66 00. 
Oysho: 

İstinyepark Alışveriş Merkezi, 
İstinye, İst. 
Tel:(0212)345 51 43. 
Moda Bagno: 

Aytar Cad., 21, Levent İst. 
Tel: (0212) 278 65 00. 
Mozaik: 


Dereboyu Cad., 78, Ortaköy, İst. 


Tel: (0212)327 05 95. 
Mudo Concept: 

Eski Büyükdere Cad., 25, 
Maslak, İst. 

Tel: (0212) 285 2392. 
Muhtelif Design: 

Teşvikiye Mah., 29/4, 
Şakayık Sok., Şişli, İst. 
Tel: (0212) 230 72 56. 
Öney Showroom: 
Kuruçeşme Mah,, 

Eski Dolap Sok.,18/B, 
Beşiktaş, İst. 

Tel: (0212) 231 72 52. 


Rapsel: 

Halide Edip Adıvar Biv., 
Şişli İst. 

Tel:(0212)221 4191. 
Ron: 

Akaretler, 10, Beşiktaş, İst. 
Tel:(0212)327 87 42. 
Selam Carpet & Home: 
Teşvikiye Mah., Hacı Emin 
Efendi Sok, 34, Şişli, İst. 
Tel: (0212) 234 69 49. 
Sem Collections: 

Bağdat Cad. 212/4, 
Çiftehavuzlar, Kadıköy, İst. 
Tel: (0216) 478 00 00. 
Sette Home&Garden: 

Yukarı Dudulu Mah., Özenç 
Sok. 50, Ümraniye, İst. 
Tel: (0216) 526 62 40. 
Simple Life Home: 

Cevat Paşa Cad., 7/2, 
Bebek, İst. 

Tel: (0212) 2638781. 
Soug Dükkan: 

Büyükdere Cad., Kanyon 
AVM, 185, Etiler, İst. 
Tepta Aydınlatma: 

Nispetiye Aytar Cad., 24, 
Kat: 1-2-3, 1.Levent, İst. 
Tel: (0212) 279 2903. 
Vent du Sud: 

Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok,, 
5 /B, Teşvikiye, İst. 

Tel: (0212)219 35 40. 
Yargıcı Homeworks: 
Güzelbahçe Sok, 1, 
Nişantaşı, İst. 

Tel: (0212) 234 29 08. 
Zara Home: 

İstinyepark Alışveriş Merkezi, 
İstinye, İst. 

Tel: (0212) 345 51 43. 
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BAKER Meke MASON 
en — FRANCASE 


Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 
İcra Kurulu Başkanı: Cem M. Başar 


Yayın Direktörü (Sorumlu): M. Melda Narmanlı Çimen (mcimen©&doganburda.com) 
Yayın Yönetmeni: Esra Aytekin (eaytekin©doganburda.com) 
Yazı İşleri Müdürü: Naz Gürlek (ngurlek©doganburda.com) 
Görsel Yönetmen: Aslı Çitoğlu (acitogluG©doganburda.com) 


Dosya ve Ekler Editörü: Merve Öztürk Kara (mozturk©doyanburda.com) 
Konu ve Stil Editörleri: Selin Cebecioğlu (scebeciogluG©doganburda.com), 
İrem Somer (isomer©doganburda.com) 
Grafik-Tasarım: Gamze Sevindik 
Katkıda Bulunanlar: Yasemin Aksoy, Nilüfer Artunç, A. Selen Selçuk, Rana Korgül, 
Melda Onbaşyan, Serpil Bozhalil, Gökçe Burdurlu Cömert, Karolin Apik, İrem Çalışkan 
Marka Müdürü: Nihal Ayan 
Ankara Temsilcisi: Erdal İpekeşen, Tel: (0312) 207 00 71 
maison©doganburda.com 


YÖNETİM 
Tüzel Kişi Temsilcisi: M. Rauf Ateş 
Satış ve Dağıtım Direktörü: Egemen Erkorol 
Ecaretta.home “Cumartesi modu” Finans Direktörü: Didem Kurucu 
Üretim Planlama Direktörü: Yakup Kurtulmuş 


REKLAM 
Reklam Grup Başkanı: Nisa Aslı Erten Çokça 

Satış Koordinatörü: Menend Çerçioğlu, Tel: (0212) 336 53 26 (mcercioglu&doganburda.com) 

Nuray Berktav, Tel: (0212) 336 53 27 (nberktav&doganburda.com) 
Zeynep Rendeci, Tel: (0212) 336 53 17 (zrendeci©&doganburda.com) z yö 
Satış Müdürü: Beril Güroğlu Sözkesen, Tel: (0212) 336 53 31 (bguroglu&doganburda.com) ©tuhaoskan “Pazar keyfi için 
Şerife Dökmetaş, Tel: (0212) 336 53 77 (sdokmetas©doganburda.com) ©maisonfrancaiseturkey ile 

Ankara Reklam Bölge Temsilcisi: Sezinur Balıkçıoğlu, Tel: (0312) 207 00 72-73 renkli bir mola.” 
Reklam Bölgeler Satış Müdürü: Dilek Ünlü Tel: (0212) 336 53 72 / Faks: (0212) 336 53 91 
Reklam Teknik: Ayfer Kaygun Buka, 
Şaban Yazır, Tel: (0212) 336 53 60 / Faks: (0212) 336 53 91 
Rezervasyon: Tel: (0212) 336 53 00-57-59 / Faks: (0212) 336 53 92-93 
Hedef Sayfalar: Tel: (0212) 336 53 70 Faks: (0212) 336 53 91 


©numara71 , ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ 
“#maisonfrancaiseturkey ile Almanya(/Merkez): Michael Neuwirth, (449) 89 9250 3629, michael.neuwirth&burda.com 
Yi Avusturya-İsviçre: Christina Bresler, (443) 1 23060 3050, Christina.BreslerOburda.com 
MEN Fransa-Lüksemburg-Belçika-Hollanda: Marion Badolle-Feick, (433) 1 7271 2524, 


marion.badolle-feick©&burda.com 
İngiltere-İrlanda: Jeannine Soeldner, (444) 20 3440 5832, jeannine.soeldnerOburda.com 
ABD-Kanada-Meksika: Salvatore Zammuto, (41) 212 884 48 24, salvatore.zammuto©Oburda.com 
Yunanistan-Portekiz-İspanya-Hindistan-Asya: Jessica Loose, (449) 89 92 50 2468, jessica.loose©burda.com 
İskandinav Ülkeleri: Ulrik Brostrom, (445) 2328 9769, ubr©jbmedia.dk 


YÖNETİM YERİ al 
Kuştepe Mah., Mecidiyeköy Yolu Cad., No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat: 21-23, 34387, Şişli, İstanbul. Kah dar ve biyitenili 2 
Tel: (0212) 41032 00 Faks: (0212) 41035 81 başlamıştır.” 
Baskı: Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş., Dudullu Organize San. Bölgesi, 1. Cad., No: 16, .. 


Ümraniye, İstanbul. Tel: 444 44 03 Faks: (0216) 365 99 07-08 www.bilnet.net.tr 
Dağıtım: Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık Ve Tahsilat Sistemleri A.Ş, Tel: (0212) 449 63 63 
pi ğ Yayın Türü: Yerel, süreli, aylık 


FIPP üyesidir. 


© Maison Française Dergisi, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından Groupe Express lisansıyla T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. 
Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. 
Maison Française est &dite par Groupe Express-Expansion. Soci&t& anonyme a directoire et conseil de surveillance au capital de 5.645.00 Euro. President du Directoire: Dennis Jeambar. 
Siege Social: 17, rue de I'Arriv&e, 75733 Paris Cedex 15. Principal actionnaire: Socpresse, 12, rue de Presbourg, 75016, Paris. 


©prettymadder “Enjoy!” 


DB Okur Hizmetleri Hattı (0212) 478 0 300 okurhizmetleri©doganburda.com.tr 
DB Abone Hizmetleri Hattı Tel: (0212) 478 0 300 Faks: (0212) 410 35 12 - 13 abone©&doganburda.com.tr www.doganburda.com 
Her gün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir. 


Abonelik için: www.doganburda.com 
Tel: (0212) 478 0 300 


FERFORJE SANAT ATOLYESİ 
) Art of Iron & Fashion For Iron 
y) YE Biz Demiri Öfkeyle Değil Aşkla Börüyoruz, Onun İçin Bize İtaat Ediyor. 


Biz Ne Olmasını İstiyarsak Demir Sou Oluyor. Bizim İşimiz Bu... 
> za .. $ 
Yılmaz KOKSAL 
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www.ramezferforje.com.tr (0212) 407 0 347-407 0 346 GSM:05322965501 inforamezferforje.com 


Türkiye'de kullanıcıları tarafından en çok tavsiye edilen 
YATSAN, dünyanın 53 ülkesinde 433 noktada dünya 
tüketicisi ile buluşuyor. YATSAN, aynı zamanda dünyanın 
en iyi otellerinin de tercihi. 


Siz de YATSAN'a gelin, YATSAN yatakları ve dünyanın 


önde gelen markaları ile iyi bir uyku deneyimi yaşayın 
ve güne kendinizi iyi hissederek başlayın. 


— ğ f, ii | 
f YO | yatsanyatak fin) | yatsan | yatsan.com GO 4443599 


YATSAN, dünyada Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan, 
dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURGUALITY kapsamındadır. 


TEMPUR yatsan $ MASON 


